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 Ergens in de Bijbel zegt God: ‘Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om 

te rouwen en een tijd om te dansen.’ Later onderstreept God dat nog een keer, als Paulus schrijft: 

‘Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.’ Vandaag is een dag om te 

rouwen en om verdriet te hebben met wie verdriet heeft. Vandaag worden we allemaal 

geconfronteerd met de dood en met het verdriet dat de dood meebrengt. Dat verdriet kan 

verschillende vormen hebben. Als je iemand mist die je dierbaar was, met wie je in je hart verbonden 

was, dan is het de pijn van dat je hart door midden gescheurd is. Iemand betekende zoveel voor je 

dat het verlies voelt alsof je voorgoed een stuk van jezelf kwijt bent – en dat is ook zo. 

 

 Het verdriet kan ook even echt zijn als het net even anders ligt in jouw geval. Het verdriet 

over wat je niet meer kunt herstellen kan net zo diep gaan. Wij zijn mensen en soms loopt het mis 

tussen ons en de mensen om ons heen. Je kunt ruzie krijgen met een vriend, vervreemd raken van 

familie. Maar, zeggen we dan, zolang er leven is is er hoop. Wie weet gaat er nog een deur op een 

kier, wie weet. Maar dan komt de dood en dan is het voorbij. Dan is je verlies dubbel: je mist iemand 

die een grote rol had in je leven, en je mist de mogelijkheid maar ook de last om dat ooit nog aan 

elkaar duidelijk te maken. 

 

 En dan is er nog het verdriet dat we allemaal mensen zijn en dat je dus een keer gaat sterven. 

Ik kan me voorstellen, als je jong bent en gezond, dat je er dan niet echt mee bezig bent. Maar 

vandaag zijn we verdrietig met wie verdriet heeft en we laten het ook onszelf raken. Je zelf. Maar dat 

verdriet over dat jij kan sterven duikt vaak op als angst en iedereen weet wat je met angst moet 

doen: wegstoppen en negeren, dan gaat het vanzelf over… maar laten we dat vandaag een keer niet 

doen. Laten we vandaag de Bijbel serieus nemen en rouwen met wie rouwen. Laten we vandaag het 

verdriet serieus nemen, van iedereen van ons die een dierbare mist, van iedereen van ons die rouwt 

omdat de scheuren in je relaties nu definitief zijn, en je eigen verdriet, dat achter die angst zit die je 

zo graag weg stopt. Vandaag nemen we ons verdriet serieus. 

 

 

 Soms lijkt het alsof het geloof ook een manier is om die angst voor de dood en het verdriet 

erover weg te moffelen. Maar volgens mij kopt dat net helemaal niet. Als wij tegen elkaar zeggen: de 

Heer is opgestaan, echt waar, dan ontkennen we niet dat het erg is dat mensen overlijden. 

Integendeel. Iedereen rouwt als een vriend sterft. Wie gelooft brengt zijn rouw als een klacht bij God: 

zo is het toch niet bedoeld, Heer? Iedereen kent die dubbelheid die je voelt als iemand sterft die 

belangrijk voor je is en die je niet meer kon bereiken. Wie gelooft brengt die dubbelheid bij God: zo is 

het toch niet bedoeld, Heer? Iedereen is bang voor de dood. Wie gelooft brengt die angst bij God. 
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Sterker nog, als je gelooft, geloof je in God als je Maker, op wie jij lijkt. Wat hebben we fout gedaan, 

dat we nog zo weinig op Hem lijken? 

 

 En als je dan je verdriet en je angst en de vragen serieus hebt genomen, is het evangelie voor 

jou wat het is: goed nieuws. De God die ons heeft gemaakt, op wie wij lijken, is zelf mens geworden 

en wilde zo op ons lijken dat Hij tot en met de dood aan ons gelijk werd. Maar Christus was ook een 

nieuwe mens en Hij heeft de dood overleefd. Het kan echt, dat de dood niet het einde is, Hij heeft 

het bewezen. Heb ik dan geen verdriet meer om wie ik kwijt ben en om wat ons in dit leven niet lukt? 

Nee, dat verdriet heb ik wel en terecht, want Gods herstel van de wereld is nog niet af. Maar dat 

verdriet is precies het verdriet waar God wat mee wil, waar Hij aan werkt. Dat is heilig verdriet. De 

Bijbel zegt het zelf: er is een tijd om te rouwen. God heeft verdriet met wie verdriet heeft. 

 

 Maar de Bijbel zegt nergens: er is een tijd om bang te zijn voor de dood. De Bijbel zegt 

nergens: wees bang met wie bang is. De Bijbel zegt het omgekeerde, voortdurend: wees niet bang. 

De dood is een slavendrijver en zijn zweep is de zonde. Christus heeft die zweep van hem afgepakt en 

Hij heeft jou vrijgekocht. Wees oprecht verdrietig, als je reden hebt voor verdriet. Maar laat je niet 

meer bang maken, nooit meer. Jouw koning heeft zijn leven voor je gegeven. Hij waakt over je leven, 

de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, vandaag en in de wereld die komt. 

 

 

 Amen. 


