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Rinze IJbema - 1 Korintiërs 9: 23 

 

 

 

[1] ‘Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.’ 

 

 

 Ben jij een fan van koning Jezus? Zo ja, geweldig. Ik weet zeker dat Hij blij met je is. Tegelijk 

denk ik echt dat Hij meer met je wil, dan dat je zijn fan bent. Ik denk dat Hij jou een basisopstelling in 

zijn team wil geven. Ik denk dat Hij wil dat jij meer bent dan een fan. Ik denk dat Hij wil dat jij een 

speler bent. 

 

[2] Wat is een fan en wat is het verschil tussen een fan en een speler? [3] Eerlijk is eerlijk, fan 

ben je allereerst voor de lol. Ik bedoel lol in de breedste zin van het woord: je bent supporter van een 

club of je bent enthousiast over een ster, omdat ze het zo goed doen en omdat jij doordat je een fan 

bent deelt in hun succes. En dan mag het je ook wat kosten: een seizoenkaart van de voetbalclub, 

tickets voor een concert. Dat hoort er bij als je fan bent. En natuurlijk hoor je als fan bij de rest van de 

fans, maar daar staat wel een vraagteken bij. Want wat nu als jouw favorieten het slecht doen, niet 

een keer maar twee keer en nog veel vaker? Teleurstelling. Dan is het zomaar, de echte diehards niet 

te na gesproken, dag met het handje. 

 

 Maar als je als speler bent opgesteld, dan zit het wel een beetje anders. Even van onder naar 

boven: [4] dan is het als jouw club verliest niet hun verlies maar jouw verlies. Jij bent mee 

verantwoordelijk. En wat je deelt met je teamgenoten is niet die ene hobby, maar dit zijn de mensen 

van wie jij afhankelijk bent en die, omgekeerd, afhankelijk zijn van jou. En je hebt er ook niet alleen 

maar een handvol euro’s in geïnvesteerd, maar je hele leven: dit is wie ik ben, dit is wat ik doe, dit is 

waar ik voor ga. En als je fan bent voor de lol, ja, waarvoor ben je eigenlijk speler? Ik denk: voor de 

eer. 

 

[5] Voor de eer. Ik denk dat koning Jezus blij met je is als je zijn fan bent, maar ik denk dat hij je 

een basisplek wil geven in zijn team. En dat wil Hij, omdat Hij je graag wil laten delen in zijn eer. 

Paulus zegt iets over een onvergankelijke lauwerkrans. De beker die voor je klaarstaat is niet zo’n 

plastic ding dat je kunt vullen met bierworstjes, maar… ja, wat eigenlijk? Paulus zegt: de vervulling 

van de beloften van het evangelie. Die belofte is dat jij als mens jouw plek naast God weer mag 

innemen. Geloof me, dat is de grootste eer die je kan overkomen. Die eer ontvang je als je je laat 
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opstellen in het team van koning Jezus. Team, inderdaad, want in je eentje kom je gewoon niet tot je 

recht. En inderdaad, een plek in dit team vraagt jouw complete inzet. En jouw bereidheid om niet 

weg te lopen bij verlies. 

 

 

[6] ‘Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.’ 

 

 

 Die oproep om niet alleen fan van koning Jezus te zijn, maar een medespeler in zijn team, die 

vind je dus voor het eerst bij Paulus die een brief schrijft aan de jonge kerk in Korinte. [7] Ik wil je 

daar iets over vertellen, omdat er iets bijzonders aan de hand was en omdat je er, denk ik, ook wel 

wat van kunt leren. Het bijzondere was, dat dat die gelovigen daar hun lid van Christus worden en 

hun lid van de kerk worden, ervaarden als een enorme bevrijding. Ik weet niet of iemand wel eens 

tegen jou heeft gezegd: ‘Waarom doe je niet mee? O, dat mag jij zeker niet van jouw geloof.’ Want 

als je vandaag christen bent, dan denken anderen dat je niks mag. Die christenen van toen kregen 

precies het omgekeerde te horen. ‘Wat doe jij nou? O, mag dat van jouw geloof?’ Dat wij als kerk die 

reactie zijn kwijtgeraakt, geloof me, dat is voor een deel een verlies. 

 

 Voor een deel, want voor een ander deel zaten ze er in Korinte net naast. Want ze wilden 

graag fan van koning Jezus zijn, maar niet als het hen te veel ging kosten en alleen op voorwaarde dat 

ze zich niet teveel van andere fans hoefden aan te trekken en alleen zolang team Christus bleef 

winnen. Dus: van vrijheid naar vrijblijvendheid. Ho, zegt Paulus. Met fan zijn alleen red je het niet. 

God wil dat je een medespeler bent. [8] En dit zijn de spelregels. En dan vertelt Paulus dat de vrijheid 

die je als christen ervaart en hebt en mag hebben niet een doel in zichzelf is, maar een middel. Jij 

bent door Christus vrijgekocht – om God en mensen te dienen. En dan geeft Paulus vier spelregels: 

[9] 

 -geen afgoden dienen; 

 -geen ontucht plegen; 

 -Christus niet tarten; 

 -niet in opstand komen. 

 

 Geen afgoden dienen. Als je alleen maar een fan van koning Jezus bent, dan speelt Hij een rol 

in jouw leven. Zoals er meer dingen een rol spelen. Maar als je opgesteld word in het team van God, 

vraagt God je je helemaal op Hem te richten. Geen afleidingen. Geen plan B. Geen ontucht plegen. 

Dat heeft met die vrijheid te maken, die voor christenen in Korinte zo belangrijk was. Volgens hen 
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mocht een christen alles. Inclusief seks wanneer je wil met wie je wil. Nee, zegt Paulus. Dat lijkt vrij, 

maar je gedrag beschadigt én jouzelf én je teamgenoten. Christus niet tarten. (Tarten is dat je zit te 

etteren.) Hij is de coach, Hij bepaalt de training, Hij bepaalt de tactiek. Ga niet doen alsof jij het beter 

weet. En niet in opstand komen: dan maak je het team kapot. 

 

 Zoals je kunt zien, haalt Paulus deze spelregels niet uit zijn fantasie, maar uit de Bijbel. Een 

vorige keer, toen het volk van God door God was bevrijd, toen ze geen slaven meer waren in Egypte 

en ze dronken waren van de vrijheid, toen waren ze ook de mist in gegaan en had God hen duidelijk 

gemaakt dat echte vrijheid is, dat God je de ruimte geeft om je doel te bereiken. En dat dit dan de 

spelregels zijn. Dus ook toen had God gezegd: Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik maak jullie vrij. En dit 

zijn de spelregels voor hoe je vrij blijft. En Paulus past dat toe in Korinte. En wij passen het vandaag 

toe in ons eigen leven. God zegt echt tegen je: Ik maak jullie vrij. En dit is hoe je vrij blijft. Dien Mij 

alleen. Wees trouw aan je eigen man of vrouw. Erken Christus. Help het team opbouwen. 

 

 

[10] ‘Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.’ 

 

 

 Nu hoop ik natuurlijk dat ik je een beetje enthousiast heb gemaakt. Dat je denkt: inderdaad, 

het is natuurlijk mooi om mijzelf als fan van koning Jezus te zien, maar eigenlijk is het nog veel gaver 

dat Hij mij als speler in zijn team wil zien. En inderdaad, als Hij mij zo dicht bij Hemzelf wil zien, dan 

wil ik graag luisteren naar zijn spelregels. Maar het kan natuurlijk zijn dat je dan thuis komt en dat je 

dan denkt: ja, dat zegt hij nu allemaal wel, maar eigenlijk… Of misschien denk je dat nu al wel: ja, dat 

zegt hij nu allemaal wel, maar eigenlijk… Daarom wil ik alvast een paar van die tegenwerpingen 

benoemen en er wat van zeggen. 

 

[11] Je kunt weerstand voelen om van een fan van koning Jezus een speler in zijn team te worden, 

omdat je logische bezwaren hebt. Eigenlijk vraag ik je natuurlijk om je reserves los te laten en in het 

diepe te duiken. Als fan kun je terugkrabbelen, als speler maak je jezelf meeverantwoordelijk voor de 

kerk, voor het geloof en voor God. Maar het kan zijn dat je dan denkt: eigenlijk wil ik het gewoon 

eerst snappen. Pas als ik zie dat het klopt, pas dan wil ik er voor gaan. En als ik dan zeg dat geloven 

begint met je overgeven, dan voel je je haast gemanipuleerd.  

 

 Ik wil je niet manipuleren. Ik wil je er wel op wijzen dat bij alle echt belangrijke dingen in je 

leven het is zoals Johan Cruijff zegt, dat je het pas gaat zien als je het doorhebt. [12] Sommige dingen 
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begrijp je pas als je er in meegaat. Waarom heb je de vrienden of bij voorbeeld de man die je hebt? Is 

dat pure logica geweest? Of ben je elkaar op een andere manier tegengekomen? Ik denk dat op een 

andere manier, namelijk ‘toevallig’: ze zijn je toe-gevallen. En zelfs, als we het dan over logica 

hebben: zijn alle grote sprongen in de wetenschap gemaakt puur door te redeneren? Volgens mij 

was het eerder zo dat mensen als Archimedes en Newton en Einstein een gouden ingeving kregen en 

daar vervolgens naar toe redeneerden. Het geloof in Christus is een ingeving die de Geest van God je 

geeft. Je kunt buitenstaander blijven en je kritische vragen blijven stellen. Je kunt ook instappen en 

antwoorden zoeken als lid van Christus. Er is geen logica die van bovenaf kan zeggen dat de ene keus 

redelijker is dan de ander. Geen wonder, want als God God is, gaat Hij ons redeneren te boven. Maar 

denk er gerust eerlijk over na. Maar dan echt eerlijk: ga dan ook na of je argumenten geen excuus 

zijn, omdat je liever fan-op-een-afstandje bent, dan dat het team van Christus je alles mag kosten. 

 

 Het kan ook goed zijn dat je graag eerst wilt ervaren dat God je ziet staan en om je geeft. [13] 

Net zoals je de man of de vrouw van je leven vindt, doordat je hals over kop verliefd bent geworden. 

Je voelde gewoon: dit is de ware. En werkt dat niet zo bij alle belangrijke keuzes in je leven? Daar heb 

je gelijk in en God is zo goed om daar rekening mee te houden en ook jou rust te geven als je het 

nodig hebt en troost en bemoediging. Maar Hij is God en wat als Hij het nu niet het moment vindt 

om jou aan te spreken op een manier die jij nu graag ziet? Net als dat je verliefd bent en er achter 

komt dat echte liefde soms meer een kwestie is van wat je wil dan van wat je voelt: God wil jou. Wil 

jij Hem, zonder voorwaarden vooraf? [14] Hij wil dat je meespeelt in zijn team, ook als jij dat gevoel 

niet hebt. 

 

 Weet je, in de beste tijden hebben volgelingen van Christus altijd de kritiek gekregen dat ze 

goddeloze mensen zijn. Dat was zo in de tijd van Paulus, omdat christenen niet meededen met de 

dingen die andere mensen normaal vonden: christenen hadden geen tempels, geen godenbeelden 

en deden niet mee aan het vereren van de keizer. Belachelijk, hoe komen ze er bij! Ja, omdat Jezus 

alles voor je is, los van wat ik zie of wie de macht heeft of wat normaal is. Misschien noemen ze ons 

vandaag niet goddeloos, maar misschien is wat mensen nu normaal vinden stiekem ook wel een 

afgod: ik moet het eerst echt voelen, pas dan is het waar. Ja, tenzij Christus gewoon alles voor je is, 

ook wanneer je hart soms bang is of leeg. Wat wil je? Christus zegt: hier is het diepe geluk, hier kom 

jij tot je recht, in mijn team. Wat wil je? 

 

 

[15] ‘Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.’ 
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 En dus nog één keer de spelregels van Paulus. [16] Geen afgoden dienen, maar Hem alleen. 

Je kunt niet eerst God logisch beredeneren en dan pas geloven. God is groter dan dat. Je kunt niet 

eerst een godservaring eisen en dan pas geloven. God is groter dan dat. Zo groot, dat Hij soms 

afwezig lijkt. Sterker: Hij kan zich soms terugtrekken. Omdat Hij graag wil dat je Hem niet dient om 

de show of om de winst, maar om Hem zelf alleen. Hij deed het al bij Israël in de woestijn: de veertig 

dagen dat Hij bij Mozes was op de berg en niet bij het volk aan de voet van de berg. Natuurlijk voelt 

het als een leegte als God zich terugtrekt. Maar wil je dan alsjeblieft niet acuut de leegte vullen met 

je eigen afgoden, maar wil dan alsjeblieft de leegte laten spreken: mijn God, waarom laat U mij 

alleen? Ik denk dat Hij die leegte gaat vullen met hoop, dat lijkt me net iets voor Hem. Maar het 

vraagt van jou: open blijven voor God en je zekerheid niet ergens anders zoeken. 

 

[17] Geen ontucht plegen, maar trouw zijn aan de man of vrouw van je leven. Snap je dat? Dit is 

wat God zegt: Ik en jullie, wij zijn een team. Wij vangen de klappen op voor elkaar, wij gaan samen 

weer wat moois van deze wereld maken. Dat jullie bij Mij horen, dat maakt mij blij, wat heet, dat is 

de vreugde die Ik wil. En dat Ik bij jullie hoor, dat mag je dan zelf invullen, wat dat jullie maakt. Blij. 

Sterker, dit is het geluk dat je eigenlijk zoekt. En iets van dat team zijn met God, zegt God, laat ik jullie 

proeven en oefenen in je relatie met die man of die vrouw van je leven. Elkaar steunen, samen iets 

moois maken, samen zoeken naar geluk. Laat je huwelijk een afspiegeling zijn van de relatie tussen 

God en ons … zei de dominee die zelf gescheiden is. Inderdaad. Mensen zijn God niet, voor het geval 

je het nog niet wist. Relaties zijn breekbaar. Maar laat dat je niet ertoe aanzetten om het bij voorbaat 

op te geven. Integendeel. Zelfs als iedereen vindt dat het normaal is dat relaties ten diepste tijdelijk 

zijn en alleen God vindt dat een verbond in principe voor altijd is, dan nog mogen jij en ik ons in Gods 

team opstellen: en U hebt toch gelijk. 

 

[18] Christus niet tarten, maar Hem erkennen. Wat zeg je? Dat is een beetje lastig als Christus niet 

bij je is? Grappig dat je dat zegt. Paulus verwijt hier namelijk Israël dat ze Christus tartten, op het 

moment dat ze twijfelden aan Gods aanwezigheid bij hen in de woestijn. Was Christus er al bij dan? 

Als je daarover nadenkt moet je, denk ik, tot de conclusie komen dat Paulus de wolk en de 

vuurkolom en het manna en de rotsen die als een wonder voor water zorgen, ziet als verschijningen 

van Christus, die toen nog geen mens was geworden. Oké. Nu is Christus vandaag bij ons niet die 

zichtbare en tastbare aanwezigheid van God in eten en drinken en licht in de nacht en schaduw 

overdag – ja, of is Hij dat toch, wanneer God ons belooft om Christus en in Christus alles  voor ons te 

laten meewerken ten goede? Christus is, zegt Hij zelf, bij ons in de Geest. Voor ons is een geest een 
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beetje spookachtig. Maar de Geest van God is zijn wonderlijke aanwezigheid in alles, maar dan ook in 

alles om ons heen. Denk daar eens aan als je weer eens de beker krijgt uitgereikt van het Avondmaal. 

 

[19] Niet in opstand komen, maar het team opbouwen. Oké, ik geef het toe. Eigenlijk wil ik 

vandaag maar één ding zeggen. Ik wil graag dat je je plek inneemt in dit team van Christus, de kerk 

van Christus van Groningen-Oost. Ik vind het leuk als je onze website liket. Ik ben blij als je een fan 

van Christus bent. Maar ik geloof dat Christus zelf jouw opstelt in dit team van Hem en jou vraagt je 

plek in dat team in te nemen. Begrijp me goed, ik zeg niet dat de Oosterkerk de enige club van 

Christus is en ik zeg ook niet dat het alleen maar een geweldige club is. Mensen zijn God niet. Maar 

hier gebeurt wel iets, hier begint wel iets. En hier is de plek die God jou gegeven heeft. Hier wil ik van 

harte dienen. 

 

 

[20] ‘Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.’ 

 

 

Dat zegt Paulus. Zeg het hem maar na: ik doe alles voor het evangelie. [21] Alles wat ik doe, 

maakt koning Jezus groter. Om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen. [22] Daarin vind ik mijn 

geluk, dat ik zijn grootheid laat zien. 

 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Om door te studeren: Paulus noemt in 10: 6-10 vier voorbeelden uit de tijd van Israël onderweg in 

de woestijn. Kijk en vergelijk: Exodus 32 (afgoden), Numeri 25 (ontucht), Numeri 2: 4-9 (Christus 

tarten) en Numeri 16 (opstand). 

2. Wat zou jou tegenhouden om van een fan een medespeler te worden? 

3. Paulus vergelijkt het team van Christus ergens anders met een lichaam (1 Korintiërs 12: 12-26). 

Welk lichaamsdeel ben jij/is degene naast je? 


