
 x01 Genesis 09.3 
 

1 
 

‘Leef het leven dat God u geeft, door in daden woorden en gedachten uw naaste voluit te 

respecteren.’ 

 

 

 

[1] We hebben de goede gewoonte om een preek in zo’n vriendendienst als nu te beginnen met 

een goede grap. Dat is een gewoon een truc om je aandacht te trekken maar bovendien is een goede 

grap nooit weg. Maar ik voel me vandaag niet in staat met een grap te beginnen. Het gaat vandaag 

over dat je een mens niet mag doden maar dat je juist ieders leven mooier moet maken. Maar wat ik 

me daarover uit de afgelopen week herinner vind ik niet grappig. Afgelopen weekend had je die 

slachtpartij in Orlando in Amerika, dat een idioot 49 mensen doodschoot omdat hij niet met 

homoseksualiteit om kon gaan. Afgelopen donderdag had je een andere idioot die in Engeland een 

lid van de Tweede Kamer doodstak. Zijn ze helemaal gek geworden? 

 

 Gelukkig maar zijn wíj niet gek geworden. Gelukkig zijn wij normale mensen die normaal met 

elkaar omgaan. Toch? Oké, ik kan me niet herinneren dat ik ooit iemand z’n leven heb gered. Maar ik 

kan me ook niet herinneren dat ik ooit iemand heb vermoord. Maar waar komt al die verdorvenheid 

dan vandaan? Volgens mij geven best veel mensen God de schuld. Dat is dan ergens wel grappig, 

maar dan op een cynische manier. Want veel mensen hebben allang afscheid genomen van God. Dus 

geven ze eigenlijk ook niet God de schuld, maar ze wijzen erop dat veel mensen moorden en 

aanslagen plegen en oorlogen voeren, vanuit een geloofsovertuiging. Mensen moorden voor God. 

Maar ik geloof in God. En God zegt: pleeg geen moord. Vraag 1: Houd God zich niet aan zijn eigen 

geboden? [2] 

 

 

1. Allereerst: deze vraag komt vind ik inderdaad terecht op uit wat er vandaag om je heen 

gebeurt. Maar het is niet zo dat God of dat jij als gelóvige automatisch verantwoordelijk bent voor 

wat er in de naam van allerlei goden gebeurt. Als ik moslim zou zijn, zou ik het al niet eens zijn met 

alle terreur in de naam van Allah; nu ik christen ben houd ik er des te meer afstand van. Natuurlijk 

hebben christenen zich ook misdragen: het ging mis bij de kruistochten, het ging mis bij de inquisitie, 

het ging wel vaker mis. En het gaat nog mis, vandaag. Het Verzetsleger van de Heer in Oeganda is 

voor alles géén leger van de Heer. Maar dat anderen zich misdragen in de naam van God of in de 

naam van een god maakt mijn geloof op zich nog niet misdadig en de God in wie ik geloof ook nog 

niet. 
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 Wat wel een probleem is, is dat onze God in de Bijbel nogal eens behoorlijk gewelddadig is. 

In de Bijbel gaat het over oorlogen in de naam van de Heer. In de Bijbel worden mensen gedood in 

de naam van de Heer. In de Bijbel kom je verhalen over God tegen, die je een God laten zien die veel 

wegheeft van de god van terroristen van vandaag. Wat zegt dat over God? Hij zegt het zelf: ‘Pleeg 

geen moord.’ Wat geeft Hem het recht om wel te doden? Staat Hij soms boven zijn eigen wet? Maar 

wat voor wetgever ben je, als je je er zelf niet aan hoeft te houden? 

 

 Nu wil ik het in deze preek over ons hebben, dus ik ga deze vraag niet voor honderd procent 

beantwoorden, vanmorgen. Ik wil je wel een paar vaste punten aangeven vanuit de bijbel en de 

christelijke traditie. En het eerste vaste punt vind ik in dat verhaal uit Genesis 9, het slot van het 

verhaal van Noach. Het zondvloedverhaal als geheel gaat precies over waar we het over hebben. 

Wanneer de mensen in plaats van goede beheerders van de schepping er één grote chaos van 

maken, begint God overnieuw. De oude mensheid komt om in het water van de zondvloed. Is dat 

dan wat God wil? Antwoord: nee. Wat Hij wil is dat mensen leven. Voor Hem is ieder mens, ieder 

leven waardevol. [3] Daarom krijgt Noach deze wet mee: ‘Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed 

wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt.’ 

 

 En dit is het punt, waarop je linksaf moet of rechtsaf. De belijdenis dat God ons als zijn 

evenbeeld heeft gemaakt. Als dat waar is, dan gebeuren er twee dingen. Als jij als Gods evenbeeld 

bent gemaakt, dan ben jij allereerst per definitie waardevol. God kijkt naar je en herkent zichzelf. 

Vervolgens betekent het dat jij grote verantwoordelijkheden hebt. Eigen verantwoordelijkheden. In 

het kader van de bijbelse geschiedenis betekent dat, dat Joden en christenen deze conclusie trekken: 

je kunt God niet de schuld geven van alle moord en doodslag om je heen. Voor God is bloed van 

mensen heilig. Dat is het eerste, het principe. Het eerste gebod van God is: heb God lief boven alles 

en de mensen om je heen als jezelf. En wij, gelovigen, hebben begrepen: als dat is wat God wil en de 

werkelijkheid ziet er anders uit, met haat en moord en terreur, dan is dat niet de schuld van God, 

maar onze verantwoordelijkheid. [4] Hij geeft ons verantwoordelijkheid voor elkaar. 

 

 Dus als ik God de spiegel voorhoudt en Hem vraag of Hij zich wel aan zijn eigen geboden 

houdt, dan houdt Hij mij de spiegel voor. Hij zegt: Ik heb je gaaf gemaakt, jou en alle mensen. Als het 

jou, als het jullie mislukt, ben je dan terecht kritisch op Mij? En ik denk dat dat een vraag is waar je 

wat mee moet. En als je doordenkt over die oorlogen in naam van de Heer en al die bijbelse 

geschiedenissen vol geweld, prima, maar gebruik het niet om Gods kritische vragen aan jou 

buitenspel te zetten. En nog een advies: let er bij die geweldsverhalen op, hoe God niet begint met 

geweld. Het gebod uit Genesis 9 stelt op moord de doodstraf. Ik ben niet voor de doodstraf. Maar ik 
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zie wel dat God eerst zegt: ieder mensenleven is van waarde en vervolgens: als jij toch een 

mensenleven beëindigt, wordt jouw leven beëindigd. Dit is vast niet het hele antwoord over doden in 

Gods naam. Het is er wel een onderdeel van. 

 

 

2. Blijft de volgende vraag staan: maar ik ben toch geen moordenaar? [5] Dat hangt er van af 

hoe lang je in de spiegel wilt kijken. Jezus nodigt je uit om wat langer in de spiegel te kijken. In de 

traditie van de bijbel hebben we afgeleerd God de schuld te geven. Voor Hem is een mensenleven 

per definitie waardevol. Maar in het licht van de bijbel hebben we ook afgeleerd de anderen de 

schuld te geven. Het is erg handig om alle terroristen en moordenaars af te schilderen als gekken, als 

‘lone wolves.’ Maar waar komen dan steeds opnieuw gestoorde moordenaars vandaan? Sommige 

moordenaars gebruiken hun geloof als excuus. Sommige commentatoren wijzen op de slechte 

economische omstandigheden die mensen aanzetten tot geweld. Zou dat het zijn? De 

omstandigheden, je opvoeding, de mensen om je heen? 

 

 Jezus zegt: ‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. 

Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede 

tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen 

hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal 

voor het vuur van de Gehenna komen te staan.’ De regel die God aan Noach gaf staat niet op zichzelf. 

Als je niet mag moorden omdat iedereen volgens God waardevol is, dan is iedereen vast zo 

waardevol dat je niemand mag beschadigen – zelfs niet met woorden. 

 

 Nou, dan sta ik mooi te kijk. Maar tegelijk zie ik het zelf ook in. Natuurlijk zijn het de 

omstandigheden en natuurlijk zijn het de mensen om je heen die je kunnen aanzetten tot moord. 

Maar als er al niet iets in mijzelf zat dat ik iemand kan haten en als het al niet in mijzelf zat om te 

vergeten dat die ander een kopie van God is, dan zou geen enkele invloed van buiten vat op mij 

hebben. Maar mijn hart is voor alle zonde vatbaar. [6] Als je een lucifer in een emmer water gooit, 

gebeurt er niks. Als je een vlammetje bij benzine houd, krijg je een ontploffing. De brandstof zit in 

mij. Als ik vergeet mijn naaste lief te hebben, speel ik met vuur. Dat is de spiegel die God me 

voorhoudt. 

 

 Maar hoe los je dat dan op? Dit is dé les van de Bijbel: dat los je niet op. Dat los ik niet op. 

Dat lossen wij niet op. Dus zegt God: Ik los het op. Gek hè? Diezelfde God, die je de neiging hebt 

verantwoordelijk te houden voor de troep in de wereld. Diezelfde God, die jou en mij terecht de 
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spiegel voorhoudt.  Die God zegt dat Hij het oplost. En dat doet Hij door zelf mens te worden en zelf 

vermoord te worden. Gods regel voor Noach was: op moord staat de doodstraf. Jezus’ toevoeging 

voor iedereen was: elke moord begint met haat en haat komt in iedereen z’n hart voor. Tel je dat bij 

elkaar op, dan ziet het er niet best voor ons uit. Tenzij wat God doet, mens worden en vermoord 

worden, ten diepste betekent: ik vang de doodstraf voor jou op en gun jou het leven. [7] En dat 

betekent het. En als Hij dat voor je opvangt, vangt Hij alles voor je op. En als Hij dat overleeft, 

overleef jij alles. 

 

 Maar vanaf dat moment is iemand doden in de naam van God niet meer mogelijk. [8] God 

heeft kleur bekend. Het ene principe was: op moord staat de doodstraf. Het andere principe was: in 

ieders hart schuilt een mogelijke moordenaar. Volgens mensenlogica overleeft dus niemand. 

Gelukkig heeft God een andere logica, de logica van de liefde. En dat is het evangelie. Zoals Paulus 

het zegt in Romeinen 6: ‘Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem 

zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft 

geen macht meer over hem. Christus is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens 

en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in 

Christus Jezus levend voor God.’ 

 

 

3. En nu? Vier praktische tips uit de Bijbel. 1. [9] Let op je woorden. Als ‘nietsnut’ en ‘dwaas’ 

volgens Jezus al een veroordeling betekenen, dan denk ik niet dat ‘klootzak’ nog echt bruikbaar is. En 

natuurlijk gaat het niet maar om de woorden, maar om waar je woorden voor staan. Voor 

minachting en voor vijandschap. Het is prima als je kwaad bent en ook als je kwaad bent op een 

ander. Maar je mag niet vergeten dat het je broer of zus is, gemaakt als evenbeeld van God, iemand 

die God met zijn liefde wil raken. Dus: let op je woorden. 

 

 2. En als je dan wel kwaad bent en wie weet nog terecht ook? Dit zegt Paulus: ‘Als u boos 

wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.’ Ga niet boos naar bed. [10] 

Zie je het? Boos worden is de zonde nog niet. Je kunt terecht boos worden. Je bent nog steeds een 

evenbeeld van God, als je boos bent over onrecht en als je opstaat en er wat van zegt. Maar het 

wordt zonde als je het gaat koesteren. Als je kwaad bent op iemand, moet je daar diezelfde dag nog 

wat mee doen. Jezus zegt het zelf ook: ‘Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je 

daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst 

met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.’ Ik hoop werkelijk dat er vandaag nog veel 

goede gesprekken plaatsvinden. Je hebt nog even; zonsondergang is vanavond om 5 over 10. 
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 3. Deze komt niet direct uit de Bijbel, maar wel uit de Joodse traditie. Herinner je je de film 

Schindler’s List nog? Aan het eind van de film is de oorlog voorbij. Schindler heeft  elfhonderd Joden 

het leven gered, door ze te laten werken in zijn email- munitiefabriek. Maar zijn geweten klaagt hem 

aan: hoeveel meer had hij niet kunnen redden, als hij beter zijn best had gedaan? Een oude Jood 

geeft hem het antwoord: wie één mens redt, heeft de mensheid gered. [11] Red een mens. Eentje 

maar, en je hebt de mensheid gered. Hoe doe je dat? Wees creatief, verzin een list. Doneer een nier. 

Red een kind. Geef op Giro 7244 ten name van het Rode Kruis voor de honger door de droogte in 

Afrika. Red een mens. 

 

 4. Deel je leven. [12] Jij hebt ontdekt dat het nieuwe leven van Christus jouw nieuwe leven is. 

Houd dat niet voor jezelf. We bidden straks voor allemaal vormen van evangelisatie in de zomer en in 

de vakantie. Misschien heb je al plannen om mee te doen. Misschien had je nog een zetje nodig: bij 

deze. Maar elke evangelist heeft een kring van bidders nodig – dat mag jij ook doen. En elk goed 

gesprek over het evangelie heeft om effect te hebben een serie positieve ervaringen met andere 

christenen nodig – dus ga je gang. God deelt met liefde zijn leven met jou, dat maakt Hem gelukkig. 

Jij bent als zijn evenbeeld gemaakt. Wat denk je dan dat jou gelukkig maakt? 

 

 

 Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hoe lees jij de teksten over Gods geweld in het O.T.? 
2. Ervaar jij zelf dat God je de spiegel voorhoudt? Mag Hij dat van jou met je doen? 
3. Als het nog geen 22:05u. is: moet je nog met iemand spreken? 


