Rinze lJbema - Hebreeén 2, 5-13.

[1] ‘Hoe machtig is uw naam/’

‘The name is Bond, James Bond.’” [2] Als ik dat zeg, zie je hem meteen voor je, ene arm over
de bar, in de andere hand een Martini of een Heineken; hij stelt zich voor aan de knappe dame
tegenover hem. Zij weet dat nog niet, snap je, wie hij is. Wij weten het wel. Hij is Bond, James Bond,
geheim agent en superman. Volgens mij is er geen kroeg in de wereld, waar ze niet weten waar die
naam voor staat. Geen wonder dat Heineken meelift op zijn naamsbekendheid. En handig voor mij,
dat ik je een voorbeeld kan geven uit Hollywood, van de macht die een naam kan hebben. En
Hollywood doet dat vaker. ‘He who must not be named’ —iedereen die Harry Potter kent lopen de
rillingen over de rug. De vijand heeft wel een naam, Lord Voldemort of eigenlijk Tom Riddle, maar
zijn terreur en zijn macht zijn zo groot dat je er beter aan doet je mond te houden. Wie weet wat
voor zwarte magie je over je afroept, als je zijn naam noemt. En opnieuw: een voorbeeld van de

macht die een naam kan hebben.

[3] Maar nu gaat het over de naam van God, vanmorgen. ‘Hoe machtig is uw naam!’ Maar hoe
werkt dat dan? Is het een naam die in elke kroeg en in elke kerk ontzag inboezemt? Of is het een
naam die maar beter niet genoemd kan worden? Eerlijk is eerlijk: ik denk eigenlijk het laatste. Het
klinkt raar, maar ik heb sterk de neiging om je mee te geven de naam van de Heer een jaar lang niet
te noemen... Waarom? Bij voorbeeld: omdat de volgelingen van de concurrent van de kerk de meest
bizarre dingen doen in de naam van god, ‘Insjallah’. En je ziet het vaker: wat er misgaat bij een
concurrent, kon wel eens typisch zijn voor de hele bedrijfstak, voor alle religies. Voordat je zijn naam
gebruikt, heb ik twee vragen voor je. Eerste vraag: hoe weet jij zo zeker dat wat jij doet in de naam
van God wel zuiver is? Achterliggende vraag: waarom zou je als mens Uberhaupt denken dat je God
er bij kunt halen? Misschien is God ook wel ‘He who must not be named.” Niet omdat Hij de vijand is,

maar omdat Hij anders is.

Als ik zeg dat het goed is om Gods naam niet te noemen, dan heb ik de Bijbel zelf aan mijn
kant. Ooit was er een profeet, Amos, en die zag Syrische toestanden in de toekomst. Hij zei: ‘Als

iemand dan het lichaam van zijn verwant uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen
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aan degene die nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen, [4] ‘maar
wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!” Wees stil en noem de naam van de Heer niet. Ik
heb het niet verzonnen, de Bijbel zegt het zelf. Hou alsjeblieft je mond over God, in Syrié, langs de
stranden van Griekenland, op het Domplein in Keulen, op de Thomas a Thuessinklaan nummer 1. Kijk

om je heen. Rotwereld. Hou je mond toch eens over God. Sst.

En Jezus zelf is het er helemaal mee eens. Luister maar: [5] ‘Niet iedereen die “Heer, Heer”
tegen mij zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn
hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen
verricht in uw naam?”’ Antwoord: ‘En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “lk heb jullie nooit gekend. Weg
met jullie, wetsverkrachters!”’ Dit gaat niet over mensen die niet geloven. Dit gaat over mensen die
wel geloven en van alles uithalen namens de Heer, en Hij zegt dat Hij ons niet kent. Luister naar de

Heer. En hou je mond toch eens over God.

In deze serie vriendendiensten hebben we het steeds over één van de Tien geboden. We zijn
steeds op zoek naar wat die geboden betekenen als regels voor het goede leven. Vandaag staan we
stil bij het derde gebod. [6] ‘Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat
toch doet, zal ik hem straffen.’ Het ligt voor de hand dat je dit gebod leest als een verbod op vloeken.
Vloeken hoort niet bij het goede leven. Het ligt iets minder voor de hand vanuit ons perspectief,
misschien, maar het gebod is ook anti-magisch. Het hoort ook niet bij het goede leven om de Naam
als toverstaf te gebruiken, waarmee je alles wat jij doet roze kleurt, en alles wat anderen doen, poef,

kapot maakt. Maar opnieuw, komt dat niet hierop neer: hou je mond toch eens over God?

Ik wil graag dat je beseft dat ik de preek hier zou kunnen laten stoppen. Wees toch stil en
noem de naam van de Heer niet. Niet wie “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk binnengaan.
Spreek mijn naam niet zomaar uit. Toevallig heeft de Paus gezegd dat 2016 een jubeljaar is. Zullen we
alvast plannen dat 2017 een zwijgjaar wordt? Dat je de naam van God niet alleen uit Nederlandse
wetten haalt, maar gewoon helemaal niet noemt. Waarom? Omdat we die naam nog al eens
misbruiken. Waarom? Omdat we maar nauwelijks weten wie God is. Waarom? Om als kerk aan de
wereld te laten zien: wij weten het ook allemaal niet. En om als gelovige aan je zelf te laten zien, wat
dat geloof van je nu eigenlijk inhoudt — zonder dat je je voortdurend verstopt achter wat je denkt dat

God wil.



Sst. Nu zal een jaar lang wel niet haalbaar zijn, maar ik denk dat er wel een dag is geweest dat
de naam van God niet of nauwelijks is genoemd. Die dag heet dan ook Stille zaterdag, en het was een
kleine tweeduizend jaar geleden. [7] Denk even mee. Op dinsdag had Jezus de tempel op de kop
gezet. [8] Hij was het tempelplein binnengestormd en had de kassa’s van de wisselkantoren
leeggeschud en de offerdieren vrijgelaten. Rare actie, waar was dat goed voor? Luister naar wat Hij

”r

er van zegt: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn.”” De tempel is het gebouw
waar de naam van God als een vlag boven op wappert in de wind. Jezus’ actie zegt ten diepste: ‘Doek
maar op.’ Pak de naam van God maar in, breek de tempel zelf maar af, dit project is over en uit. De
hele woensdag had Hij dat vervolgens uitgelegd. Donderdag had Hij met zijn leerlingen het
Avondmaal gevierd. Daar sloot Hij met ons een nieuw verbond, los van de tempel, los van de offers,

verbond Hij ons aan Hemzelf, zijn lichaam, zijn leven, zijn naam. En vrijdag hadden ze Hem vermoord.

‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?’ Toen werd het Stille zaterdag.

[9] Een dag lang zweeg de hemel. Een dag lang zweeg de aarde. Een zwijgende planeet in een
zwijgend universum. Het leek wel weer net als vlak voordat de schepping begon. De aarde was weer
woest en doods, en duisternis lag over alles. Toen fluisterde God de naam van zijn zoon. ‘Jezus van
Nazareth, jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.” En ik weet niet of je God wel eens hebt
horen spreken, maar het schijnt pure magie te zijn, zoiets als wanneer ik tegen jou ‘welkom’ zeg,
weet je, dan is dat niet allen maar een woord, dan gebeurt er echt iets, moet je nagaan hoe dat is
wanneer de Eeuwige spreekt. De dode Jezus werd de levende Heer, de koning van hemel en aarde.

[10]

Ach joh, maar geloof jij dat dan allemaal? Moet je horen, er is zoveel wat ik niet weet.
Serieus, ik denk dat we als kerk wel eens wat vaker mogen zwijgen. Maar dit heb ik zeker weten niet
zelf verzonnen. En ik geloof het met heel mijn hart. Dat God zelf de stilte heeft doorbroken: Ik ben
Jahwe, Ik ben God. Midden in een wereld die vloekt en er op los manipuleert, blijf Ik spreken. Jezus
van Nazareth, in Hem hoor je Mij fluisteren. En toen Hij stierf heeft Hij gezwegen en dat zwijgen
veroordeelt alle pokkenherrie van alle mensen, alle leugens, alle misbruik en alle doodzwijgen van
mijn naam. Maar op de eerste dag heb Ik zelf Hem wakker gemaakt. Nu is Hij voor altijd de drager

van mijn machtige naam.

Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Misschien betekent het allemaal niet eens zo veel
in de praktijk. Natuurlijk, ‘Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch
doet, zal ik hem straffen.’ Het ligt voor de hand dat je dit gebod leest als een verbod op vloeken en

als een verbod op alle vormen van magie met Gods naam. Heel praktisch. Maar stel je nou eens voor
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dat God, toen Hij op Paasmorgen de naam van Jezus fluisterde, tegelijk ook jouw naam heeft
genoemd? En dat is wel precies wat er gebeurde. Als je gedoopt bent, ben je in zijn dood gedoopt. Je
bent met Hem begraven, je bent ook met Hem opgestaan. Jouw naam is aan de naam van God
verbonden. Jij mag leven. Wat dat verandert in de praktijk? Weet ik veel. Het verandert alles aan de
praktijk. Niets wat je doet hoeft nog zinloos te zijn, niets wat je aanpakt ten diepste tevergeefs.

Integendeel. God zet zijn stempel op jouw leven. [11] Hoe machtig is uw naam.

Is dat zo? Ja, want dat is precies de boodschap van Hebreeén 2, dat stuk uit de Bijbel dat we
lazen. Daar volg je in een notendop het verhaal van Jezus, hoe Hij knecht werd en stierf en toen
leefde en koning werd. Door alles los te laten en aan God te geven, liet Hij zien dat het kan: een mens
zijn in trouw en liefde, tot eer van Gods naam. Maar dat wilde Hij allemaal doen namens jou. Luister
maar: ‘Hij schaamt zich er niet voor ons zijn broeders en zusters te noemen wanneer hij zegt: ‘Ik zal
uw naam bekend maken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.” Zo zegt hij
ook: ‘lk zal steeds op hem vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven
heeft.” Mijn naam is Jezus, Jezus van Nazareth. Hier sta ik. Laat Gods kinderen bij mij komen, uit alle

kroegen, in alle kerken, mijn broers en zussen, jullie.

Ik sluit af met een Psalm voor Gods naam.

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont —
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden

om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet?



U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeén.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Amen.

1. Gebruik jij Gods naam wel eens verkeerd?
2. Heb je wel eens te maken gehad met een ander, die ten onrechte vond dat die namens God sprak?

3. Hoe vind je het dat God jouw naam met liefde noemt?



