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Rinze IJbema -  1 Korintiërs 12, 1-12. 

 

 

 

[1] Waarom leek het God eigenlijk een goed idee om de kerk te beginnen? God is een 

fantastische God, met een heleboel goede ideeën. Zijn liefde voor ons, je kunt er uren over praten en 

nog veel langer over zingen. Zijn schepping om je heen, steeds nieuw, steeds verrassend, je raakt niet 

uitgekeken. Het idee dat Hij eeuwig is, dat Hij alle informatie van het hele universum omvat, dat Hij 

de relativiteitstheorie heeft bedacht. Wat een God, wat een ideeën. En dan de kerk… Ik zit veel na te 

denken over de kerk. Dat heeft te maken met de vacature voor een predikant (en volgende week 

vergaderen we over Cornelis Hamstra). Heeft ook te maken met de nieuwe pastorale en praktische 

en beleidsvrijwilligers die we zoeken (en je kunt vandaag nog namen inleveren). Maar ook zo’n 

OostEvent als van dit weekend: daar merk je hoe goed het kan zijn. Maar zo is het niet altijd. 

Waarom leek het God dan een goed idee om een kerk te beginnen? Of had Hij eigenlijk iets anders 

op het oog? 

 

 Vanmorgen wil ik graag eens rondneuzen bij een kerk van lang geleden, de gemeente in 

Korinthe. Het voordeel van die gemeente is, dat het inderdaad een kerk is uit de allereerste tijd dat 

er überhaupt kerken waren. Want voor de duidelijkheid: kerken zijn een christelijke uitvinding. En 

een van de eerste kerkstichters was Paulus. Dus dat is een voordeel: als je iets wil snappen van wat 

God nou precies wilde toen Hij met de kerk begon, dan zit je hier vlak bij de bron. En Korinte heeft 

nog een voordeel: Paulus laat ons prachtig meekijken in de keuken van die gemeente. Sommige 

brieven in de Bijbel gaan tegen een bepaalde dwaalleer in of tegen een bepaalde dwaalleraar – maar 

dan kennen we die dwaalleraar niet of weten we niks origineels van die dwaalleer. Waar gaat het dan 

over? Maar in 1 Korintiërs zet Paulus het keurig op een rijtje: dit zijn de onderwerpen die jullie 

tegenkomen, dit is wat er mis kan gaan, dit is wat je er aan kunt doen. En zo laat Paulus zien, waarom 

de kerk een goed idee van God is. 

 

 

1. Het stukje dat we lazen begint zo: [2] ‘Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik 

u het volgende zeggen.’ In deze brief behandelt Paulus een aantal issues, die door die kerk zelf zijn 

aangedragen. Dat wil zeggen: Paulus begint met een aantal kwesties waar de brief die hij van de kerk 

gekregen had keurig over zwijgt, maar waarover Paulus weigert te zwijgen. En dan gaat het over een 

gelovige, die samenwoont met één van de vrouwen van zijn vader, het gaat over onderlinge 

rechtszaken en over losbandigheid. En daarna over de onderwerpen die de kerk benoemt: is het 
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beter om te trouwen of niet? Mag je eigenlijk offervlees eten? Hoe zit het met de gaven van de 

Geest? En hoe zit het met de opstanding? Als je dat op een rijtje ziet, dan zou ik me zo kunnen 

voorstellen, dat Paulus zelf zich met de handen in het haar zich ook heeft afgevraagd: waarom leek 

het God eigenlijk een goed idee om de kerk te beginnen?  

 

 Nou ja, behalve dan toch op dat ene punt. Hoe zit het met de gaven van de Geest? Je zou 

zeggen: dat hebben ze dan gelukkig wel, in alle troep en onzekerheid. Ik zet ze even op een rijtje, wat 

ze in huis hadden: [3] ‘het verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis, een groot geloof, de 

gave om te genezen, de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden 

wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat 

daar de betekenis van is.’ Met zulke mensen in je kerk is het haast een feestje als er ergens een 

vacature is. Ze staan in een rijtje klaar om in te springen. Wat een superkerk, wat een 

superchristenen. Tenminste, zo kijken ze er zelf tegen aan. 

 

 Maar dan doet Paulus de Paulus truc. [4] Ken je die? Ik merk vaak dat mensen een beetje een 

hekel hebben aan Paulus. Paulus was vrouwonvriendelijk, Paulus was een homohater, kortom: 

Paulus kan me nog meer vertellen. Ik denk dat je met die simpele etiketten Paulus geen recht doet. 

Daar is Paulus veel te dynamisch voor, veel te beweeglijk, en veel te grappig. Wat, Paulus grappig? 

Nou vooruit, niet grappig, maar wel humoristisch. Paulus doet hier de Paulus truc. De Paulus truc is 

dat je iets waar mensen heel blij mee zijn of heel trots op zijn, maar waar jij als Paulus de risico’s van 

ziet of toch wat ongelukkig wordt, dat je dat dan toch heel vrolijk omarmt: [5] wat fantastisch van 

jullie! Maar de truc is dan dat Paulus je in die omhelzing optilt, maar ook verplaatst en als hij je dan 

neerzet en jij je ogen open doet, blijkt dat jouw ding opeens in een heel ander licht is komen te 

staan, [6] een heel ander kader, en misschien is jouw ding dan nog wel goed, maar dan toch op een 

heel andere manier en vaak veel minder belangrijk. [7] 

 

 Ik zal je een paar voorbeelden geven van hoe hij dat doet. Bijvoorbeeld de voorschriften van 

Mozes, over de besnijdenis en over de tempel en over de feestdagen. Joden waren daar vanzelf erg 

blij mee, het waren hun feesten, het was hun identiteit. En stiekem of minder stiekem waren ze er 

ook best trots op. Ook als ze christen geworden zijn. Gaat Paulus dan in de aanval? Nee, Paulus 

feliciteert ze met hun identiteit en benadrukt graag dat hij het persoonlijk helemaal herkent. Dus hij 

omarmt het. Maar dan tilt Paulus het op, het hele Oude Testament, en laat zien dat het eigenlijk 

allemaal naar Christus verwijst en ook in Christus vervuld is. Dat is het nieuwe licht, het kader. Wat 

mooi allemaal! Ja, maar nu Christus gekomen is het allemaal een stuk minder belangrijk, en hoe kun 

je nu trots zijn op een schaduw, als het licht gekomen is? De Paulus truc. 
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 Nog een voorbeeld: in Athene staan honderden afgodsbeelden op hun voetstuk. Er is zelfs 

een lege sokkel, voor de onbekende God. Want Atheners, die zijn zo goed in godsdienst en die zijn zo 

slim en die staan zo open voor iets nieuws… Paulus komt in Athene, omarmt de lege sokkel: wat goed 

van jullie! – en zet het net even anders neer: deze God kom ik jullie nu aankondigen! En opeens sta je 

toch voor een keus… De Paulus truc. En hier dus ook. Sommige christenen in Korinte zijn zelf nogal 

onder de indruk van hun gaven van de Geest. Zo onder de indruk dat het niet meer helemaal 

duidelijk was, van wie de gaven nu eigenlijk waren. Van de gever, de Geest, of van de ontvangers, 

sommige Korintische christenen.  Paulus bestrijdt niet dat die gaven er zijn of dat ze er zijn in Korinte. 

Hij omarmt het gegeven. Maar hij pakt het wel op en zet het ergens anders neer. En nu is de vraag: 

waar zet Paulus ze neer? Waar zijn de gaven van de Geest op hun plaats? Waar komen ze tot hun 

recht? Of iets breder geformuleerd: waarom is de kerk een goed idee van God? 

 

 

2. [8] ‘Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u 

weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken 

geven.’ De mensen in Korinte zeggen: ‘Kijk eens naar de gaven die wij van God gekregen hebben.’ De 

reactie van Paulus is: ‘Kijk eens van welke God jullie die gaven gekregen hebben.’ Namelijk: niet van 

die dode goden van vroeger, die niet konden spreken en die niet konden luisteren. Hier tilt Paulus je 

op, hier ontwortelt hij je. Ja, jou ook. Misschien dat er voor jou niet letterlijk een tijd is geweest, dat 

je nog heiden was. Het punt is dat voor hun toen en voor ons nu hetzelfde geldt: onze natuurlijk 

leefomgeving is heidens, is een wereld zonder de levende God, is een wereld van zwijgende afgoden. 

Een afgod is alles wat jouw aandacht trekt, waar jij voor leeft, waar jij op vertrouwt – maar wat je 

aandacht niet waard is en je leven niet en je vertrouwen niet. Een beeld van Zeus of je eigen huis: je 

mag het zelf invullen. Als je je maar door Paulus, door Christus laat losrukken uit hun greep. 

 

 Paulus gaat verder: [9] ‘Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de 

Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve 

door toedoen van de heilige Geest.’  Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar hier raak ik even de 

draad kwijt. We gaan het hebben over de gaven van de Geest. Oké. Om ons heen of van vroeger zien 

we afgoden, die niet spreken en luisteren. Klopt. ‘Daarom zeg ik u…’ Waarom eigenlijk? Oké. Het kan 

zijn dat Paulus hier een volgende ruk aan je wortels geeft, om je los te trekken uit de greep van de 

afgoden. Als hij bijna in één zin afgoden noemt en het vervloeken van Jezus, dan kan hij daarmee 

impliciet laten doorklinken dat het dienen van afgoden in feite Jezus vervloeken is. Een andere 

mogelijkheid is, dat Paulus het vervloeken van Jezus noemt als extreem voorbeeld om aan te tonen 
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dat er grenzen zijn aan de gaven van de Geest: zo’n profetie is wel een profetie maar geen gave van 

de Geest. Of misschien Paulus is gewoon nog hard aan ons aan het schudden: eerst extreem de 

verkeerde kant op, om je dan in één ruk recht te zetten: ‘Niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ 

behalve door toedoen van de heilige Geest.’ 

 

[10] ‘Jezus is de Heer.’ Als het eerste dat je zegt over de gaven van de Geest is, dat de belijdenis 

‘Jezus is de Heer’ dé gave van de Geest is, dan zeg je twee dingen – en het leuke is dat het twee heel 

belangrijke dingen over de kerk zegt. Want Paulus maakt geen losse opmerkingen over tongentaal of 

profetieën. Hij zet ze in het kader van waar God nu helemaal mee bezig is. ‘Jezus is de Heer.’ Dus de 

keizer niet. Het gaat God er in de kerk niet om dat mensen aan hun geestelijke trekken komen. Het 

gaat God er om wie er nu eigenlijk de baas is. Isis? Nee. Obama? Nee. De Verenigde Naties? Nee. Je 

ouders? Nee. Je baas, je werk, je vakantie, jijzelf? Nee, nee, nee, nee. Jezus is de Heer, de hele aarde 

is van Hem. Het gaat God er niet om dat jij in de hemel komt. Het gaat God er om dat de hemel en Hij 

zelf weer op aarde komen. Op aarde gekomen zijn: in Jezus de Heer. Dat is één. [11] Alleen Hij is 

koning. 

 

 En twee is: dan zitten wij er allemaal helemaal onder. Onder de Geest. Ik zou je haast willen 

vragen om je hand op te steken, als die korte belijdenis ook jouw belijdenis is. ‘Jezus is de Heer.’ 

Maar misschien zit jij net te twijfelen of weet je het nog niet, en dan wil ik je niet apart zetten. Maar 

denk even na: als dit je belijdenis is, Jezus is de Heer – dan zitten wij er allemaal helemaal onder. [12] 

Dan zitten wij allemaal helemaal vol met de Geest. ‘Ja, maar ik heb nog nooit iemand kunnen 

genezen.’ Maar dat is de vraag niet, of jij misschien al eens iemand hebt genezen. De vraag is of jij 

belijdt dat Jezus de Heer is. Als je dat belijdt, dan is dat het levende bewijs dat de Geest jouw hart 

heeft veroverd. De kerk is door God niet bedoeld als de topselectie van geestelijke talenten. 

Sommige gelovigen in Korinte dachten van wel. Ze vergissen zich.  

 

‘Ja, maar ik kan wel echte wonderen doen! Is dat niet bijzonder’ En hier past Paulus weer de 

Paulus truc toe. Hij omarmt je: wat fijn dat de Geest jou wonderen laat doen! En hij pakt je op en zet 

je waar je hoort: als God jou wonderen laat doen, dan ben jij dus een van al die mensen om je heen 

die ook belijden dat Christus Heer is. En ik wil vandaag niet meer doen dan Paulus en niet minder. 

Niet minder: er zijn gaven van de Geest die het verstand van een nuchtere Groninger te boven gaan. 

Christenen in Korinte benoemen zulke gaven, en Paulus feliciteert ze er mee. Maar ik wil ook niet 

meer doen dan Paulus. Gefeliciteerd met jouw gave van de Geest – en kijk eens hoe die gave van 

jouw één van de vele is, die de Geest geeft aan iedereen die belijdt dat Jezus de Heer is. En de ene 

gave maakt jouw niet een beter christen dan de andere. Hoe ik dat weet? Lees maar mee. 
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3. [13] ‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al 

die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in 

één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu 

Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.’ Als we het toch over Paulus trucs hebben, 

hier heb je er nog één: in één uitspraak stapel je twee of meer verschillende beelden op elkaar, hier 

het beeld van een lichaam en dan het beeld van de doop, met dan ook nog minstens zoveel  

associaties die op de achtergrond meeklinken. Soms denk je dat papier erg duur was in die tijd, en 

dat Paulus zoveel mogelijk wilde zeggen in zo weinig mogelijk woorden. Paulus zou een groot 

twitteraar zijn geweest. Laten we kijken wat we kunnen ontrafelen. 

 

 Allereerst: deze preek gaat over de kerk, maar Paulus heeft het niet over de kerk. Het plaatje 

is niet: de kerk is het lichaam van Christus en ik ben lid van de kerk en dus ben ik verbonden met 

Christus. [14] Het gaat om Christus. Het plaatje is: Christus is een lichaam en jij bent een onderdeel 

van dat lichaam. Als je om je heen kijkt kun je je afvragen: wat wil God nu eigenlijk met de kerk? 

Maar als je de Bijbel leest blijkt dat de vraag eigenlijk moet zijn: wat wil God nu eigenlijk met 

Christus? Dat is eng, want op de kerk kun je natuurlijk lekker schelden, maar als God nu in principe 

wat wij kerk noemen ziet als iets dat eigenlijk Christus is, dan scheld je zo’n beetje op Christus. En 

één ding is zeker: zoiets kan iemand in elk geval nooit doen door toedoen van de Geest. Begrijp me 

goed: kun je dan niets kritisch zeggen over wat er in de kerk gebeurt? Ja zeker wel, maar dan gaat het 

om dingen die in naam van de Heer in de kerk gebeuren, maar die welbeschouwd die naam niet 

mogen dragen. En dat moet je dan wel aantonen. 

 

 Nu zegt Paulus van dat lichaam dat Christus is én dat wij zijn, dat wij allen gedoopt zijn in één 

Geest en daardoor één lichaam geworden zijn, dat wij allen van één Geest doordrenkt zijn. Ik denk 

dat Paulus wil, dat wij hierbij terugdenken aan onze schepping. Ik denk dat dat hier meeklinkt. 

Waarom? Omdat de Bijbel vertelt, dat God Adams lichaam maakte, en toen leven aan dat lichaam 

gaf door zijn Geest. Toen God Adam beademde met zijn Geest, toen gaf Hij ons als mensheid een 

leven dat anders is dan dat van dingen en planten en dieren. Hij verbond zich aan ons en gaf ons zijn 

Geest. [15] Nu geeft Gods Geest opnieuw leven aan het lichaam. ‘Wij zijn allen gedoopt in één Geest 

en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of 

Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.’ Is de kerk wel zo’n goed idee van God? Vergeet de 

kerk: God heeft een manier gevonden om opnieuw te beginnen met de hele schepping en om 

opnieuw te beginnen met ons allemaal. Kennelijk vond Hij zijn schepping mooi genoeg en kennelijk 
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vond Hij ons mooi genoeg om ons opnieuw te doordrenken met zijn Geest. Namelijk: door Christus 

en door het geloof in Hem. [16] Gods mooiste idee: Christus. 

 

 En dus? En dus zeggen we in de Oosterkerk terecht in ons Basisvisiedocument, dat het in 

deze kerk gaat om mensen, om kringen, en om de wijk waar we wonen. Het zijn echte mensen, 

kinderen van Adam, die door de Geest kinderen van God worden. En zij zijn geen losse knikkers, maar 

een netwerk, een lichaam. En dat zijn ze niet in het luchtledige, maar in deze wereld waar Christus 

Heer is en wil zijn. Mensen – kringen – ‘Oosterpark’.  

 

 En dus? De concrete reden om deze Bijbeltekst te gaan lezen, was voor mij dat dit als eerste 

zondag van de maand een doopdienst zou zijn. Één van de doopformulieren eindigt met een 

opdracht voor de hele gemeente. ‘Wees ook, wanneer dat nodig en mogelijk is, daadwerkelijk bereid, 

eraan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van Christus.’ Moet 

dat echt? Ja, en dan niet omdat het om kinderen gaat, maar omdat het om lichaamsgenoten gaat en 

dit geldt voor alle lichaamsgenoten. ‘Immers, zij zijn allen gedoopt in één Geest en daardoor één 

lichaam geworden’ (en dat is dus uit 1 Korintiërs 12). 

 

 En dus? En dus doe ik er goed aan om als ik nadenk over onze kerk en de toekomst daarvan 

me er altijd van bewust te zijn dat God zelf mij en ons allemaal omarmt met al onze bezorgdheid en 

ons optilt en ons neerzet op de vaste grond dat Jezus de Heer is. En niemand anders. En jij en ik zijn 

onderdelen van Hem, zoals de ledematen van een lichaam. Dan hebben jij en ik misschien niet de 

gave dat we de talen van alle mensen en van de engelen spreken, en de gave om te profeteren en 

alle geheimen te doorgronden, en alle kennis en het geloof dat bergen kan verplaatsen – maar we 

hebben wel door dat Hij ons liefheeft. Gods mooiste idee: liefde. 

 

 

 Amen. 


