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Rinze IJbema 

 

[1] Waar ben je eigenlijk mee bezig in de kerk? Dat is een goede vraag om je af en toe te stellen. 

Voor je het weet doe je wat je doet als kerk op de automatische piloot: zo doen we dat, zo zijn we 

het gewend. Maar als je altijd doet wat je gewend bent, dan word je op een morgen wakker en je 

weet werkelijk niet meer wat je nou eigenlijk doet. Dus is het goed om af en toe eens in de spiegel te 

kijken: waar zijn we eigenlijk mee bezig? Vandaag bevestigen we een aantal nieuwe ambtsdragers en 

pastorale bezoekers. Ambtsdragers zijn mensen die in de gemeente verantwoordelijkheid krijgen 

voor de gemeente. Pastorale bezoekers zijn, wel, pastorale bezoekers. Bij hun bevestiging kijken we 

in de spiegel: waar zijn we mee bezig? 

 

[2] En een goede eerste vraag is dan: waar zijn zij mee bezig? Dominees, ouderlingen, diakenen, 

pastorale bezoekers, allemaal functies die de kerk draaiend houden. Er is een goede kans dat je te 

weten komt waar de kerk goed voor is, als je kijkt naar wat zij doen. Vroeger was dat helemaal 

duidelijk: met name ambtsdragers zagen we ooit als de mensen die namens God de leiding in de 

gemeente hadden. Zij hadden het gezag in de gemeente om te bepalen waar we eigenlijk mee bezig 

zijn in de kerk. Vandaag ligt dat anders. Nederlanders van nu hebben geen behoefte meer aan gezag. 

Geen democratischer volk dan het Nederlandse: één egalitaire samenleving. 

 

 Vergeet het maar. Oké, als het woord gezag een negatieve lading heeft gekregen, zoeken we 

wel naar andere woorden om te zeggen waar het om gaat. Verantwoordelijkheid, bij voorbeeld. 

Ambtsdragers hebben een verantwoordelijkheid. Pastorale bezoekers hebben een 

verantwoordelijkheid. Zij hebben de verantwoordelijkheid om jou te confronteren met de vraag: [3] 

en waar is God in jouw leven? We zien je, we horen je verhaal, en we vragen je: waar is je God in 

deze situatie? Die verantwoordelijkheid ontvangen ze hier, in de kerk. Die verantwoordelijkheid 

geven wij aan hen, en door ons heen geeft God die aan hen.  

 

 Vanzelfsprekend zijn er dan verschillen. Pastorale bezoekers stellen je die vraag in één-op-

één gesprekken, en de ouderlingen ook, maar juist de ouderlingen stellen die vraag ook voor de 

gemeente als geheel. Waar is God in deze situatie? Wat wil Hij van ons, hier en nu? En diakenen 

stellen die vraag, omdat ze willen weten of wij, als gemeente, ook iets aan jouw omstandigheden 

kunnen doen, als die jouw zicht op God belemmeren. En zij stellen die vraag ook ruimer: kunnen wij 

als gemeente iets doen aan omstandigheden, die andere mensen het zicht op God belemmeren? 

Kunnen wij iets van God laten zien in de praktijk? De vraag naar jou en God. 
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 En is dat niet ook precies wat je van de kerk verwacht? Je kunt over het weer praten en over 

de laatste voetbalwedstrijd. Je kunt dieper steken en praten over relaties en gezondheid. Maar er 

moeten mensen zijn die je met deze vraag confronteren: waar is God in dat alles. En als je dat niet 

verwacht, of als je daar geen behoefte aan hebt, dan is de zin van het aanstellen van deze mensen, 

dat ze het toch gaan doen. Want dat is waar me mee bezig zijn, in de kerk. Hier klopt het hart van de 

kerk: elkaar aan God verbonden houden, als het ons goed gaat en als het beroerd gaat. In de 

woorden van Paulus: ‘de heiligen toerusten voor het werk in zijn dienst.’ In mijn woorden: om de 

mensen van God te helpen dienend te leven. 

 

 

1. In de Oosterkerk hebben we afgesproken dat we elkaar daarbij wel serieus blijven nemen. 

We hebben als gemeente een visie rond drie trefwoorden: mensen, kringen en ‘Oosterpark’.  Het 

eerste trefwoord is ‘mensen’. [4] Dat sluit aan bij de realiteit dat we in Oost niet op de automatische 

piloot beginnen bij de regels – maar bij mensen, bij elkaar, daar waar we zijn, zo als we zijn. Ik ben 

het er zelf erg mee eens om zo ‘mensen’ boven aan te zetten, maar ik merk dat ik even goed altijd de 

neiging heb om te zeggen, dat het natuurlijk eigenlijk eerst om God gaat. Vanmorgen leer ik van 

Paulus dat ik die verontschuldiging achterwege kan laten. Paulus zelf zegt dat het doel van het hele 

verhaal is ‘de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van 

Christus.' [5] Christus wil dat mensen groeien. In Christus mag jij echt mens wezen. Dat is het doel 

van God. 

 

 Paulus heeft het daarbij over dat wij een eenheid mogen vormen, [6] door ons geloof en 

door onze kennis van de Zoon van God. Over die verhouding tussen ik en wij, over één alleen en allen 

samen zeg ik straks wat meer. Hier wijs ik je er op, dat het hier, als het over geloven gaat, gaat over 

de vraag wat echt mens zijn is. Wat is echt mens zijn? Op die vraag kun je allemaal antwoorden 

verzinnen. Is het wat je hebt? Is het ‘jezelf zijn’? Kinderen die opgroeien zijn er ook mee bezig: wie 

ben ik eigenlijk? Het lastige van veel antwoorden op de vraag wat mens zijn nou eigenlijk is, is dat 

veel antwoorden juist mensen uitsluiten. Dat is raar. Dan zeg je bij voorbaat dat volgens jou echt 

mens zijn voor een ander niet te bereiken is. Je begrijpt dat God vindt dat het anders moet. Echt 

mens zijn begint hier: geloven. Geloven is: kiezen voor de God die je gemaakt heeft, de Vader van 

Jezus de Messias. Wil je echt mens zijn? Zet je hart, zet je leven wagenwijd open voor deze God. 

 

 Paulus zegt dat we echte mensen zijn als we een eenheid vormen door ons geloof [7] en door 

onze kennis van de Zoon van God. Kennis? Moet je eerst naar school dan, en examen doen om te 

kijken of jij wel genoeg weet om echt mens te kunnen zijn voor God? Kennis? Maar waar blijft de 
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liefde dan en waar blijft de praktijk dan? Het gaat er toch maar om hoe je leeft en om wat je voelt, 

niet om een of ander denksysteem? Oké, opnieuw, schrijf Paulus niet af omdat een woord je 

irriteert. Ik weet wel een ander woord om te beschrijven wat hij zegt. 

 

Het gaat hier om het grote verhaal, waar jij een plek in hebt. Ieder mens leeft in een verhaal. 

Als het begin van dat verhaal de evolutie is en het einde is jouw dood, dan heeft dat alle invloed op 

hoe jij je zelf nu ziet, in het midden. Als het begin van jouw verhaal een klotejeugd is en het eind is 

wraak, dan vertel je jezelf en de wereld precies waar jij nu bent. Zie je het? Maar als het begin van 

jouw verhaal de hand van de Eeuwige is, en het eind is zijn overdonderende aanwezigheid in jouw 

bestaan en overal, wie ben jij dan? Te feliciteren, op z’n minst. Dat is kennis: dat je weet in welk 

grote verhaal jij een plek hebt. En zoals dat gaat in een verhaal: er is ruimte voor groei, en het is de 

bedoeling dat je groeit. Maar dat is een onderwerp voor later, ik denk na de zomervakantie. 

 

 

2. [8] Waar zijn we mee bezig in de kerk? In de kerk zijn we bezig met de vraag naar God. 

Ambtsdragers moeten van ons en van God deze vraag aan ons stellen, in onze levens. In de 

Oosterkerk zijn we ons bewust dat de vraag naar God altijd gesteld wordt in de concrete levens van 

heel concrete mensen. In de Oosterkerk zien we ook, dat je die vraag dan ook aan elkaar stelt in de 

kring: [9] het tweede van de drie trefwoorden, van mensen, kringen en ‘Oosterpark’. Ik sluit hierbij 

aan vanuit Paulus’ woorden: ‘Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, [10] totdat wij allen 

samen … een eenheid vormen.’ Samen, dus. Hoe werkt dat? 

 

 Simpel: echte mensen hebben echte mensen nodig. Jij hebt mensen om je heen nodig. 

Mensen, die met je huilen als je huilt, die je hand vasthouden als je bang bent, die lachen om je 

grappen en dankbaar zijn voor de goede dingen die je doet. Want, precies, de mensen om je heen 

hebben jou nodig. En het is mooi, als die kring om je heen je familie is en net zo mooi, als dat je 

vrienden zijn. Maar die kringen zijn weer exclusief, sluiten anderen uit. En nu komt God met het idee 

van een gemeente als een inclusieve kring, als een lichaam waar alle onderdelen een plek hebben, 

waar niemand buitengesloten wordt. Dat is de gemeente en als die gemeente wat groot is, de kring. 

 

 En hoe verhoudt zich dat dan tot die kerkwerkers die vandaag hun taak beginnen? Opnieuw: 

simpel. Hier heb je het ideaal in de woorden van Paulus: ‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de 

groei van het lichaam, [11] dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ Eigenlijk zijn ambtsdragers er op 

uit om zichzelf overbodig te maken. Want in het ideaal zijn wij het zelf die elkaar vragen: ‘Zie jij God 

nog in je leven?’ (De pastorale vraag.) En ook: ‘Wat kan ik voor jou doen, dat je God wat beter kunt 
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zien?’ (De diaconale vraag.) Maar zo lang ze niet overbodig zijn, hebben ze de verantwoordelijkheid 

om die vraag naar God in ons leven aan ons te stellen en om ons te helpen die vraag aan elkaar te 

stellen. En opnieuw: er is ruimte voor groei, en het is de bedoeling dat je groeit. 

 

 

3. Mensen, kringen, [12] ‘Oosterpark.’ De kerk is de plek waar je de vraag wordt gesteld: ‘Waar 

is God in je leven?’ Maar die vraag stelt de kerk niet alleen aan mensen binnen, maar ook aan 

mensen buiten. Opnieuw, tegelijk met de vraag:  ‘En wat kunnen we doen om je zicht op God in jouw 

situatie beter mogelijk te maken?’ Het leven is één, pastoraal en missionair en diaconaal tegelijk. In 

de woorden van Paulus: ‘Christus is opgestegen … om alles met zijn aanwezigheid te vullen.’ [13] Dat 

is de missionaire kant van kerk-zijn – en daarover ga je de komende maand meer horen, in een 

prekenserie over praktisch missionair christen zijn. Zo. Dan ben ik met dit punt snel klaar… 

 

 Of niet. Het is goed om in de kerk af en toe eens in de spiegel te kijken: waar zijn we eigenlijk 

mee bezig? Vandaag is het Zondag voor de Vervolgde Kerk. [14] De kinderen van Mirakel houden zich 

er mee bezig, we kollekteren straks voor Open Doors, we bidden voor onze broers en zussen die om 

hun geloof vervolgd worden, en we schrijven kaarten voor ze na de dienst. Het thema van de Zondag 

voor de Vervolgde Kerk is ‘wees waakzaam.’ Het thema komt uit de Bijbel, uit 1 Petrus 5: ‘Wees 

waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op 

zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders 

en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd 

lijden, God, de bron van alle genade [zijn vaderhand vanaf het begin], heeft u geroepen om in 

Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister [zijn overdonderende aanwezigheid aan het 

eind]. God zal u sterk en krachtig maken [hier, er midden in], zodat u staande zult blijven en niet 

meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.’ 

 

 Wij willen graag kerk zijn in onze omgeving, in onze cultuur. Onze omgeving is de Oosterpark 

en de binnenstad, is Lewenborg en Beijum. Hun omgeving is Syrië en Irak, Jordanië en Libanon, Libië 

en Egypte. Onze cultuur is een cultuur zonder God – en die cultuur confronteert ons met de vraag 

waar God nu eigenlijk is. Hun cultuur is anti-christelijk en confronteert hen met de vraag… waar God 

nu eigenlijk is… O. Zou daar een tactiek achter zitten, de tactiek van Gods vijand, die er alles aan 

gelegen is dat jij maar niet ziet dat, echt waar, God Koning is? En of je dat nu niet ziet, omdat de 

wereld om je heen zo goed zonder God kan, of omdat de mensen om je heen met macht een andere 

God dienen, het punt is dat je het niet ziet. Wees waakzaam, zegt Petrus. Wees waakzaam, zeggen 

onze vervolgde broers en zussen. En houden ons de spiegel voor. 



y10 Efeziërs 4.3 

5 
 

 

 Kijk naar je zelf in deze spiegel. Stel jezelf de vraag: waar is God in ons bestaan, in ons kerk-

zijn, in de wereld om ons heen? Stel jezelf de vraag: waar ben ik mee bezig, in mijn eigen leven? 

Waar zijn wij mee bezig, in de kerk? Het is goed om je die vraag te stellen, af en toe. Het is goed om 

je die vraag te stellen bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Het is goed om je die vraag te 

stellen, terwijl je in de spiegel kijkt van om hun geloof vervolgde broers en zussen. De kerk, dat zijn 

de mensen die blijven vragen naar de aanwezigheid van God, in je eigen leven, in het leven van de 

mensen in de kring om je heen, en in de wereld waarin je leeft. En door die vraag te blijven stellen, 

aan onszelf, aan elkaar, aan de wereld, geven we antwoord op die ene vraag, die vraag van God: 

‘Adam, waar ben je?’ ‘Mens, waar ben je?’ ‘Hier zijn we, Heer, om uw wil te doen.’ 

 

 

 Amen. 


