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Rinze IJbema – Oosterkerk 

 

 Dit is een steen. 

 

 

 Nou ja, een steentje. Vroeger was het misschien een deel van een kei in Noorwegen of van 

een rots in de Alpen en een gletsjer brak hem af en bracht hem hier en nu houd ik hem in mijn hand. 

Stenen en rotsen kom je ook tegen in de Bijbel – maar dan zijn ze vaak wat groter. In Psalm 71 zegt 

David: ‘Heer, wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan.’ Ik begrijp David daar 

wel. Dit is natuurlijk maar een steentje, maar een massieve rots, die boven alles uitsteekt, waarop je 

veilig bent, dat is pas veilig. Als God dat voor je is, dan zit je goed. En kennelijk was God dat voor 

David, want hij heeft het er steeds over. Psalm 19: ‘HEER, mijn rots en mijn bevrijder.’ Psalm 42: ‘Tot 

God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij?’ Psalm 62: ‘Hij alleen is mijn rots en mijn 

redding, mijn burcht, ik zal nooit wankelen.’ God is als een rots voor mij. 

 

 Voor mij? Voor David, ja. Maar voor mij? Ik weet niet of je het herkent, maar soms zou ik al 

blij zijn wanneer God net zo bij mij zou zijn als deze steen. Een rots lijkt me te hoog gegrepen, maar ik 

zou erg blij zijn met zijn aanwezigheid, als die net zo zichtbaar en tastbaar en niet te ontkennen zou 

zijn als deze steen. Snap je? Dat zijn aanwezigheid in mijn leven echt een keihard gegeven zou zijn. 

Misschien heb jij er ook wel eens om gebeden, om een teken, om een aanwijzing, om een bewijs. 

Want geloven is nogal een onderneming. Je wilt je hele leven op God bouwen, maar hoe doe je dat? 

Wat is je basis, wat is je houvast? En eerlijk is eerlijk, dan zou ik graag iets tastbaars hebben, zoals 

deze steen. 

 

 

 Nu zegt de Bijbel van Jezus, dat Hij ook een soort steen is geweest, maar dan een ander soort 

steen: een struikelblok. Petrus zegt over Hem: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok 

waaraan men zich stoot.’ Wat Petrus daar over Jezus vertelt, is wel erg typerend voor God. Ik kan wel 

denken dat God zich op mijn manier aan mij moet bewijzen en ik kan daarmee de beste bedoelingen 

hebben, maar misschien is God het er wel niet mee eens. En misschien is Hij al lang en breed ergens 

anders op een heel andere manier aanwezig. Dat gold in de tijd van Petrus van mensen die vonden 

dat de tempel het bewijs van Gods aanwezigheid was, en dat Jezus toen kwam vertellen dat Hij de 

echte tempel was en dat de stenen tempel en Hijzelf allebei verwoest moesten worden. Pardon? En 

het geldt ook voor jou, wanneer… ja, wanneer eigenlijk? 
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 Het is goed mogelijk dat ik God wil vinden in allerlei mooie dingen, rust in mijn familie, 

vreugde in mijn leven, zorgen die Hij wegneemt, dat soort vormen van houvast, terwijl Hij zich 

ondertussen verstopt in van alles wat niet in je droom past. Ken je het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan? Daar lag een man beroofd, halfdood langs de weg en de dominee en de diaken liepen er 

met een boog omheen. Maar de Samaritaan had door dat God daar lag. Wat zijn jouw ergernissen? 

Wat zijn jouw struikelblokken? Waar loop jij het liefst met een boogje omheen? Denk eens na. Kan 

het niet zijn dat God juist daar opduikt in jouw leven, en dan in wat je daar nu eindelijk eens mee 

gaat doen? Als je op zoek bent naar een keihard bewijs van God in je leven, misschien is Hij wel 

vlakbij - als struikelblok. 

 

 

 Maar je komt ook stenen tegen in de Bijbel in die ene uitspraak die we lazen in Matteüs 7: ‘Is 

er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?’ Door deze 

enorme open deur, wil Jezus de deur naar God enorm openzetten. Natuurlijk geeft geen vader zijn 

kinderen stenen voor brood. Dus? Dus geeft Vader God ons, zijn kinderen, geen stenen voor brood. 

Maar wat als we zeggen dat ik om stenen vraag? Ik wil graag houvast, ik wil graag een keihard bewijs 

van zijn aanwezigheid. Ik vraag om stenen. En Hij geeft brood. Bij het Avondmaal. Brood en wijn. 

Bepaald geen hard bewijs, inderdaad. Heel zacht bewijs. God geeft je brood en vraagt je dan: proef je 

hier mijn liefde voor jou? God geeft je wijn en vraagt aan je: proef je hier het leven in? 

 

 

 Dit is mijn lichaam. 

 

 

 Amen. 


