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Dia 1 

 

Lente. Lekker weer en zingende vogeltjes. Een kastje achterin mijn tuin aan de 

appelboom. Koolmeesjes nestelen. Een kat probeert ze te pakken te krijgen.  

 

 

Dia 2 

 

Ik gun ze een veilige plek en span allerlei touwtjes tegen de poezen van de buren. 

Ze zijn welkom in mijn tuin. 

 

Deze psalm gaat over mussen en zwaluwen rond de tempel van God. 

Een veilig plekje daar, welkom bij de allerhoogste. 

 

Dia 3 

 

Een beeld voor jullie. 

Jong, vrij als een vogeltje. Niemand dwingt je. 

Je wil uitvliegen, op kamers, je eigen plekje zoeken. 

 

Vers 12: God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan. Op zoek. 

Onbevangen, vol vertrouwen, misschien naïef, maar optimistisch. Het leven ligt voor je. 

Ik wens je een goed leven toe, vol ontdekkingen. 

 

Dia 4 

 

Deze psalm is een pelgrimslied. Mensen gaan op reis nar de tempel in Jeruzalem. 

Een hele tocht. Symbool voor het leven. We zijn onderweg naar God, langs kronkelige 

paadjes. Klimmen, droogte, ‘dal van dorheid’. Maar je hebt een doel: je mag God 

ontmoeten straks. Thuiskomen bij God.  



Ook nu al van tijd tot tijd. 

 

Dia 5 

 

Aangekomen in de tempel bij de altaren is er de toewijding, de ontdekking dat je leeft 

onder een open hemel, met de levende God. De ervaring dat het leven goed is als je God 

leert kennen en aanbidt.. De lof op God:  ken je die ervaring dat je met muziek, een 

treffend lied, dichtbij God komt? Thuiskomen. 

 

Dia 6 

 

God komt dichtbij ons, zijn huis staat in ons leven. In Jeruzalem.  Altaren, offers van 

toewijding en gebed.  Hier ben je welkom bij Mij. 

Christus die de woonplaats van God bij de mensen in eigen persoon is. De duif van Gods 

Geest die in hem woont. 

 

De pelgrim komt in Jeruzalem. De tempel, de voorhof, in de verte het altaar. Hij mag niet 

verder. Alleen een priester kan zo dichtbij komen. Hier staan de tempelzangers, 

professionele zangkoren die de lof op God zingen. 

 

Dia 7 

 

Vogeltjes fladderen om je heen. Soms is een vogeltje verdwaald in de kerk en leidt alle 

aandacht af.  

Hier leiden ze hem niet af maar brengen hem op een prachtige gedachte. 

Kijk, daar gaat een gierzwaluw in een spleet in de muur, onder het dak van de tempel. 

En daar, een musje of wat is het? Ha, die heeft kennelijk ook zijn nest daar onder die 

overkapping. 

Hier nestelen ze onder de open hemel bij het altaar van God. Bij God onder de pannen. 

Een zwaluw scheert over je hoofd op zoek naar insecten voor zichzelf en zijn jongen. 

 

Dia 8 

 



Wow. Je zult hier wonen, zo dichtbij God! 

Wat mooi als je je leven lang hier mag zijn. 

Op kamers bij de Allerhoogste. Bij U onder de pannen, God! 

Zuiderkerk, ingericht als appartementen. 

Je leven zo dichtbij God. Je gewone leven, je relatie, je werk. Tzt je kinderen. 

Zoals je ouders jou als klein vogeltje / baby-tje meteen een plek gaven dichtbij Gods 

altaar, het doopvont, onder de vleugels van God. 

 

Dia 9 

 

Laat dat beeld eens bij je binnenkomen. 

Jij een klein vogeltje. Niet een paradijsvogel, maar een doodgewone mus.  Geen 

nachtegaal. Misschien wel een lelijk eendje, maar je weet maar nooit… 

In elk geval veilig onder zijn vleugels. 

 

Zeker als God steeds meer realiteit voor je wordt, wat ben jezelf? 

Hij is Koning, God, “Heer van de hemelse machten”. Probeer je de hemel eens in te 

denken! 

Wie ben jij? Wie ben ik? 

 

Je bent welkom bij Hem. Hij gunt je een veilig plekje dichtbij hem. 

Als die vogeltjes al welkom zijn, dan mag ik zeker bij hem schuilen! 

Jezus: Kijk naar de vogeltjes, God zorgt voor ze. Hoeveel te meer voor jou! 

Een handvol musjes kost een paar cent, zegt Jezus. Matt 10:31: Wees dus niet bang, jullie 

zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 

 

Meer nog: je mag bij hem wonen. 

Hier word je niet afgerekend op je prestaties. Hier ben je welkom, hier is genade, 

vergeving, nieuwe kansen, veiligheid. 

Jullie ervaring bij bespreken van het thema. Voor jezelf en je gunt het een ieder. 

 

Dia 10 

 



Jullie vliegen uit. 

Jullie zoeken een plekje in de samenleving en de kerk. 

 

Dia 11 

 

Soms een beetje eng, om op eigen benen te staan of op eigen vleugels te vliegen. 

 

Het is nog wat zoeken, een tijd van in en uitvliegen. Prima.  

Ga onbevangen op weg, je bent gelukkig als je op de Heer vertrouwt (vers 12-13): 

Want God de Heer is een zon en een schild. 

Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet  

Aan wie onbevangen op weg gaan. 

Heer van de hemelse machten, 

Gelukkig de mens die op U vertrouwt. 

 

Dia 12 

 

Zoek een plekje, dichtbij God. 

Koester de ervaring van het thuiskomen bij Hem. 

Zoek een plekje in de kerk, onder de mensen. 

En blijf genieten van dit beeld en deze werkelijkheid: zelfs vindt de mus een huis en de 

zwaluw een nest, waarin ze haar jongen neerlegt, 

Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 

 

Wat roept het beeld van de mus en de zwaluw bij Gods altaar bij jou 
op? 
 
Als je zelf een tijd geleden “belijdenis hebt gedaan van je geloof”,  
sta je daar nu anders in dan in die tijd dat je deze keus maakte? 
 
Hoe ervaar je deze belijdenisdienst? 
 

 


