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Rinze IJbema - Oosterkerk 

 

 [1] Kerk zoekt vrouw. 

 

 

 Ik had drie goede redenen om over 1 Timoteüs 3 en dan over vers 11 te preken – en één 

goede reden om dat niet te doen. De eerste reden om het wel te doen: de Oosterkerk zoekt een 

dominee. [2] Als je een dominee zoekt, dan ga je nadenken. Wat voor kerk zijn wij? Wat voor 

dominee hebben wij nodig? Wat voor kerk wil God dat wij zijn? Wat voor dominee wil Hij geven? In 1 

Timoteüs 3 kom je heel wat materiaal tegen over wat voor kerk God wil, en wat voor mensen Hij 

nodig heeft. De tweede reden loopt daar wat door heen: in het kerkverband waar wij bij horen loopt 

een discussie over de praktijk dat we geen vrouwelijke dominees en ouderlingen hebben. [3] Wat 

heeft 1 Timoteüs 3, 11, over vrouwen-diakenen, daarin te zeggen? En de derde reden: als ik naar de 

Oosterkerk kijk, kan ik je zo een handvol situaties geven, waarin ik God heb gedankt voor wat 

vrouwen in de gemeente doen – en ik kan je ook een aantal situaties noemen, waarin ik 

gemeenteleden heb toegewenst, dat ze een paar betrokken vrouwen om zich heen hadden gehad. 

[4] En van daar uit: kerk zoekt vrouw. 

 

 En toen was ik deze preek aan het voorbereiden en merkte ik dat er een reden opkwam om 

een andere tekst te kiezen om over te preken. [5] Een pastorale reden. We stonden net stil bij het 

overlijden van Andrea Zwarts, en van de vader van Michiel Bos en Marja Bos, en we herinneren ons 

dat ze niet de enige zijn die deze zomer overleden. We bidden geregeld voor mensen, die zelf geraakt 

zijn of van wie de familie geraakt is door ziekte, maar we weten dat er meer zijn en dat er meer zijn 

dan we weten. Moet mijn preek dan niet over God gaan en over de vragen die we hebben bij zijn 

beleid, in plaats van over de kerk en de mensen in de kerk en het beleid van de kerk? Nu merk je: ik 

heb toch gekozen voor deze preek, maar aarzelend. Ik dacht: als je uit 1 Timoteüs 3 iets kan 

ontdekken van wat God belangrijk vindt voor de kerk en voor de Oosterkerk nu, dan wil ik dat ook 

gewoon open naar ons toe laten komen. We gaan open op zoek en kijken wat we tegenkomen. 

 

 

 Maar met dat ik die deur heel nadrukkelijk openzet: wat zegt God hier in mijn verdriet? – wil 

ik die andere deur eigenlijk een beetje dichtdoen: wat zegt de Bijbel hier over vrouwelijke dominees 

en ouderlingen. [6] Ik ga niet doen alsof deze preek die discussie gaat beslissen. Dat kan ook niet. We 

zijn daarover als kerken in het vrijgemaakt gereformeerde kerkverband in gesprek en we gaan 

daarover ook in de Oosterkerk met elkaar in gesprek. De kerkraad gaat dat organiseren, dat we eens 
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kijken naar hoe wij daar als Oosterkerk in staan. Ik merk dat ik steeds meer behoefte heb aan dat 

gesprek – hier in Oost bedoel ik. Natuurlijk snap ik ook dat het een onderwerp is, waar je zomaar 

ruzie over kunt krijgen. En iedereen snapt dat je in geval van mogelijke ruzie het beste je mond kunt 

houden en het onderwerp uit de weg gaan…  

 

 O nee, zo werkte het niet… Zo’n gesprek doet natuurlijk een beroep op onze volwassenheid, 

als mensen en als gelovigen. En je kunt er ook gerust een beroep bij doen op God, om je de nodige 

wijsheid te geven. Maar dan vind ik het, opnieuw, toch een gesprek met op z’n minst interessante 

kanten. Aan de ene kant: hoe lees je de Bijbel en hoe ga je om met de traditie die de Bijbel tot nu toe 

in gang heeft gezet? En aan de andere kant: hoe ‘lees’ je de cultuur van nu, de wereld waarin je leeft, 

de sfeer die je inademt? Ik ben dus benieuwd naar hoe dat gesprek zal gaan en wat er uit komt. Maar 

deze preek gaat er niet over. En de reden waarom niet, zit voor een deel ook in de keuzes van Paulus 

in dat hoofdstuk van vandaag, 1 Timoteüs 3. 

 

 Stel dat ik het nou aan de kinderen vraag: wat is typisch het verschil tussen papa en mama – 

wat zijn dan de antwoorden die ik krijg? [7] Dat kan natuurlijk een beetje beschamend zijn, wat je 

dan zou horen. ‘Mama raakt de weg kwijt op de kaart, en papa wil niet aan andere mensen de weg 

vragen.’ ‘Papa kookt heel lekker en dan is de keuken één grote bende en mama kookt veel sneller en 

met veel minder troep.’ Maar weet je, als je er over gaat nadenken, kun je voor elk voorbeeld wel 

een tegenvoorbeeld verzinnen. Ik ben zelf opgegroeid in een braaf kostwinner-naast-huisvrouw gezin 

en mijn vader kon niks koken, maar we hadden in de familie een aantal zussen van mijn ouders waar 

je u tegen zegt. Pas achteraf heb ik me gerealiseerd hoe de aanwezigheid van een paar van zulke 

rolmodellen ervoor heeft gezorgd dat ik heel erg gelijk ben gaan denken over vrouwen en mannen. 

En ik weet nog steeds niet of het wel zin heeft veel gewicht te geven aan die verschillen. Het enige 

wat ik tegenkom is dat er concrete situaties zijn, waarin het goed is een gemengd team te hebben, of 

waarin het beter is dat vrouwen met vrouwen praten. Voor die situaties geldt inderdaad: kerk zoekt 

vrouw. 

 

 En nu 1 Timoteüs 3, 11. Voor de duidelijkheid: volgens mij gaat het hier over vrouwen die 

meewerken in de kerk. Je mag dat vrouwelijke diakenen noemen. En voor de duidelijkheid: de Bijbel 

kent vrouwelijke diakenen – bij voorbeeld Febe in de gemeente van Kenchreeën. Alleen staat als je 

ze diakenen noemt het plaatje dat je van een diaken vandaag hebt je in de weg, dus noem ik ze 

medewerkers. En ik denk dus niet dat het hier over vrouwen van medewerkers gaat, maar over 

vrouwen-medewerkers. En nu is het opvallende, dat Paulus precies hetzelfde profiel schetst voor 
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vrouwelijke en mannelijke medewerkers. [8] Ik zet ze even op een rijtje, 1 Timoteüs 3, 8 over de 

mannelijke medewerkers en 1 Timoteüs 3, 11 over de vrouwelijke medewerkers: 

  

 ‘Ook een diaken moet zich waardig gedragen.’ [9] ‘Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij 

moeten zich waardig gedragen.’ ‘Hij moet oprecht zijn.’ (‘Niet schijnheilig zijn,’ zegt de Bijbel in 

Gewone Taal.) [10] ‘Ze mogen niet kwaadspreken.’ ‘Hij mag niet overmatig veel wijn drinken.’ [11] 

‘Ze moeten sober zijn.’ ‘Hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver 

geweten.’ [12] ‘Ze moeten in alles betrouwbaar zijn.’ Dus Paulus is niet specifiek op zoek naar 

vrouwen die net wel het vuilnis buiten zetten of mannen die toevallig wel de weg durven vragen. 

Soms moet de weg gevraagd worden en soms moet het vuilnis bij de weg – maar als het om de 

onderliggende kwaliteiten van de medewerkers gaat, blijkt dat het daar niet over gaat. En daarmee 

verandert in feite de hele zoektocht. In plaats van ‘kerk zoekt vrouw’ wordt het [13] ‘kerk zoekt 

mensen (v/m)’… 

 

 

 En wat voor mensen dan? Waardige mensen, die niet kwaadspreken, sober en 

betrouwbaar… zo, dat is saai! [14] Je kunt je afvragen of de kerk per sé jong, snel en wild moet willen 

zijn. Maar dit is wel het andere uiterste: oud, traag en saai. Of toch niet? Eerst even de situatie toen: 

het probleem van de kerk was dat ze het imago hadden van een wilde bende. [15] Ongelooflijk, maar 

wel waar. Dat kwam omdat er nog nooit zoiets als een kerk was geweest. Dat kun jij je nauwelijks 

voorstellen, maar je moet even je vooroordelen wegleggen. Er was nog nooit zoiets als een kerk 

geweest en de eerste christelijke gemeenten werden gezien als een wilde bende. Want wat was 

normaal? Nou, je had de staat, de maatschappij, met bovenaan de keizer die eigenlijk bij de goden 

hoorde, en de goden waren er sowieso om de stabiliteit van de samenleving en dan ook van de stad 

waar jij woonde te garanderen. Iets dichterbij had je je familie, want goden en keizer staan toch op 

een afstandje en als familie help je elkaar. En binnen die familie had je opa, als die nog een beetje 

kras was, en die was de baas. 

 

Komt daar een Paulus vertellen dat ene Jezus en niet de keizer koning is, dat Hij God is en dat 

de goden niet bestaan, dat niet je stadsgenoten maar je geloofsgenoten je netwerk zijn en dat familie 

leuk is, maar niet noodzakelijk, want je hebt nu broers en zussen overal… Chaos! Dat kan nooit goed 

gaan! Waar blijven de goede zeden? Die jeugd van tegenwoordig! Ondertussen weet Paulus dat met 

deze God de rol van de keizer en van de stad en van de familie inderdaad grondig omgeschoffeld 

wordt – maar dat dat geen chaos oplevert, maar vrede en liefde en groei. En nu zegt Paulus: kijk 

maar, kijk dan eerlijk naar de mensen die in die nieuwe uitvinding ‘de kerk’ een rol spelen. Kijk dan. Is 
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dat chaos en ellende? Kijk dan. Als je vrouwen een grotere rol geeft dan je in de families gewend 

bent, wordt er dan aan de stoelpoten van opa gezaagd? Nou, alleen als opa fout zit… Als je slaven 

aan het woord laat in je vergaderingen, breekt dan de revolutie uit? Misschien, soms, als het nodig is, 

maar kijk dan hoe ze zich gedragen: [16] waardig, zonder kwaadspreken, sober en betrouwbaar… 

 

Maar met dat Paulus woorden gebruikt voor karaktertrekken die ervoor moeten zorgen dat 

de wereld zich niet om verkeerde redenen bezorgd maakt over de kerk (laat ze zich liever om de 

goede redenen bezorgd maken, want inderdaad, Gods revolutie is begonnen…), gebruikt Paulus 

tegelijk woorden die niet alleen iets tussen mensen beschrijven, maar die tegelijk iets betekenen in 

de verhouding tussen mensen en God. ‘Waardig’ is niet maar braaf en burgerlijk. ‘Waardig’ is 

koninklijk. [17] Wat wij vaak aan kinderen meegeven: jij bent een kind van de Koning, een prins, een 

prinses – God geeft het hier aan jou mee. De keizer van toen noemde zich Augustus, de verhevene. 

Opschuiven, jongen. Er is een ander op de troon gaan zitten, die zich niet schaamt onze broer te zijn. 

Welke plek je ook hebt in die vreemde nieuwe gemeenschap van de kerk, vrouw, jong, rijk, man, 

arm, oud, neem je plek in met waardigheid: koninklijk. 

 

Even tussendoor: het feit dat Paulus dit vraagt van mensen die een meer openbare rol krijgen 

in de kerk, medewerkers m/v, betekent ook dat zulk gedrag voor ons soms ook te hoog gegrepen is. 

En dat geldt ook voor die andere kenmerken. We zijn gewoon allemaal christenen in opleiding en 

soms gaan we onderuit. Dat is niet goed, als jij je onwaardig gedraagt, minder dan bij de Koning past. 

Maar het gebeurt wel en je moet er wat mee. En als het je gebeurt, terwijl je een publieke functie 

hebt in de gemeente, dan kan het zijn dat je een stapje terug moet doen, misschien tijdelijk op non-

actief. Geeft niks, kan zelfs goed zijn. Maar het kan allebei: eerlijk toegeven dat de praktijk wel eens 

tegenvalt, en toch samen je blijven richten op het ideaal. Bij voorbeeld: het ideaal dat jouw leven 

past bij de Koning. 

 

Tweede kenmerk van de mensen (m/v) die de kerk zoekt als medewerkers, en dus ook 

promoot bij iedereen in de kerk: niet kwaadspreken. Opnieuw: dat is niet maar iets tussen mensen, 

dat zegt ook iets wie jij bent voor God. Je bent een profeet. [18] Dat betekent niet dat je net als 

Johannes een kamelenharen mantel aan moet en op een dieet van sprinkhanen – ook al heb ik 

gehoord dat het het voedsel van de toekomst is. Het betekent ook niet dat je op een kratje op de 

Grote Markt moet rondbazuinen dat het einde van de wereld dichterbij is dan ooit – ook al heb je 

100x gelijk. Het is veel moeilijker dan dat. ‘Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in 

wat u zegt.’ Dat zegt Petrus, die het trouwens ook heeft moeten leren met vallen en opstaan. Niet 

kwaadspreken, maar goedspreken. 
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Best moeilijk. Soms is het gemakkelijker om mensen praktisch te helpen, dan ze met 

woorden te helpen. Dat moet je dan ook vooral niet nalaten, natuurlijk. De moeilijkheid vind ik dat 

goedspreken niet hetzelfde is als goedpraten. Wat goed is naar God toe is niet altijd hetzelfde als wat 

nu goed voelt voor mij of voor jou. Maar hoe leg je dat uit? Gelukkig hebben we het Handboek voor 

profetische diakenen nog, ook wel bekend als 1 Korintiërs 13. ‘Al had ik de gave om te profeteren en 

doorgrondde ik alle geheimen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. De liefde is geduldig en vol 

goedheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze vindt vreugde in de waarheid, alles verdraagt ze, alles 

gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ Simpel is het niet, als je nadenkt over wat er schuilgaat 

achter ‘niet kwaadspreken.’ Maar als het lukt, dan ben je mooi bezig. Jouw stem klinkt anderen als de 

stem van God in de oren. 

 

Sober. Derde kenmerk. Bij de diakenmannen was het parallelle voorschrift ‘’hij mag niet 

overmatig veel wijn drinken,’ en bij opzienermannen ‘hij mag niet te veel drinken.’ Opnieuw: 

kennelijk kwam het wel voor, ook binnen de gemeente. Ik heb de sterke indruk dat Jezus vandaag 

juist verslaafden op zou zoeken, en niet aan de andere kant van de weg voorbijlopen. Maar daarmee 

ga je geen verslavingen verheerlijken. En van mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid krijgen 

vraag je dat ze met hun verslavingen hebben leren omgaan. Maar goed, dat is weer sober in de 

wereld van mensen onderling. Heeft dit ook nog iets met God te maken? 

 

Je kunt het voelen aankomen, maar ik denk dat er een verband is tussen deze deugd, en het 

feit dat God je vraagt een priester te zijn. Even uitleggen. ‘Sober,’ ‘wijnloos,’ was ook de term voor 

bepaalde offers en had dan een positieve bijklank: een zuiver offer. [19] Een andere associatie in 

deze richting is wat Paulus ergens anders zegt: ‘Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar 

laat de Geest u vervullen.’ De kerk zoekt mensen, die hun leven aan God aanbieden, zonder reserves, 

zonder stukjes achter te houden. O. Zoekt de kerk dan mensen die hun baan opzeggen en hun kind 

vaarwel kussen en fulltime voor de Heer gaan werken? Ja en nee. Wel fulltime voor de Heer, maar 

die Heer geeft jou juist die mensen om je heen en die verantwoordelijkheden in zijn wereld, en 

daarmee worden die mensen en dat werk heilig. Het punt is hier niet zo zeer wat je doet, maar hoe je 

het doet. Dat je niet stiekem een beetje dienaar van Bacchus bent of van Mammon, maar een 

priester van de Allerhoogste. 

 

En als vierde en laatste: betrouwbaar. En opnieuw: wat tussen mensen betrouwbaarheid is, 

is naar God toe vertrouwen. [20] Het is hetzelfde idee, het gaat om trouw. Ik snap het als dat 

overkomt als een paardensprong, maar geloof me: Paulus zegt hier dat er een verband is tussen jouw 
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geloof, vertrouwen in God, en jouw leven, dat je een betrouwbaar mens bent. En zulke mensen zoekt 

de kerk. 

 

 

Wat voor kerk zijn wij? Wat hebben wij nodig? Wat is goed voor ons? Paulus schetst een 

plaatje van waar je op uit bent in de kerk, wat je idealen zijn, wat voor mensen goed voor je zijn. Met 

dat Paulus dat plaatje schetst, geloof ik dat dit op een dieper niveau helemaal past bij wat God vindt. 

Dus wordt het wat het eigenlijk moet zijn: [21] God zoekt mensen. En met dat Paulus zegt dat zulke 

mensen een rol kunnen spelen in de kerk, geloof ik dat God ze al gegeven heeft. Snap je? Kijk maar 

om je heen, zegt Paulus tegen Timoteüs, dan vind je ze, de mensen die in de gemeente mee kunnen 

werken. Dus gaan we nog een stap verder: [22] God geeft mensen. Wat heeft Oost nodig? Oost heeft 

een dominee nodig, en we gaan op zoek, en we zien uit naar wie God gaat geven. Maar laat die 

zoektocht je niet blind maken voor wat God al gegeven heeft. Precies die mensen om je heen geeft 

Hij aan jou – en precies jou geeft Hij aan de mensen om je heen. Profeten, priesters en koningen-in-

opleiding. 

 

En, tenslotte, zo geeft Hij ook wel degelijk zijn troost en steun bij verlies en verdriet. In twee 

opzichten. De ene is: je bent niet alleen. God geeft mensen om je heen, die zijn stem voor jou zijn en 

zijn steun. Zulke mensen zijn er en zo zorgt God voor jou. En de andere kant, juist als je iemand moet 

missen, denk er dan ook aan hoe juist diegene voor jou en in jouw omgeving iets van een 

profe(e)t(es), iets van een priester(es), iets van een koning(in) heeft kunnen zijn.  En blijf zoeken hoe 

jij dat zelf kunt zijn. Zo geeft God zichzelf in mensen. 

 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kijk om je heen: wie geeft God aan jou? 

2. Kijk om je heen: aan wie geeft God jou? 

3. Bid je mee voor een dominee? 


