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 [verhaal 1, ‘Ik was 16.’] 

 

 

[1] Wat moet een dominee je nu vertellen over seks? Ik vind dat echt een goeie vraag en ik vind 

het ook erg aardig dat je toch naar mij wilt luisteren. Ik ben ook blij dat een paar andere mensen hun 

verhaal heel open hebben willen vertellen. Ze doen dat anoniem en je hoeft hun namen ook niet te 

weten. Het gaat er om dat wat ze vertellen echt is en eerlijk. En aan hun verhalen heb ik zelf dan niet 

zo veel toe te voegen. Wat ik dan doe is wat dingen uit de Bijbel opvissen en doorgeven. 

 

 Uit de Bijbel? Maar de Bijbel is nog ouder dan de dominee… Wat weet de Bijbel nou van 

seks? Aha, dat zal je verbazen. Als je dat wilt, tenminste. Ik snap natuurlijk dat seks altijd weer iets 

nieuws is en ik snap dat je er vandaag anders mee omgaat dan gisteren en eergisteren. Maar de 

Bijbel vertelt je over God én over mensen. De Bijbel is een omhoogkijkspiegel en een gewone spiegel. 

Geloof me: seks is er altijd geweest en het is altijd belangrijk geweest voor mensen, in de tijd van je 

opa en oma, en in de tijd van Jezus en van, noem een naam, Rebekka. 

 

 Nou kan ik me voorstellen dat jij, als het over seks gaat, gewoon nieuwsgierig bent en het bij 

voorbeeld vooral spannend vindt. Even een spoiler alert: dan kan de Bijbel een beetje teleurstellend 

zijn. Een beetje romantische film doet het beter: jongen ontmoet meisje, er lopen nog wat 

vervelende verloofdes rond, maar gelukkig vinden ze elkaar en ze vrijen nog lang en gelukkig. En als 

je nieuwsgierig bent, kun je via google alles vinden wat je wilt weten en wat je bij nader inzien niet 

wilt weten. 

 

 Nou, wat kan de Bijbel daar tegenover zetten? … Stilte. Nou ja, wat gekke teksten zoals die 

uit Genesis, over Adam en Eva: [2] ‘De mens riep: ‘Eindelijk een mens, net als ik! Ze is mijn eigen 

vlees en bloed, want ze is gemaakt uit een deel van mij. Ik noem haar ‘vrouw’.’ Zo komt het dat een 

man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal 

één.’ Goed, nu snap ik dat ik een oude dominee ben en jij niet, en dat dit jou minder interesseert dan 

mij, maar wat als God ons nu net met seks wil leren dat [3] 1+1=1?  

 

Toen God de wereld maakte, maakte Hij steeds twee: hemel – en aarde; land – en water; 

God – en mens; vrouw – en man. Steeds twee. Maar eigenlijk lijkt het steeds zijn stiekeme plan om te 

kijken hoe Hij steeds die twee bij elkaar kan brengen, één kan maken. Kijk maar: in de toekomst komt 

de hemel op aarde, in Jezus Christus ben je vandaag al één met God. Dan gaat het steeds om, zeg 
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maar, boven en beneden. En als voorbeeld van die eenheid hier op aarde: jij en je vriend, je vriendin, 

en ook jullie seks. 

 

Kijk, er zijn godsdiensten en er zijn mensen die zeggen: Seks? Bah! Er zijn ook mensen en 

godsdiensten die zeggen: Seks? Doe waar je zelf zin in hebt! Ik ken maar één geloof dat zegt: Seks? 

Halleluja. Dat is het geloof van de Bijbel. En diezelfde Bijbel zegt: houd het uniek. In principe ga je 

naar bed met die ene, met wie jij één leven leidt. 1+1 kan 1 zijn, 1+2 niet. Er is liefde, er is trouw en 

er is seks. Als seks inderdaad iets moois kan zijn, dan is het ook iets kwetsbaars. Gun je zelf en je 

partner veilige seks: in een relatie van liefde en trouw. [4] 

 

  

[verhaal 2, over oa. porno.]  ] 

 

 

[5] Alles wat mooi is, is kwetsbaar. Als je in de winkel komt, staat er op de sigaretten: niet 

goed voor je longen. Als je op internet rondkijkt staat het er niet bij: niet goed voor je ogen. Kijk, ik 

ben blij dat je in de kerk hardop kunt zeggen: seks is goed. Maar ik ben ook blij dat ik hardop kan 

zeggen: en het kan hartstikke fout gaan met seks. Let op: ik vind het erg en verdrietig als het mis gaat 

met seks. Maar het bijzondere van de Bijbel vind ik wel, dat juist de Bijbel daar heel open over is. 

Nee, ze hadden toen nog geen internet en geen morning after pil. Het was een andere wereld. Maar 

alle ellende van prostitutie en incest en misbruik kom je tegen in de Bijbel. In die zin is de Bijbel een 

stuk levensechter dan de meeste romantische films. 

 

[6] Eerst over seksueel misbruik, in al z’n verschijningsvormen. Volgens de Nederlandse wet 

is het seksueel misbruik als het gaat om seks tussen een meerderjarige en een minderjarige, en als 

het gaat om seks tussen een zorgverlener en een cliënt, dus therapeuten en geestelijken en dokters 

enzo. Volgens christenen gaat het ook over misbruik, als je iemand bedreigt of dwingt: ‘Als je niet 

met me naar bed gaat, geloof ik niet dat je echt van me houdt, ga ik bij je weg.’ In al die gevallen 

moet je hard weglopen en een vertrouwenspersoon aanspreken of de politie of wie dan ook. [7] 

 

Dan over porno. [8] Acht van de tien jongeren hebben wel eens porno gezien. Je bent dus erg 

gemiddeld als jet het wel eens hebt gekeken. Ik zeg dat expres hardop, juist omdat de Bijbel ook zo 

veel dingen eerlijk hardop zegt. Tegelijk: het is de vraag of je gemiddeld wilt wezen. Een goede reden 

om afscheid te nemen van porno, nog los van wat het met jezelf doet, is dat, net als met prostitutie, 

met name de vrouwen die eraan meewerken dat niet bepaald uit vrije keus doen, alsof het hun 
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droom is. Het gaat om geld of, erger, om misbruik. Je kijkt naar misbruik. Zeg, en als je ermee zit, met 

porno kijken, opnieuw: [9] praat er over met iemand die je vertrouwt. 

 

En dat geldt ook voor alles waar je mee kunt zitten als het over seks gaat. Als je zit met 

reacties op je homo zijn, als je vragen hebt over wat normaal is of als je denkt dat jij de enige bent 

die dit of dat doet: blijf er niet in je eentje mee rondlopen, maar praat er over. [10] Op school zijn 

vertrouwenspersonen die je snappen, net als Willianne en Wytze, best veel ouders hebben ook meer 

begrip dan je misschien zou verwachten, en als vrienden onder elkaar of als vriendinnen onder elkaar 

weet je samen ook meer dan in je eentje. Natuurlijk kun je ook altijd bij God terecht, maar het kan 

goed zijn dat God juist met je wil praten door middel van de mensen om je heen. [11] 

 

 

[verhaal 3, ‘goeie seks.] 

 

 

Dat verhaal eindigt met een les, met een tip, zo van: denk nu niet dat het alleen om seks 

gaat, als je een relatie hebt. Het gaat ook om met elkaar kunnen praten en voor elkaar zorgen en alle 

andere gewone dingen in een relatie. Ik geef ook nog wat tips door, maar ze gaan inderdaad niet 

over seks, maar meer over de verschillen tussen jongens en meiden en over relaties. 

 

[12] Tip 1 voor meiden: jongens willen je respect. Wanneer je ze vernedert zullen ze stoer 

blijven doen, maar van binnen zijn ze gekwetst. Echt waar, als je laat merken dat je trots op hem 

bent, dan doen ze alles voor je. [13] En voor jongens: meiden voelen zich sneller aangetrokken tot de 

verborgen kwaliteit van een jongen, het gaat haar in eerste instantie om jouw hart. 

 

[14] Tip 2 voor meiden: jongens zijn onzekerder dan je denkt. En tip 2 voor jongens: [15] 

meiden willen graag beschermd worden. Ze willen graag geborgenheid voelen en zijn minder 

gefocust op seks. [16] En dus tip 3 voor jongens: echte communicatie leer je boven de lakens ipv. 

eronder. Ze zeggen: vrijen is gemakkelijker dan praten – en zo gaat het ook. Maar met praten bouw 

je ook echt een relatie op. [17] En tip 3 voor meiden: jongens voelen met hun ogen. Houd daar even 

rekening mee als je je uitdagend kleed. 

 

[18] Tip 4 voor meiden: inderdaad zijn jongens nogal fysiek ingesteld, maar ze zijn ook 

gevoelig – je hebt alleen wat meer geduld nodig, ze kunnen best wel praten. [19] En tip 4 voor 

jongens, even een echte versiertip: ze vallen op jongens die hen speciaal maken, want ze zijn bang 
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dat ze te algemeen zijn. En tip 5 voor allebei: [20] ga nou zuinig met je eigen lichaam en dat van een 

ander om. Je kan jezelf maar één keer weggeven. 

 

 

Amen. 


