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Rinze IJbema - Matteüs 6, 19-21. 

 

 

[1] Ken je dat liedje van André Hazes, dat liedje ‘De Vlieger’? Je hoef niet van André Hazes of van 

smartlappen te houden, om toch een beetje te begrijpen dat dit liedje ergens over gaat. Ik zal het 

maar niet voor je zingen, maar het refrein gaat zo: 

 Ik heb hier een brief voor m’n moeder 

 Die hoog in de hemel is 

 Deze brief bind ik vast aan m’n vlieger 

 Tot zij hem ontvangt, zij, die ik mis. 

En even serieus – het gevoel waar hij over zingt, dat kent iedereen. De wens om al is het nog maar 

één keer te kunnen communiceren met iemand die is overleden, iemand van wie je houdt. Want het 

is of je hart een stuk mist, alsof je in tweeën gedeeld bent. Je mist dat contact en je wilt het zo graag. 

 

[2] Veel gelovigen zouden graag het omgekeerde willen. Het omgekeerde: niet een brief 

omhoog sturen, naar de hemel, maar een brief ontvangen, van God. Ik denk dat iedere gelovige dat 

wel eens denkt. Als je nog maar net begint met geloven, dan zou het je een heel eind op weg helpen. 

Als God je letterlijk zou vertellen wat Hij van je verwacht. Maar ook als je al wat langer gelooft, maar 

in een heel nieuwe situatie terecht komt, geloof me, dan zou je het willen: dat God je een berichtje 

stuurt met wat Hij van je wil. Want dat is dus de vraag: hoe krijg ik grip op wat God van mij verwacht? 

Hoe ben ik open voor aanwijzingen van God? En, min of meer tussen haakjes, maar we zijn hier in de 

Oosterkerk op zoek naar een nieuwe dominee. Ook een nieuwe situatie en ook dan de vraag: kan 

God niet gewoon een naam doorgeven? Opnieuw: hoe zijn we open voor aanwijzingen van God. 

 

 Natuurlijk: laten we eerst hardop noemen op welke manieren God ons al ‘briefjes uit de 

hemel’ geeft. Ik zal er een paar voorlezen. ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel 

uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf.’ Als God ergens een aanwijzing heeft gegeven wat hij 

van je verwacht, dan hier. En soms kan het goed zijn, als jij heel druk bent met het probleem dat je 

nu bezighoudt, om even een stapje terug te doen en naar deze woorden van de Heer Jezus te 

luisteren, en te denken:  ‘O ja…’ En misschien helpt het je ook te denken aan de ‘brief’, waar die 

woorden van Jezus een samenvatting van zijn. De tien geboden. Behoorlijk praktisch, behoorlijk 

helder, helemaal een brief van God. En in dezelfde lijn: lees dan ook nog eens de Bergrede, Matteüs 

5-7, waarin Jezus duidelijk maakt dat het niet alleen maar gaat om bepaalde dingen die je doet, maar 

dat je helemaal, met hart en ziel betrokken bent. Aanwijzingen van God, zonder meer. [3]In de Bijbel. 
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 Zoals natuurlijk de Heer Jezus zelf eigenlijk nog meer is dan een ‘brief’ van God. Mensen 

proberen altijd en overal beelden van God te maken. God heeft één keer op één plek een beeld van 

hemzelf laten zien: in Jezus de Messias. Kijk, voor een Ikea-kast heb je genoeg aan een paar A4-tjes 

met aanwijzingen. Voor een goed leven heb je meer nodig, heb je een levend voorbeeld nodig. Jezus 

Christus is het levende voorbeeld van wat God van mensen verwacht. En Hij is jarenlang bij ons 

geweest en heeft van alles verteld en van alles laten zien en hij heeft zijn leerlingen de opdracht 

gegeven om het door te geven, wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gezegd. Niks briefje uit de 

hemel. God zelf als mens bij ons geweest. [4] Jezus, de Heer. 

 

 En dan is er nog profetie. Dan is er nog wat? Dan is er nog profetie. [5] Woorden van God, 

vaak geïnspireerd op eerdere woorden van God, die in een nieuwe situatie opnieuw de weg wijzen 

aan mensen aan wie God een boodschap heeft. Oké, gebeurt dat dan nog vandaag? Ik denk het wel. 

Twee opmerkingen daarbij: zelfs in de Bijbel is profetie dus vaak gebaseerd op wat God al eerder had 

bekend gemaakt. Vaak laten de profeten horen hoe Gods oude beloften in een nieuwe situatie de 

weg wijzen. Dat je bij profetieën dus niet alleen denkt aan compleet nieuwe woorden. En een 

tweede: in onze cultuur zijn we nu al vijf eeuwen wantrouwig tegen alles wat naar bovennatuurlijk 

ruikt: woorden van God, dat kan echt niet. Prima. Maar doe jezelf dan een plezier, en beschouw de 

vrede en zekerheid die God je soms zomaar geeft, beschouw die eens als profetie. Boodschap van 

God. 

 

 

 Drie op een rij: als je open bent voor aanwijzingen van God, dan neem je de Bijbel en de Heer 

Jezus en zijn heilige Geest serieus. Maar ik denk dat er nog meer te noemen is, en ik wil proberen dat 

op te zoeken aan de hand van Jezus’ woorden in Matteüs 6. Ik lees ze nog een keer voor. [6] 

‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken 

in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 

breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ 

Wat zegt de Heer hier over aanwijzingen van God? 

 

 Het begint heel simpel. [7] Je kunt allemaal mooie kleren hebben en de leukste spullen in 

huis en een waardevast pensioen – maar dan doet de inflatie (of de overheid) een greep in de 

pensioenkas en dieven jatten je fiets en je favoriete broek valt van ellende uit elkaar. Maar begint het 

wel simpel? Eigenlijk begint de Heer Jezus direct al aan je stoelpoten te zagen. Je kleren, dat is toch 

wie jij bent, je eerste bescherming? Je spullen, die maken je leven toch wat draaglijker? En je 

spaarpot, dat is toch je zekerheid voor later, voor onzekere tijden? Het is niet heel aardig van Jezus, 
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om je er aan te herinneren dat al die concrete dingen, die het leven draaglijk maken, dat die niet zo 

concreet zijn… 

 

 Het wordt nog pijnlijker voor je, wanneer je even vooruitkijkt naar de conclusie van de Heer 

Jezus. ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ [8] Je hart, dat ben jij. Heeft iemand je onlangs nog 

verteld hoe bijzonder je bent? Ik mag je er vanmorgen van God aan herinneren. Jij bent iemand, naar 

wie God met liefde kijkt. Jouw humor en jouw rust, jouw kwetsbaarheid en jouw trouw, God weet 

heel goed dat je het niet altijd bent en dat je zomaar het omgekeerde bent, maar Hij heeft je zelf 

gemaakt en Hij kent je hart, al die mogelijkheden die jij hebt, hoe mooi jij bedoeld bent, hoe diep jij 

bent van binnen… Hij is honderd keer beter dan anderen en ook veel beter dan jij zelf in staat om 

dwars door je zonden heen jou te zien, jouw hart, wie jij mag zijn. [9] 

 

 ‘Waar je schat is, daar zal je hart zijn.’ Shit. Als ik mij verbind aan… mijn Linked-in profiel of 

wie ik ben op Instagram, aan mijn eigen zaak of mijn mooie huis, aan mijn spaarverzekeringen en 

mijn reserves… Mijn punt is niet dat je het allemaal niet mag hebben. Mijn punt is dat je zo, knip, 

zonder zou moeten kunnen. Omdat jouw hart niet heel blijft, als je het hecht aan alles wat zichtbaar 

is en je zekerheid geeft – maar wat morgen verdwenen kan zijn. Want dan is je ziel ook verdwenen. 

Al het moois dat jij bent, die humor van je en die liefde, dat jij zo loyaal bent en jij zo creatief, als jij je 

focust op die dingen die Jezus ‘schatten op aarde’ noemt, als jij wie je bent daarop bouwt – als jij kon 

zien wat God ziet, dan zou je doorhebben hoe je jezelf ontzettend te kort doet. Het zou je hart 

breken. 

 

 ‘Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven 

in om ze te stelen.’ We weten nu wat we niet moeten doen, maar wat moeten we dan wel doen? 

Opnieuw: het lijkt simpel. Investeer in de hemel en je bent klaar. Maar wat is dat dan, schatten 

verzamelen in de hemel? Allereerst: wat is de hemel? [10] Ik denk dat het standaard plaatje is: de 

aarde is nu, de hemel is later. Dus zou Jezus hier zeggen: richt je op de toekomst, de eeuwigheid, en 

niet op nu. Volgens mij is dat een vergissing. Alleen al, omdat er in de toekomst nog steeds de aarde 

zal zijn. Dus denk ik dat je het zo moet zien: de hemel is de keerzijde van de aarde. Als je het over de 

hemel hebt, dan heb je het over [11] Gods kant van deze werkelijkheid, van deze wereld. Aarde en 

hemel zijn niet nu en later, als je het wilt omschrijven is het eerder zichtbaar en onzichtbaar, 

geestelijk. De aarde is onze kant van de schepping, de hemel Gods kant. 

 

 Goed. Als je dus in zichtbare dingen je tijd en aandacht investeert, dan ga je van binnen 

dood. Maar hoe verzamel je dan schatten in die onzichtbare, geestelijke, andere kant van onze 
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wereld? Wat is dat, ‘schatten verzamelen in de hemel’? Dit is het moment, waarop ik graag je 

aandacht vraag voor het moment waarop de Heer Jezus deze dingen zei. We hebben een stuk uit 

Matteüs 6 gelezen zonet, dat niet alleen over je schat en je hart ging, maar ook over licht tegenover 

duister, God tegenover geld, en dan vooral: over bezorgdheid en vertrouwen. En in het gedeelte voor 

deze woorden van Jezus, en dat hebben we niet gelezen, maar daar ging het steeds over dat God niet 

let op wat mensen van jou te zien krijgen, maar op wat jij doet als je alleen bent, alleen met God. Als 

ik dat bij elkaar op tel, dan denk ik eerlijk gezegd dat Jezus met ‘schatten in de hemel’ eigenlijk God 

zelf bedoelt. [12] Laat God zelf je schat zijn. En waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 

 

 En nu weer terug naar de vraag: hoe ben ik open voor aanwijzingen van God. Ik lees de Bijbel, 

ik zie Jezus, en luister naar de Geest. Voegt God als schat hier nog iets aan toe? Ik denk het wel. Kijk, 

[13] als je voor je gevoel ver van God bent, dan verlang je naar een briefje, naar een vingerwijzing, 

naar een stem. Pas dan heb je het gevoel dat God naar je toe komt. Maar stel je voor dat het echt 

kan dat jij nu al bij Hem bent? [14] De hemel is geen plaats ver weg, geen land van de toekomst ofzo. 

De hemel is Gods kant van onze wereld, van ons leven nu, onzichtbaar, maar tegelijk onvergankelijk. 

Je hoeft geen vlieger op te laten en Hij hoeft geen lichtjaren te reizen om te zorgen dat we bij elkaar 

zijn, Hij bij ons en wij bij Hem. Jij hoeft niet eerst dit en dat en Hij hoeft niet eerst dit en dat voordat 

we elkaar kunnen vertrouwen en van elkaar kunnen houden en met elkaar kunnen omgaan. Hij is 

alles wat waardevol is voor jou, jij bent alles wat waardevol is voor Hem. Hij is je schat en jouw hart, 

wie jij bent, is veilig bij Hem. 

 

 Maar wat een rust is dat, een rust die niet roest. Wat een niet te stelen vrede. Dat je mag 

beginnen bij God. Dus nu komt er een vraag op je af, een nieuwe situatie, en je zou willen dat God je 

vertelde wat je moest doen zodat je in de goede richting gaat. Maar hoezo goede richting? Je hart, je 

leven, je zekerheid, je bent al bij God. Als Paulus ergens zegt, dat ‘dood noch leven, engelen noch 

machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte […] ons zal kunnen scheiden van 

de liefde van God, die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus onze Heer,’ ik denk dat hij het dan 

hierover heeft. Waar moet je heen? Geen idee. Waar ben je? Je bent bij God. 

 

 Geen idee waar je heen moet? Let op, natuurlijk kun je keuzes maken die je weer bij God 

vandaan brengen. Zie de gouden regel, zie de tien geboden, zie de bergrede, zie Jezus zelf. Als je kunt 

kiezen tussen goed en kwaad, dan moet je voor het goede kiezen. Maar als je nou weer eens niet 

weet hoe je verder moet en niets liever zou willen dan een briefje uit de hemel – [15] open up. Wat 

als het voor wie jij ten diepste bent nu eens niet zo veel uitmaakt, omdat wie jij ten diepste bent is 
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dat jij veilig bent bij God… dat betekent dat als jij kunt kiezen tussen je huidige baan, en een nieuwe 

opleiding, dat jij dan gerust goed na mag denken en dan je hart mag volgen – want waar jij bent gaat 

God met je mee. Het betekent dat als het je tegen zit of als je verdriet hebt… nee, ik kan je niet op 

een briefje geven wat het precies betekent, maar het betekent in elk geval niet dat er afstand is 

gekomen tussen jou en God. Hij staat maar niet naast je. Hij staat in je, want jij bent waar Hij is en Hij 

is waar jij bent. Wees niet bang nieuwe keuzes te maken, een nieuwe weg in te slaan. Open up. Hij 

leidt je leven, juist, precies op de plek waar je nu bent. 

 

 Om af te ronden wil ik dat graag concreet maken aan de hand van dat we als Oosterkerk op 

zoek zijn naar een nieuwe dominee. En een briefje uit de hemel zou handig zijn. Maar wat als we nu 

zo op God mogen vertrouwen dat als wij biddend en luisterend en zorgvuldig zoekend onze weg 

gaan, dat Hij dan zeker met ons is? Hij kent ons en weet wat we nodig hebben. Maar wij, zijn wij klaar 

om van Hem te ontvangen, om open te zijn voor de weg die Hij met ons gaat? Ik val niet uit zijn hand. 

 

 

 Amen. 


