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Onderaan staan verwerkingsvragen 

 

Dia 1 

 

Paulus: zijn roeping en werk gestempeld door gebed:  begin en einde in gebed. 

Door zijn roeping en werk wordt ook zijn gebed gestempeld. 

 

Dia 2 

 

Joodse man in gebed. Ilja Repin. (tentoonstelling Groninger Museum in 2002; 250000 

bezoekers), 1844-1930. 

De verzonken modus. Het gebedskleed. De intieme omgang en verstilling. De krachtige 

persoonlijkheid. 

 

Maar niet in binnenkamer opgesloten. 

Gebeden van een apostel, een pionier, een man met visie. 

Bidden is groot bidden.  

 

Dia 3 

 

Hoe is dat te volgen voor huis tuin en keuken mensen zoals wij? Wij bidden vaak veel 

kleiner. 

We bidden en danken voor gezondheid (dienst van voorbede volgende week); voor de 

kinderen; voor vrede in de wereld;  

 

Dia 4 

 

Het ideaal is dat onze huis tuin en keuken bezigheden door zijn visie gekleurd worden. 

Gods rijk is dat het gewone leven wordt gekleurd door Gods aanwezigheid. Liefde van en 

voor hem en van en voor jou voor en door anderen. 

En ook de gebeden in het gewone leven kun je hierdoor laten inkleuren. 



 

Typerend bij Pls: 

 

Dia 5 

 

1. Bewustzijn van de grootheid van God. 

Hij is schepper, heeft alles in zijn macht. Huis tuin en keuken in zijn wereld. 

Boven de omstandigheden uit naar Hem kijken. Deze wereld deugt niet. Hij wel. 

Je eigen kleinheid beseffen, knielen. 

Filmpje: alleen maar grote woorden of slaan ze ergens op. God IS groot. 

 

Dia 6 

 

2. Verlangen naar de aanwezigheid van deze macht en liefde diep van binnen. 

In je hart. 

In je kerk. Zijn kerk. 

Zijn Geest die kracht geeft. Voor huis tuin en keuken aangelegenheden. 

Christus die altijd aanwezig is. In huis tuin en keuken. 

God volledig in ons aanwezig. 

 

Dia 7 

 

3. Te abstract? Verlangen onderdompeling in de liefde en doorwerking van liefde. 

De macht van de liefde ipv de liefde voor de macht. 

Sterk en groeizaam. 

Altijd dieper en hoger en breder en langer dan je denkt. 

Hoogtepunten. Dieptepunten. Volle breedte. Lengte van geschiedenis. 

Voor jou, voor de kerk, voor de wereld. 

 

Dia 8 

4. Te mooi om waar te zijn? Hij is al bezig! Het begin is er. 



Christus is opgewekt uit de dood. De nieuwe wereld staat voor de deur. Een nieuwe 

start. Daar zit alles in (gebed in hoofdstuk 1). Blote oog of telescoop.  Door geloof en 

gebed zie je in de verte echt grote dingen. 

Denk er niet te klein van. Je hebt wat uit te delen als Hij in jou aan het werk is. 

 

Pas die vier elementen toe in je dagelijkse gebeden. Zodat het niet alleen maar grote 

woorden zijn in deze kerkdienst. De grote woorden kunnen je helpen om je eigen 

gebeden te vergroten. Niet door grote woorden maar door de grote God. 

 

Dia 9 

 

1. God is groot. Het draait niet meer om jou alleen. 

Ik ben bang voor de toekomst van mijn kinderen. Maar U regeert en bent groot en 

goed. U hebt uw plannen. 

 

Dia 10 

 

2. Hij wil bij je komen wonen. Vader, Zoon en Geest zijn dichtbij. Je bent nooit 

alleen. Hij woont in je huis tuin en keuken. 

Ik zie op tegen de operatie; ik voel me alleen nu hij is overleden; ik ben boos dat ze 

nooit contact met me wil;  

Maar U bent bij mij. Christus woont in mijn hart; de Geest is er om me kracht te 

geven. Geef genezing en ondertussen vertrouwen op uw nabijheid. 

 

Dia 11 

 

3. Ondergedompeld in liefde. Liefde mag groeien. 

Waar moet dat heen met onze wereld? Ik ben bang voor fundamentalisten. ik sta 

bol van de spanning door conflicten op mijn werk. 

Ik dompel me onder in uw liefde die de wereld omvat, ook de terroristen, de 

nabestaanden van slachtoffers, mijn irritante baas. 

 

Dia 12 



 

4. Verwacht veel. Meer. 

Ik stel niks voor. Moet ik meewerken met Gods plannen, in mijn werk, met de buren? 

Dat kan ik helemaal niet. 

Maar Christus is opgestaan, je oude ik is dood en begraven en hij is iets nieuws met 

je begonnen. Zijn kracht is al aan het werk. Let maar eens op! 

 

In het filmpje ging het over hoe we met grote woorden een lege inhoud kunnen 
maskeren. Kom je dat wel eens tegen? 
 
In de dienst ging het over Groot Bidden. 
Kun je je er iets bij voorstellen? 
Bij iemand als Paulus? 
En bij jezelf? 
 
Heb je vanuit de dienst ook voornemens meegenomen over je eigen gebed in de 
komende week? 
 

 


