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Intrede 22 juni 1997 : Zondag 21, de kerk, trekpop. Het gaat om de gemeente, niet om de 

dominee of KR. 

 

1 Kor 11 sluit hier mooi bij aan. 

De gemeente. 

De gemeente als verkondiger. 

Ik heb het evangelie verkondigd van de dood van Christus en zijn opstanding. 

 

Maar dat doen we samen voortdurend. 

 

Er is veel veranderd in de afgelopen 18 jaar. 

Zo is het leven. Nieuwe gezichtspunten. 

Extra accent op de inbreng van de gemeente, niet alleen kijken naar de KR. 

In pastoraat, in inbreng van de kerkdiensten. 

 

Rond avondmaal: grotere openheid, gastvrijheid, eigen verantwoordelijkheid. 

Meer besef van het avondmaal als kern. 

Van het avondmaal als werkelijke aanwezigheid van Christus in ons midden. 

Dit is zijn lichaam. 

 

Welke boodschap willen we levend houden? 

Samen eten en drinken is de boodschap. 

De boodschap aan elkaar en aan de samenleving. 

 

De boodschap die alleen kracht heeft als hij niet alleen in woorden maar ook in daden 

voor-geleefd wordt. 

Deze boodschap: geloven is ontvangen. Vergeving krijgen. Lege handen uitstrekken. 

Christus ontvangen. 

Het buiten je zelf zoeken, bij Hem. 



 

Hier mag je zwak zijn, hulpbehoevend, niet-zelfredzaam. 

Hier delen we elkaar niet in volgens de scheidslijnen van de samenleving: rijk- arm (de 

situatie in Korinte); jong – oud; hoog en laag opgeleid; allochtoon of autochtoon; 

slachtoffer – dader; goed – fout. 

Hier zijn we allemaal ontvangers. 

 

Het lichaam onderscheiden. / beseffen dat het om het lichaam van de Heer gaat. 

= niet zomaar brood, maar Christus zelf. 

= niet een maniertje om aan hem terug te denken, maar Christus als tastbare 

werkelijkheid: hij is er voor jou, in jou 

= niet zomaar een club, maar de gemeente als lichaam van Christus. 

 

Conclusie: Vers 33: wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. 

 

Aanvaarding,, welkom. 

Als uitdeler komen honderden mensen langs. Indrukwekkend bij het uitdelen, al die 

jaren. 

Er komen gezichten langs, verhalen, die openhartig met me gedeeld zijn. 

Dit is het lichaam van Christus voor jou. Ja, ook voor jou. 

Dit delen we. 

Christus die ons leven gedeeld heeft en deelt. 

 

Bij levensmoeiten. Terminale ziektes. 

Spanningen in je huwelijk, echtscheidingen. 

Arbeidsconflicten, conflicten in de kerk. 

Psychische ziektes. 

Harde kerngezonde werkers. De kern is ontvangen. 

 

Zijn dood, het kruis als kern. 

Voor ons. 

En nu ook door ons. In onze stijl. 

 



Mooi om zo afscheid te nemen. 

- We hebben samen veel gekregen. 

- We hebben samen fouten gemaakt 

- We hebben voor elkaar gebeden 

 

Dit is Christus’ lichaam. 

Voor wie het maar wil ontvangen. 

 

Totdat hij komt gaan we zo door. 

De toekomst is al begonnen. 

De Heer is opgestaan. En deelt zich uit. 

 

Maar het is nog maar een voorproef. 

Het echte werk komt nog. 

Als hij komt. 

 

Ondertussen zijn we nu al welkom aan de tafel van de Heer. 

In de naam van Jezus. 

Amen. 


