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1 Tessalonicenzen 2:8 

 

 

 

 

Lezing 1 Tessalonicenzen 2  

 

Dia 1 

Vers 13 feestelijk resultaat: God spreekt je aan. En het werkt wat uit je in je leven. 

Aangeraakt en aangesproken worden door God. 

 

Het blijft een geheim, een wonder, een reden tot dankbaarheid.  

Bij de mensen die belijdenis doen. 

Bij je kinderen. Bij je partner. 

 

Met veel vragen omgeven. 

 

In gesprekken met vrienden. En huisgenoten. 

 

Dia 2 

 

Paulus staat verwonderd. 

Maar krijgt kennelijk cynisch commentaar. Daar reageert hij op in hoofdstuk 2.  

Ja ja, zeker weer zo’n gladde praatjesmaker. Iemand die geld uit je zak wil kloppen. 

 

Manipulatie. Gewoon indoctrinatie. Inbeelding. Wensdenken, bangmakerij. 

Kinderachtige praat. 

 

Dia 3 

 



Niet naar de mond praten; geen hersenspoeling; besef van Gods werkzaamheid. Zijn 

aanspraak op je leven. Zijn oproep. Hij zoekt je en vormt je. 

 

Dia 4 

 

Het loopt via mensen die voorbeeld geven en vertellen. 

Vers 8.  Kijk eens hoe dat in jouw leven ging, via wie heb jij het je eigen gemaakt? 

Kijk eens wie jij misschien hiermee bereiken kunt, via jou. 

 

Dia 5 

 

1. Het begint met een gezindheid, een mentaliteit. 

Gunnend. Gevend. 

Ken je zulke mensen? 

Ben je er zelf een ? 

Wie gun je het? Hoe laat je dat merken? 

 

Dia 6 

 

2. Het evangelie van God gunnen aan een ander, een ander erin laten delen.  

Je eigen ervaring van aangesproken zijn door God die jou zoekt. Ik ben niet alleen zelf op 

zoek naar zingeving maar ontdek dat God van zijn kant ook naar mij op zoek is en me 

aanspreekt, appelleert op mijn reactie. 

Via jou kan dat verder gaan. 

 

Dia 7 

 

3. Je leven willen geven aan een ander. Paulus: Werkend als leerbewerker en 

tentenmaker raakte hij aan de praat en gaf hij het evangelie door. Iets van jezelf laten 

zien, je eigen ervaringen, je leven.  Evangelie doorgeven is niet een foldertje door de 

deur en dan gaat t vanzelf. Het kost je tijd, je privacy, je aandacht, je meeleven, je 

zorgzaamheid, je vriendelijkheid.  

 



Hoe doe je dat? Hoe doen we dat samen? Wat kunnen we van elkaar leren? Commissie 

Missionaire gemeente helpt hierbij. 

 

We gaan er even uit voor de boodschappen: 

 

Vanwege het vertrek van twee van de drie commissieleden zijn we dringend op zoek naar 

een enthousiast en gedreven: 

 

lid van de commissie missionaire gemeente (CMG) 

 

Wat vraagt de CMG van jou? 

* dat je iemand bent bij wie het hart sneller gaat kloppen als mensen die Jezus nog niet 

kennen, met Zijn liefde in aanraking (kunnen) komen. 

* dat je op de lange termijn kunt denken en plannen kunt ontwikkelen voor evangelisatie 

en toerusting in Groningen-Oost; 

* dat je een netwerker bent en verbindingen kunt leggen tussen diverse commissies en 

initiatieven op dit gebied in en buiten Groningen-Oost; 

* dat je tijd hebt om ongeveer 4 tot 5 avonden per jaar te vergaderen en tussendoor 

contact via de e-mail te hebben. 

 

Wat heeft de CMG jou te bieden? 

* je kunt invloed uitoefenen op en richting geven aan het missionaire karakter en de 

missionaire activiteiten van de kerk van Groningen-Oost; het geeft voldoening als je ziet 

wat dit teweeg kan brengen (bijvoorbeeld als je rond de Passion ziet gebeuren dat 40 

mensen van buiten de kerk in de kerkzaal een maaltijd aangeboden krijgen) 

* je doet leuke contacten op en leert de gemeente goed kennen 

* je zit dicht bij het vuur en ziet wat er in onze gemeente en in de stad speelt als het gaat 

om missionair-zijn wat bemoedigend en inspirerend is! 

 

Wil je meer weten, neem dan contact met Caroline van den Dool of met mij. 

 



Het leven delen: in je gezin en met je gezin (de deugd van de gastvrijheid). In het 

jeugdwerk bij FM. Als pastoraal bezoeker. Als dominee. Omgang met vluchtelingen. Hou 

je echt van de mensen om je heen? Wat mag het je kosten? 

 

Als communicatie is dat effectiever dan een foldertje maar het is ook meteen illustratie 

bij het verhaal: God zoekt je op waar je bent en spreekt je aan. En als voorproefje van 

wat het leven inhoudt in Gods koninkrijk. Het leven delen met elkaar. Je leven met God, 

wandelen met Hem. We mogen in ons meeleven met elkaar iets laten zien van wat God 

door Christus indrukwekkend aan ons heeft laten zien. Ik wil jou van harte dienen en als 

Christus voor jou zijn. 

 
 


