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Rinze IJbema - Joël 4, 10 

 

 

 

[1] Welke verhalen over de oorlog gaan er rond in jouw familie? Het is al zo lang geleden, maar 

je kunt het nu misschien nog net navragen. En als je dat doet is de oorlog opeens veel dichterbij. Mijn 

ouders zijn rond het begin van de oorlog geboren. Mijn moeder heeft er zelf geen herinneringen aan, 

maar ze weet wel dat een schoolmeester uit het dorp betrokken was bij het actieve verzet in 

Friesland. Dat heeft voor mij altijd iets jongensboek-achtigs gehad. Mijn vader herinnerde zich dat er 

een keer een Duitse soldaat bij mijn opa in de winkel kwam. Die gaf hem een cent, aaide hem over 

zijn haren en zei: ‘Ich habe zuhause auch so ein Junge.’ ‘Ik heb thuis ook zo’n jongen.’ Dat verhaal had 

altijd iets verontrustends, omdat die Duitser dus geen monster, maar een mens was, die een mensje 

voor zich zag. En zo zijn er vast verhalen in elke familie. 

 

[2] Vanmorgen staan we stil bij het verhaal van de familie Kapteyn. Johannes (Jo) Kapteyn was 

dominee in IJmuiden toen de oorlog begon en werd in 1941 dominee in Groningen. Zijn vrouw en 

hun jonge kinderen verhuisden mee en ze kwamen te wonen in het huis hierachter, waar nu de 

kinderen in de crèche zitten. Dominee Kapteyn bleef in de kerkdiensten hardop bidden voor de 

terugkeer van de koningin. Die was in mei 1940 naar Engeland ontkomen. De Duitsers waarschuwden 

hem: ‘Je mag wel bidden voor het welzijn van de koningin, maar niet voor haar terugkeer.’ Dominee 

Kapteyn bleef voor haar terugkeer bidden. Hij kon niet anders, zei hij, tegenover God. Toen werd hij, 

26 februari 1942, opgepakt. Hij werd verhoord in het Scholtenhuis en gevangengehouden. Hij krijgt 

nog gelegenheid zijn vrouw te bezoeken, die in het ziekenhuis ligt. Via kamp Amersfoort komt hij in 

Dachau terecht. Daar krijgt hij een nummer, 3-0-4-9-3, ook daar is er dwangarbeid en wordt hij 

mishandeld. Op 8 augustus 1942 sterft hij, uitgeput, aan de gevolgen van een darmontsteking. Onze 

God, die niet aan nummers doet, ontvangt hem en noemt hem zijn naam. God is genadig. 

 

 Op 12 mei 1940, nu zo goed als vijfenzeventig jaar geleden, preekte dominee Kapteyn in 

IJmuiden. De Duitsers waren Nederland op 10 mei binnengevallen, de datum van vandaag. En het 

was Pinksteren. Waarover moet je preken? Hoe in den vrede vier je Pinksteren als er een oorlog 

woedt? Jo Kapteyn besloot van deze vraag het thema van zijn preek te maken, [3] Pinksteren in 

oorlogstijd. Hij vond de inhoud van zijn preek in de meest bekende Bijbeltekst over de uitstorting van 

de Geest. Ik lees die tekst voor, uit Handelingen 2, waar de apostel Petrus uitlegt wat er gebeurt aan 

de hand van een oude uitspraak van de profeet Joël: 

‘Aan het einde der tijden, zegt God, 
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zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. 

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 

jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 

Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 

zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, 

zodat ze zullen profeteren. 

Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven…’ 

 

Ja, zegt dominee Kapteyn dan, die tekst die ken je. En je hebt gelijk, als je dát naast de 

ellende van de oorlog zet, wat heb je dan voor boodschap? Maar, zegt dominee Kapteyn dan, heb je 

wel eens verder geluisterd naar wat Joël en Petrus vervolgens zeggen? Want zo gaat het verder:  

‘Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven… 

en tekenen geven op de aarde beneden, [4] bloed en vuur en rook. 

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed 

voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 

Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.’ 

 

Kijk, zegt dominee Kapteyn, als God zich laat zien, roept Hij ook weerstand op. Je zag het al 

bij Kaïn en Abel, je hoort ervan bij de uitstorting van de Heilige Geest, ‘bloed en vuur en rook.’ Dat 

die dingen er zijn, dat er oorlog is, dat is onderdeel van de weg waarlangs God zijn wereld herovert. 

En dan doet Kapteyn niet alsof hij precies weet welke rol deze oorlog moet spelen. Hij wijst er alleen 

op dat jij als christen, als iemand die vol is van Gods Geest, niet verbaasd moet zijn dat het oorlog is. 

[5] Oorlog moet je niet verbazen. En dan zegt Kapteyn: ‘Het bloed van de martelaren zal nog wel 

vergoten worden, het vuur zal de kerken wel branden, de rook zal opgaan van de puinhopen onzer 

steden.’ ‘Bloed en vuur en rook.’ (En Rotterdam was nog niet eens gebombardeerd…) Maar, spreekt 

dominee Kapteyn dan de Bijbel na: ‘Richt je dan op en hef je hoofd, [6] want jullie verlossing is nabij!’ 

In het donker zal het licht gaan schijnen. 

 

 

Nu is het vandaag geen Pinksteren en er is ook geen oorlog in Nederland. Maar dit 

familieverhaal van onze broer Jo Kapteyn mag jou en mij wel aan het denken zetten. Het is duidelijk 

waar hij stond – maar waar sta ik? [7] Het is duidelijk dat er nu geen oorlog is in Nederland – maar 

hoe zou ik een oorlog ervaren? [8] Over die twee vragen wil ik verder denken, ‘waar sta ik?’ en: ‘hoe 

zou ik een oorlog ervaren?’ En ik wil beginnen met de laatste vraag en ik wil dat doen vanuit de 

Bijbel, vanuit de oude woorden van de profeet Joël, de uitspraak die volgt op wat hij zei over de 
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uitstorting van de Geest. We hebben dat zonet uit de Bijbel gelezen, uit Joël 4, en volgens mij vat 

deze tekst het precies samen: [9] ‘Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot 

speren.’ Kapteyn heeft gelijk: oorlog hoort erbij. God laat er hele volken toe oproepen. 

 

Je moet er wel steeds bij zeggen dat de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, de 

oorlog niet heeft uitgevonden. Integendeel. [10] God wil vrede - brood en wijn. Dat de Bijbel begint 

met een paradijs laat zien waar God zijn hart aan heeft gegeven: vrede en overvloed. Dat de Bijbel 

verder gaat met een Exodus laat je zien wat God wil voor zijn volk: een land van melk in honing. Geen 

wonder dat er zoveel Psalmen over vrede gaan en dat al die profeten altijd dromen van het goede 

leven. Dat is dus ook het kader waarin Joël profeteert. Joël moet spreken naar aanleiding van een 

concrete sprinkhanenplaag. ‘De oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdroogd.’ In 

die ramp belooft God herstel: ‘De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen lopen over 

van wijn.’ En dan verschuift het beeld naar de komst van de Geest en de oorlog die moet komen. 

Daarna zal het vrede zijn, ‘Dan … zal de wijn van de bergen druipen … en in het huis van de Heer 

ontspringt een bron die zelfs het droogste woestijndal bevloeit.’ 

 

Maar voor het zover is, is er sprake van oorlog, een oorlog waartoe God oproept. [11] 

‘Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren.’ Het is de omgekeerde 

wereld. Adam was geroepen om het land om te ploegen voor het brood, om de ranken te snoeien 

voor de wijn. Nu roept God mensen op om van hun ploeg en snoeimes wapens te maken. Het is de 

omgekeerde wereld. Twee andere profeten van God hadden gezegd: ‘Zij zullen hun zwaarden 

omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken 

tegen een andere volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.’ Dat zeggen Jesaja en Micha. Wat 

wil God nu precies? 

 

God wil vrede, brood en wijn, maar juist daarvoor moet er een oorlog worden gevoerd. Een 

oorlog, zegt Joël, één grote, beslissende, alomvattende oorlog. [12] En voor die ene beslissende 

alomvattende oorlog daagt God alle volken uit om naar Jeruzalem te komen. ‘Dichte drommen bijeen 

in de vallei van het oordeel! Nabij is de dag van de HEER. Daar zal Hij oordelen!’ Ik zeg je dat deze ene 

beslissende alomvattende oorlog de oorlog tegen Jezus Christus is geweest. [13] Dat zeg ik niet eens 

omdat ik denk dat Joël het zo heeft gezien. Dat zeg ik omdat het zo in werkelijkheid is gegaan. Of 

heeft Joël toch al meer gezien dan je zou verwachten? Hij heeft het over een ‘vallei van het oordeel’, 

dat is ‘de vallei van Josafat’, dat is het dal Kidron, aan de oostkant van Jeruzalem. Aan de linkerkant 

steekt de stadsmuur erboven uit, aan de rechterkant heb je de Olijfberg, met de hof van Getsemane, 
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dat omgekeerde paradijs, daar waar de Heer streed en gevangen genomen werd… Maar nee, dat kon 

Joël niet weten.  

 

[14] Het punt is dit, en ik houd het kort, maar ik geloof er heilig in, dat God in Jezus de Messias 

alle vernietigende machten naar zichzelf heeft toegelokt. De hele geschiedenis door is er oorlog 

geweest en soms achter de schermen, soms op de voorgrond, was er steeds de ene beslissende 

alomvattende strijd tussen God en de machten van de vernietiging. Zegt de Bijbel. Adam verloor het 

gevecht, maar God ging verder, met Abraham, met Israël, met Jeruzalem, met de Messias Jezus. En 

God lokte de machten van de vernietiging naar Hem toe. En die machten zetten alles in het werk om 

Hem kapot te maken. En het leek ze te lukken om God te verdoemen, op Golgotha. Maar dan keert 

God de wereld om: de liefde en trouw tot in de dood van die ene mens blijkt sterker dan alle 

vernietigende machten. Geen zwaard en geen speer kan daartegen op. Integendeel. De machten van 

het kwaad worden geoogst en uitgeperst. 

 

[15] Die ene beslissende alomvattende strijd op Golgotha, dat was waar de bliksem insloeg. En 

sinds die tijd rommelt de donder nog na, ‘bloed en vuur en rook.’ De vernietigende machten gaan 

nog tekeer, in Rotterdam in 1940 en in het Midden Oosten in 2015 en in Groningen in 2040 – o, nee, 

dat laatste weet ik niet, want ik ben geen profeet. Maar je hoeft geen profeet te zijn om twee dingen 

helder te zien: de God van de vrede heeft de ene beslissende alomvattende slag gewonnen en de 

machten van het kwaad proberen in hun val nog mee te slepen wie ze kunnen. Aan de ene kant 

spreekt de Bijbel daar algemeen over, over de stuiptrekkingen van het kwaad, in apocalyptische 

beelden. Het gaat over een zon die verduistert, een maan die bloedrood kleurt en sterren die naar 

beneden storten. Maar daarmee geeft de Bijbel je aan de andere kant juist ruimte om alle 

vernietiging die je nog om je heen ziet te zien voor wat het is: de echo, de donder die nog naklinkt na 

de slag op Golgotha. Kapteyn had gelijk. Geen oorlog zou een christen moeten verbazen. Ook jou en 

mij niet. ‘Het bloed van de martelaren zal nog wel vergoten worden, het vuur zal de kerken wel 

branden, de rook zal opgaan van de puinhopen onzer steden.’ ‘Bloed en vuur en rook.’ 

 

 

[16] Maar waar sta jij dan? Kapteyn citeerde in zijn preek van 12 Mei 1940 de woorden van Jezus 

uit Lucas 21. In de vertaling van toen: ‘Zoo heft uw oogen op naar den hemel wetende dat uw 

verlossing nabij is.’ In de vertaling van nu: ‘Richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is 

nabij!’ Het is duidelijk waar dominee Kapteyn koos te staan. Het is duidelijk dat hij opstond en de 

dingen bij hun naam bleef noemen, zoals hij vond dat hij ze voor Gods aangezicht benoemen moest. 

Het is niet normaal dat het ene land zomaar het andere land binnenstormt en daar een rechtmatige 
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regering verjaagt. Dus stond hij op en hij zei wat hij zag. En jij? Durf je te staan? En waarvoor sta je 

dan? Wat ga je dan zeggen?  

 

[17] Het is niet normaal dat vluchtelingen bij honderden sterven in de Middellandse Zee. 

Het is niet normaal dat daklozen geen bed, bad en brood kunnen krijgen. 

Het is niet normaal dat kinderen gedwongen worden soldaat te zijn. 

Het is niet normaal dat mensen uit eenzaamheid om euthanasie vragen. 

Het is niet normaal dat huwelijken stuklopen. 

Het is niet normaal dat mensen sterven van honger. 

Het is niet normaal dat je zo leeft dat de aarde kapot gaat. 

Het is niet normaal dat je voor jouw gelijk een ander vermoordt of maar beschadigt. 

Het is niet normaal als een mens in zichzelf of de ander geen mens meer kan zien. 

 

Het is niet normaal, maar allemaal de omgekeerde wereld, de wereld van de machten van de 

vernietiging en van het kwaad. Maar helpt het dan, als je opstaat en hardop blijft zeggen wat niet 

normaal is? Kijk naar Kapteyn en je hebt je antwoord: het helpt geen fluit. Het geweld van de donder 

die nog naklinkt na de slag op Golgotha overstemt al het andere. Heeft Joël zich dan vergist? Joël, die 

ons toch mocht beloven: ‘De HEER brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en 

aarde beven. Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt hij bescherming.’ Ik kies er 

voor om Joël op zijn woord te geloven. Ik kies er voor om te geloven dat op Golgotha God zelf de ene 

beslissende alomvattende strijd heeft gestreden. Ik kies er voor om te geloven dat de echo’s van de 

slag, alle geweld van de macht van het kwaad, dat die mijn stem en jouw stem nog honderd keer 

kunnen overdonderen – maar dat er maar Één het laatste woord kan hebben. En dat is de HEER, want 

de HEER is God. [18] 

 

Dit is hoe Joël het zag: ‘Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God, woon op Sion, mijn 

heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn: vreemden zullen er niet meer binnengaan.’ Opnieuw: 

ik houd het kort, maar ik geloof er heilig in, dat je alles wat de profeten zeggen over Jeruzalem, moet 

toepassen op Jezus de Messias. Toen God in het begin de goede wereld verloor aan het kwaad, 

begon Hij opnieuw in het beloofde land, en binnen dat land, in Jeruzalem, en binnen Jeruzalem, de 

tempel. Terecht had Israël daar zijn hoop op God gesteld. Maar in de geschiedenis heeft God zich nog 

verder geconcentreerd, in die ene mens, Jezus de Messias. Probeer de profeten maar eens zo te 

lezen, dat wat ze zeggen over Jeruzalem werkelijkheid is geworden in Christus. Dan krijg je hier: 

‘Jullie zullen zien dat ik, de HEER, jullie God, woon in Jezus, de Messias. Hij zal als een heilige, veilige 

stad zijn: vijanden zullen er niet meer binnengaan.’ Christus is onze veilige stad. [19] 
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Wat je ziet is oorlog, bloed en vuur en rook. Wat je diep in je hart weet is dit: Christus heeft 

overwonnen. Waar sta je? Weet je, dat blijft zoeken, naar wat is normaal en waarvoor moet ik in 

deze tijd en in deze omstandigheden mijn stem laten horen. Als je maar niet bang bent om op te 

staan, omdat je denkt dat je er onder door zal gaan. Christus heeft de dood overwonnen en Hij laat 

jou delen in het leven. [20] Als symbool daarvan deelt Hij zichzelf uit in [21] brood en wijn – en vanuit 

de hemel hoor je Joël ‘halleluja’ roepen. Want wat voor hem, Joël, symbolen waren geweest van 

dagelijks leven en van vrede en vreugde, brood en wijn, blijken in het licht van Christus opeens 

symbolen van het blijvende leven en van goddelijke vrede te zijn. Waar sta jij? Goede vraag, en blijf 

er over nadenken. Maar: waar staat Hij, Jezus? Dat is de diepere vraag, en Hij staat naast je: God met 

ons. 

 

 

[22] Verhalen over de oorlog. Voor de familie Kapteyn, het verhaal van hun vader. Voor jou, jouw 

verhaal. Voor mij, een jongensboekachtig verhaal van een kennis die meedeed in het verzet aan de 

ene kant, en aan de andere kant de wat verwarrende anekdote van een menselijke Duitser die door 

mijn vader aan zijn eigen kind herinnerd werd. Ik denk dat het verhaal van dominee Kapteyn je leert 

dat de oorlog zeker geen avonturenroman is geweest. Maar ik geloof dat het eeuwige genade is dat 

God in ons geen vreemdelingen, geen vijanden, maar zijn eigen kinderen zag, en nu in zijn Zoon nog 

steeds ons herkent. Geloof me, dan is het tijd om de zwaarden om te smeden tot ploegijzers en 

speren tot snoeimessen en je brood te delen met wie het nodig heeft en het glas te heffen met je 

buren. Geen mens die nog weet wat oorlog is. 

 

 

Amen. 

 

 

 

 

1. Wat zijn de verhalen over de oorlog in jouw familie? 

2. Hoe zou je reageren als het weer oorlog zou zijn? Wat zou het met je geloof doen? 

3. Wat zijn de dingen waarvoor jij durft te staan? 


