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Votum en groet

Gez 118

Gebed

Lezing Kolossenzen 3:16-4:6 Laura Brinks
Psalm 96:1236 8

Preek / gesprek over evangeliseren als levensstijl
Gez 161

Gebed

Collecte

E&R 61 (=psalm 117 onberijmd) in canon
Zegen en amen.

Dia 1

Nooit meer evangeliseren.
Directeur van Agape.

Nooit meer evangeliseren is een boek voor christenen die God willen
dienen en verschil willen maken in deze wereld.

Evangelisatie is voor veel christenen een activiteit waarbij je op straat
dingen moet doen die je eigenlijk niet wilt en waar veel mensen niet in
geinteresseerd zijn. Andere christenen zijn juist weer zo enthousiast
dat ze niet van ophouden weten. Niet vreemd dus dat evangelisatie
voor de meeste nietchristenen gelijk staat aan opdringerigheid. Want
of het nu uit plichtsbesef of uit overenthousiasme gebeurt, in beide
gevallen ontbreekt er ‘iets’.

Mark de Boer neemt je in Nooit meer evangeliseren mee op zijn
zoektocht naar dat ‘iets’: de aansluiting tussen het evangelie en de
wereld om ons heen. Vanuit het verlangen dat ook in de 21e eeuw
iedereen de kans krijgt Jezus Christus te leren kennen en vanuit de
overtuiging dat dit leuker en spannender is dan we ooit konden
denken.



Dia 2

‘Het evangelie dat jarenlang in mijn hoofd zat, was de ingepakte,
versmalde versie uit de evangelisatiebrochures: God houdt van mij,
Jezus is voor mijn zonden gestorven, en als ik dat geloof ga ik naar de
hemel. Het enige wat nodig is, is het bidden van een zondaarsgebed,
als een soort bezweringsformule. De waarheid in een zip-bestand.
Begrijp me goed: het is waar wat erin staat. Maar inmiddels weet ik
dat het niet alles is, en dat veel van wat er niet in staat nu juist de
moeite waard is om te laten zien. Ik denk dus dat het hoog tijd is om
het evangelie weer uit te pakken en de volle schoonheid ervan aan het
licht te brengen.’

Pleidooi om evangeliseren niet als afzonderlijke activiteit maar als
integraal onderdeel van je omgang met mensen een plek te geven.
Dia 3

“Benut iedere gelegenheid”

Paulus was er speciaal voor geroepen om zoveel mogelijk mensen het
evangelie te vertellen. Maar nu in de gevangenis. Maar ook daar ziet
hij kansen. Bewakers, medegevangenen.

Niet makkelijk. Geheim. Dichte deuren. Niet forceren.

Wij kunnen er aan meewerken.
Hoe bid jij voor evangelisten en zendelingen?

Wij op ons plekje. In je omgeving.

Je bent visitekaartje.
“Gedraag je wijs tegenover buitenstaanders”.

Dia 4



We want to talk to you about cheeses.
Het ongemak, de truckerigheid, de big smile houding.

Zomers lang heb ik evangelisatie- en recreatiewerk gedaan. Er stond
een grote tent ergens in de duinen van Noord-Holland. Hier
organiseerden we kinderclubs, tieneractiviteiten, volleybalwedstrijden
en avondsluitingen. Superleuk! Er zat alleen één groot nadeel aan dit
verhaal: één keer in de week moesten we de straat op om te
evangeliseren...

Het was een vast onderdeel in het weekrooster. Op dinsdag stonden
we met een stand op de braderie. Aan ons de taak om een creatieve
manier van evangeliseren te verzinnen. Zo heb ik treinkaartjes
uitgedeeld (enkele reis naar de hemel), dropveters (wat ook alweer de
link met Jezus was, ben ik even kwijt) en meer van dat soort dingen.

Hoge drempel

Om iedere keer op een nieuwe vakantieganger af te stappen, moest ik
telkens weer een hoge drempel over. Sommige mensen reageerden
vriendelijk, maar de lompe reacties zorgden ervoor dat ik de volgende
persoon bijna niet meer aan durfde te spreken. Pfff... Ik was blij als
we onze stand weer in konden pakken! Is dit wat Jezus voor ogen had
toen Hij zijn discipelen de opdracht gaf om alle volken over Hem te
vertellen? Is dit nou eenmaal een taak die bij je gggristenzijn hoort?

Dia 5

Ja, maar het kan op allerlei manieren.
Allereerst in je gewone leven.

In je gedrag. Niet alleen niet zondigen maar goed doen.

Wat is het evangelie? Wat gun je een ander? Wat wil God anderen via
jou meegeven? De eenheid van Joden en de volken.

Het overbruggen van tegenstellingen. “Het mysterie van Christus”.

(voor een deel algemeen ideaal geworden in onze samenleving...)



Je bent er voor de ander. Het hoeft niet meer om jou te draaien.
Slaven.

Meesters

Vrouwen

Mannen

Kinderen

Hoe doe jij het? Wat komt ervan terecht?
Krijg je gelegenheden?

Dia 6

Nooit meer evangeliseren. Bij het afscheid van de directeur van Agape
werd een symposium georganiseerd onder de titel: Ooit weer
evangeliseren?!. Spanning van het op zijn beloop laten / afwachten en
zelf initiatief nemen.

Van vriendelijk en beslist.

Dia 7

Straks een gesprekje met je buurman over wat jou op een idee brengt.
En verzameling van ideeén ter stimulans.

Maat voorzitter Evangelisch Werkverband

wilde de ouderwetse vorm van evangelisatie, zoals hij het zelf noemde,
opnieuw onder de aandacht brengen. Ter illustratie noemde hij zijn
gewoonte om de mensen die hij bij de bakker tegenkomt, te zegenen.
‘En soms hoor ik dan wat. “Hij is eenzaam en alleen”, over een man
die daar zit. Dus dan ga ik naast hem zitten.” En later nog een
voorbeeld: ‘lk kwam laatst een man tegen die tegen een lantaarnpaal
hing en niet helemaal nuchter was. Aan de pijn in mijn lijf voelde ik
dat God daar iets mee wilde, dus ik ging naar hem toe en sprak hem
aan. Later in het gesprek vroeg ik hem. wat heb je gedaan om van de



drank af te komen? Heb je Jezus al geprobeerd? En ik legde hem de
handen op en bad of Jezus wilde komen.’

Dia 8

Jurjen ten Brinke

Gebruik bijzondere gebeurtenissen in je leven als mogelijkheden.
Verhuis je? Geef een borrel voor je straat, nodig mensen uit, vraag
hun te komen omdat je hen wilt leren kennen.

Krijg je een kindje? Laat twintig extra geboortekaartjes drukken en
verspreid ze in je straat. Al die mensen krijgen een mooie Bijbeltekst
in de bus én vragen zich af waarom je dat doet. Zo mogelijk nodig je
hen ook nog uit voor de doop. Het is niet ingewikkeld. Je hoeft er niet
eens voor te praten. We zijn het alleen niet gewend.

Ben je jarig? Nodig niet alleen christenen uit, maar ook anderen uit je
directe omgeving. Zodat ze kennismaken met volgelingen van Jezus.

Vertrek je als collega? Regel een cadeautje (een bijbel?) voor je
collega’s. Kom je elke maand bij de plaatselijke Chinees? Bied hem of
haar met Kerst een Chinese kinderbijbel aan.

Dia 9
Drielanden

Lijkt het je leuk om met mensen uit de buurt door te praten over
actuele maatschappelijke onderwerpen? Elkaar eens op een andere
manier te leren kennen?

Op 10 juni willen wij een docu+gespreksavond organiseren in
Drielanden. De opzet is eenvoudig: eerst kijken we samen naar een
documentaire-uitzending en daarna praten we er over door. Een
manier lijkt ons om samen aan de praat te komen over dingen waar je
in het dagelijks verkeer minder snel aan toe komt, waarover je je wel
eens druk maakt, of waarvan het interessant is om er wat meer tijd
voor te nemen. En zo ook elkaar beter te leren kennen.



Nog even over onszelf. Naast dat we buurtgenoten zijn, kennen we
elkaar omdat we zijn aangesloten bij dezelfde kerk. We komen dan ook
al een tijdje met regelmaat bij elkaar om door te praten over
onderwerpen. Van daaruit ook het idee dat het mooi zou zijn om dat
met meer mensen te doen, vanuit verschillende visies en

levensovertuigingen. Op zoek naar diepgang, maar vooral ook naar
verbondenheid.



