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Dia 1 
 
Eindelijk vakantie. 
“Het eind van het werkseizoen is nabij.” 
Wij denken in korte termijnen: weekend, vakantie. 
Petrus kijkt even verder. Het einde van alles. En allen. 
De tijdelijkheid van dit leven, werken en vakantie en school. 
De uitdaging is om een nieuw besef van tijd te ontwikkelen om in deze 
samenleving een levende gemeente te zijn. 
 
Evangelisatie: is allereerst samen een levende gemeente zijn in de 
samenleving. 
Besef van tijd 
Houding: op de ander gericht. 
Besef van verscheidenheid 
 
Je leeft altijd ergens naar toe. 
Kleine doelen. 
 
Dia 2 
 
Groter doel: de komst van Christus. Vers 11. 
De eindigheid van het leven. En dieper: het besef dat de  beslissende 
gebeurtenis achter ons ligt: de dood en opstanding van Christus. Het einde 
van de oude wereld, het begin van iets nieuws. 
De tijd wordt gestempeld door Christus, we leven tussen beide komsten in. 
Nuchterheid: niet opgaan in de roes van je werk, van je vakantie, van je 
korte termijn: niet YOLO. We zijn onderweg.   
 
Dia 3 
 
Dat besef leert je bidden. Onder een open hemel leven. Letterlijk: gebeden. 
Blijf (of ga) je gebeden doen. Zo hou je de ogen open voor de werkelijkheid 
van God en zijn planning. 
 
Dia 4 
 
In die nieuwe wereld na de opstanding van Christus, die straks volmaakt 
zal zijn, geeft liefde de toon aan. Dat is alles wat telt. 
Vgl de nieuwe prioritering na een hartaanval. Waar heb je je druk om 
gemaakt? Wat is werkelijk van waarde in je leven? Liefde. 
Voor niet volmaakte mensen:  het is meer dan een prettig gevoel, is de 
keus om te gaan voor de mensen die Christus naast jou gezet heeft. Dat zijn 
mensen die nog steeds zonden doen, ook tegen jou. Liefde bedekt die 



zonden ipv dat je er meteen werk van maakt of er over gaat mopperen of 
roddelen. 
 
Dia 5 
 
Richt je op de ander. Gastvrijheid. Voor rondreizende predikers: Voor het 
sportteam van Oosterlicht. Maar breder: voor elkaar. Een houding, een 
praktijk waarin je je moet oefenen.  
 
Dia 6 
 
Tijd nemen voor anderen. De deur openen als iemand iets komt afgeven.  
 
Dia 7 
 
Inleveren  van ‘jouw’ tijd, geld, privacy. Vrijwilligerswerk. Kerkzijn.  
Het is niet van jou, jij bent beheerder, je mag straks verantwoording 
afleggen: wat heb je met je tijd gedaan, met jouw mogelijkheden? Heb je 
anderen geholpen? 
 
 
Dia 8 
 
Op allerlei manieren kan dat. 
Met woord en daad. Of zoals hier staat: met woorden en met helpen 
(letterlijk: dienen). 
Wees er altijd op uit om in je praten iets van Gods stem te laten horen. God 
spreekt jou aan, heeft jou bemoedigd, getroost, op je vingers getikt. Dat 
mag je doorgeven. Wees thuis in de bijbel. Het komt vaak van pas in de 
loop van de komende dag voor een ander. 
Via de preek, in een goed gesprek in de kring, met de buurvrouw. 
Je kunt bidden met je woorden voor elkaar. Voor Oosterlicht. 
Je kunt ook meewerken, helpen, dienen, de handen uit je mouwen steken. 
Koken, volleyballen, de kerk schoonmaken, vrijwilligerswerk doen. 
Vanuit de kracht die God je geeft: vraag daarom. Mantelzorgers. Besef dat 
jij die kracht hebt dankzij je Schepper. Kracht van de Geest om vol te 
houden bij lastige mensen of lastige klussen. 
Je bent altijd een vertegenwoordiger van Hem. 
 
Zo zijn we kerk, in de komende week van Oosterlicht, in de vakantie (door 
een kaartje, door mensen een dagje mee uit te nemen) en daarna. 
 
Besef van de tijd: het einde is nabij. 
Nieuwe houding: niet ik ik, maar ik ben er met jou en voor jou. 
Op allerlei manieren, in woorden en daden. 
 
 
 
 



Of heel kort: 
 

1. Vakantie. Of bijna, je leeft altijd ergens naar toe. 
2. Wakker geschud: er zijn belangrijker dingen. Het einde is dichtbij. 
3. Dat leert je bidden. 
4. En liefhebben, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. 
5. Gastvrijheid 
6. Kwestie van oefenen, je moet inleveren. 
7. Inleveren wat niet van jou is, maar wat te leen hebt gekregen: je 

tijd, je geld, je huis, je auto, je gezondheid. 
8. In woord en daad. 

a. Bid: geef me de gelegenheid vandaag iets bemoedigends of 
complimenteus te zeggen. 

b. Bid: geef me mensen voor wie ik iets kan betekenen door ze 
te helpen. 

c. Speciaal voor Oosterlicht: fijn dat er zoveel mensen klaar 
staan. 

 
 


