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Dia 1 
 
Maand van gebed. 
Helpt het je? 
Leesrooster met vragen. 
Preken en daadwerkelijke voorbede. 
Voor de zieken. 
Voor de stad en de overheid vanmiddag. 
Avond over gebed afgelopen week. 
Komende week dinsdag Open Doors. 
 
 
Extra aanvulling: bidden in het boek Handelingen. 
Het hele boekje even doorgelezen. Mooie manier trouwens. 
 
 
Een paar waarnemingen, ter stimulans om vol te houden. Bid jij dagelijks? 
Vgl Lucas 18. 
 
Dia 2 
 
1:14: Vurig wijdden ze zich aan het gebed. Bleven volharden in het gebed. 
Ze waren voortdurend aan het bidden. 
Gebed om de komst van de Geest, de vervulling van de beloften. 
Samen. 
 
 
Dia 3 
 
2:42 een typering van de christelijke gemeenschap. 
Een van de kenmerken was: ze wijdden zich aan het gebed / Ze bleven volharden bij de 
gebeden. 
 
Dia 4 
 
Dit wordt uitgewerkt in vers 46: in de tempel, op het ritme van de tempelliturgie, en aan 
huis rond maaltijden en avondmaalsvieringen, vol vreugde.  
Vreugde! (combo). 
Bidden is niet alleen spontaan en individueel, maar minstens ook samen, zingend en 
biddend, in de kerkdiensten, in de kring (een rondje geven en door een persoon laten 
bidden of door liefhebbers of in een kring gebed), op FM. Het verbindt met God en 
mensen. 
Regina Schotsman en Christa Meijerink zullen na de dienst de gebedspunten voor in de 
kerk uit delen dat de mensen ze mee naar huis nemen om voor elkaar te bidden. [de 
schatkist met gebedspunten van Mirakel er ook] 
 
Dia 5 



 
In 6:4 noemen de apostelen als hun kerntaak: zich wijden aan de verkondiging en het 
gebed. Ik denk: voorgaan in gebed, omschrijving van een kerkelijke samenkomst. Ook 
hier weer: we zullen ons wijden aan, ons houden aan het gebed. 
Belijdeniscatechisanten: wat wil je leren over het gebed: hoe ik het volhou met aandacht. 
Antwoord: ook door naar de kerk te gaan en mee te doen met de gemeente. 
 
Dia 6 
 
Er is nog meer in Handelingen (4:24 en 12:4 gebed bij de dreiging van gevangenschap 
van Petrus, met gebruikmaking van een Psalm, 2, gebed voor Open Doors voor het 
evangelie;  
 
Dia 7 
 
Cornelius de Romein, 10:2-4, die via zijn sympathie voor het Joodse geloof christen 
wordt, een man van gebed en aalmoezen;  
 
Dia 8 
 
vooral rond de roeping en uitzending van Paulus en Barnabas, als apostel 13:2-3;  
 
Dia 9 
 
of met Silas in de gevangenis midden in de nacht 16:25. 
Maar dit lijkt me genoeg over gebed: 
 
 
Dia 10 
 
Blijf volhouden, ook na deze maand. 
Bid ook samen, ga daarvoor naar de kerk en doe mee in de kring en bijbelkring. Maak 
daar van de gebeden (gesproken of gezongen) ook een speciaal punt. Laat je er door 
meenemen. 
Hou vol.  Tot Christus komt. 
 
 
 
 
 



 
 

• Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed  Handelingen 1:14 
• Ze wijdden zich aan het gebed 2:42  
• In de tempel en bij elkaar aan huis 2:46 
• Wij (de apostelen) zullen ons wijden aan het gebed en de verkondiging van het evangelie 6:4 

 
Wat vind je de mooiste tekst hierboven? 
Kom jij ook naar de kerk voor het samen bidden en zingen? 
Wat heb jij gemerkt van onze ‘maand van gebed’? 
Bidden jullie in de kring met elkaar?  
 Zo nee: wat houdt je tegen? 
 Zo ja: hoe? 
 

 


