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Dia 1 

 

 “Jullie hoeven niet verdrietig te zijn als er iemand van jullie sterft”.  

Wacht even. 

Dat is wat snel. 

Natuurlijk zijn wij ook verdrietig geweest en nog als we er weer bij stil staan, dat er in 

het afgelopen jaar 12 gemeenteleden stierven. 12 lege plaatsen. En verdriet in elke 

situatie op je eigen manier. 

 

Maar de bijbel wil ons helpen om bij alle verdriet de hoop niet te verliezen. Want er is 

altijd hoop. Waarom? Niet omdat de bijbel onverwoestbaar optimistisch is, maar omdat 

Jezus is gestorven en uit de dood is opgestaan. 

 

Dia 2 

 

Dat maakt alles anders. 

Hij is vanouds de kern van het christelijke geloof. 

God zocht ons op,  God werd mens. En leefde en stierf als een mens. 

Hij werd begraven. 

 

Onze weg. Als je op de Selwerderhof staat, dan zeggen we de geloofsbelijdenis: ja, ook hij 

is begraven. 

 

Maar hij stond op. Dat kan natuurlijk niet. Dat weet iedereen.  

Maar het gebeurde.  

En de kunst van het leven is om dat altijd weer door te berekenen naar wat er allemaal 

in je leven gebeurt. 

Wij geloven dat Jezus stierf en opstond uit het graf. En DUS geloven we dat God ook ons 

als we sterven eruit terug zal halen.  We zijn toch met hem verbonden? 

 

Dia 3 



 

Ik vond deze spreuk  

de mensen van wie we houden, gaan niet weg. 

Ze lopen altijd naast ons, dag aan dag. 

We zien ze niet, we horen ze niet. 

Maar ze zijn er, altijd, dichtbij, 

Nog steeds houden we van ze 

Nog steeds missen we ze. 

Ze zijn ons dierbaar. 

 

 

Verbondenheid.  

In de liefde blijf je daar iets van ervaren dwars door de dood heen. 

Op de wijze van de liefde en de herinnering blijven ze in ons hart. 

 

Dat is de kracht van verbondenheid. 

Maar die zelfde kracht is er ook tussen Jezus en ons. Nog sterker. 

 

En vanuit de logica van deze verbondenheid zegt de bijbel hier: ja maar dan kan de dood 

niet het laatste zijn. Dan moeten ook onze doden terug gehaald worden. 

 

En dat betekent ook dat we dan samen de grote finale van de geschiedenis zullen 

meemaken. 

Kennelijk zaten ze daar wat over in, in de kerk waar deze brief aan gericht is. 

Ze zagen er naar uit dat Christus terug zou komen. Het grote feest van de hereniging. 

De omkering van de rollen. Jezus die eindelijk werkelijk in het middelpunt komt te staan. 

Die publiek voor het oog van heel de wereld gerehabiliteerd wordt. 

 

Ik moet zeggen dat ik niet zo sterk leef bij de gedachte van de triomfantelijke terugkeer 

van Jezus. Daar kan ik nog wat van leren van deze kerk. 

 

Dat ze er ook als evenement naar uitkeken, dat ze zich indachten hoe die dag er uit zal 

komen te zien. Ze hadden er zin in.  



En daardoor kregen ze de vraag hoe dat dan met de overledenen zal zijn, zijn die wel 

helemaal van de partij op die grote dag? 

En zij maakten dat vaak mee. De levensverwachting van de mensen in die tijd was veel 

lager dan bij ons. Maar 5% van de mensen in die tijd werd ouder dan 50 jaar. Hoe vaak 

stonden ze niet bij een graf van vaak nog betrekkelijk jonge mensen. 

 

Ze dachten: Wat zullen deze mensen nog meekrijgen van de feestelijkheden bij de 

intocht van Jezus, zijn terug keer op aarde? 

  

En daar gaat dit stukje in de bijbel dan op in. 

 

Dia 4 

 

Op het teken van een trompet, van Gods trompet, zullen eerst de graven opengaan, de 

doden komen tot leven, zij staan op de eerste rang. 

Pas daarna sluiten de mensen die langer leefden en die nog in leven zijn, pas daarna 

sluiten wij aan. En dan gaan we samen op de wolken de Heer tegemoet, om hem 

feestelijk in te halen bij zijn intocht op aarde. 

 

Een trompet heeft vaak een symbolische waarde. 

Bij de terug keer van de doden van de MH17 werd the last post gespeeld. 

Indrukwekkend altijd, ook bij dodenherdenking. 

Het laatste afscheid, je wordt tot stilte gemaand, de laatste rust is ingegaan. 

 

Zo komt de bijbel hier ook bij die trompet. 

Trompetten klonken toen God verscheen om een verbond te sluiten met zijn volk Israël.  

 

Door een bijzonder woord van de Heer heeft Paulus dit beeld gekregen van zijn 

terugkomst:  

 

Een hemelse trompet snijdt door de lucht om de komst van Christus aan te kondigen. 

Alles verstomt bij deze last post, die nu niet de laatste rust inwijdt, maar die nu de 

graven openscheurt. 



 

Dia 5 

 

Ik heb een beetje gezocht naar plaatjes op internet van de wederkomst. Ik heb 

uiteindelijk alleen deze tekst gepakt. 

Het gaat onze voorstelling te boven. 

Het past natuurlijk ook heel slecht bij ons beeld van hoe het universum in elkaar steekt. 

afbeeldingen van Jezus in de lucht , mensen op wolken, maken op ons een andere indruk 

dan –stel ik me zo voor- op Paulus en zijn tijdgenoten. Het is niet indrukwekkend, maar 

eerder wat kinderachtig en vervreemdend. 

Het is natuurlijk ook lastig voor te stellen. Het is ook onmogelijk om aan blinden uit te 

leggen wat het verschil is tussen rood en groen. Probeer het maar eens. 

Probeer maar eens een beeld te schetsen van die totaal nieuwe wereld die dan 

tevoorschijn zal komen achter Jezus aan. Als de hemel op aarde neerdaalt. 

 

Een beeld van een trompet, een allerbelangrijkste engel,  wij op de wolken alsof we zelf 

hemelingen zijn die delen in de glorie van de schepper, op de wolken hem tegemoet. 

 

Het lijkt erop dat Paulus hier de terugkomst en feestelijke intocht van Jezus tekent in 

aansluiting aan de toen bekende beelden van een statiebezoek van de bv de keizer  aan 

afgelegen gebieden. De stad loopt uit hem tegemoet. Trompetten klinken. De keizer en 

zijn gevolg ontmoet de uitgelopen stad en in een grote optocht nemen de mensen uit de 

stad de keizer mee de stad in. 

 

Even een tussenopmerking over dat hem tegemoet gaan in de lucht. 

Deze bijbeltekst wordt door nogal wat christenen, vooral uit Amerika, opgevat als een 

moment dat niet zozeer de afsluiting van de huidige geschiedenis vormt maar een 

tussenmoment is, waarna de geschiedenis hier op aarde verder gaat. 

Je kent misschien wel beelden van Left Behind, een serie boeken van Tim Lahaye en 

Jerry Jenkins. Het idee is dan dat ineens miljoenen wedergeboren christenen de lucht 

inzoeven en een lege plek achterlaten. Balen als je een christelijke piloot hebt, want 

ineens is de cockpit leeg en stort je vliegtuig neer. Complete chaos en verbijstering. Waar 

zijn ze gebleven? 



Het idee is dat die mensen dan naar de hemel worden vervoerd en vandaaruit met 

Christus mee gaan regeren over deze wereld, die dan voor een tijd nog doordraait, 

voordat later het eindoordeel komt. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat je meer recht doet aan het geheel van de bijbel als je ervan 

uitgaat dat het hier in 1 Tess.  gaat over het eindoordeel zelf, de grote finale, de 

wederkomst op aarde en onze aanwezigheid daarbij. 

Je zou het verschil in interpretatie zo onder woorden kunnen brengen. In deze opvatting 

van Left Behind komt Jezus uit de hemel om ons op te halen en naar de hemel te 

brengen. 

Maar ik lees het zo dat wij Jezus komen ophalen, of liever gezegd, inhalen om hem naar 

de aarde te vergezellen. 

Want we geloven dat de hemel op aarde komt. Daarom staan de doden op uit het graf. 

Het gaat om ons lichamelijke voortbestaan. 

 

Maar het punt waar t om gaat en waar wij ons ook meer op kunnen leren verheugen is, 

dat we de grote finale van de wereldgeschiedenis tegemoet gaan en dat je daar altijd bij 

mag zijn, of je dan nog in leven bent of misschien al jaren of eeuwen geleden gestorven.  

 

Niet alleen de verbondenheid van Jezus met ons is eeuwig, ook de verbondenheid aan 

elkaar van iedereen die bij Jezus hoort, is eeuwig. We zullen altijd samen bij Hem zijn. 

Ook de 12 van het afgelopen jaar zullen het mee mogen maken, op de eerste rij. 

 

Dia 6 

 

En dus is dit ook een uitnodiging aan jou, om van de partij te zijn. 

We kijken terug naar hen die zijn gestorven. 

Maar laten we met hen ook vooruit kijken naar  die grote dag van straks. 

Zorreg dat je d’r bij komt! 

 

Hoe dan? Door nu je vast te pakken aan de kern van het christelijke geloof: Jezus is 

gestorven en opgestaan, en dat is mijn houvast in leven en sterven en opstaan. Zijn dood 

en opstanding is het begin geweest van het einde. Dat was de generale repetitie voor de 



wederkomst. Toen is het oordeel van God geveld over al wat slecht is en niet deugt, hij 

droeg dat oordeel en toen dat gedragen was, werd alles nieuw. 

 

Ja we zijn verdrietig, 

Maar we hebben hoop! 

Want we hebben nog een geweldig feest tegoed, de grote reünie. 

De reünie van al die mensen die net als jij al hun kaarten gezet hebben op Jezus, die 

gestorven is en uit de dood is opgestaan! 

Amen. 

 

 

Opwekking 618 

 

We zijn in deze dienst bij elkaar om de overledenen van het afgelopen jaar met respect 

te gedenken. 

Ik wil degenen die een kaars zullen aansteken vragen nu naar voren te komen. 

 

JWR gaat naar beneden op het podium staan. 

 

 

[De ouderling van dienst ontsteekt de aansteekkaars aan de Paaskaars. Hij overhandigt 

deze kaars telkens aan de contactpersonen.] 

 

Gezang 114: 3 

Dia Fre Werkman verschijnt. 

 

Op 23 november 2013 overleed onze broeder Fre Werkman. Hij werd 71 jaar. 

Tijdens zijn crematie stonden we stil bij deze woorden uit 1 Korintiërs 1:27 

God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld ‘dom’ of ‘zwak’ genoemd worden. 

Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. God heeft 

mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand 

respect heeft. Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. 

 



Geertruida de Jonge steekt kaars aan. 

 

Dia Fre verdwijnt. 

 

================== 

 

Dia Ypie Vroom verschijnt 

 

Op 16 december 2013 overleed onze zuster Ypie Vroom. Ze werd 89 jaar. 

 

 

Op haar begrafenis stonden we stil bij Psalm 23: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt 

niets. 

 

========================== 

Dia Mina Zweep verschijnt 

 

Op 24 december 2013 overleed onze zuster Mina Zweep-Dekker. Ze werd 87 jaar. 

 

Ook bij haar begrafenis lieten we ons troosten door Psalm 23: 

Ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 

 

 

================ 

 

Dia Gerard de Wilde verschijnt 

 

 

Op 4 februari 2014 overleed op 57 jarige leeftijd onze broeder Gerard de Wilde. 

 

Bij zijn begrafenis lieten we ons bepalen bij: No greater power than the power of 

goodbye. Romeinen 8:35: niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. 

 



=================== 

 

dia Klaas de Jong verschijnt. 

 

Onze broeder Klaas de Jong overleed op 6 maart 2014 op 73 jarige leeftijd. 

Bij de begrafenis gaf Psalm 4:9 woorden aan ons geloof: 

In vrede leg ik mijn eer. En meteen slaap ik in. Want U HEER laat mij wonen in een 

vertrouwd en veilig huis. 

 

================= 

 

Dia van Fennie Kamminga verschijnt. 

 

Op 21 juni 2014 overleed onze zuster Fennie Kamminga, ze werd 67 jaar. 

Bij haar begrafenis lazen we Psalm 84: 

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken 

Met in hun hart de wegen naar U. 

Oude vertaling: met in hun hart de gebaande wegen. 

 

=================== 

De dia van Wiep Vos verschijnt. 

 

Op 7 juli 2014 overleed op 79 jarige leeftijd onze broeder Wiep Vos. 

 

Bij de begrafenis lieten we ons meenemen door deze opdracht uit Romeinen 12: 

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 

ondervindt, en bid onophoudelijk. 

 

================= 

 

Dia Fennie Nap verschijnt. 

 

Op 82 jarige leeftijd overleed op 17 juli onze zuster Fennie Nap-Mennen. 



Romeinen 8 bood ons deze zekerheid: God houdt van ons, voor wie zouden we dan nog 

bang moeten zijn? Hij laat ons nooit in de steek. 

 

==================== 

Dia Jantje van Essen verschijnt. 

 

Op 19 augustus 2014 overleed onze zuster Jannie van Essen-Mulder. Ze werd 92 jaar 

oud. 

 

Bij de begrafenis keken we terug op haar leven met de slotwoorden van Psalm 121: 

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren tot in eeuwigheid. 

 

==================== 

Dia Jan vd Noord verschijnt. 

 

Op 18 september overleed op 73 jarige leeftijd onze broeder Jan van der Noord. 

 

De zegen van Aaron de hogepriester kregen we mee bij zijn begrafenis. 

Moge de HEER u zegen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u 

doen schijnen, en u genadig zijn. 

Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en uw vrede geven. 

 

==================== 

Dia Fre Drijfhout verschijnt 

Op 5 november overleed op 68 jarige leeftijd onze broeder Fre Drijfhout. 

We lieten ons troosten door deze woorden van de apostel van Christus: 

Uit zijn brief aan de Tessalonicenzen: 

 

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, dan moeten we ook geloven dat God 

door Jezus de doden naar zich toe zal leiden samen met Jezus zelf. 

 

================== 

Dia mevr Buist-Haagsma verschijnt 



 

Op 6 november overleed onze zuster Foukje Buist-Haagsma, ze werd 85 jaar. 

Tijdens de begrafenis stond dit toekomstvisioen uit Openbaring 21 centraal: God zal alle 

tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 

want wat er eerst was is voorbij. En Hij die op de troon zit, zegt: Alles maak ik nieuw!:  

 

======= 

we zingen nu: Gezang 114:5 

 


