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Rinze IJbema - Oosterkerk 

 

[1] Aäron, dus… 

 

 

[2] Wat moeten we met Aäron? We hebben een paar jeugddiensten over ‘ontmoetingen met 

God,’ aan de hand van Mozes, Aäron en Mirjam. Ik denk dat van die drie Aäron de minst bekende is. 

Of misschien niet de minst bekende, maar dat je het minst uit je hoofd kunt vertellen wat hij heeft 

gedaan. En als je al weet wat hij heeft gedaan, dan komt Aäron er niet zo goed van af. Inderdaad, dat 

verhaal van dat afgodsbeeld dat hij heeft gemaakt. Aäron dus. 

 

[3] Toch is Aäron in de Bijbel wel de moeite waard. Hij is in de Bijbel de vader van alle priesters. 

In de Bijbel, in de tijd van Israël, had je een aantal belangrijke functies. Noem eens wat, je had 

aartsvaders, zoals Abraham, Isaak en Jakob. Je had koningen, zoals David en Salomo. Je had rechters, 

zoals Debora en Simsom. Je had profeten, zoals Samuël en Jesaja. En je had priesters, en de eerste 

priester was Aäron, en alle andere priesters waren kinderen van hem. Binnen de Bijbel is Aäron écht 

iemand. 

 

[4] En tegelijk: in de Bijbel staat hij ook al een beetje in de schaduw, heel concreet: in de 

schaduw van Mozes, zijn jongere broer. Nu doet God dat bijna standaard, dat Hij de jongere broer 

promoveert, voorrang geeft boven de oudere. Dat zegt iets over God, dat Hij niet zoveel heeft met 

menselijke verwachtingspatronen. En als het gaat om Mozes en Aäron gaat God daar nogal ver in. 

God noemt Aäron ‘de mond van Mozes,’ en Hij noemt Mozes ‘de god van Aäron.’ Zo staat het 

letterlijk in de Bijbel. Ik kom daar straks op terug. Maar ik zeg nu alvast dit: het lijkt me voor Aäron 

niet alleen maar leuk, om altijd in de schaduw van Mozes te staan. Aäron dus. 

 

 

[5] Aäron is een priester. 

 

[6] Een priester is iemand, die zijn ene hand uitstrekt naar mensen en zijn andere hand naar 

God. Zo vormt een priester een verbinding tussen God en mensen. De hand waarmee hij mensen 

vasthoudt, is de hand van God, die mensen vasthoudt. En de hand waarmee hij God vasthoudt, is de 

hand van die mens, die hij in Gods handen legt. Bij voorbeeld: iemand heeft berouw over een zonde, 

en komt als symbool van z’n spijt met een offer naar de priester. De priester offert dat dier samen 

met de dader aan God: kijk, God, hier is iemand die verdriet heeft over wat mis ging. En dan mag die 
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priester namens God zeggen, dat het weer goed is, dat God je vergeeft. Of ook als de mensen blij 

zijn: dan zingt de priester een loflied op God of ze zingen dat met z’n allen, en dan mag de priester 

namens God vertellen dat God minstens zo blij met hen is als zij met God zijn. Met één hand houdt 

de priester mensen vast, met de andere houdt hij God vast. 

 

 Kan een mens dat zomaar doen? Ik bedoel: hoezo zeggen dat God je zonden vergeeft – wie 

kan zonden vergeven dan God alleen? En hoezo zeggen dat God je zegent – wie kan zegenen dan 

God alleen? Wie is Aäron, wat maakt hem zo bijzonder? Antwoord: God. God maakt Aäron zo 

bijzonder. Dat wil zeggen: God heeft hem uitgekozen en aangewezen om priester te zijn, en dan 

steeds zijn kinderen na hem. Dit is inderdaad geen klus waar je als mens zelf je schouders onder zet. 

Dit is een ambt dat je op de schouders gelegd wordt door God zelf. Anders kan het niet. [7] 

 

 Maar dan nog, moet een mens dat wel doen? Priester zijn? Sta je als wat voor mens dan ook 

niet te veel aan de kant van de andere mensen, om werkelijk de vertegenwoordiger van God te 

kunnen zijn? Brand je je handen daar niet aan? Maar dit is het gekke: juist omdat een priester ook 

maar een mens is, mag hij God vertegenwoordigen. Ja, ook Aäron gaat de mist in en heeft vergeving 

nodig. [8] Maar in plaats van dat dat tegen hem werkt, maakt God er juist gebruik van. Als hij de lege 

en bevuilde handen van de anderen vastpakt en zijn hand naar God uitsteekt, dan snapt iedereen: 

van ons uit komen we niet verder dan het uitstrekken van lege en bevuilde handen. Maar God trekt 

zelf zijn hand niet terug. Hij omvat Aärons hand met goddelijke kracht en liefde en Aäron mag die 

energie doorgeven aan de mensen die bij hem horen, bij wie hij hoort. Best bijzonder, die Aäron. 

 

[9] En toen stond hij er opeens alleen voor. De mensen kwamen weer bij hem: houd ons vast, wij 

zoeken God. En Aäron pakt ze bij de hand en strekt zijn andere hand uit naar God… en tast in de 

leegte. Misschien was hem dat wel vaker overkomen, het besef dat God niet zomaar in de buurt was, 

niet zomaar beschikbaar was. Dan kon Aäron altijd nog naar Mozes kijken. We hadden zonet al 

gezien: Aäron was de spreekbuis van Mozes, Mozes was voor Aäron als God. Maar deze keer was dat 

net het punt: Mozes zat van top tot teen in de wolken, hoog op de berg. Aan hem heb je niks. En 

dan? Aärons hand, op tast naar God, tast in de leegte… Aäron is een priester die God kwijt is. Wat 

nu? 

 

 Als je het hebt over ontmoetingen met God, is het goed om het ook te hebben over dat je 

God soms mist. Je strekt je naar Hem uit, verwacht Hem, zoekt Hem, maar het antwoord is stilte. Je 

kijkt naar mensen om je heen, bij wie je dan terecht kunt, omdat je weet dat zij een sterke band met 



y19 Hebreeën 05.3 

3 
 

God hebben, maar soms geven ze niet thuis en soms weten zij het misschien ook niet. Daar sta je 

met je lege handen in het donker te kijken. Wat nu? 

 

 

[10] Wat nu? Allereerst: wat niet. Een afgod. 

 

 Aäron keert God de rug toe en laat z’n lege handen aan de mensen zien. ‘Als jullie willen dat 

ik je in contact met God breng, moeten jullie me wel een handje helpen,’ zegt hij. En dan geeft hij de 

mannen de opdracht de ‘oorringen’ van hun vrouwen en kinderen te verzamelen en bij hem te 

brengen. Waarschijnlijk een tactische zet, zowel politiek als religieus. De politieke tactiek van Aäron 

is, dat hij kennelijk rekent op het protest van de vrouwen en de kinderen. ‘Blijf even van mijn goud 

af, dat heb ik van mijn eigen moeder gekregen, ben je nu helemaal?’ De religieuze tactiek is, dat het 

niet om zomaar sieraden zal zijn gegaan, maar om amuletten, geluksbrengers. Nee, dat was ook toen 

niet de bedoeling, dat het volk van de enige God alternatieve geloofsmiddelen gebruikte. Maar het 

was ook toen stiekem wel de gewoonte. Als Aäron de hand van God kwijt is, kan hij altijd iets 

proberen met alternatieve geleiders van het goddelijke. 

 

 Waar Aäron mee aan komt is een afgod. Deze afgod lijkt misschien niet op wat jij zou maken, 

maar hij heeft een paar kenmerken, die alle afgoden in de praktijk blijken te hebben. Het mag wat 

kosten en het moet wel wat lijken. Eerst: het mag wat kosten. [11] Daar had Aäron niet op gerekend, 

dat niet alleen de vrouwen en de kinderen, maar ook de mannen zelf met plezier hun gouden 

sieraden aan hem afstonden. Dan kun je denken: nou, die hebben tenminste wat voor hun geloof 

over! Maar het is de vraag of dat wel zo goed is. 

 

[12] De echte God kun je niet omkopen. Zijn liefde is vrij en Hij heeft alles al. Zijn aandacht wordt 

getrokken door een gebroken hart, niet door handenvol goud. Als je denkt dat hoe groter jouw 

bijdrage is, hoe belangrijker jouw god is, dan heb je net helemaal niets van God gesnapt, zoals hij 

echt is. Dit is hoe je God echt dient: ‘God, ik heb alles voor u over, maar eigenlijk heb ik niks.’ En dit is 

hoe je een afgod dient: ‘Zien jullie wel hoeveel ik voor mijn god over heb? Goed hè?’ 

 

[13] Een afgod: het mag wat kosten en het moet wel wat lijken. Toen, bij Aäron, kwam er een 

stier uit het vuur tevoorschijn. Een beeld in de vorm van een stierkalf. Een stierkalf was een symbool 

van kracht en van vruchtbaarheid – maar stiekem natuurlijk een symbool van onze eigen kracht en 

vruchtbaarheid. Als mensen een afgod maken, bang als ze zijn in een wereld zonder God, komen we 
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uit onszelf altijd met iets wat een symbool is van onszelf en van wat wij denken dat onze kracht is. 

Zelfs Aäron, de aartspriester. Want van ons mag God niet zwak zijn. [14] 

 

 Maar wat had Aäron dan gemoeten? Mozes was weg, God was verdwenen, hij stond er 

alleen voor. Wat had hij dan gemoeten? Oké, nu moet je opletten. Dus jij bent priester en je ene 

hand is uitgestrekt naar je mensen en je andere hand naar je God, maar die andere hand grijpt in het 

luchtledige… Paniek! Maar wacht nu even. Aäron, wacht nu even. Wie je mist is Mozes. Daarom voelt 

het of God weg is. Maar is Hij werkelijk weg? Aäron, wie is hier ook al weer de priester van de Heer? 

Dat ben jij, Aäron, de Heer is met jou, heeft zich aan jou verbonden. Juist als je Hem niet ziet en 

voelt, juist als je daarom alleen bent en bang, juist dan ontstaat er ruimte voor Hem om binnen te 

komen en je aan te raken. Hij heeft jou geen priester gemaakt omdat jij zo’n krachtpatser bent, maar 

juist omdat jij een mens bent als de anderen. En jij moet juist uitstralen dat het niet gaat om goud en 

zichtbare kracht, maar om vergeving en zegen en liefde. Jouw lege hart, alleen als het is. 

 

 Wil jij dat vandaag ook serieus nemen? Ik zeg niet, dat je niet moet schrikken als je merkt dat 

God niet thuis geeft. Natuurlijk schrik je dan, want normaal gesproken is God altijd heel toegankelijk. 

Nou ja, normaal gesproken. Natuurlijk is het ergens normaler dat er afstand is, God boven aan de 

berg en jij aan de voet. Wonderlijk genoeg, dat je er toch vanuit mag gaan dat Hij er is als je Hem 

zoekt. Maar nu is Hij er een keer niet, wat dan? Je kunt de neiging hebben naar jezelf te kijken: doe ik 

het wel goed genoeg? Doe ik wel genoeg moeite? Kost het me wel genoeg? Is mijn geloof wel mooi 

genoeg? Maar misschien vraagt God je juist om opnieuw te beseffen dat het antwoord vier keer nee 

moet zijn. Want het begint niet met wat jij neerzet. Het begint met God, en zijn mateloze liefde, en 

met jouw lege hart, dat je aan God geeft. Aäron is een priester die God kwijt is. Wat nu? In elk geval: 

geen afgod. Wat dan wel? 

 

 

[15] Christus is een priester die God is. 

 

 Juist als Aäron en wij leren begrijpen dat God zeker aanwezig wil zijn in ons leven, maar dat 

zijn aanwezigheid niet vanzelf spreekt, juist dan zien we ook weer des te beter wie Christus is. Aärons 

ene hand hield de mensen vast, zijn andere hand hield God vast. Maar soms greep zijn hand mis. 

Daarom gaf God een nieuwe priester, één in wie Hij zelf een plekje naar ons opschuift. Als Jezus ons 

de handen oplegt, zijn het de handen van een priester, die zelf van God is en zelf God is. De vergeving 

en de zegen en de liefde die uit zijn handen naar je toekomt, zijn heel direct de vergeving en de 

zegen en de liefde van God. 
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 Jezus als priester lijkt op Aäron als priester, en tegelijk is Hij net even anders. Hij lijkt op 

Aäron: ook Jezus is door God aangesteld om priester te zijn. Net als alle priesters was Hij dertig toen 

dat gebeurde, al gebeurde het in zijn geval door het op Hem neerdalen van de Heilige Geest, in de 

vorm van een duif, bij zijn doop door Johannes in de Jordaan. En anders dan bij Aäron gaat het in 

Jezus’ geval niet om een verantwoordelijkheid die van vader op zoon overgaat. Zijn priesterschap 

gaat uniek zijn, eenmalig. [16] 

 

 Jezus als priester lijkt op Aäron als priester: ook Jezus is een mens die priester mag zijn. Een 

mens met dezelfde zwakheden en kwetsbaarheden als wij allemaal, behalve dan dat de zonde geen 

vat op Hem heeft gekregen. [17] Maar dit is wel essentieel, zowel met terugwerkende kracht voor 

Aäron als voor ons allemaal vandaag. We hebben een priester die op dezelfde manier als wij in elk 

opzicht op de proef is gesteld. Ook Hij heeft meegemaakt dat Hij zijn handen naar God uitstrekte – en 

God gaf niet thuis. Maar Hij bleef priester. Hij bleef aan de ene kant alle mensen vasthouden – ook al 

had niemand dat toen door. En Hij bleef zijn handen naar God uitstrekken, zelfs toen Hij stierf. God 

heeft Hem daarom beloond met de opstanding. Jezus bleef ons trouw en Hij bleef God trouw. Hij is 

voor altijd de verbinding tussen jou en God. 

 

[18] Maar met dat God een plaats naar ons opschuift (zijn Zoon als echte priester in plaats van 

Aäron en zijn zonen), schuif jij in feite ook een plaats naar God toe op. Je hebt geen priester meer 

nodig om te bemiddelen: jij mag jouw handen in die van Jezus leggen. Jij bent nu zelf priester 

geworden. Ik snap wel dat dat niet altijd gemakkelijk is, en dat jij en ik ons dan net zo onthand 

kunnen voelen als Aäron, toen Mozes weg was. Net als bij Aäron, net als bij Jezus, komt het er voor 

ons nog steeds op aan dat je God vertrouwt. Maar nu ook jij een priester bent, nu gebeurt er wel iets 

bijzonders. Nu mogen jouw handen de handen van God zijn. Als jij een ander helpt dan is dat van 

God, heel direct. In jouw vergeving geeft God vergeving, als jij een zegen bent is dat van God, als jij 

liefde laat zien is dat de liefde van God. Er is geen betere manier om de hand van God in je leven te 

ervaren, dan zelf de hand van God te zijn. Het kan, want jij bent een priester van Hem. 

 

 En dus: God vraagt vandaag niet je gouden sieraden – wat zou Hij ermee moeten? God eist 

niet dat jij eerst maar eens perfect gaat leven – Hij weet dat dat niet werkt. Wat God jou vraagt is 

wat Hij ook van Aäron verwachtte. Wil jij dat lege hart aan Hem geven? Wil jij je hart voor Hem 

openen? Wil jij je vertrouwen aan Hem geven? Als je dat wilt, dan mag je dat aangeven (het mag, het 

is geen dwang) door dat hart dat je gekregen hebt hier voor naast het kruis op te hangen. En dan 
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vraag ik je (of je nu naar voren gaat of niet, dit vraag ik je wel) om deze week je te herinneren dat jij 

een priester bent van de Heer. 

 

 Amen. 


