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Jezus in de islam 
 
 
Votum 
Groet 
Amen. 
Opwekking 461 
Gebed 
Lezing Johannes 1:1-18 
LvK 75:1 2 5 8 11 14 15 (wisselzang: allen v m v m v allen) 
Preek 
Gez 161 
Gebed 
Collecte 
Gez 89 
Zegen 
Amen 
 
Dia 1 
 
I Love Jesus because I’m muslim. 
 
?? 
 
dia 2 
 

- We gaan niet de islam wegzetten, in elk geval respect: I love muslims because I 
am christian. 

- We proberen geen karikatuur te maken . 
 
Dia 3 
 
Jezus, Isa, is grote profeet in de Koran. 
 
Geboren uit de maagd Maria 
Hij sprak vanuit de wieg de omstanders toe. 
Boodschapper. 
Wonderen van genezing. 
Vogeltje van klei gemaakt en laten wegvliegen. 
Zonder zonde. 
Door God gered toen Joden hem wilden kruisigen 
Niet de zoon van God want God verwekt geen zonen. 
Opgenomen in de hemel 
Hij komt terug. 
 
Zeer positief over Jezus. 
 



 
Dia 4 
 
Mohammed deed ervaring op met christenen. De Islam is gekomen 600 jaar na het 
christelijk geloof en borduurt erop voort. 
 
En herschrijft het beeld van Jezus zodat het past in islamitische kader. 
Het kader is: 
 
Wij maken afgoden maar gelukkig stuurt God boodschappers om ons de juiste weg te 
wijzen. 
 
Zo stuurde hij Mozes, Aaron, David, Johannes de Doper en vele anderen.  
Ook Jezus. Hun boodschap was: het oordeel komt. Doe je afgoden weg, want er is geen 
God dan God en Mohammed is zijn profeet. 
 
Dia 5 
 
“Waarom geloof jij niet ook in Mohammed. Wij geloven ook in Jezus.” 
 
Dia 6 
 
Maar wij hebben Jezus leren kennen als meer dan profeet. Als God die mens is 
geworden. 
God stuurt niet langer alleen een boodschap maar komt zelf. 
Hij komt zelf en zet zijn eigen eer op het spel tot in de dood aan het kruis. 
 
Dia 7 
 
Misverstanden wegruimen en weten wat je zelf gelooft! 
 
Dia 8 
 
1.    Maken wij een mens tot God? 
Catechismus: 
Vr antw 35: wij maken van Jezus geen God (shirk) maar God komt als mens 
 
Om bij ons te zijn. Om onze schuld te delen en weg te doen. 
 
Dia 9 
 
2.     Zonde is niet alleen dat we foute dingen doen en de weg kwijt zijn. 
Het is dat we God niet willen en wegduwen. 
Catechismus, vr antw 37 
 
Daardoor is er zekerheid van een genadige God. 
De doop van Ehsan: door de bijbel leer ik de vriendelijkheid van God kennen. 
 
 



Dia 10 
 
3.     Is dit niet te makkelijk? Vergeving en ga je gang? 
Nee, want er gebeurt iets met onszelf:  
Catechismus vr antw 43. 
 
Dia 11 
 
4.    Geloven jullie dan in drie goden? 
Nee, binnen de ene God is er sprake van onderlinge communicatie en planning en 
afstemming.  
Heeft God dan seks met een vrouw Maria? 
Nee, zoon is figuurlijk bedoeld, de eeuwige Zoon. 
 
Dia 12 
 
5.    Is de bijbel niet verouderd en vervalst? 
Neem de proef en ga zelf de bijbel lezen. 
Cat vr antw 19 
 
Dia 13 
 
Vragen? In respect en liefde! 
 
Na afloop ook aan Abother Al Hamza. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 


