
Lucas 4: 1-13 Vriendendienst 19 januari 2014 hoofdstuk 1 De stilte van God 

 

 

 

Dia 1 

 

Helmut Thieleke: Twijfel is een envelop die een boodschap in zich bergt.  Open maken 

die envelop. Er zit iets achter.  

 

De twijfel die je hebt zegt iets over jezelf (je hebt door een heel onveilige jeugd 

vertrouwen afgeleerd), over God (hij is ingewikkelder dan de korte formule die jij 

bedacht hebt), over de kerk (die nooit bedoeld is als een verzameling ideale mensen, 

integendeel), over de samenleving (ja, je maakt deel uit van een samenleving die aan alle 

kanten tegen je schreeuwt dat je God niet nodig hebt). Maak ‘t open en doe er iets mee. 

 

Niet elke twijfel is gelijk. 

De twijfeltest wijst je een richting. (meer niet) 

 

Dia 2 

 

Mijn eigen score wijst verschillende kanten op. 

Geloof lost geen problemen op  4 (mijn score) 

Mijn omgeving steunt me niet  3 

Mijn geloof geeft schuldgevoelens  4 

Je godsbeeld is te eenvoudig  6 

Ik ben teleurgesteld in God   8 

Ik verkeer in geestelijke strijd  6 

Ik heb rationele vragen   7 

 

 

Dia 3 

 

Twijfels.  

Karl Barth, een grootste theoloog uit de vorige eeuw zei: 

niemand hoeft eraan te twijfelen, dat wij allen bij tijd en wijle twijfelen. 

 

Dia 4 

 

Hoe ga jij met jezelf om onder je vragen, je kritiek, je twijfels?  

Een boer sloeg zijn onder een last bezwijkende ezel, en sloeg, tot die erbij neerviel. Zo 

gaan wij vaak om met onze twijfels: doorgaan, stel je niet aan, zet m op, geloof. Maar we 

kunnen beter onze vragen en twijfels wat lucht geven. (Os Guiness). 

 

Het is al een opluchting als je het toe geeft aan jezelf. 

En aan elkaar. Je hoeft dan niet meer de schijn op te houden van 100% zekerheid. 

 

Dia 5 

 



Mijn doel is vanmorgen om de grote lading die het praten over twijfels heeft eraf te 

halen. Raak niet van streek als je merkt dat je grote twijfels hebt. 

 

Luther: Geloof is getrooste vertwijfeling. 

 

“Gezondheid is strijd tegen ziektes die altijd op de loer liggen.” 

Zo is vaak ook de verhouding tussen geloof – twijfels. 

 

Tot geloof komen  is niet: je twijfels eerst allemaal overwinnen. Maar het een eerlijke 

kans geven vanuit een basale aantrekkingskracht, om dan als beginnend gelovige, als 

wiebelig gelovige te merken hoe je juist al gelovend met die vragen leert omgaan. 

 

Al zijn er die nooit twijfelen. Maar zij zitten naast anderen die er wel last van hebben. 

 

Last? 

Je kunt het ook koesteren, en jezelf interessant vinden. 

Geen keus willen maken. Het contract blijven lezen en becommentariëren. 

Of die van de scepsis, of het cynisme. 

 

Dia 6 

 

Mijn tweede doel is dan ook om je aan het werk te zetten met je twijfels en vragen, 

berust er niet in, en ga de strijd aan. Ook zonder bij voorbaat de 100%-zekerheids-

garantie-binnen-drie-jaar.  ‘het houdt niet op, niet vanzelf’ . 

 

Een van de manieren is het open gesprek met anderen om te zien hoe die ermee dealen. 

Ps 77. 

Hij zoekt het in het verleden en ontdekt dat hij zijn godsbeeld bij moet stellen: God was 

ook in de tijd van wonderen niet een God op een presenteerblaadje, maar een God die 

altijd iets geheims en geheimzinnigs en on-narekenbaars had en heeft. 

 

Dia 7 

 

Kijken naar Jezus. 

Had hij twijfels?  Ze kwamen wel op hem af, al liet hij ze niet bij zich nestelen. 

 

Het grote contrast: vol van de Geest, met de woorden van God in zijn oren: je bent mijn 

zoon, ik hou van je. 

 

En meteen: de woestijn, de grote proef op de som, is het geloof bestand tegen de 

woestijn zonder God, en met zijn tegenstander. 

 

Dia 8 

 

Je hebt honger, je bent toch Gods Zoon? Hij heeft toch iets speciaals met jou? Nou laat 

eerst maar eens zien: ik wist het wel wat ik doen zou: broden toveren uit die kale senen 

hier. De verleiding, de aanvechting en als het doorpakt (het begint met onschuldige 

vragen, suggestieve vragen) de twijfel over: het helpt helemaal niks, geloof heeft geen 

nut, je kunt 100 x Gods zoon zijn, maar met een lege maag schiet dat ook niet op. Wat 



voegt je geloof toe? Het gaat toch om brood, om verzadiging, om werk, om gezondheid – 

tastbare dingen. 

Nee, dat klopt niet. Ik leef pas echt als ik luister en contact heb met Gods woorden. Het 

gaat om contact met God en luisteren naar zijn woorden. Daar leef je van. 

 

Dia 9 

 

Nieuwe poging: De vraag naar macht, succes. Een knieval en je bent binnen. 

Waarom zou je moeilijk doen? 

Wat heb jij ervoor over? Mag het moeilijk zijn? 

Is God de moeite waard ook als je leven niet leuk is? 

Voor Jezus wel. 

 

Dia 10 

 

Bewijs het eerst maar eens. Proef op de som. 

Is er wetenschappelijk bewijs voor het geloof? Voor Gods bestaan? 

Er wordt zoveel gezegd… 

Maar Jezus durft het uit handen te geven, en te vertrouwen, overgave. 

 

Lastig genoeg als de bezwaren je aan de kop blijven zeuren. 

 

Even verdwijnt de tegenstander, maar hij komt terug. 

 

Zelfs op Jezus kwam het af. 

Hij had houvast aan woorden van vroeger, van God. Die werkten bij hem. 

 

Hij hield vol ondanks alles wat er op hem af kwam. 

Als je er zelf onder lijdt, ben je dicht bij hem. Hij kent het. Hij kent jou. 

 

Dia 11 

 

Je begint geen relatie omdat je al je twijfels hebt overwonnen maar omdat je jezelf en de 

ander de kans wilt geven die te overwinnen vanuit de ervaren aantrekkingskracht, in de 

aangegane relatie. Door risico’s te nemen met elkaar, geef je jezelf de kans de twijfels te 

overwinnen. 

 

Jezus viel terug op Gods relatie tot Hem. En binnen die relatie ging hij met de op hem 

afkomende twijfels om. 

 

 

Raak niet van streek als je twijfels hebt 

Ga ermee aan het werk  in je omgang met God 

 

 

Zingen: Gez 151. 

 


