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Oosterkerk 

 

Dia 1 

 

Zoveel ellende. Apocalyptische tijden. 

Ik ga op zoek naar troost, houvast en uitzicht in de profeten, die in nog ernstiger crises 

hebben gezeten. 

Niet alleen op zoek naar een mooie tekst, maar naar een manier van hoe je hier mee 

omgaat. Hoe hebben zij het volgehouden tot aan de komst van de Messias? 

 

Dia 2 

 

Ik komt terecht bij Jesaja 24-27, kleine apocalyps genaamd. 

Een bundeling profetieën uit een politiek geladen tijd. 

Wereldwijd; de ondergang van de wereld; het eindoordeel. Compleet herstel. 

 

Er is ellende. Je zoekt houvast. 

Paradox: 

 

Dia 3 

 

Het wordt nog veel erger dan het al is: het oordeel van God. 

 

 

Dia 4 

 

Het wordt ook nog veel mooier dan je je voor kunt stellen. Niet alleen herstel maar een 

nieuwe hogere orde. De nabijheid bij God. Het verdwijnen van de dood. 

In hun onderlinge samenhang! 

 

 

 



Dia 5 

 

Te midden van het oordeel begint het gejuich. 

Voorzichtig gejuich. Nou ja, voorzichtig?  

 

Waarover? 

 

Dia 6 

 

- Vanuit de roeping van Jesaja (hoofdstuk 6) vol van ontzag voor de grootheid en 

heiligheid van God. Dat wil ik allereerst meenemen. 

- Het gaat om zijn majesteit: God is eindelijk aanwezig. 

- Niet alleen hier en daar, maar overal, van west tot oost: de zee = westen; 

dageraad = oosten. Einde der aarde.  

- De volken komen in zicht, niet meer als vijanden en heidenen, maar als zangers 

van de glorie van God. De profeten betuigen in een tijd die strak staat van 

vijanddenken en polarisatie: ze zullen delen in de lof op God. 

- De profeet hoort t gejuich al. 

- Ze zingen: Hulde aan de rechtvaardige! Gaat dit over God of mensen? Ik hou t op 

God, de Rechtvaardige, die rechtvaardig oordeelt. 

- Heel de aarde is van zijn heerlijkheid vol, overal gejuich, aanstekelijk. Doe je mee? 

 

Dia 7 

 

Maar Jesaja zelf voelt aarzeling. Hij doet niet mee in die lof op God. De ellende is te groot, 

de prijs te hoog, de werkelijkheid staat er nog te ver van af. Wee mij, verloren, verloren 

ben ik. Verraders plegen verraad, hoe verraderlijk is het verraad van verraders! 

 

Gejuich maar je doet niet  automatisch volop mee. 

 

Ik begrijp dat, ik  kom ook niet altijd mee in de lofprijzing als de ellende me aangrijpt. 

Geloof is niet makkelijk. Moet altijd weer bevochten worden op mijn eigen ongeloof. 

Ieder in zijn eigen tempo. 



 

Dia 8 

 

Ik voel nu deze aarzelingen: 

- Wil ik Gods naam nog wel noemen bij al dit geweld? Ik heb mijn buik vol van het 

Allah akbar van de ISIS.   “Mijn God zal jullie God verpletteren. Hij is een God van 

vrede. Dood aan jullie allemaal. Verbrand deze plek”   Kan ik me niet beter 

terugtrekken op de rechten van de mens en het geloof erbuiten laten? Godsdienst 

is al zo vaak misbruikt. Ook in de bijbel, Oude Testament, lees ik afschuwelijke 

verhalen over landverovering en genocide toen. Nieuwe Testament is anders. 

Maar Openbaring gaat flink te keer. Het blijft lastig.  

 

Dia 9 

 

- Gods oordeel in al die ellende? Maar oordeelt hij dan wel eerlijk? Kinderen, 

onschuldige mensen, wreedheid… Apocalyptisch leren we zeggen: nee, het is nu 

niet rechtvaardig, maar het rechtvaardige eindoordeel kun je aan hem overlaten. 

Wij worden niet geroepen het oordeel te voltrekken. Hulde aan de rechtvaardige! 

Zo leer ik loslaten. 

 

Ik begrijp de aarzeling en tegenwerpingen van Jesaja. Het troost me dat dit in de bijbel 

verwoord wordt.  

 

Dia 10 

 

Elke kerkdienst is een manier om te midden van alle ellende ons hart te verheffen tot 

God die regeert door Christus, vanaf het kruis, waar het oordeel van God over het kwaad 

over heen gegaan is. Elke preek brengt ons bij het hart van God, zijn liefde in Christus. 

Zijn oproep me te bekeren tot het Koninkrijk van vrede.  

Elk lied is een verzet tegen het cynisme dat ons bedreigt en tegen de hopeloosheid. 

Elke zegen is een bemoediging dat Hij erbij is en dat het goed komt en dat de lof het 

winnen zal. 

 



Dia 11 

 

Apocalyptische tijden: 

Het kan nog veel erger worden, we hebben met een oordeel van God te maken. 

Maar het wordt ook nog mooier dan we ons in kunnen denken:  

 

De opstanding van Christus is het begin van wat ons en alle volken te wachten staat:   

 

Dia 12 13 14  

 

Jesaja 25:6-9. 

 

 


