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Rinze IJbema - 2 Korintiërs 10,5. 

 

 

 

[1] Paulus heeft een probleem. Hij heeft iets ontdekt wat de wereld gaat veranderen, sterker, 

wat de wereld gaat redden – maar hij krijgt het maar niet tussen de oren en in de harten en in de 

vingers van de mensen in Korinte. Het probleem is niet dat Paulus iets nieuws komt vertellen. 

Nieuwsgierigheid is een Griekse deugd of een Griekse ondeugd, net wat je wil. Iedereen in Korinte 

vindt dat je niet nieuwsgierig genoeg kunt zijn. Dat was net wat ze in Paulus had aangetrokken, toen 

ze de eerste keer naar hem luisterden. Het probleem was de man zijn stijl. Niet overtuigend. Daar 

moet hij wat aan doen. Want wij zijn wel Korintiërs en wij willen wel dat je ons op ons niveau 

aanspreekt. 

 

 Wat gaat Paulus doen? Wat zou jij doen? Je kunt het gewoon opgeven. Misschien als je diep 

van binnen zelf ook niet helemaal overtuigd bent, is dat een voor de hand liggende keus. Probeer het 

ergens anders gewoon opnieuw en kom later nog eens kijken hoe het in Korinte gaat. Of je gaat vol 

gas de confrontatie aan. Opnieuw, juist als je van binnen zelf niet helemaal overtuigd bent, dan is dit 

ook een mogelijkheid. Overschreeuw je tegenstanders en overschreeuw je zelf. Paulus pakt het 

anders aan. Hij zegt: ‘Beste mensen, jullie hebben helemaal gelijk: ik ben een nul. Dat is net mijn 

boodschap: de boodschap van de grote God die menselijke nullen weer in de juiste verhouding tot 

zichzelf zet. Maar zorgen jullie dan, dat je niet te groot bent om door deze God geraakt te worden!’ 

Dat is de boodschap die Paulus heeft. 

 

 De subtiele humor zit ‘m in de manier waarop. Begrijp me goed, Paulus heeft zich nooit 

verlaagd tot het gebruiken van de trucs, waardoor mensen zich toen en altijd graag in de luren laten 

leggen. En je moet goed begrijpen dat de retoren, de sprekers van toen, net zoveel van verborgen 

verleiders wisten als de reclamebureaus van vandaag. Maar daar doet Paulus niet aan mee, omdat 

het verhaal dat hij heeft het echte verhaal is: zo zit de wereld in elkaar. Geloof het of geloof het niet, 

maar geloof het om de inhoud. En toch, de humor: in zo’n brief als aan de Korintiërs haalt Paulus 

alles uit de kast wat je als Griekse briefschrijver kunt bedenken om je lezers te overtuigen. Hij lokt, hij 

verleidt, hij spot, hij is slim; hij speelt niet met taal, hij danst ermee. 

 

 Wat is er dan aan de hand? Heeft Paulus toch de trukendoos opengedaan? Nee, het ligt 

subtieler. In de persoonlijke omgang zou elk menselijk machtsvertoon de boodschap van het 

evangelie acuut verduisteren. Als Paulus de apostel op de voorgrond komt te staan, verdwijnt zijn 
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Heer achter de schermen. De Heer is koning, de apostel zijn gevangene. Alles moet de koning dienen. 

Maar dat maakt Paulus in de vorm én in de inhoud van de brief net duidelijk. [2] ‘We maken iedere 

gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.’ In deze brief staat de kunst van het 

overreden helemaal in dienst van Christus. ‘In dienst van,’ dat zijn de sleutelwoorden. 

Krijgsgevangen. Alles wat mensen bedenken en doen komt tot z’n recht als Christus het gevangen 

neemt – en in Hem z’n eigen plek geeft. Alles wat mensen bedenken en doen komt tot z’n recht als 

Christus het gevangen neemt – en in Hem z’n eigen plek geeft. 

 

 

[3] Goed, je kunt nog steeds duizend-en-een redenen hebben, waarom je de boodschap van 

Paulus en de anderen niet overtuigend vindt. Je kunt nog steeds duizend-en-een redenen hebben, 

waarom je het voor je eigen gevoel toch beter weet. Ik zou ze alle duizend-en-een kunnen proberen 

op te behandelen, maar dan zijn we nog wel even bezig. Bovendien zou het goed kunnen dat we een 

patroon op het spoor zouden komen, dat een heleboel redenen schijnredenen zijn, die voortkomen 

uit het niet goed begrijpen van de boodschap van Paulus. Daarom wil ik de enige echte reden 

waarom jij kunt vinden dat je het beter weet dan God hier benoemen. Er is inderdaad een goede 

reden om te zeggen dat je het beter weet dan God. [4] Want: dood is dood, en God zegt dat Christus 

leeft. Dat kan niet. 

 

 En dat kon nooit. Ook in de wereld die de achtergrond was van Paulus en van Jezus Christus 

kon het niet dat iemand dood was en weer leefde. Dat wil zeggen: in de Joodse traditie waarin Jezus 

en Paulus waren opgegroeid was er een Bijbels gefundeerde verwachting dat aan het eind van de tijd 

God vol glorie zou verschijnen en alle overleden rechtvaardigen zou laten herleven. Maar de claim 

van Christus en Paulus was, dat in het herleven van Christus die glorie van God was verschenen. Nou, 

zij wisten wel beter. Een mens die sterft zou goddelijk zijn? De Joden wisten dat dat niet kon. En ook 

de niet-Joden wisten wel beter. Natuurlijk dromen alle volken over eeuwig leven, maar anders dan 

de Joden is de verwachting van de heidenen vaak dat je ziel ofzo dan voortleeft. Maar dood is dood 

en als God zegt dat Christus leeft, dan liegt Hij. Wij weten wel beter. 

 

 Ik ga er niet om heen draaien. Hier moet je capituleren. [5] Hier moet je jezelf als 

krijgsgevangene door Christus laten oppakken. Helemaal. Je verstand en je wil en je hart en je 

handen. Je hebt helemaal gelijk: het kan niet dat een dode leeft. Maar Christus was dood en Hij leeft. 

Sterker nog, Hij was gekruisigd en leeft. Gekruisigd: door de wereld, door ons veroordeeld, 

uitgekotst. Maar Hij leeft. En Hij is God die leeft. Met alle gevolgen van dien. Geloof je die boodschap 

of niet: dat is de waterscheiding. Hier moet je niet wijzer dan God willen wezen. Vervolgens zijn er 
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veel meer momenten waarop je verstand voor je gevoel in strijd komt met wat God wil. Ook dan 

blijft het basisprincipe van Paulus van kracht: alles krijgsgevangen maken voor Christus. Maar in 

verschillende situaties kan dat op een verschillende manier van toepassing zijn. Laten we eens kijken. 

 

 

[6] We zingen straks aan het eind van de dienst een lied met de regels: ‘Schijnen mij uw wegen 

duister, zie, ik vraag u niet waarom.’ Jacqueline van der Waals, de dichteres van dat lied, had het een 

en ander meegemaakt in haar leven. Het een en ander wat zij niet begreep. En in plaats van dat ze 

zei: ‘Ik weet het beter,’ koos ze voor geloof en vertrouwen. Maar wat ze eigenlijk doet, is dat ze de 

waaromvraag uitstelt. ‘Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al 

uw luister als ik in de hemel kom.’ Want de vraag mag gesteld worden: waarom? Heer, wat ons nu 

overkomt, dat klopt toch niet? Dat klopt toch niet met wat we van U weten, met wie U bent? Zo mag 

de vraag gesteld worden – en de Psalmen staan er vol mee. [7] ‘Hoe lang nog, Heer, zult u mij 

vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?’ (Psalm 13.) ‘U hebt het gezien, Heer, zwijg 

dan niet, mijn Heer, houdt u niet ver van mij.’ (Psalm 35.) ‘Luid roep ik tot de Heer, luid smeek ik de 

Heer om hulp, bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik mijn nood.’ (Psalm 142.) (Ik heb het boek 

Psalmen willekeurig doorgebladerd: elke bladzij die ik opensloeg was raak.) 

 

 Nu moet je wel zien dat de Psalmen niet zeggen: ‘God, wij weten het beter dan U.’ De 

Psalmen zeggen: ‘God, wij begrijpen het niet.’ Heer, wat ons nu overkomt, dat klopt toch niet? Dat 

klopt toch niet met wat we van U weten, met wie U bent? Heer, vergeet mij niet, zwijg mij niet dood, 

Heer, zie mij staan. En de Heer vergeet je niet, Hij heeft gesproken, Hij kijkt je aan. In Christus. De 

dood van de ene zoon van God is de bron van leven voor Gods kinderen. Dat antwoord van God in 

Christus is een antwoord dat veroverd moet worden. [8] Want er gebeuren dus nog steeds 

onbegrijpelijke dingen. Het verschil is dat het onbegrijpelijke dingen zijn in een wereld, die veranderd 

is. Het humanistisch verbond, de club van beterweters, vindt dat je de zin van het leven in het leven 

zelf kunt vinden. Prima, dat kun je proberen. En het is ook niet zo, dat christenen opeens alle 

waaromvragen kunnen beantwoorden. Maar je kunt ze wel bij Christus neerleggen, op Golgotha. In 

het vertrouwen dat daar de zin van het leven te vinden is. Ook dat is: krijgsgevangen maken van 

Christus. 

 

 Je moet begrijpen dat het niet mijn doel is alle vragen te beantwoorden. Alles wat ik doe is, 

in de voetsporen van Paulus, wijzen op een manier van omgaan met alle mogelijke vragen die je kunt 

hebben, die je kunt hebben bij het geloof, die je kunt hebben bij God. Dat geldt ook voor een ander 

soort vragen, de logische vragen, de wetenschappelijke vragen, [9] de denkvragen. Een simpel 
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voorbeeld is dat de Bijbel zegt dat de zon om de aarde draait en de wetenschap zegt dat het 

andersom moet zijn: de aarde draait om de zon. En er zijn meer voorbeelden op te noemen. Hoe 

kunnen we met die vragen omgaan? In het spoor van Paulus? Is dat simpelweg zeggen dat de Bijbel 

absoluut gelijk heeft – en dus je verstand maar uitzetten? Mijn antwoord is: integendeel. Want ik 

vind dat je nooit nieuwsgierig genoeg kunt zijn. [10] En dat vind ik als christen. En ik mag hopen dat 

als je student bent dat je dan alle nieuwsgierigheid waarmee de goede God je gezegend heeft vol gas 

inzet bij alle vragen die je tegenkomt. Volgens mij is 99% van de gevallen waarin ‘de Bijbel’ en ‘de 

rede’ botsen gewoon een kwestie van niet diep genoeg nadenken, van niet nieuwsgierig genoeg zijn. 

 

 Denk even mee. Paulus zegt: ‘We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan 

Christus te onderwerpen.’ Hij zegt niet: ‘We vermoorden iedere gedachte die ons niet uitkomt.’ 

Begrijp me goed, natuurlijk zijn er ideeën die fout zijn en dat mag gezegd worden. Daarom hebben 

we ook heel Psalm 139 gelezen, inclusief die rauwe woorden tegen het eind van de Psalm. Maar in 

grote lijnen is dit wat Paulus zelf gedaan heeft: ideeën krijgsgevangen nemen. Kijk, de manier waarop 

de oude Paulus, van voor hij Christus kende, in de wereld stond, was de manier van een gelovige 

Jood. Toen kwam Christus bij hem binnen en toen heeft Paulus met grote nieuwsgierigheid en grote 

openheid en grote creativiteit alles wat hij wist opnieuw bekeken in het licht van Christus. [11] En 

weet je wat? Hij heeft hetzelfde gedaan met de manier van denken in de wereld van toen, filosofie 

van de Grieken, politiek van de Romeinen. En kijk: het kan. Want van tweeën een: òf het verhaal van 

Christus gaat ten diepste nergens over, òf het verhaal van Christus is het diepste wat je van deze 

werkelijkheid kunt zeggen – maar dan moet je zijn muziek in alles wat je tegenkomt kunnen horen 

doorklinken. Dat is Psalm 8, dat is Psalm 139, dat is Paulus. 

 

 Maar is het dan toch niet zo dat ik het beter wil weten dan God? Toch niet. Het humanistisch 

verbond vindt dat je leven van jou is en dat jij er dus over gaat. Maar dat is niet waar. Toen jij klein 

was, was jouw leven net zo goed van je ouders als van jou. Toen jij dacht dat pootjebaden in het 

beekje boven de waterval, dat dat een goed idee was, toen greep jou vader in, want jouw leven was 

hem kostbaar. Luister, ik weet hoe gruwelijk het mis kan gaan tussen ouders en kinderen. Maar dan 

is de oplossing niet dat je zegt dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Dan is de oplossing dat we 

opnieuw erkennen dat we een verantwoordelijkheid voor elkaars leven en welzijn en groei hebben. 

En als je opgroeit verschuift dat, maar dan vind je een partner en kijk, jullie leven is ook van elkaar. 

En God zet je in een kerk, en kijk, ons leven is ook van elkaar. En wat in het klein geldt, ik ben ook van 

jou-met-een-kleine-letter, dat geldt ook in het groot: ik ben ook van U-met-een-hoofdletter. [12] 
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 In de keuzes die je maakt als je gelooft, in je levensstijl, in je ethiek: krijgsgevangene van 

Christus. Dit zegt het humanistisch verbond: geen enkel dogma mag ons van vrijheid beroven. En je 

proeft de frustratie over een kerk en over een geloof, waardoor je je gekneveld voelde. En geloof me, 

ik snap er wel wat van. En toch wil ik de vrijheid nemen om dit dogma te betwijfelen, het dogma dat 

geen dogma ons van vrijheid mag beroven. Een vis had op school geleerd dat water hét element is 

voor een vis. Maar deze vis dacht: geen enkel dogma mag ons van vrijheid beroven. Hij sprong op het 

land en was vrij. En dood. Het is gewoon ook mogelijk dat de Geest van Christus jouw element is. 

Maar dan moet je niet buiten Jezus om of tegen Hem in willen gaan. Krijgsgevangene van Christus? 

Maar dan meteen meer dan dat: dochter van God, zoon van de Koning. 

 

 

[13] Ik weet het beter? Ik dacht het niet. God is groter. Maar jij mag Hem dienen met alles wat je 

hebt, je liefde, je nieuwsgierigheid, je vragen, je creativiteit, je leven. Die vrijheid heb je. En God 

heeft alles gegeven om die vrijheid te verdedigen. 

 

 

 Amen. 


