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Dia 1 

 

Liftexperiment. Van sociaal psycholoog Asch. 

Groepsdruk. 

Kuddedieren. 

 

Niet willen afgaan. 

Of willen leren van levenservaring van anderen? 

Lift met twee uitgangen. 

 

Dia 2 

 

Nog zo’n proef.  

Welke van de drie lijnen is even lang als de linkse? 

 

Het hangt wel af van wat voor beeld je van de andere deelnemers hebt. 

 

Dia 3 

 

Invloed van anderen, ook op je geloof. 

Catechismus: je geloofszekerheid komt in de kring waar anderen er ook van getuigen. 

 

Bestaat God? 

 

Geloof is steeds meer een optie. Ook wie stellig gelooft in God, beseft dat het ook 

mogelijk is voor anderen om niet te geloven in God. 

 

Dia 4 

 

Door wie word jij beïnvloed in je geloof (of ongeloof). 



Dat je het zelf beslist is onzin. Je wordt aan alle kanten beïnvloed. 

 

Denk er eens over na, probeer ook te kijken of dat veranderd is in de loop van je leven? 

Daarna ga ik wat mensen vragen naar hun bevindingen. 

 

… 

… 

…. 

 

 

Indoctrinatie door opvoeding? 

De druk om niet in God te geloven is in onze tijd vele malen groter dan de druk om te 

blijven geloven of te gaan geloven. 

 

Dia 5 

 

One size fits all: het antwoord van de catechismus lijkt vrij massief en onwrikbaar voor 

iedereen gelijk te zijn.  

Past moeilijk in onze tijd van persoonlijk geloof. 

We zijn nu wat aarzelender en fragmentarischer.  

Het moet nu authentiek zijn, en persoonlijk, en uniek. 

 

Dia 6 

 

Maar dat is ook niet alles. 

 

Dia 7 

 

Als we dan toch kuddedieren zijn, dan laat ik me het liefst beïnvloeden door een kudde 

die hoog opgeeft van Jezus. 

 

Waar zoek jij het? 

 



Dia 8 

 

Beeld in UMCG van Bert Kiewit, de verwondering. 

 

Beeld van geloof: met aandacht voor wat je gelooft, komt vanzelf de overtuiging dat je 

gelooft. Waar laat je je aandacht door vangen? 

 

Tegelijk: getroffen door het gezamenlijke, met de armen om elkaar heen naar boven 

kijken. 

 

Dia 9 

 

Ik laat me graag de armen om me heen slaan van de kerk van alle tijden en van vandaag. 

 

 

Dia 10 

 

– Catechismus: het kan heel massief klinken maar ik hoor er dit in:  

– Samen met de bijbel bezig, waarin God ons betrouwbaar aanspreekt met 

zijn beloften en opdrachten. 

– Niet een voorwaarde vooraf dat je de bijbel van a tot z letterlijk neemt, 

maar de openheid om je erover verwonderen, God spreekt, hij is 

betrouwbaar, je kunt op hem terugvallen. 

– Doen! Leesrooster. Kringbijeenkomsten in de 40dagentijd. FM. 

–  

Dia 11 

 

Wat heeft de kerk in de bijbel getroffen? 

Apostolische geloofsbelijdenis uit de eerste eeuwen. 

Dat het om God gaat, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

De God van je doop. 

Geloof is verbinding met Christus. 

 



Het erop wagen in de praktijk, die tegenvalt., zoals Paulus in Romeinen 8.  

 

De wereld is niet makkelijk en voorspelbaar, hij kraakt in zijn voegen.  

Er overkomt je veel pijn. 

 

Maar geloven helpt je om dwars door alles heen vast te houden en op te klimmen naar 

“ik ben ervan overtuigd dat niets me kan scheiden van de liefde van Christus”. 

 

Amen. 

 
 
 


