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Rinze IJbema – Oosterkerk 

 

[1] Wanneer ben jij voor het laatst uitgelachen? Dat je dacht dat je erbij hoorde, bij de groep, 

maar dat ze je opeens eruit pikten en je belachelijk maakten? Dat is zo wreed. Het doet zo zeer. Ja, 

als je het een keer overkomt, omdat je het een keer aan jezelf te wijten hebt omdat je een vrolijke 

blunder maakte, dat hoort erbij. Maar dat ze jou het gevoel geven dat jij raar bent en dat jij er niet bij 

hoort en dat zij jou er niet bij willen… au, au, au! Mensen zijn groepsdieren en dan kun je honderd 

keer tegen jezelf of tegen een ander zeggen dat je jezelf mag zijn, maar we zijn nu eenmaal het 

meest onszelf wanneer we contact hebben met anderen, wanneer we erbij horen. 

 

 Hoe gaat een christen om met groepsdruk? Als je zegt dat je gelovig bent, dan vinden 

anderen dat ook zomaar belachelijk. Wat doe je dan? Ga je dan stoer je eigen gang? Pas je je aan, 

aan de rest? Hoe gaat een christen om met groepsdruk? En: hoe ga je er binnenshuis mee om, in de 

kerk? Mijn voorstel is vanmorgen dat we niet stoer gaan doen en dat ik niet stoer ga doen, zo van: 

een volwassen gelovige is tegen de groepsdruk bestand en vindt het niet erg als ze je belachelijk 

vinden. Jij volgt gewoon je eigen geweten! Jij volgt gewoon je Heer! Die stoerheid is wel echt 

modern, maar eerlijk is eerlijk in de praktijk onbereikbaar. Als mens heb je vrienden nodig, een groep 

om je heen. Als ze je belachelijk vinden, doet dat zeer. Je hebt als mens bescherming nodig van een 

groep. Je hebt ook als christen die bescherming nodig. Dat is niet erg. Dat is gewoon zo. 

 

 

[2] Maar: soms hebben we een buitenstaander nodig, iemand van buiten, die ons de spiegel 

voorhoudt van wie wij eigenlijk zijn. 

 

 

[3] Ezechiël was zo’n buitenstaander, en af en toe belachelijk bovendien. Ezechiël was van 

beroep profeet en één van de oude betekenissen van ‘profeet’ is: ‘iemand die zich als een idioot 

gedraagt.’ Als dat je vak is, moet je niet gek opkijken als ze je uitlachen. Natuurlijk is een profeet 

meer dan een buitenbeentje. Een profeet claimt ook dat hij namens God spreekt. Nu moet je altijd 

goed uitijken met mensen die zeggen dat ze namens God spreken. Als ze namens God zeggen dat 

jouw land oorlog moet gaan voeren of als ze namens God zeggen dat precies zij jouw problemen 

kunnen oplossen, dan zou ik ze in hun gezicht uitlachen en weglopen. Maar als zo’n profeet een 

tegendraadse boodschap heeft en er zelf naar leeft, dan zou ik even blijven staan om naar hem of 

haar te luisteren. 
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 Ezechiël heeft een tegendraadse boodschap en hij leeft er zelf naar. Nog sterker: wat hij 

meer dan een jaar lang doet, symbolisch, dat is de boodschap die hij heeft, tegendraads. Om goed 

aan te voelen wat die boodschap is volgt hier even een stukje geschiedenisles. Dit lange jaar dat 

Ezechiël op de grond moet liggen is een scharnierjaar in de geschiedenis van Israël. We zitten ergens 

rond het jaar 590 voor Christus. [4] Een paar jaar eerder was een eerste groep Joden gedeporteerd 

uit Israël, via de noordelijke handelsroute naar Babel. Één van de weggevoerde mensen was de toen-

nog-priester Ezechiël. Want als je als tiran een volk wil onderwerpen, dan haal je de leiders weg, de 

politieke en de religieuze leiders. Exit Ezechiël. 

 

[5] Dus rond het jaar 590 in Babel moet Ezechiël 390 dagen op zijn linkerzij gaan liggen en 

aansluitend 40 dagen op zijn rechterzij. Maar wat is dat voor idioots? Precies, nu heeft God je 

aandacht. Wat is dit voor belachelijks? Een paar punten. Je linkerzij is je slechte kant. Met oprechte 

excuses aan iedereen die linkshandig is, daar heeft het echt niets mee te maken, maar in veel 

culturen is ‘links’ duister en fout, terwijl ‘rechts’ staat voor goed en eervol. Tegelijk is links de kant 

van het Noorden. Voor ons is Noord de hoofdrichting op een kaart, voor hen was het het Oosten, 

logisch: waar de zon opkomt. Als je naar het Oosten staat, is het Noorden aan je linkerkant. 

 

 Op z’n linkerzij moet Ezechiël 390 dagen lang de 390 jaar zondeschuld van Israël verdragen. 

Dit idiote gedrag van hem is een terugblik op bijna vier eeuwen van politieke en religieuze 

achteruitgang. Nee, dat is te simpel gezegd. Het punt is dit, dat 390 lange jaren God het geprobeerd 

en geprobeerd heeft met de proeftuin die Israël was. Even was het (min of meer) goed gegaan, onder 

de koningen David en Salomo, rond het jaar 1000. Maar in het jaar 970 was Gods Koninkrijk in 

tweeën gespleten. Ten hemel schreiend, natuurlijk, houdt het dan nooit op? Toch wel, voor 580, dus 

binnen tien jaar na deze profetische actie van Ezechiël, gaat het ophouden. Na 390 jaar heeft God het 

gehad met zijn stad en gaat Jeruzalem te gronde. [6] Dat is wat Ezechiël moet laten zien en dat is wat 

hij moet zeggen. Priester in Jeruzalem kan hij niet meer zijn. Als profeet in Babel moet hij Gods 

boodschap laten zien en horen. Belachelijk? Wat jij wilt. Dit zijn de feiten. 

 

[7] Na 390 dagen moet Ezechiël zich omdraaien en 40 dagen op zijn rechterzij gaan liggen. Op je 

rechterzij: richting het Zuiden. We hebben niet heel Ezechiël 4 gelezen, maar in het begin van het 

hoofdstuk staat dat de profeet op een kleitablet de stad Jeruzalem moet tekenen, en liggend op de 

grond tegen die steen moet profeteren. Ik stel me voor dat hij nu dan ook aan de andere kant van de 

stad gaat liggen, 40 dagen lang. De boodschap lijkt nauwelijks anders: nu moet hij de zondeschuld 

van Juda verdragen. En eerlijk gezegd: ik denk dat het bij Israël en Juda om synoniemen gaat, twee 

keer hetzelfde. Het verschil zit in de tijd, het verschil zit in die 40. 



x26 Ezechiël 04.1 

3 
 

 

[8] 40 Dagen/40 jaren herinnert aan de tijd dat het volk Israël onderweg was geweest in de 

woestijn. Dat wil zeggen: het was Gods straf dat ze zo lang, een hele generatie lang, rond moesten 

zwerven voordat ze het beloofde land binnen mochten gaan. Veertig is een volle generatie én veertig 

is een periode van inkeer. Zoals het volk ooit zo lang in de wildernis had rondgezworven, zo zal het 

volk nu net zo lang in ballingschap blijven. 390 Dagen keek Ezechiël terug, nu kijkt hij 40 dagen 

vooruit. Straks zal Jeruzalem vergaan en de rest van het volk in ballingschap gaan. Maar rond 540 zal 

de tijd van inkeer voorbij zijn en plaatsmaken voor een nieuw begin. Twee keer is zijn boodschap 

tegendraads: bij de terugblik blijkt bijna vier eeuwen nationaal bewustzijn een periode van 

achteruitgang; bij de vooruitblik blijkt wat je ervaart als straf de voorbereiding voor iets nieuws. 

 

[9] Dit scharnierpunt, van terugblikken op wat Israël hier gebracht heeft en dan vooruit kijken 

naar hoe het verder zal gaan, dat is ook typerend voor het werk van de priesterprofeet Ezechiël als 

geheel. Als je z’n hele boek zou lezen, dan zie je dat de eerste helft van zijn boek vol onheil zit. Maar 

het tweede deel is hoopvoller: de vijanden van God zullen vergaan en er is hoop voor Israël. Dat dit in 

het groot, in het hele boek zo is, onderstreept voor mij dat je Ezechiëls rare optreden in het stukje 

dat we lazen ook zo kunt uitleggen, zoals ik nu doe. Tegelijk: soms is profetie net poëzie en zijn er 

meer manieren waarop je het kunt uitleggen. Ik zeg niet dat mijn uitleg de enige is. Ik zeg wel dat het 

een mogelijke en goede uitleg is van deze profeet zijn dwaze gedrag, op een moment dat het er echt 

op aan komt. 

  

 

[10] Maar: soms hebben we een buitenstaander nodig, iemand van buiten, die ons de spiegel 

voorhoudt van wie wij eigenlijk zijn. 

 

 

[11] Christenen zijn zulke buitenstaanders, die soms onbegrijpelijke dingen doen. Zoals we deze 

kerkdienst begonnen: stil zijn, een Bijbeltekst lezen, een kaars doven en een vaag oud lied met 

Griekse woorden zingen. Moet dat nou? Niks moet. Maar wat we doen is dat we onszelf en onze 

wereld een spiegel voorhouden. Wij geloven dat onze eigen wijsheid, alles wat we zelf kunnen 

verzinnen, dat ons dat niet verder brengt. Het is met mensen als met elke groep: wie weet hoe 

belachelijk we eigenlijk zijn, als mensen, hoe idioot we ons gedragen, wie zal het zeggen? Nu zijn er 

profeten die hebben gezegd dat God beweert dat wij, mensen als groep, een schuld dragen, waar we 

de last wel van voelen, maar de oplossing kennen we niet. God wil ons daar inzicht in geven – maar 

dat inzicht moet steeds opnieuw van buiten komen. Daarom doen we soms iets vreemds: we doven 
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een kaars en zingen een vreemd lied. Maar dit weerspiegelt wie we echt zijn: onze leven is eindig en 

afhankelijk van Gods ontferming. 

 

Daarom zijn er ook gelovigen die in de 40 dagen voor Pasen ervoor kiezen om te vasten. Het 

is een periode waarin je jezelf eerlijk wilt confronteren met de gang van je leven. Je kijkt terug en 

erkent wat er haperde en glorieus de mist in ging. Je kijkt om je heen en beseft dat we inderdaad in 

een woestijn leven: een harde wereld, bepaald geen paradijs. Je kijkt vooruit en gelooft dat er 

inderdaad een nieuwe begin zal komen – maar dan een nieuw begin dat God zal geven. Misschien is 

‘belachelijk’ niet het juiste woord voor deze veertigdagentijd, maar vreemd is het wel, zo’n periode 

van stilstaan bij wat er mis is in ons bestaan, en hoe afhankelijk we zijn van Gods liefde. Maar wij 

willen weten dat we ook vreemdelingen zijn. 

 

[12] Want Christus zelf is een buitenstaander, iemand van buiten, die ons de spiegel voorhoudt 

van wie we eigenlijk zijn. Hij heeft de veertig jaar niet volgemaakt, zijn leven mocht geen volle 

generatie duren. Maar Hij heeft wel het volle pond van de zondeschuld van het huis van Adam 

gedragen. Het heeft Hem niet terneergedrukt, wonderlijk genoeg. Hij kon het aan, die last die ons te 

zwaar is en sleepte die mee naar het kruis. Hij was een profeet met een tegendraadse boodschap, 

maar Hij leefde ernaar. Zo werd Hij een priester die zichzelf opofferde. Wij hebben Hem daarom 

uitgelachen. Wij, het huis van Adam, de groep van mensen. Wij vonden Hem belachelijk, zoals Hij 

daar hing. Moet Hij onze koning zijn? 

 

 

[13] Maar: soms hebben we een buitenstaander nodig, iemand van buiten, die ons de spiegel 

voorhoudt van wie wij eigenlijk zijn. 

 

 

[14] Wil jij een volgeling van deze dwaze koning zijn? Luister, Hij vraagt je niet je als een dwaas te 

gedragen. Integendeel, durf ik te zeggen. Ik geloof heel diep dat hoe dichter je bij Hem leeft, hoe 

meer jij werkelijk mens zult zijn, hoe meer jij tot een zegen zult zijn. Wie genade heeft ervaren, kan 

zelf genadig zijn. Wie Gods liefde heeft geproefd, kan zelf uit liefde leven. Wie hoop put uit het leven 

van Christus, mag van geluk spreken voor alle anderen in de woestijn. Ik zou niet weten waarom dat 

belachelijk zou zijn. Maar juist als je gelooft dat God inderdaad gelijk heeft als Hij ons mensen 

confronteert met onze schuld, als je gelooft dat Hij gelijk heeft dat Christus het scharnier is, waarom 

alles draait, als je gelooft dat zijn Geest je inspireert om elke dag een nieuw begin te maken met God 
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en met mensen – juist dan zullen er wel momenten zijn dat je er bewust voor kiest belachelijk te zijn. 

Dan zullen er scharniermomenten zijn, als het er echt op aan komt. 

 

[15] Bij voorbeeld, als een groep waar je bij hoort een zondebok aanwijst en die spottend buiten 

de groep zet – dan hoop ik dat jij je Jezus herinnert en dat zijn Geest je de ruggengraat geeft om niet 

mee te doen met dat soort giftige groepsdruk. Dan maar belachelijk, omdat het er echt op aan komt. 

Bij voorbeeld, als mensen in je omgeving hun leven richten op veel verdienen en groot wonen en 

luxe leven en met nauwelijks verholen spot spreken over wie mislukt – dan hoop ik dat jij je Jezus 

herinnert en net zo lang blijft oefenen in delen en weggeven, totdat je het nog leuker vindt dan naar 

je toe halen en verdienen. Dan maar belachelijk, omdat het er echt op aan komt. Bij voorbeeld, als 

wij als mensen tot de conclusie zijn gekomen dat een mensenleven met 70 of misschien 80 jaar 

voorbij is, over en uit, en geloven dat dat lichaam van je ooit op zal staan: belachelijk – dan hoop ik 

dat jij je Jezus herinnert, die stierf en zie, Hij leeft. Dan maar belachelijk, omdat het er echt op aan 

komt. 

 

 

 Amen. 


