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Dia 1 

 

God laat nooit van zich horen. 

 

 

Een bekende en actieve atheïst Bertrant Russell zei op de vraag wat hij zou zeggen tegen 

God als die na zijn dood toch zou blijken te bestaan en hem ter verantwoording zou 

roepen: u hebt onvoldoende bewijs geleverd voor uw bestaan. 

Op 2 februari 1970 stierf hij. 

 



U hebt nooit van u laten horen. 

God bestaat niet, anders had hij zich wel duidelijker aan iedereen laten zien. 

God laat nooit van zich horen. 

 

Herken je hier iets van? 

Ben je zelf op zoek naar God en vang je niks op? 

 

 

Diverse niveaus: o.a.  

 

Drie situaties. 

 

Dia 2 

 

- Ja, je zou wel willen geloven maar wilt eerst bewijs. Je hebt al mislukte proeven gedaan: 

ik zal in u geloven, als het nu gaat onweren, als ik de postcodeloterij win, als Nederalnd 

met 3-0 wint van Mexico, als mijn kind geneest van die ziekte…  

Laat God zich wetenschappelijk of proefondervindelijk bewijzen? 

Je wilt een hard bewijs maar God laat niks van zich horen. Kennelijk onttrekt hij zich aan 

jouw bewijsvoeringsmethodes. Misschien kun je kritisch nadenken of je bewijsvoering 

wel recht doet aan wie God volgens het christelijke geloof is. 

 

- Dia 3 

-  

- - Je bent serieus op zoek naar God. Je hebt een bepaald beeld van hem 

opgebouwd, je hebt anderen gehoord met hun ervaringen van God en jij wilt dit 

ook maar je hebt t niet gevonden, tot nu toe. Wat voor soort God zoek je eigenlijk? 

We zoeken God en hebben een vooropgezet idee en beeld van hem maar we horen niks. 

Kan het zijn dat God zelf zich hier kennelijk niet in herkent? Misschien zoeken we op een 

verkeerde plek of een verkeerde God en hoort daarom niks. 

 

Dia 4 



- Je bent God kwijt bij de problemen in je leven waarin je Hem niet meer hoort (of je 

raakt hem kwijt omdat het zo geweldig goed gaat dat je hem niet meer nodig hebt). Je 

kent God maar je mist hem, je zoekt hem maar hoort niks meer, of maakt dergelijke 

periodes mee. Velen zijn je erin voorgegaan.  

Wat moet ik doen als ik het contact met hem kwijtraak? 

 

 

Eerst lezen we een passage uit een brief van een fervent volgeling van Jezus die door de 

ontmoeting met het kruis van Jezus God op een nieuwe manier heeft leren kennen. Hij 

mag en wil dit doorgeven! En die vandaaruit op zoek is naar hoe het kan dat zoveel 

mensen die hij hierover vertelt er niet door gepakt worden maar het onzin vinden. Een 

brief over de kracht van God en zijn zwakheid, over onze wijsheid en onze 

eigenwijsheid. Het gaat over dwaze wijsheid, van God en mensen. 

 

Dia 5 6 7 8 9 10 11 

 

Lezing uit 1 Korintiërs 1:18-31 

 

Dia 12 

 

- We willen God bewijzen voor het forum van je wetenschappelijke overtuigingen. 

Wijsheid waartegenover hij zich verantwoorden moet. ‘Wijsheid of krachtige 

wonderen.’ Hij bedankt voor de eer en duikt onder je radar door.  

-  

-  

- Dia 13 

-  

- God laat niks van zich horen omdat we op de verkeerde frequentie zoeken. God is 

geen object dat wij kunnen traceren. God is geen object van onze 

wetenschappelijke experimenten omdat hij de Schepper is die aan alles 

voorafgaat. Je krijgt God niet in de greep, niet onder controle.  God doet niet mee 

met dit spel van wie is de slimste en de verst ontwikkelde wetenschapper? Hij 

negeert ons in onze hoogmoed. We hebben alles onder controle. We staan met al 



onze eigen wijsheid en onze wetenschap en onze techniek met ons gezicht de 

verkeerde kant op, we staan zelf met ons grote ego, met onze eisen waaraan God 

moet voldoen, tussen God en onszelf in zodat we zelf de godsverduistering 

veroorzaken. Zou het toevallig zijn dat velen juist in het Westen God niet vinden 

(niet zoeken)? 

 

 

Dia 14 

 

Situatie 2. 

Verhaal van de 14 toeristen met reisleider in IJsland die op zoek gaan naar een 

medereiziger, die zich in een wegrestaurant even had opgefrist en een ander shirtje had 

aangetrokken. De reisleider telde zijn mensen en omdat hij haar niet herkende telde hij 

haar niet mee. Alarm: zoektocht naar die en die, zus en zo gekleed. Iedereen op zoek, ook 

de persoon zelf die zichzelf niet herkende in dit signalement.  

 

Zo kun je God zoeken onder een verkeerd signalement.  

We zoeken macht, wonderen, wijsheid, wat imponeert. Wij zoeken waar wij goed in zijn 

en dan nog een stapje hoger. Wij zoeken volgens onze idealen en dan wat we nog net zelf 

missen, dat zou hij aan moeten vullen. Maar hij vertoont zich aan een kruis, als een 

gegeselde misdadiger die de doodstraf ondergaat. In Jezus.  

 

Dia 15 

 

Hij is de God van de nederigen, die zichzelf niet kunnen redden. Aan hen die toegeven: 

we hebben niet meer kracht nodig, meer visie, meer ervaring, een nog diepere kick, we 

hebben verzoening nodig met God, we hebben een God nodig die ons opzoekt in onze 

kwetsbaarheid, in onze negativiteit, in onze criminaliteit, in onze fouten en die daarin 

naast ons komt staan. 

Hij is op het kruis. Bij de verdrukten, in de liefde die zichzelf opoffert voor de ander.  

Zou je Christus dienen en aanbidden en in hem geloven als hij zich aan je vertoonde? 

Denk aan Matt 25: in de minste van je broeders, in de noodlijdende mensen om je heen 

vertoont hij zich aan je, in de hulpbehoevenden om je heen.  



 

God is de grote undercoverboss. Je werkt bij een multinational maar je herkent de 

directeur niet omdat hij zich incognito laat zien,. 

 

God laat nooit van zich horen? Kijk je dan nooit naar het journaal en zie je de 

vluchtelingen niet in Noord Irak, heb je nog nooit met een asielzoeker gepraat, of met 

een kankerpatiënt of een bijstandsmoeder die op de voedselbank is aangewezen? Heb je 

nooit de kracht ervaren van het kruis? Heb je God niet ervaren in de kracht van 

opofferende liefde? 

De brug tussen eeuwige twijfel en zekerheid over God loopt vaak over de daad, meedoen 

met de gemeente en vanuit de gemeente meedoen in een wereld in nood. 

 

Dia 16 

 

- situatie 3.  

- Je kent God en houdt van hem, je kunt hem niet missen maar je merkt niks meer 

van hem. Je raakt de God kwijt die je liefhebt en die je eerder wel meegemaakt 

hebt.  Je bidt zonder antwoord. Geen rust, geen gevoel, geen verandering in 

omstandigheden.  

Velen ook in de bijbel gingen je voor in deze ervaring.  

 

Dia 17 

 

Breng ‘t onder woorden en klaag er over. Psalm 13: hoelang nog Heer zult u mij 

vergeten? Hoelang verbergt u voor mij uw gelaat? Volhouden. 

 

Misschien ook (niet altijd) kan dit een ervaring zijn om een van een simplistisch 

onvolwassen godsbeeld af te komen. Alsof God in een tijd van whatsapp groepen meteen 

moet antwoorden en binnen een minuut een reactie zou moeten geven.  Alsof hij altijd 

moet antwoorden zoals hij ooit antwoordde.  

 

Dia 18 

 



Bij u alleen is een God, er is geen andere God, niet één. Voorwaar, U bent een God die 

zich verborgen houdt. 

 

God is de verborgen God, Jesaja 45:15. Hij is groter en verder weg dan wij leuk vinden. 

God is God, en het draait niet om jou en jouw plannen en jouw ontplooiing maar om Hem 

en zijn plan. 

 

Dia 19 

 

De bijbeltekst van Jesaja 45 gaat verder: een God die zich verborgen houdt, de God van 

Israël, die redding brengt. Via dat kleine volk tussen de grootmachten, via de lijdende 

messias. God laat van zich horen, door het kruis van Christus. Daarin ontmoeten we een 

andere definitie van macht, de macht van liefde en verbondenheid; in de lijdende 

mensheid is hij aanwezig. In de liefde die je meemaakt. Zwakheid wordt kracht, 

dwaasheid wordt wijsheid. Hij laat van zich horen: Christus die naast jou staat en met je 

meelijdt en je erdoorheen haalt. Christus die jou kent in de hopeloosheid van je eigen 

fouten en gebreken. Zijn Geest laat je horen en zien wat je zelf niet bedenken kunt: God 

in jouw plaats, God dieper dan jij kunt vallen, een liefde die groter is dan je je ooit voor 

kunt stellen voor mensen die slechter zijn en hopelozer dan wij zelf ooit zullen willen 

toegeven.  

God laat nooit van zich horen. 

God laat van zich horen. 

In die spanning leven we, in die spanning staat het kruis van Christus. Amen. 

 

Jezus, naam van heinde en ver, 
lijdensman en levensster, 
woord voor wie hier woordloos zijn: 
Open ons het Godsgeheim. 
 
Jezus, tegenstrijdigheid 
tussen tijd en eeuwigheid, 
mens in wie God mens wil zijn: 
Open ons het Godsgeheim. 
 
Jezus, kroon en kruis gelijk, 
scheppingslied en dodenrijk, 
hand voor wie hier zoekend zijn: 



Open ons het Godsgeheim. 
 
Jezus, stem van het begin, 
tussen aarde en hemel in, 
offer, dat voor ons wil zijn: 
Mensgeworden Godsgeheim. 
 
Alfred C. Bronswijk 
 
 


