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Vanuit christus leren denken 
 
 
Dia 1 
 
De kers op de taart. 
Kan ook zonder. Maar met kers is het net wat lekkerder. Als je tenminste van kersen 
houdt. 
Is jouw geloof de kers op de taart van je leven? Of zit het in het beslag, een ingrediënt dat 
alles doortrekt en smaak geeft? 
Paulus geloofde al van jongsaf aan in God, in vergeving van zijn zonden, in de opstanding 
van de doden. 
Toen de werkelijkheid van de dood en opstanding van Jezus tot hem doordring, moest 
hij alles opnieuw gaan doordenken. Jezus is niet een kers op de bestaande taart, maar 
een nieuw ingrediënt voor de hele taart. 
De hele werkelijkheid werd hierdoor gekleurd en in een ander perspectief geplaatst. 
Overigens kreeg zijn verlangen om mensen die niet in God geloofden ook een nieuwe 
impuls door het kennen van Jezus als Heer. Zijn drive was om Christus bekend te maken 
en te laten zien hoe dit het hele leven in een nieuw licht zet. 
 
 
Dia 2 
 
We hebben in de catechismus 9 zondagen lang vragen en antwoorden over wie Jezus 
was en is en wat dat voor ons betekent. 
Hierin is de spil: vergeving van zonden. Vandaaruit: leven voor hem. En uitzien naar de 
eeuwigheid met hem. 
Bijbels gezien is dit nogal smal.  
In de praktijk is dit vaak nog smaller: niet in en met Christus maar via Jezus’ kruis. 
Jezus als verleden tijd. Als gepasseerd station.  
 
Dia 3 
 
Als je van Zwolle naar Groningen gaat met de trein, ben je er bijna als je Assen voorbij 
bent.  
Je reist via Assen. 
Maar Jezus is niet een station waar we langs gaan maar de trein die ons bij God brengt. 
Hij is de weg, het spoor. Hij is de jas die onderweg aantrekt. 
Hij is het leven in eigen persoon, en hij laat je weer tot leven komen. Hij is de waarheid 
en hij leert je in de werkelijkheid te leven. 
 
 
Dia 4 
 
In deze preek leren we denken vanuit en met en in Christus. 
Niet via maar in Christus. 
 



 
 
Dia 5 
 
Wie ben je in Christus? In verbondenheid met Hem heb je alles.  
 
 
Dia 6 
 
Je zelfbeeld: Romeinen 6. 
Ik ben een nieuw begin, ik ben een nieuwe schepping.  
Hoezo? 
Omdat Christus is gestorven en opgestaan. En ik ben gedoopt, dus ik ben ook gestorven 
en opgestaan. 
Ik ben weer beeld van God, met verantwoordelijkheid om met God mee te werken aan 
het herstel van de wereld. Met hem zit ik al op de troon in de hemel. 
 
 
 
Dia 7 
 
Je beeld van ethiek. Niet een serie geboden tegen heug en meug, maar een nieuwe 
manier van denken vanuit het kruis van Christus. Jezelf niet meer in het middelpunt 
maar de werkelijkheid van God en de ander. Romeinen 12:1-3. 
 
Dia 8 
 
Je beeld van de kerk. 
Het lichaam van Christus. Er is geen onderscheid meer in de categorieën die we normaal 
gebruiken om verschil te maken en mensen in of uit te sluiten. Kolossenzen 3. De 
eenheid van de kerk. Het begin van een nieuwe mensheid. 
 
Dia 9 
Je beeld van de samenleving. 
Kerk :: wereld? 
Ja maar ook : kerk  wereld. 
Want Christus is heer van kerk en wereld. 
Efz 1:21-23 
 
Dia 10 
 
Je beeld van de wereldgeschiedenis. Niet meer: een cirkelgang; niet meer een 
evolutionair proces van vooruitgang; niet meer een chaos van toeval en geluk. Ook niet:  
hoe word ik gelukkig? (of de christelijke variant: hoe krijg ik vergeving en kom ik in de 
hemel). Maar wat komt er van deze wereld terecht? Hoe kom ik weer met beide benen 
op de grond in deze wereld van God en hoe kan ik iets betekenen voor zijn plannen?  
Maar van schepping tot nieuwe schepping.    
 
 



Dia 11 
 
Schepping, zondeval, nieuwe start in Abraham, maar dat loopt vast. Nieuwe start in de 
laatste Adam.  Het einde is al begonnen met het oordeel en het nieuwe begin door 
Christus’  dood en opstanding. Efeziërs  1:8b-10. 
 
Dia 12 
 
Verhaal van zijn leven, zijn dood en opstanding als bril voor de werkelijkheid. 
Telkens opnieuw die bril opzetten. Doop, avondmaal, gemeenteleven, meegaan in het 
dienen van je naaste, muziek, gebed, bijbellezen (bijbelvers, drie avonden olv Jan Jaap 
Bouwman over manieren om weer met frisse blik bijbel te lezen) 
 
Dia 13 
 
LvK 75. 
Plechtig geformuleerd, maar blijvend mooi. 
U = Christus  
U kennen. 
Uit u leven. 
Tot U = voor U leven, onderweg naar U leven. 
 
Dia 14 
 
Verborgene die bij ons bent.  
Je moet t leren zien. 
Christus is voor ons begin en eind.  
De zin van de wereld. 
 
De weg de waarheid en het leven. 
De zin van alle tijd. Ook van de volgende week. 
Hoe meer we in de kerk dit geheim ontdekken, hoe meer de wereld daarvan profiteert. 
 
 
 


