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Dia 1 

 

 

Ze hoort het huilen van haar zoontje 

Pakt de baby in haar schoot 

Hij heeft honger 

Want er was vandaag geen water en geen brood 

 

Dit was niet als in haar dromen 

En die waren niet eens groot 

Toch voelt zij geluk van binnen 

Wanneer zij haar kleine troost 

 

…….. 

 

Met haar stem 

Haalt ze hem 

Even bij zijn honger weg 

Zonder woorden 

Stil gezegd 

 

Soms raak ik verdwaald ergens in de tijd 

Ben ik de algehele zin van het leven even kwijt 

En juist met al die mensen hier om mij heen 

Voel ik me dan alleen nog maar meer alleen 

 

Maar dan hoor ik muziek en die tilt me op 

Ze overstemd alle klanken van de twijfels in mijn kop 

En ik weet dat wat er ook gebeuren zal 

Als ik struikel of ik val 



Dat ik zo weer sta 

 

Want ik heb altijd mijn muziek 

 

Dia 2 

 

Citaat Marco Borsato nav Muziek. 

 

Muziek betekent zóveel. Muziek kan houvast zijn, troost, ontspanning en ontlading. Al 

deze dingen komen voor mij in zijn juiste vorm voorbij. In dit liedje heeft een moeder 

niets maar haalt haar kindje even bij de honger weg door de kracht van muziek. Dit geldt 

ook voor mij. Ik kan me helemaal verliezen in muziek, het kan me sterken en troosten, 

me laten ontspannen en ademloos luisteren, ontroeren en een bepaald gevoel 

versterken. 

 

Dia 3 

 

Maand van de spiritualiteit. Lichter leven. 

 

Lichter leven 

Januari is de maand van goede voornemens. Een tijd waarin we de dagen graag weer 

wat lichter zien worden. Wat heb je aan het begin van een nieuw jaar nodig voor een 

lichter leven? En wat kun je weg- of achter je laten? In de Maand van de Spiritualiteit 

gaan we voor die vragen te rade bij grote denkers en gewone mensen – en leren we hoe 

verder te komen. De initiatiefnemers van de Maand van de Spiritualiteit willen 

aansluiten bij de groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie in onze samenleving. 

 

Arie Boomsma schrijft een essay die deze week uitkomt. Troost. 

 

Dia 4 

 

 

Enige troost. Houvast. 



 

In deze preek doe ik twee dingen. 

Ik wil het hebben over de vraag: wat gebeurt er eigenlijk als je zo’n vraag stelt?  Hoe 

belangrijk is de vraag? Kan het ook anders gevraagd worden? 

En: ik proef vandaaruit opnieuw het klassieke antwoord 1. 

 

Gelovigen en  niet gelovigen en iets gelovigen. In ND. 

 

Dia 5 

 

De term stuurt al. 

Complex question. 

 

De vraag naar de enige troost behelst volgens Herman Philipse een drogreden: Het 

veronderstelt een bepaald type antwoord zonder uit te leggen waarom dat antwoord de 

enige mogelijkheid is. 

 

Dia 6 

 

The fallacy of complex question: ben je gestopt met het slaan van je vrouw? 

Is er een enige troost / houvast? 

 

Dia 7 

 

De vraag splitsen: heb je vrouw geslagen?  nog steeds? 

 

 

Dia 8 

 

Wat is je enige troost / houvast? 

  

 Is er een enige troost / houvast? 

 Heb je dat nodig? 



Dia 9 

 

 

Maar ook de woordkeus selecteert al: 

 

Troost veronderstelt een wereld beeld: verdriet, problemen, slachtoffer. 

Houvast ook: wankel, je gaat onderuit, en je wilt dat niet, je grijpt je vast. 

Zin van het leven, waar draait het om in het leven? Kennelijk moet dat, is chaos en 

toevalligheid niet bevredigend.  Citaat Maarten van Rossum. 

Het leven biedt ook geen bijzondere houvast. Het is volstrekt zinloos. Je moet er zelf iets 

van maken. 

Het leven is een kermis van ijdelheid, over tienduizend jaar zijn we alles totaal vergeten. 

Dat lot treft mij ook, maar ik zit daar niet mee. Het is nuttiger om je hersens te gebruiken 

dan met je hoofd in de wolken te gaan zitten. Je moet in dit leven toch iets omhanden 

hebben. 

 

Inspiratie, gaat uit van futloosheid, we hebben alles al, maar willen iets dieper, we willen 

verder. 

 

Dia 10 

 

Welk woord spreekt jou aan? 

 

Welke vraag  lijkt je geschikt voor de communicatie van het evangelie vandaag? 

 

Vooronderstellingen van zondag 1: 

 

 

Dia 11 

 

Vooronderstelling is dat er één God is, die de schepper is van alles  en dat wij in een 

samenhangend geheel leven.  Dat wij ons te verantwoorden hebben tegenover de 

Schepper. 



 [Onderdeel van je vraagstelling is dat er een zekere objectiviteit is goed en kwaad, die 

door veel moderne / postmoderne mensen juist niet gekend of ontkend wordt: ieder 

geeft zijn eigen subjectieve betekenis aan het leven.] 

 

Zonde en genade. Bij voorbereiding van de preek van zondagmiddag over zondag 1 

(vooral over de vraag: wat is je enige troost?) kwam ik dit interessante interview tegen 

met Francis Spufford, die toen de MNoDtV (Menselijke Neiging om Dingen te Verkloten, 

in het Engels human potential to fuck things up) hem zwaar op de nek zat (zonde) door 

het horen van een pianoconcert van Mozart (genade) werd aangeraakt. Een van de 

momenten die hem later christen deed worden.Dat we tekort schieten. Niet vanuit de 

wet,  maar vanuit de ervaring. 

 

Dia 12 

 

Er zijn ook andere kernformuleringen mogelijk, die weer recht doen aan waar andere 

mensen zitten of mee zitten. Vaak zijn ze trouwens wel geformuleerd vanuit het leren 

omgaan met de onvolmaaktheid van het leven. God is een God van de armen en 

behoeftigen, de hulpelozen. Niet van hen die alles al hebben.  

 

In het gewone leven en ook in de getuigenissen van de bijbel valt dit enige houvast in 

een breed spectrum uiteen. (na te lezen op website) 

 

Vbb: Deut 6:4-5  

 

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  5 Heb daarom de HEER, uw God, 

lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 

.. Job 19:25:   

Ik weet: mijn redder leeft, 

en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 

. 

 

Slot Prediker 12:13  
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Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden 

na. Dat geldt voor ieder mens, 14 want God oordeelt over elke daad, ook over de 

verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. 

Markus 1.  

 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot 

inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

 

Romeinen 10:9-10 

 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood 

heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden 

verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 

 

1 Kor 15. 

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: 

dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is 

begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 

wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof 

gekomen. 

 

 

 

Filippenzen 2 :11 

en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

 

Opb 14: Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig 

evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en 

volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, 

want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. 

 

 

Deuteronomium 6:4-5 

Job 16:25 

Prediker 12:13 



Marcus 1:14 

Romeinen 10:9-10 

Filippenen 2:11 

Openbaring 14:6vv 

 

 

Doet een ordeningsprincipe recht aan de bijbel en aan zijn doelstelling dat het mensen 

iets relevants wil presenteren. 

 

In onze tijd doet het vertellen van verhalen het (weer) goed. 

 

Lezing Ruth 2:2-13 

 

Dia 19 

 

Toevallig met een ‘gelovige’  jongen getrouwd. 

In andere familie terecht gekomen. 

Beroep op haar verantwoordelijkheid en loyaliteit voor haar schoonmoeder. 

Vastberadenheid om dat te volbrengen, haar trouw te zijn. 

Aan het werk op een toevallige akker. 

Boaz had al van haar gehoord.  

Hij articuleert haar stap: als Abram, onder Gods vleugels. 

 

Dia 20 

 

Passend bij die situatie van een rechteloze hulpeloze vrouw die een andere vrouw tot 

hulp is.  

 

Boaz wordt zelf geïnspireerd door dit verhaal tot inzet. 

 

Dia 21 

 

En achteraf: David! 



God was allang bezig. 

Hij is hoofdpersoon. Daarbinnen komt je persoon tot zijn recht. 

 

Het verhaal van Jezus, God bij ons, door de ellende heen naar het leven. 

 

Wat is jouw verhaal? 

 

Dia 22 

 

Eigendom van Christus. 

 

Troost:  Christus houdt me vast , Relationeel herstel. 

 

 Zin : God leidt mijn leven 

 

 Inspiratie: De Geest vormt me 

  

 

Dia 23 

 

Twee dingen gedaan: 

1. De vraag bekeken. De juiste vraag leren stellen. 

2. Een antwoord geproefd van 500 jaar terug of langer en gemerkt dat het vaak nog 

steeds zeggingskracht heeft. 

 


