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1 Petrus 3:8-16 

Preek vooral over 1 Petrus  3:8-9 

 

Dia 1 

 

In welke wereld groeit je kind op? 

In welke wereld groeide je opa en oma op? 

Er verandert veel. 

NL is geen christelijk land meer. 

Zal je kind zelf gelovig zijn? 

 

Ondertussen was en is er de kerk, en zal die er zijn. Groot of klein. Hier of daar. 

En die kerk is missionair, bedoeld om een levend teken te zijn van Gods bestaan, van zijn 

grootheid en liefde. 

2:9b. 

 

Dia 2 

 

Grote daden verkondigen? 

Grote allergie tegen missionaire opdringerige activiteiten, geloof opdringen, fanatisme, 

wervingsfilmpjes voor de jihad, Oh Oh Aleppo. 

Groot onbegrip voor de religieuze dimensie in deze jihad. Voor bezieling van een 

collectief ideaal. Theocratie. Overheid met morele waarden. Vrouwen die niet zouden 

mogen lachen op straat. 

 

Collectief ideaal van christelijk geloof: het koninkrijk van God komt. 

Maar hoe? 

 

Petrus wijst  in een samenleving waarin christenen kleine groepjes vormden en er 

groeiende weerzin was tegen hen, op de mogelijkheid van niet agressief goed doen, 



zegenend in de samenleving aanwezig zijn. Hoop uitstralen, omdat Christus uit de dood 

is opgestaan. 

Verrassend actueel vandaag in andere context. 

 

Dia 3 

 

Twee belangrijke strategieën in vers 8 en 9. 

Een zichtbare familie vormen waarin we van harte meeleven met elkaar.  

En niet negatief maar positief reageren op irritatie van buiten. 

 

Zichtbare gemeenschap? 2:12, te midden van ongelovigen een goed leven leiden.  

Kerkzijn en gemeenteopbouw heeft een missionaire dimensie. (Wim Stoorvogel:  zijn 

persoonlijke missie was het bereiken van de stad met het evangelie door 

gemeenteopbouw)   

 

Dia 4 

 

Geen grootse dingen, maar gewoon een hartelijke familie vormen. 

Meeleven, aandacht voor elkaar hebben. 

Broeders en zusters, broers en zussen. Geen formele aanspraak. Familie ben je, ook als je 

geen verjaardag viert. 

Aandacht voor zwakken. 

Bereid de minste te zijn, geen haantjesgedrag. 

Een participatiesamenleving in het klein. 

 

De kerk als doordeweekse gemeenschap. 

Niet primair kerkgebouw of kerkdienst. 

Maar in de samenleving aanwezig. Te midden van niet gelovigen. 

En open naar de samenleving, al zit die daar niet op te wachten. 

 

Oosterlicht, sportweek in de wijk. 

De kracht van een goed team, waarin je de minste wilt zijn en niet zelf wilt schitteren. 

De gemeente die meewerkt door koffie en eten en onderdak en gebed. 



 

De positieve uitstraling van een open gemeenschap. 

Total Church Oosterkerk/ Nederland Zoekt CGK.  Bezinning op een manier van kerkzijn 

die past in deze tijd, gemeenschap zijn die meeleeft met elkaar en daarin ook in de 

samenleving een positieve invloed wil uitoefenen. Kringen die geen bijeenkomsten 

houden maar die kring en verbondenheid zijn. 

 

En zo in een samenleving gastvrij aanwezig zijn en leren omgaan met een meer 

marginale positie. Al is die lang niet altijd zo negatief als in 1 Petrus. 

 

 

Dia 5 

 

Maar ook dan is het goed om je van je roeping bewust te zijn: om te zegenen, en niet om 

te veroordelen. 

Het is makkelijk om veel kwaad te spreken van de moderne samenleving en er negatief 

over te doen. 

Maar onze roeping is zegenen. 

Christus is niet gekomen om te veroordelen maar om te redden. 

Abraham kreeg als belofte de zegen van God om anderen tot een zegen te zijn. 

Wij worden rijk gezegend om uit te delen. 

Jeremia 29: bid voor de stad waarheen je (vijandig) weggevoerd bent en wees een zegen 

voor je vijanden. 

 

In komende week zegenend aanwezig zijn. 

Metterdaad. 

 

Zegenen, dat kan letterlijk handen opleggen. 

Of zeggen: ik zal voor je bidden (en het dan ook doen). 

Achter agressie zit soms ook gekwetstheid, teleurstelling,  een noodgedwongen 

aangeleerde overlevingsstrategie van geweld, vgl  de onlangs overleden Buch in de 

Bajes. Geconditioneerd om terug te slaan, om te haten, om te overleven. 



Geen kwaad met kwaad maar kwaad met goed vergelden. De verrassing van Gods 

genade in Christus. 

 

3:13: je volledig inzetten voor het goede. 

Meer dan je netjes gedragen zodat niemand last  van je heeft. 

3:11: de vrede nastreven. Plannen maken. 

Galaten 6:10. 

Niet beginnen bij de kerk en kijken of je nog wat over hebt, maar andersom je houding is 

goeddoen voor allen en iedereen en een schepje erboven op voor de gemeente. Vgl 

opkomen voor mensenrechten, voor homo rechten en tegen homogeweld, antisemitisme 

(en niet alleen tegen christenvervolging) 

 

Dia 6 

 

Schoonmaakactie na kerktijd. 

Op zondag? 

Tijden veranderen. 

We zoeken naar manieren om goed te doen, om het evangelie van de kerkdienst te 

verbinden met iets positiefs betekenen. 

Kan het niet ook op andere dagen? Ja, doe  maar mee komende week. 

Maar Jezus koos speciaal de sabbat uit om goed te doen wat ook op andere dagen wel 

kon. 

We zoeken een manier om als gemeente zichtbaar te zijn en vragen op te roepen. 

 

3:15b: als ze vragen naar je hoop, wat zeg je dan? 

Als men zegt: waar gaat dit van uit? Wie betaalt dit? 

Wat zeg je dan?  

Wat kun je zeggen als er vragen zijn zodat je deze gelegenheid benut voor iets goeds 

over Christus? 

 


