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Ps 105: 3 19 20 

Hebr 1:1-3, 2:1-3 door Femmy Kasper. 

LvK 1 

Preek (over antw 19 vd catechismus) 

Ps 19: 3 6 

Geloofsbelijdenis 

Ps 62: 6 

Collecte 

Gez 89 

 

 

 

Dia 1 

 

Nederland van boven! 

Rechte lijnen, vakken, indeling. Samenhang. 

Ander perspectief. 

 

Dia 2 

 

HC 6/19 geeft een beeld van de bijbel van boven. 

Het grote geheel. De samenhang, de focus. 

De plek van Paulus, David, Sara op de tijdlijn. 

Je leert jouw plek in het grote geheel. 

 

 

Fascinerend om de samenhang van de bijbel te ontdekken, in de veelheid van boeken de 

eenheid.  

1 plan van God om Christus naar voren te schuiven en door hem de relatie met Hem en 

de wereld zelf te herstellen. 

 

Best wonderlijk gezien de warrige opzet van de bijbel, en de warrige 

ontstaansgeschiedenis, te boekstelling en canonvorming. 

God spreekt. 

 

Maar stel dat je dit niet gelooft, de bijbel ziet als gewoon een oud boek, met interessante 

en saaie passages? 

 

Dia 3 

 

Je hoeft niet eerst in de bijbel als woord van God te geloven voor je er wat aan hebt. 

 



Vgl medicijnen: moet je geloven dat ze werken omdat de dokter het zegt? Ja, dat helpt. 

Maar werken ze anders niet? Misschien minder maar de kracht zit ‘m niet in jouw geloof 

maar in de werking zelf. 

 

Ook zonder Nederland van Boven kun je prima een stukje wandelen. 

 

Zo doen we wel vaak: “dat is zo want het staat in de bijbel”. Bv schepping door God. Of: 

Christus is uit het graf opgestaan. 

Dat heeft alleen overtuigingskracht voor wie al in de bijbel gelooft. 

(hoewel dat ook minder wordt). 

 

Is iets zo omdat het in de bijbel staat? Of staat het in de bijbel omdat het zo is? 

Allebei. In gesprek met niet-gelovigen / in gesprek met je eigen vragen en ongeloof: nu 

even deze ene benadering: het is zo, en daarom staat het in de bijbel. Het is een prachtig 

overtuigend verhaal, gezien de getuigen, omdat het recht doet aan basale verlangens, 

omdat het bevrijdend werkt. 

 

Maw: vergeet even dat het in de bijbel terecht is gekomen en beoordeel / waardeer de 

boodschap van de bijbel op zijn eigen kracht. 

 

Dia 4 

 

Ik kwam op dit onderscheid omdat de catechismus op de vraag hoe je te weten kunt 

komen dat Christus de redder van de wereld is, niet antwoordt: dat staat in de bijbel, 

maar dit is het evangelie. Bijbel zou een formele omschrijving zijn, evangelie is een 

inhoudelijke omschrijving. Bijbel is het boek waar je in kunt lezen, maar het gaat om de 

inhoud van dat boek. De kracht ligt niet in jouw opvattingen over dit boek maar in de 

inhoud van dit boek, het evangelie, het goede nieuws. 

 

Dia 5 

 

Het risico van een te grote focus op het boek is dat de inhoud naar de achtergrond 

verdwijnt. De bijbel wordt dan de basis van je geloof en niet langer Christus zelf. 

  

De bijbel in het christelijk geloof heeft niet dezelfde rol als de Koran in de islam. 

De Koran is eeuwig, de manier waarop je Allah leert kennen. In christelijk geloof heeft 

Jezus de rol die de Koran heeft in de islam. 

 

Dia 6 

 

De bijbel is hulpmiddel bij Jezus. Voertuig van Jezus. De clou is: Jezus zelf. God die mens 

wordt. God, het gaat om God. Mens, het gaat God om mensen. Christus! 

 

Die concentratie op de inhoud van de bijbel geeft ruimte. 

Ruimte om vragen te stellen, om niet meteen in de kramp te schieten als je iets niet 

snapt in de bijbel. 

 

Dia 7 

 



Ruimte om de dingen op zijn plek te zetten. Voortgang van de geschiedenis. 

Vragen over de uitmoording van volken in Oude Testament. In elk geval wil God het nu 

niet, zijn rijk is niet van deze wereld. 

Offerdienst is achterhaald, vgl Hebreeën. Want: Christus is hogepriester. 

 

Dia 8 

 

Hoofdzaken en bijzaken. Vgl Paulus over gezeur over geslachtsregisters. Schepping in 

zes dagen, van 24 uur, of langer, of evolutie. Schepping! Of nog beter: herschepping, 

herstel! 

 

Was Christum treibet (Luther). 

 

Dia 9 

 

Geen losse teksten dus. Niet alleen in zijn verband, maar ook in verband met Christus. 

Bv M/V discussie. Paulus zegt dit en dat. Prima, maar wat is de relatie met de centrale 

boodschap. Een tekst op zich is niet doorslaggevend. Hoe past het in de grote lijn, dat 

God mens wordt en ons bij zichzelf terug brengt en met elkaar verzoent. 

 

Dia 10 

 

Als je onder de indruk bent gekomen van de grote lijn: God wordt mens, Hij deelt ons 

bestaan, voel je ook ruimte om de menselijkheid van de bijbel te waarderen. En de 

kwetsbaarheid van de bijbel. God gaat met mensen om en dus is de bijbel ook heel 

menselijk. 

 

Hebr 1:1: op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God gesproken. Niet altijd als 

profeet: zo zegt de Heer, maar ook als levenswijsheid, als klacht, als aanklacht, als 

geslachtsregister. Ingewikkeld? Maar ook leuk en boeiend, om te ontdekken wat dit te 

maken heeft met de grote lijn. 

 

Kwetsbaarheid: slaven en slavinnen. Op Curaçao roept dit irritatie op. 

Andere cultuur en gewoontes. Andere psychologie. Verhoudingen. 

 

Dia 11 

 

Niet meteen van slag zijn bij kritische vragen over de bijbel. 

Geen dichtgetimmerde bijbelvisie, woordelijk geïnspireerd, foutloos, echt gebeurd. 

Als uit de hemel gevallen -  in ingewikkelde geschiedenis van overlevering tot ons 

gekomen.  Jesaja, Deuterojesaja. Tegenstrijdigheden? Achterhaalde kijk op hoe de 

wereld in elkaar steekt (koepel over een aarde op pilaren). So what? 

God wordt mens, dat is wat de bijbel beweert. En je toe uitnodigt om je daaraan toe te  

vertrouwen. 

 

Dia 12 

 

 

Genoeg over de bijbel van boven. 



Tijd voor een wandeling na alle tv programma’s over Nederland van Boven. 

Van je visie naar de bijbel zelf. 

 

Doe je het? Hoe staat t ervoor bij jezelf? Komt t ervan? 

 

Dia 13 

 

Zoek God. Prima om zonder geloof-bij-voorbaat met de bijbel bezig te gaan, maar neem t 

dan wel serieus dat de schrijvers claimen dat God door hen ontmoet is.  Niet op afstand 

blijven, maar probeer mee te zoeken. 

 

Dia 14 

 

Naar de God die jou aanspreekt. Tegenspreekt! Vgl schilderij van Gerard Dou. Aandacht. 

Lucas 19, verhaal van Zacheus, de tollenaar die de helft van zin geld weg zou geven. Hoe 

zit dit met jou, lezer, met je rijke kleding? Botst het? 

 

Dia 15 

 

Hoe ga jij dat deze week doen? 

Misschien eens met ongelovige ogen… om je te laten verrassen door de inhoud. 

Misschien met gelovige ogen … stel dat het waar is. 

Misschien mediterend over een mooi gedeelte, ga in het verhaal staan. 

 

Het zal zijn werk doen. 

Want God sprak en spreekt nog altijd voort. 

 

 

 

 

 

  


