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-Ps 131

lezing: Matt 5:43-6:3

- Opw 389: create in me a clean heart

preek over zondag 44

- Psalmen voor Nu 130

- geloofsbelijdenis: Gez 161

collecte

Opw 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Dia 1l

Ben je perfectionistisch en niet gauw tevreden?
Kun je leven met je eigen onvolmaaktheid, en die van anderen?

Dia 2

Je kunt zondag 44 lezen op een perfectionistische manier. Het is nooit goed genoeg, het
moet altijd beter. God kan geen genoegen nemen met onvolmaaktheid.

Zo’n lezing maakt neerslachtig, depressief, veroorzaakt een laag zelfbeeld.

Ik moet nog meer mijn best doen maar het lukt me niet, een neerwaartse spiraal.

Je wordt in de kerk de grond ingeboord.

Dia 3

Zondag 44 is juist bedoeld als anti-perfectionistisch, tegen de opvatting dat je als
christen zondeloosheid kunt bereiken als je maar goed genoeg gelooft, bidt, leeft. Door
de Geest kun je de zonde achter je laten. Vgl 1 Joh 3.

Hoe hoger de norm, hoe makkelijker je hypocrisie in de kaart speelt. Vgl Matt 6: je
godsdienst spelen voor de mensen.

Dia 4

Het geheim van geestelijk leven is: ernaar verlangen geestelijker te zijn dan je je
voordoet.

En van hypocrisie: het verlangen geestelijker te lijken dan je echt bent.

In een opgeklopte geestelijke sfeer kun je je laten meenemen in een gezamenlijke
hypocrisie.

Dia 5
Citaat uit Naked Spirituality van Brian McLaren.

Eerlijke analyse van de situatie bij jezelf, in de kerk. Demasqué van de huichelachtigheid.



Het blijft een klein begin.

Dat kan grote ontspanning geven: je hoeft niet aan je geloof te twijfelen als je met
bepaalde zonden blijft worstelen. Je hoeft geen geestelijk minderwaardigheidsgevoel te
krijgen als je mensen ziet die veel verder zijn dan jij. Allemaal aangewezen op genade,
vgl Avondmaal volgende week.

Voor overwinning is niet alleen wedergeboorte maar ook wederopstanding nodig.

Dia 6

1 Kor 15:54 . Lichaam aan de dood onderworpen en daarom aan zonde.
Dia 7

Niemand is volmaakt. Dus geef het ideaal op.

Dia 8

Nee, maar God wel. En hij houdt het ideaal hoog voor ons.

Jezus met zijn bergrede.

‘We zijn allemaal zondaars’. Dat is geen eindpunt, geen excuus, maar diepe
verontrusting. We moeten verlost worden, wij en de wereld. Gods koninkrijk moet
komen.

God is volmaakt. In liefde, in vergeving, in geduld. Het begin is er: God zelf, Christus, zijn
Geest. En hij werkt er aan bij ons.

Hoe? Vanuit Christus. In Hem gelden we als volmaakt. In hem en hem alleen.
in Hem die het faillissement van onze projecten van wereld- en zelf-verbetering aan den
lijve onderging. In Hem volmaakt nieuw begin, in zijn opstanding.

Dia 9

Met ons falen worden we niet terugverwezen naar meer inzet, betere structuren, tandje
hoger, maar naar God: Help. We zijn er nog niet. Laat uw koninkrijk komen. Er is groei
mogelijk want u bent en blijft volmaakt.

Het ligt nooit in onszelf maar altijd buiten ons in Christus. En door de Geest uit te
werken in ons eigen leven.

Dia 10

Daarom niet berusting maar gebed om zijn Geest. Matt 5 > Matt 6> Matt 28 vanuit de
doop in Christus.

Dia 11
Het geheim van geestelijk leven is: ernaar verlangen geestelijker te zijn dan je je

voordoet.
En van hypocrisie: het verlangen geestelijker te lijken dan je echt bent.



