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Zingen Psalm 100: 1, 2, 3, 4 

Tien geboden 

Zingen Psalm 146: 3 

 

Afluisterpraktijken onder vrienden. NSA. 

Wantrouwen bij machthebbers en controleurs. 

Daar weer boos op worden en protesteren en jezelf overeind houden. 

 

In het groot en in het klein. 

 

Apostelen van de kerk. 

Twee gaan buiten hun boekje. Ze horen over gloria en Christus bepaalt hen bij het kruis. 

10 worden er woedend. 

En samen zijn we met hetzelfde bezig: ons zelf te laten gelden. 

 

Hervormingsdag. 

Positie ingenomen ten opzichte van de RKK. 

Ontdekking: het was vergeten en werd tegengestaan: genade alleen, Christus als losprijs. 

In plaats van een kerk die zijn eenheid alleen kon garanderen door eenhoofdig bestuur, een 

kerk die leeft van de inhoud van het evangelie van het sola gratia. 

Prachtig. 450 jaar catechismus. 

 

Maar… 

 

Zijn we als de tien apostelen die nog steeds boos zijn op het machtsmisbruik van toen? 

Ja machtsmisbruik. 

De 95 stellingen. De aanmatiging van de paus. Alsof hij op betaling van geld de ziel uit het 

vagevuur kan helpen en aan vergeving kan helpen. Luthers verontwaardiging. En tegelijk zijn 

onmacht om te geloven dat de paus het met die aflaat op deze manier eens kon zijn. 

Toen. De posities zijn ingenomen. 

 



Dat deugt niet. Zij deugen niet. 

Wij deugen wel. 

 

Kunnen we vergeven? 

Kunnen we het over een andere boeg gooien? 

 

De correctie van Jezus. Hij neemt ze 2+10 apart. 

Doorbreken van het systeem van macht en verzet tegen macht. 

“Ja, zo gaat het in de politiek. Onvermijdelijk.” En daarom uitzichtloos en slechts marginaal 

verbeterbaar. 

Maar bij zijn volgelingen moet het anders, zoals Jezus anders is. 

Losprijs, dienen, de klappen opvangen, de cirkel van vergelding doorbreken. 

God wordt mens, slaaf. 

 

Anekdote van prof Doekes die het verkeer vast liet lopen uit pure beleefdheid omdat hij in het 

haastige verkeer iedereen voorrang gaf.  Spelbreker. ‘waar zijn we mee bezig?’ We doen er 

niet aan mee. Wang toekeren. Kruis. 

 

Apostelen zijn apostelen, regeren, geven leiding. 

Maar compleet anders dan wat normaal is. 

 

Oefenen onder collega’s. Minstens zo lastig als ten opzichte van ondergeschikten. 

Als collega-kerken ten opzichte van elkaar. GKV en breder. 

 

100 maal gereformeerd.  

Moet er toch een gereformeerde bisschop komen? 

- We willen geen paus omdat we onze eigen paus willen zijn. 

- We switchen van kerk als het ons niet zint. 

- We positioneren en profileren ons ten opzichte van elkaar. 

Wij GKV hebben gelijk. 

Wij PKN zijn de voortzetting van de brede volkskerk. 

Wij CGK hebben patent op bevindelijkheid. 

Enzovoort. 

 



Maar zijn we elkaars dienaar? 

Ja, regels zijn soms nodig. Maar wel minimaal (NGB art 32:  “wij geloven dat hoewel het 

nuttig is de regeerders van de kerk onderling een vaste orde instellen en handhaven om het 

lichaam van de kerk in stand te houden, zij zich er toch voor moeten wachten om af te wijken 

van wat Christus onze Meester ons geboden heeft. Wij aanvaarden dus alleen wat kan dienen 

om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren en allen te doen blijven bij de 

gehoorzaamheid van God.” ) 

 

Maar misschien daagt Christus ons uit om de boel eens creatief vast te laten lopen en op zijn 

kop te zetten. 

 

Luther vond Paus Leo X tegenover zich. 

In Wikipedia lees ik het volgende over deze paus: 

Als liefhebber van het goede leven organiseerde hij ook grote feesten en buitengewone eet- en 

drinkgelagen. Enkele kardinalen zagen dit gedrag met lede ogen aan en probeerden hem door 

vergiftiging om het leven te brengen, hetgeen mislukte. 

De broodnodige hervorming van de kerkelijke instituties verwaarloosde hij. Om zijn 

financiële tekorten aan te vullen ging hij aflaten verkopen, naar het voorbeeld van de Duitse 

monnik Johann Tetzel. Hij reageerde op Luthers protesten door hem in de ban te doen, 

hetgeen bijdroeg aan een definitieve breuk van Luther met de kerk en het ontstaan van het 

Protestantisme. 

 

Het twaalftal was niet langer compleet. 

 

Paus Franciscus, een wereld van verschil vergeleken met Paus Leo X in de tijd van Luther. 

Niet met zijn helikopter maar met de auto, een ramp voor de security. 

Aanpakken van de bisschop in Zuid Duitsland met zijn miljoenen dure paleis. 

Een dienaar van de armen, een beeld van Christus. 

Een voorbeeld voor ons. 

 

Verheugen we ons op Hervormingsdag in het evangelie in de RKK? 

Rechtvaardiging door het geloof! Daarover is geen verschil meer. 

Zeker zijn er nog verschillen, misschien onoplosbaar. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergiftiging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aflaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijk_kloosterwezen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Tetzel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme


 

Maar willen we oordelen en boos zijn of dienen? 

Sterken we ons in ons eigen gelijk, een risico na elke scheuring, of blijven we verlangen naar 

samen leven van de losprijs van Christus voor velen, niet alleen voor ons en onze kerk. 

 

Ik aanbid Christus als losprijs voor mij en mijn kerk. 

Als betaling voor mijn zonden van arrogantie en zelfhandhaving. 

Van mijn onmacht. 

 

En als losprijs voor jou en hen. 

 

Kerkelijk genoeg om te op te oefenen. 

 

Maar ook maatschappelijk, in je gezin, op school. Zet de boel eens op stelten door creatief af 

te zien van je rechten en een extra stap te zetten voor wie fout bezig is en voor degene op wie 

je terechte kritiek hebt. 

 

Leven van genade alleen. God die mens werd. Dienaar. Slaaf. 

Losprijs. Vrij voor God. Hij houdt van je. Dat staat vast. Hij zorgt voor je. We hoeven onze 

eigen positie niet te bevechten en te bewaken. We hebben de handen vrij om te dienen. 

 

In de naam van Jezus, amen. 

 

 

 

 


