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Ps 27: 1 3 7 

Tien geboden 

Gez 38 

Gebed 

Trouwbijbel en kind-moment: Gez 129 

Lucas 18:1-8 

Ps 13 

Preek 1 TESS 5:16-18 / zondag 45 

Liedb 301 

Collecte 

Gez 39 

 
 
 

Dia 1 
 
 
Het geheim van geestelijk leven is: ernaar verlangen geestelijker te zijn dan je je 
voordoet. 
En van hypocrisie: het verlangen geestelijker te lijken dan je echt bent. Vgl vanmiddag… 
 
Bid onophoudelijk. 
 
Dia 2 
Ik had helemaal geen zin om te bidden. 
 
Maar ik moest wel bezig met deze tekst, toegezegd. 
 
En dan moet je ook nog perse altijd verheugd zijn. 
 
Flikker op. Laat mij nou.  
 
Weerstanden tegen bidden. 
Moeilijkheden bij het bidden. 
 
Rondje: Wat vind jij moeilijk bij bidden? Bid je vaak of zelden? 
 
 

- Al te verheven praat over hoe geweldig bidden is, verhoring op verhoring, het 
verandert alles, zonder bidden lukt niks. 

- Vertrouwelijke omgang, iel 
- Er moet al zo veel. Stille tijd, het lukt me nooit 
- Kringgebed, vreselijk 
- Eentonig, ik vraag altijd het zelfde. 
- Het helpt niks. 



- Enz 
 
Dia 3 
 
Alles goed en wel (ook toen zal men die moeite gekend hebben): en toch: wees altijd 
verheugd, bidt onophoudelijk en dank onder alle omstandigheden. 
 
Dia 4 
 
Dat is Gods wil voor u die één bent met Christus Jezus. 
 
Ben ik één met hem? Wil ik het? 
Of wil ik op mezelf blijven staan, of hem hoogstens af en toe even tijd gunnen? 
 
Eén met Christus is niet een gevoel, maar een positie. Door je geloof kinderen van God, 
zijn verhaal is jouw verhaal. Dood, opstanding, hemelvaart. 
 
Zonde is dat je los van hem wilt leven, in je zelf gekeerd bent, niet open. 
 
In Christus heeft God zichzelf voor jou geopend. In de gekruisigde, door God verlatene, is 
Hij dichtbij.  En opent hij jou voor hem. 
 
Dia 5 
 
Onder alle omstandigheden: niet dank hem voor alle omstandigheden, maar onder of in. 
De verbondenheid met hem gaat boven alles uit 
 
Dia 6 en 7 
 
Filp 4:4-7: laat de Heer je vreugde zijn. Open je zelf en ontvang zijn vrede. 
 
Bidt onophoudelijk. 
 
Dia 8 
 
Dagelijks. Biografisch. 
- Niet ophouden als je 15 wordt. 
- Niet ophouden als je 55 wordt. 
- Niet ophouden als het niet helpt. 
 Bidden helpt? Het is geen middel, maar een manier om contact te houden. 
- Niet ophouden als je boos bent. CS Lewis: wat is het belangrijkste gesprek dat je 
dagelijks voert?  Het gebed met God! Nee, het zelfgesprek daaraan voorafgaand, waarin 
je besluit of je eerlijk wilt zijn of een rol gaat spelen. Boos op mensen of God. Klagen!  
Schreeuwen. 
- Niet ophouden als de kanker ongeneeslijk is 
- Niet ophouden als alles goed gaat en onder controle is. 
- Niet ophouden als je het druk hebt. 
 
Dia 9 



 
Volhouden is een refrein. De Here Jezus beseft dat het moeilijk is. Lucas 18. 
Volhouden tot aan zijn komst (refrein in Tess).  
 
Volhouden is moeilijk omdat je nooit helemaal verhoord wordt. Dat komt pas als hij 
terug komt. 
 
Dia 10 
 
Wat doe je nou als je geen zin hebt? 
Niet tegen heug en meug. Geen toneel. 
Laat je uit de tent lokken en deel wat je bezighoudt of tegenhoudt. 
Ga het aan (vgl in je relatie). Wees eerlijk. 
 
Het geheim van geestelijk leven is: ernaar verlangen geestelijker te zijn dan je je 
voordoet. 
En van hypocrisie: het verlangen geestelijker te lijken dan je echt bent. 
 
Maar eerlijk zijn: hier en zo ben ik. 
En bedenken dat je één bent met Christus Jezus omdat Hij één is met jou. 
 
LvK 301: we moeten Gode zingen… je op Hem richten, boven je omstandigheden uit, en 
dan er ook uit getild worden. 
 
 
 
 
 
 


