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Dia 1 

 

Je raakt vast wel eens aan de praat over de kerk waar je bij hoort. Of als je geen lid van 

een kerk bent en je zit nu wel in de kerkdienst, hoe dan ook je vindt vast wel iets 

van de kerk.  

Ben je blij met deze kerk? Wat vind je er goed aan? Of ben je wel lid maar heb je heel 

veel kritiek?  

 

Dia 2 

 

We lezen vandaag uit een paar brieven van de apostel, een propagandist voor Jezus, 

Paulus. Opvallend is altijd – zelfs als hij ook wel eens heel kritisch is op die kerk 

aan wie hij schrijft, dat hij vrijwel altijd begint met te vertellen waar hij blij en 

dankbaar voor is. 

Ik stel me zo voor dat dat voor de mensen in die kerk een mooie opsteker is, dat Paulus 

die die kerk zelf gesticht heeft, (in dit geval al weer een jaar of tien geleden) nog 

steeds zo positief is over deze kerk. 

Nou ben ik Paulus niet en ik heb deze gemeente ook niet gesticht, niemand van ons heeft 

het hier vanaf het eerste begin meegemaakt al zijn er die al meer dan 60 jaar lid 

zijn van onze gemeente. Maar goed, ik ben Paulus niet maar ik ben wel een van de 

voorgangers en ik heb geprobeerd naar aanleiding van deze bijbeltekst zelfs eens 

te bedenken hoe ik een brief aan de Oosterkerk zou beginnen. We hebben dat 

trouwens wel eens een paar jaar terug als ouderlingen gedaan, een fictieve brief 

geschreven aan de Oosterkerk, met daarin waar we blij mee zijn en waar we 

zorgen over hebben. Dat was een leuke en bemoedigende oefening. En ik hoop 

dat deze preek ook bemoedigend mag zijn voor jullie als we ons spiegelen aan 

wat we hier in de bijbel lezen over die kerk in het verre Griekenland, of toen nog 

Macedonië. Ik hoop dat je straks als je aan de koffie gaat, hier of thuis, dat je met 

een dankbaar gevoel tegen elkaar kunt zeggen: ja, ik ben blij met de Oosterkerk 

en ook al ben ik het niet altijd overal mee eens, en heb ik ook mijn zorgen wel, ik 

ben door de kerkdienst geholpen om de kerk ook weer aan God toe te 

vertrouwen in mijn gebed en tegen Hem te zeggen waar ik blij mee ben. En mijn 

verlangen naar wat nog beter kan is ook aangewakkerd. 

 

Dia 3 

 

Waar Paulus zo mee ingenomen is bij de kerk in Filippi is dat ze van hem het goede 

nieuws over Christus die je leven nieuw maakt gehoord hebben en dat ze niet 

alleen maar dat fijn vonden voor zichzelf maar dat ze meteen vanaf dag 1 mee 

gingen helpen om nog meer mensen hier mee te bereiken. Hij ziet daarin dat God 

echt met hen bezig is. God is met hen begonnen en God gaat verder en komt ook 

verder met hen en via hen. 

Vraag 1 voor jou is: zie je dat ook in je eigen leven en je eigen gemeente? Hopelijk kom je 

vaak uit de kerk met de gedachte: dat was een mooie preek, bemoedigend, 

leerzaam, echt goed nieuws. Hopelijk merk je dat God zo bezig is met ons. Zie je 

ook hoe we samen bezig zijn om op onze beurt ook medewerkers te worden, niet 

alleen consumenten?  



 

Vanaf de eerste dag merkte Paulus dat al. Herinner je je het nog, drie weken geleden 

preekte ik over die eerste dag in Filippi, Paulus met drie helpers, die daar aan de 

rivier op de gebedsplaats met die dames aan de praat raakte, en dan lees je (in 

Handelingen 16) dat de Heer het hart opent van Lydia die daar zit te luisteren. Ze 

wordt gedoopt, ze laat ook haar huisgenoten dopen, en daar begint het al mee: 

dat je het doorgeeft aan je kinderen en doorgeeft in de sfeer van de mensen op 

wie je invloed uitoefent.  Ik denk nu aan al die mensen in de Oosterkerk die in de 

afgelopen tijd hun kinderen hebben laten dopen en daarmee een statement 

hebben gemaakt: Ik en mijn huis, wij willen de Heer dienen. Ik zal mijn invloed 

uitoefenen om ook mijn kinderen in de invloedssfeer te brengen van Christus.  

En dan hoor je dat die Lydia meteen ook haar huis open stelt voor Paulus en zijn helpers. 

Ze gunt hem een rustige omgeving vanwaaruit hij bezig kan gaan om anderen in 

die stad te bereiken. Zij heeft zelf haar drukke baan, maar ze heeft ook (als 

handelaar in purper, en daarom zal ze wel goed in de slappe was hebben gezeten) 

een huis waarin plek is voor anderen. Ze stelt haar huis trouwens ook 

beschikbaar voor samenkomsten van de gemeente, dat lees je ook in Handelingen 

16.  

Ik zie dat bij ons ook. Mensen die de Oosterkerk netjes houden en gastvrij zijn als 

kerkmeester en kosters. Ik zie mensen die de kring graag bij hen thuis of in 

hun bedrijfsruimte willen ontvangen. Mooi, man, ja, dat is gewoon ook: mee 

werken aan de verbreiding van het evangelie. 

 

Dia 4 

 

We zijn nu tien jaar verder. Paulus en de kerk van Filippi. 

Paulus zit om de een of andere reden in de gevangenis. En in die tijd had je geluk als je 

familie had die zich een beetje om je bekommerde en je af en toe wat eten bracht 

en misschien wat geld. En welke gemeente was het die al die jaren, en ook nu hij 

in de gevangenis zit, welke gemeente is het die hem financieel ondersteunt? De 

kerk van Filippi. En niet alleen financieel, ze sturen ook iemand mee, nou ja, 

allereerst natuurlijk om het geld over te brengen maar ook om Paulus bij te staan, 

bemoedigend, hij probeerde te regelen waar je verder maar behoefte aan hebt als 

je in de gevangenis zit in die tijd. 

Ondertussen bidden ze in Filippi voor Paulus, dat hij vrijmoedigheid mag houden om 

voor de zaak van Christus te gaan en dat hij vrij mag komen zodat hij weer in de 

vrije wereld rond kan reizen en kan onderwijzen en getuigen. 

 

Filippi ligt in Macedonië, en in 2 Korinthiërs 8 lees ik:  “de gemeentes van Macedonië zijn 

door ellende zwaar op de proef gesteld maar vervuld van een overstelpende 

vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig.”  En daarbij heeft Paulus 

het dan niet over het geld dat hij van hen kreeg maar wat ze opzij legden voor de 

moedergemeente in Jeruzalem. Ze hadden die christenen daar nog nooit gezien 

maar ze deden meteen mee toe er een wereldwijde collecte werd georganiseerd 

voor hen daar in Jeruzalem.  

“Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. Uit 

eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de 

collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. En ze 



gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf 

in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons.”  

 

Fantastisch als je ziet dat dat gebeurt.  

Dat je je door het evangelie laat raken tot in je portemonnee. 

 

Is dat in onze gemeente ook zo, wat denk je? Is het bij jou zo? Of zit jij te wachten tot 

anderen over de brug komen? Morgenavond  gaan we het op de kerkenraad weer 

hebben over de noodzakelijke bezuinigingen.  We beginnen de avond met elkaar 

te vertellen hoe we eigenlijk zelf bepalen wat we aan geld geven voor de kerk en 

andere goede doelen, als ouderlingen, dominees en diakenen. Spannend 

natuurlijk, want geld is een groot taboe. Maar wat zou het mooi zijn als het lukt, 

wat een stap in de verbreiding van het evangelie tot in onze portemonnee. 

 

Krijgt het al wat meer vlees op de botten als je nu leest bij Paulus: 

“Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat 

doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan 

de verspreiding van het evangelie.” 

 

Ondertussen blijkt het een gemeente te zijn die – al is er op dat vlak nog wel wat groei 

mogelijk-  die meeleeft met elkaar, waarin de een de ander belangrijker vindt dan 

zichzelf, en waarin ze steeds meer leren dat het helemaal niet belangrijk is wat je 

allemaal kunt en presteert en verdient, maar dat het allerbelangrijkste is dat je  

verbonden mag zijn met Christus of het nou goed met  je gaat of niet. Verbonden 

met hem in zijn sterven en opstanding. 

 

Hoe zit dit bij ons. 

Hoe werken wij mee aan de verspreiding van het evangelie?  

 

Dia 5 

 

Een van de manieren waarop dat gebeurt is via de marktkraam. Wytze Koop gaat daar 

nu wat over vertellen, Jan Jaap gaat nog iets zeggen over de Oosterlicht week, en 

daarna ga ik nog even door met de preek. 

 

….. (verhaal Wytze en Jan Jaap) 

 

Mooi om te horen.  Er zijn allerlei activiteiten waar je vaak niet eens van af weet, en het 

is leuk en bemoedigend om dat eens op een rijtje te zetten. Zeker, er is ook veel te 

klagen en van alles negatiefs over de Oosterkerk te zeggen en ook wel over het 

gebrek aan missionaire uitstraling maar er is ook veel goeds. 

 

Dia 6 

 

Laat ik eens op een rijtje zetten waar ik van op de hoogte ben (en dan heb ik het nog niet 

eens over al die gemeenteleden die gewoon in hun straat of op hun werk een 

aanbevelingsbrief voor Christus zijn, en al die mensen die geregeld bidden 

voor de verspreiding van het evangelie). 

 



Samen met andere kerken in onze regio financieren we Litindo: literatuur voor 

Indonesië: LITINDO houdt zich bezig met het schrijven, vertalen, publiceren en 

distribueren van gereformeerde theologische literatuur ten behoeve van de 

kerken in Indonesië. 

 

Al vanaf de jaren zestig is er het Zendingsfonds. In 1968 stelden gemeenteleden van 

Groningen-oost, br en zr Siebesma, een miljoen gulden beschikbaar, met de 

bedoeling dat uit de renteopbrengsten extra zendings activiteiten bekostigd 

worden. Dat wordt nog steeds gebruikt vor zending in buiten- en binnenland. 

 

Velen uit onze gemeente doen elk jaar opnieuw mee met Athletes in Action, AiA.  

Dat begon in 2001 en 2003 met Sonrise en op individuele basis doen telkens opnieuw 

jonge gemeenteleden eraan mee om dichtbij of over de grenzen andere jongeren 

te laten zien wie Jezus is. Anderen doen dat via E&R. 

 

Er zijn vrouwen die in de stad prostituees bezoeken en hen vertellen over de 

onvoorwaardelijke liefde van Jezus, speciaal voor mensen aan de rand van de 

samenleving. 

 

Andrea en Harmen Pieter uit onze gemeente werken op Mercy Ships en worden 

daartoe ook door velen van de Oosterkerk gesponsord. 

 

Dia 7 

 

Sinds jaar en dag draait de Alphacursus,  jaren lang twee keer per jaar, en nu al een tijd 

jaarlijks. Gemeenteleden laten zich erdoor stimuleren in de verfrissing van hun 

geloof en nemen anderen mee die van huis uit niet vertrouwd zijn met het 

evangelie. 

 

Jan Jaap en Esther Bouwman verhuisden naar de Oosterparkwijk om daar bewust als 

christenen te wonen en contact te leggen om onder de zegen van de Heer 

misschien wel tot een of andere christelijke gemeenschapsvorming te komen.  

 

Anderen in onze kerk werken mee aan Het Pand, in de Korrewegwijk, war vanuit de 

Martinikerk en sinds kort ook de Nederlands Gereformeerde Tehuisgemeente 

gewerkt wordt in die wijk. 

 

Hoevelen van ons hebben, gestimuleerd door de diakenen, niet al eens of vaker 

meegedaan met een actie van Present of van HiP, om zo via daadwerkelijke hulp 

te laten zien aan mensen buiten de kerk dat het volgen van Christus ons helpt om 

voor anderen de handen uit de mouwen te steken. 

 

Als kerkenraad spraken we uit in ons basisvisiedocument dat we het concept van Total 

Church veelbelovend vinden en aanbevelen aan de kringen om eens uit te 

proberen. We willen graag dat elke kring onderzoekt welke mogelijkheden er zijn 

om als kring gastvrij, open en actief in de buurt te zijn. Verspreiding van het 

evangelie. We willen als kerk en als kringen groeien in een manier van geloven 

waarbij we als gewone mensen onze gewone dingen doet en in dat alles de 

houding hebben van: hoe kunnen we hierdoor iets moois van Christus laten zien? 



 

De kerkenraad trad onlangs ook toe tot een gezelschap van kerken van gereformeerde 

signatuur in de stad die elkaar als netwerk willen helpen om missionaire kansen 

te zien en te benutten, Hart voor de Stad, heet dit netwerk. 

 

Dia 8 

 

We zoeken trouwens nog voor het Hart voor de Stadsteam mensen die visie hebben 

voor evangelisatie en die tegelijk heel praktisch en ondernemend ingesteld zijn. 

Dus niet eindeloos praten over evangelisatie maar knopen doorhakken, dingen in 

de steigers zetten en uitwerken. Jan Jaap Bouwman zit er al in, maar wat zou het 

mooi zijn als we nog iemand kunnen vinden, een man of vrouw, die 

ondernemersbloed heeft en dat geestelijk in wil zetten? Raakt dit iets bij jou? 

Vraag even wat meer informatie bij mij of Jan Jaap. 

 

  

Nee, ik bedoel niet onszelf op te hemelen, maar ik wil wel graag dankbaar zijn voor waar 

je dankbaar voor moet wezen als je ziet hoe God ook vanuit de Oosterkerk 

mensen in beweging zet om zoals dat hier in de bijbel staat: bij te dragen aan de 

verspreiding van het evangelie. 

 

Paulus zegt het zo: ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij jullie is 

begonnen het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. 

 

Dia 9 

 

Zo is het toch? Dit zijn niet onze projecten, dit is onderdeel van Gods project. Jij en de  

Oosterkerk onderdeel van Gods project. En het is zijn project om vanuit de 

Oosterkerk met dit goede werk verder te gaan.  

 

De Here Jezus opende het hart van Lydia voor het goede nieuws van Jezus Christus. 

Hij opende jullie hart ervoor. 

Nee, je moet niet zeggen: ja, ik ben er bij opgevoed, en daarom geloof ik , maar als je er 

niet bij opgevoed bent, dan nou, dan is het toch wel heel moeilijk om te gaan 

geloven. 

Tuurlijk, het is altijd moeilijk om te geloven, ook als je ermee opgegroeid bent trouwens, 

maar wat dacht je van God, die begint en doorzet?  

 

 

God is begonnen en komt verder. 

 

 

Nee, ik ben niet optimistisch over de toekomst van de Oosterkerk, of van de kerk in het 

algemeen in Nederland. Maar ik wil me juist daarom optrekken aan deze 

woorden: hij is begonnen, hij maakt het af. Linksom of rechtsom. 

 

 

 

God werkt, in ons eigen leven en in de gemeente.  En van hier uit in de stad. 



 

 

Paulus heeft het over de dag van Jezus Christus. Dan is het af. 

Denk je daar wel eens aan? 

Het gaat aan op de dag van Jezus Christus. Als hij terug komt, dat zal zijn dag zijn! Alles 

zal van hem spreken, elke knie zal voor hem buigen, elke  mond zal zeggen: er is 

maar één Heer, Jezus Christus, tot eer van God de Vader. (Filippenzen 2) 

 

Misschien helpt het ons en onze missionaire drive als we wat meer ons leven in dat 

kader zouden zien. 

 

Ja, het is bijna vakantie en je leeft daarnaar toe. 

Ja, morgen ga je weer aan het werk en het is na een paar dagen dan weer bijna weekend. 

We hebben allemaal van die markeringen waar we naar uitzien. 

Nog zoveel jaar en je gaat met pensioen. 

Nog zoveel maanden en je bent 10 jaar of 25 jaar getrouwd. 

 

Prachtig.  

 

Maar met al die mijlpalen zijn we vooral onderweg naar de grote mijlpaal: de finale. De 

grote finale, de dag, de dag van Jezus Christus.  

 

Nog een jaar middelbare school, en dan studeren. Volgend jaar je eerste kindje. Binnen 

drie jaar hoop je te verhuizen. Mooi om naar toe te leven. Maar het zijn allemaal 

tussenstops, geen eindstations. 

 

Het is mooi om je eigen leven, je christen zijn en kerklid zijn in het licht te zien van de 

grote dag, die van Jezus Christus. Hij die bij jullie dat goede werk van hem is 

begonnen (en hij gebruikt daarbij ook, je scholing, je gezin, je huwelijk, je  

weekend, je baan, je nieuwe huis, je vakantie) Hij is iets goeds begonnen en hij 

maakt het af. Op de dag van Jezus Christus.  

 

In Jezus’  naam, tot eer van God de Vader. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


