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Dia 1 

 

Wonderlijk werkelijk. 

 

Wonder van geloof in onzichtbare God die liefde is, en in Jezus die allang niet meer op aarde 

is. 

Realiteit van God: de Geest werkt. 

 

Nu volhouden. 

 

Dia 2 

 

Jaloezie op nieuwe gelovigen. Voor wie het nieuw is. 

Jaloezie op van die super enthousiaste christenen. 

 

Tekst past hierbij: tegen oude en nieuwe gelovigen: blijf in het proces van: laat de Geest je 

vervullen. 

 

Er vol van zijn. waarvan?  Alleen enthousiasme? Geest is meer dan enthousiasme of 

spontaniteit. 

 

Dia 3 

Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest. 

God houdt van me, is bij me en laat me nooit alleen. 

Als tegenwicht tegen allerlei ellende en moeiten in je leven. 

 

Rom 5: 5: van de liefde van God. Tegen de druk van tegenslagen. 

 

Alpha voorbeeld. 

Belang van vol zijn. 



Dezelfde blikjes, heel dun staal. 

Dit ene blikje is zo geplet. 

Deze niet, die weerstaat de druk van buiten.  

Vol en leeg blikje. 

Laat de Geest je vervullen. Zodat je tegen de druk kunt. 

 

Dia 4  (geplet blikje) 

 

Context in deze brief: ontdekken wat God wil in je dagelijkse leven. De keuzes waar je voor 

staat. Een stijl van bescheidenheid en liefde in een wereld die als systeem heeft dat je je moet 

laten gelden. 

 

Dia 5 (geluk is: zingen in het koor) 

 

Hoe? Twee manieren. 1. Zingen. Allerlei liederen. Rijke liederenschat in de oude kerk meteen 

al. 

 

Zingen, een merkwaardig fenomeen. Waar vind je dit nog? Samen zingen, met elkaar, 

uitbundig in allerlei stijlen. Vanuit je hart. Je richten op zijn realiteit die aanbiddelijk is. God 

die mens werd. Leuk dat er zoveel werd gezongen. In het begin lastig. 

Dankbaarheid cultiveren. “dank God die uw Vader is altijd en voor alles in de naam van onze 

Heer Jezus Christus.” God bemoeit zich met je levensloop. 

 

Dia 6 (paus Franciscus die de voet wast en kust van een AIDS patient. 

 

Dienen (hoort nog bij: laat de Geest u vervullen) 

 

1 zingen. 2: elkaars gezag aanvaarden. De ander ontdekken die ertoe doet. Die je dienen mag. 

Die Christus op je weg zet. In de ander, vooral als hij hulp en aandacht nodig heeft, Christus 

ontdekken en dienen. 

 

Zo wil God je vervullen. Van de Geest van Christus. 

 

Dia 7       2 ballonnen 



 

Ballon als feestversiering. 

Ballon als teken van vervulling. Daar dienen we toe. 

 

Maar behalve dat je lek geprikt kunt worden (voorbeeld klopt niet) kun je ook leeglopen als je 

er een knop in legt.  Zorg dat de opening toegankelijk blijft. 

 

Dia 8          Springkussen met een blower. 

 

Voortgaand proces, zorg ervoor dat er blijvende toevoer is. 

 

Je springt niet heel de dag. Maar wel van tijd tot tijd. 

 

Zo word je gevormd om als christen te leven in de samenleving. 

Vol van Gods Geest, door samen zingen en muziek te maken en je zo op God te richten en 

door te knielen voor de ander en hem te dienen. 

In Jezus’ naam, amen. 

 

 

 


