
Jan Willem Roosenbrand - Matteüs 28:16vv. - De lerende kerk 

 

Dia 1 

 

Je hebt in de alphacursus wat geleerd. Wie is Jezus? Hij is Heer. 

De kerk staat ergens voor. Het geloof dat ons is overgeleverd. 

We doen niet alleen iets, we ontvangen allereerst iets: goed nieuws. 

Hij heeft het gedaan. Hij zal het doen. 

 

kernbelijdenis: Jezus is heer. 

 

Rust. 

Uitdaging. 

 

Uitdaging is dat we willen leren van hem. Tegelijk hebben we het ook telkens nodig om te leren 

dat we rust mogen vinden bij hem en niet bij onze eigen prestaties. 

 

Om abstracties te voorkomen, zo concreet mogelijk: 

 

[vanwege de toch al te volle dienst niet uitgesproken: 

 

Dia 2 

 

Wat willen jullie leren in de komende tijd? 

Wat heb je geleerd van de kerk, in de kerk? 

En: hoe leer je het makkelijkst? Waar leer je het meest van?  

 

Rondgangetje na zoemronde. 

 

Leren is vaak: informatie opdoen. Theorie. Verdieping in kennis. Voorbeeld van lernen:  



 

 

 

Efz 3. De dimensies 

ontdekken en gaan 

ervaren. 

 

 

 

 

 

Maar het is ook: leren hoe je iets moet doen. Matt 28: Leer hen onderhouden. Niet alleen: 

vertellen dat maar ook voordoen hoe. 

Hoe moet je christen zijn? Op je werk, in je gezin, als alleenstaande of getrouwde vrouw, hoe doe 

je het? 

 

Hoe leer je dat? 

Door bijbelse principes en voorbeelden, door verhalen, door identificatie met anderen. 

 

Leercirkel van Kolb. 

 

David Kolb onderscheidt vier gedragingen en vier bijhorende leerstijlen. 

Zo kunnen dromers, denkers, doeners en durvers samen leren en elkaar versterken. 

Het lijkt erop dat we door de leervorm van preken over een onderwerp (ook een praktisch 

onderwerp) vooral de denkers bedienen. Daar kom ik op terug.] 

 

Dia 3 

 

Trend in theologie: discipelschap. 



Matt 28. 

 

Mike Breen, een cultuur van discipelschap. 

 

Spanning tussen comfort en challenge.  

Duwtje vanuit teveel troost (je mag zijn wie je bent, ontspan, je hoeft niks) naar meer uitdaging 

(God maakt iets nieuws, jij mag meegaan, kom op!) 

 

Matt 28: alle macht is bij Hem.  

Uitgangspunt: Mij is alle macht gegeven. Basis. Kennis van Christus. Zijn werk, zijn persoon, 

zijn Geest, zijn plan. Drieënige God die een nieuwe wereld wil maken. 

 

Maar jij wordt ingeschakeld: gedoopt (in het verleden of binnenkort) (omkeer, nieuw 

leven), leren onderhouden van de Bergrede. 

 

Dia 4 

 

Ander boek: Sake Stoppels, Oefenruimte, gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen. 

 

Dia 5 

 

‘Een leerling van Jezus Christus is een mens die in de kracht van de heilige Geest en in 

verbondenheid met (de) kring(en) van andere leerlingen over de volle breedte van zijn of 

haar leven het verlangen heeft te leren leven in Zijn spoor en zijn leven daadwerkelijk en 

duurzaam richt op het Rijk Gods zoals Jezus Christus dat belichaamde en verkondigde.’ 



 

 

Tien kenmerken. 

 

Dia 6 -15 

 

1. Discipelschap  veronderstelt gemeenschap. Eerste les is samen willen leven. Opgeven van 

de heiligheid van je privacy.    Samen met alle heiligen Efz 4. Gesprek, kwetsbaarheid, 

delen van missers en open vragen. 

2. Discipelschap is leren luisteren naar een Ander: afleren en aanleren. Leuker kunnen we 

het niet maken, ook niet makkelijker, maar wel zinvoller. 

(Lewis: ik ben niet gelovig geworden om me gelukkig te voelen. Daarvoor kan ik beter een fles 

whisky nemen; als je gelovig wilt worden om het makkelijk te hebben, dan kan ik je niet 

aanraden om christen te worden. 

 

Bergrede (leren onderhouden) is niet bevestigend. 

 

3. discipelschap haalt ons uit de kerkdienst. Je bent discipel in en voor de wereld. Volken tot 

discipel maken, ga erop uit. 

4. het maakt één wat versnipperd is. Overal en altijd ben je leerling van Christus. Gewone 

mensen die gewone dingen doen en in alles leven om het evangelie te leven. Total 

Church. 

5. Je leert groeien, veranderen, weerstanden ontdekken en te lijf gaan, de diepte van je zonde 

kennen en de hoogte van Gods liefde die altijd hoger is.  

6. Het bepaalt bij de noodzaak van discipline.  Oefenen, trainen, je eigen maken. Tijd en 

ruimte creëren. Niet alleen korte termijn en dat wat leuk is. 

7. Relativeert het verschil tussen leraar en leerling: we zijn allemaal leerling van Christus. 

8. Maakt een einde aan consumptiementaliteit. Jij wordt ingeschakeld. Doorvertellen, 



voorleven. Je kennis toepassen ten nutte van anderen. De kerk is geen service-instelling, 

maar een trainingscentrum. 

9. Je hoeft niet uit te blinken maar verschuil je daar ook niet achter: jij op jouw plekje mag 

groeien. 

10. Willen we echt discipelen worden, dan is de uitdaging om te kijken of de manier waarop 

wij lerende kerk zijn wel optimaal is. 

In jeugdwerk is er veel werk van gemaakt dat we niet alleen oude vragen en antwoorden 

herhalen, maar aansluiten bij vandaag, ook in de vormgeving. Voor de kerkelijke vorming 

in de leerdiensten hebben we alleen de thema’s geformuleerd, maar de werkvorm nog niet 

ontwikkeld. De leerdienst zou een plek van bezinning en beraad kunnen worden. Uitloop 

naar groepen, terugkoppeling vanuit groepen, interactie in wat God leert niet alleen door 

de voorgangers inzicht maar ook door de levens van zijn mensen. 

 

 

 

[omwille van de tijd niet uitgevoerd:  

 

Terugblik: 

 

Wie kan er aan de hand van deze tien punten nu iets meer zeggen over de vragen van het 

begin:  

Wat wil je leren? En hoe kun je dat het beste leren?] 

 

  

 


