Jan Willem Roosenbrand — Oosterkerk

Gaat het over het avondmaal van volgende week?
Te makkelijke oplossing van het probleem van de
stuitende taal, toen en nu.

Het gaat veel dieper.

Het is veel kritischer voor ons ook.

In Johannes telkens dat misverstand: de Geest
moet je de ogen openen voor dit geheim.

Het gaat om het eten van Jezus zelf. Zijn persoon.
Heb je ontdekt dat je zonder hem dood gaat?

Aanleiding: broodvermenigvuldiging.

Jezus geeft de oplossing van ons
wereldvoedselprobleem.

Jezus geeft ... vrede, rust, vergeving, geduld,
genezing, enz.

Van het cadeau naar de gever.

Van je levensbehoeften naar Jezus.

Brood is geen luxeatrtikel,

Men had vaak honger.

Als ik eerst maar dit heb, dan is God aan de beurt.
Je baan.

Je gezondheid.

Verkering.

Ik begrijp de irritatie.

Meer dan dat ze een beeld niet snappen.

Is Jezus echt zo fundamenteel belangrijk voor je?
Zoek eerst het koninkrijk van God, de rest krijg je
Durf je dit?

Truth or dare.

Insecten eten.

Je weerzin overwinnen.

Vertrouwen en overgave.

Jezus eten, hoe doe je dat?

Laat het beeld op je inwerken, aan tafel, en nu.
Honger

Opscheppen

Kauwen

Doorslikken

In je opnemen

Aan het werk gaan

Probeer het beeld te proeven: maak je Jezus eigen.
Haal hem naar je toe. Kijk niet naar wat hij je te



bieden heeft, maar naar hemzelf. Pak hem vast en
laat hem nooit weer los.

Stap in het Boek en neem hem er uit mee
je leven in. Stel je voor dat je erbij was: op
Golgotha, bij het kruis waar hij zijn leven
geeft. Dat is het brood dat altijd voedzaam
zijn zal. Zo is God: Hij haalt een streep
door onze rekening, hij neemt
verantwoordelijkheid voor mijn fouten,
mijn dood.

Mediteer in alle rust over de verhalen van
Jezus. Zijn dood en zijn opstanding. Ik zie
hoe Hij met God omgaat. In Hem zie ik
God in actie. Ik zie een mens die zich
gezonden weet. Gezonden door de levende
Vader, met een missie in de wereld. Ik zie
iemand die zegt en laat merken dat het zijn
voedsel is om de wil te doen van de God
die Hem gezonden heeft om zijn werk te
voltooien. In Jezus komt God zelf naast
me staan. En Hij wil zelfs IN me komen.
Eet Mij, zegt Jezus.

Brood en beker krijgen aan zijn Tafel een
diepe betekenis. Ze zijn niet alleen een
hulpmiddel voor mij om aan Hem terug te
denken, ze zijn een manier die Hij
gebruikt om bij ons binnen te komen.

Via de doop is Hij bezig: om mensen
onlosmakelijk aan hem te verbinden, zijn
dood en opstanding.

Door te zingen en naar christelijke
liederen te luisteren, komt Hij bij je
binnen. Vooral door aanbiddingsliederen
voor Christus in eigen persoon. Hij
luistert, Hij is ons midden.

Volg zijn voorbeeld: luister naar Hem en
doe wat Hij voordoet. Heb de mensen om
je heen werkelijk lief.

Wat gebeurt er dan?

Je gaat leven.

Zeker: voorlopig nog. Maar het komt af:
opwekking, eeuwig leven.

Eeuwig leven is nu al, kwaliteit van leven.

Volgende week avondmaal.
Elke dag moet Hij op het menu staan.



