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Gez 100: 1 5 6 

Gebed 

lezing: Johannes 14:15-21 en Handelingen 1:4-11 

LvK 234 

Preek over Johannes 14: 18 

Ps 68: 2 3 8 

 

Gebed  

 

Collecte 

Gez 68 

 

 

Dia 1 

 

Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij je terug. 

Hoe zit dat en hoe werkt dat? 

 

Liedje van Marco Borsato: afscheid nemen bestaat niet.  Geliefd bij uitvaarten. 

Past het ook bij hemelvaarten? 

Afscheid nemen bestaat niet 



Ik ga wel weg maar verlaat je niet 

Lief, je moet me geloven 

Al doet het pijn... 

 

Ik wil dat je me los laat 

En dat je morgen weer verder gaat 

Maar als je eenzaam of bang bent 

Zal ik er zijn.. 

 

Kom als de wind die je voelt en de regen 

Volg wat je doet als het licht van de maan 

Zoek me in alles dan kom je me tegen 

Fluister mijn naam, 

en ik kom eraan 

 

Zie, wat onzichtbaar is 

Wat je gelooft is waar 

Open je ogen maar 

En, dan zal ik bij je zijn 

Alles wat jij moet doen 

Is mij op m'n woord geloven 

 

…. 

Kijk in de lucht 

Kijk naar de zee 

Waar je ook zult lopen ja, ik loop met je mee 

Iedere stap en ieder moment 

Waar je dan ook bent! 

 

Wat je ook doet 

Waar je ook gaat 



Wanneer je me nodig hebt 

Fluister gewoon mijn naam 

En ik kom eraan 

 

Afscheid nemen bestaat niet 

 

Het afscheid is niet definitief. Geloof dat hij er bij blijft.  

Zie wat onzichtbaar is, wat je gelooft is waar. 

 

 

Goed bedoeld en een beetje waar maar ook lieve inbeelding. Niet kunnen loslaten en niet het 

definitieve kunnen aanvaarden. 

 

Dia 2 

Er is ook een meer uitdrukkelijke christelijke variant, van Nel Benschop. Om de hardheid van de 

dood te verzachten. 

Je bent niet dood.    De Heer heeft je geroepen    bij Hem te wonen  in 

zijn glanzend huis.   Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,   je hebt ze nu,  want je 

bent veilig thuis.     Je bent niet dood.   Je mag voor eeuwig leven.   Je bent verlost van 

onvolkomenheid,    van pijn en van verdriet.   God zal je geven een onbegrensd geluk   in 

onbegrensde tijd.      Je bent niet dood.   Maar ach, ik zal je missen,    zoals een mens 

de meest-geliefde mist.    De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen.   

 En ik geloof: God heeft zich niet vergist. 



 

Hemelvaart is heel wat anders dan sterven en naar de hemel gaan. Hij gaat naar de hemel na zijn 

opstanding, als levende persoon, lichamelijk. 

Maar ach, ik zal je missen. Zoals een mens de meest geliefde mist… 

Mis je hem eigenlijk? Of red je je prima in deze wereld? 

Wat is deze belofte van Jezus hier meer dan wat Marco Borsato zingt, of Nel Benschop dicht. 

 

 

Wezen zijn in deze beeldspraak niet allereerst verdrietige mensen maar kwetsbare mensen, die 

geen helper hebben, geen inbedding, geen bescherming. Niemand die voor hen opkomt. 

Dia 3 

 

Context:  Jezus als hun leider, wegbereider naar een nieuwe samenleving, het koninkrijk van 

God.  beweging die hij op gang bracht: de missie van God en zijn liefde voor de wereld. 

De moord deze week op Helmin Wiels op Curaçao. Hij wilde zijn volk naar onafhankelijkheid 

leiden, onafhankelijk volk, Peblo Soberano. 

 

Wat komt er van terecht nu de grote leider van zo’n beweging dood is? 

 

Dia 4 



Of dichter bij huis: 11 jaar geleden, de moord op Pim Fortuijn.  

Vgl de moord op Pim Fortuyn en  

Zijn aanhangers blijven verweesd achter, de beweging versplintert en vervaagt. Een paar 

pogingen maar dan wordt het stil, een enkele enthousiasteling houdt het nog even vol. 

 

Dia 5 

 

Mattheus, geschilderd door Peter Paul Rubens. 1 van de 12. 

Hier staat een twaalftal klaar om de beweging de wereld in te brengen en hun leider vertrekt. Een 

grote niet geïnteresseerde en soms zelfs vijandige wereld wacht. 

Hij gaat naar de hemel terug, naar God, naar het centrum (van ons uit gezien weg, ver weg, maar 

dat is maar vanuit welk standpunt je kijkt). Maar zij blijven mooi alleen achter. 

 

Hij begrijpt hun en ons weesgevoel. Wezen zijn in deze beeldspraak niet allereerst verdrietige 

mensen maar kwetsbare mensen, die geen helper hebben, geen inbedding, geen bescherming. 

Niemand die voor hen opkomt. 

 

Wat moeten we als kerk in Groningen? 

Hoe komen we verder?  

Hoe helpen we de beweging verder? 



Hoe voorkomen dat de ontkerkelijking en leegloop verder gaat? Hoe keer je het om zodat het 

christelijk geloof op een manier van deze tijd door gaat werken in de samenleving? Wat zou het 

mooi zijn als Jezus er nog zelf bij was. 

 

 

Ook moeilijk voor Christus om hen los te laten. Zoals altijd als je anderen die van je afhankelijk 

zijn los moet laten. 

 

Ik laat je niet als wezen achter. Ik kom terug! 

 

Wat is dit meer dan een lief bedoeld maar machteloos woord: je moet maar denken dat ik altijd 

om je heen ben… ‘afscheid nemen bestaat niet’ …. 

Dia 6 

 

Nee, letterlijk: na de dood. Uit de dood. Door de dood heen. Nog een paar dagen  en dan is de 

wissel genomen. De dood overwonnen. 

De gekruisigde, God die mens werd , die ons kent. Hij kwam terug. 

Maar ging toen weer weg… maar niet alleen gaat hij weg, hij komt ook aan: in de hemel. In het 

centrum, waar de beslissingen vallen. 

En hij komt terug. De engelen verzekeren ons ervan. 



En door de Geest is hij nu ook al bij ons. Fluister mijn naam, en ik kom eraan. 

Hij, de gekruisigde, het levende bewijs van Gods liefde voor ons en onze wereld. In de Geest die 

telkens weer het verhaal van Jezus oprakelt, is Jezus zelf dichtbij ons.  

 

Hij komt als de wind die je voelt en de regen 

 

Het gaat niet om dat God er altijd bij is, maar dat Jezus er bij is. (Ik ben bij jullie alle dagen tot 

aan de voltooiing van de wereld, Matteus 28) 

 

Dia 7 

Een gelaagdheid: bij zijn opstanding, door de Geest, in zijn terugkomst straks. 

 

Hoe werkt dit in mijn leven? Hoe is dit meer dan een mooie troostende gedachte? 

 

Ik denk me zijn positie in. In de hemel, dat is niet ver weg bij mij maar dichtbij God op de troon. 

Hij heeft alle touwtjes in handen. Ik probeer me dit in te denken en leer me verheugen over Hem. 

Herinner jezelf en herinner elkaar eraan. Ik zing me op die hoogte in de aanbidding en in de 

liturgie. 

Weeszondag, a.s. zondag. Herinnert me eraan dat ik me vaak wel alleen en achtergelaten voel. 

Daar wil ik niet over heen redeneren. Het laat me verlangen en bidden om zijn Geest die me 

verzekert: Christus is opgestaan, Hij kent de dood en is erdoorheen gegaan. Hij is niet dood, de 

Heer heeft hem geroepen bij Hem te wonen in zijn glanzend huis! 

En hij komt terug. Helemaal. Alive and kicking. We zullen hem zien, met onze ogen en aanraken 



met onze handen en aanbidden op onze knieën. 

In mijn liederen leef ik me ook daarin alvast in. Om die werkelijkheid ook mee te nemen in mijn 

gewone leven en om daarin gestimuleerd te worden  om mee te blijven werken aan zijn missie. 

Hier in Groningen.  

 

Totdat hij terug komt. 

Want afscheid nemen bestaat niet! 

Amen. 


