
 
 
Jan Willem Roosenbrand - Zondag 49 - Oosterkerk - 8 december 
 
Ps 25: 2 en 6 
 
Micha 4:1-5 
LvK 114 
 
Preek 
Ps 86:4 
Geloofsbelijdenis gez 161 
Collecte 
LvK 488  
 
Dia 1 
 
Op aarde zoals in de hemel. 
De wil van God: liefde, gerechtigheid, verzoening en vergeving in de aardse 
werkelijkheid van haat, onverschilligheid en racisme.  
Nelson Mandela. 
Een rustpunt en houvast. Een inspiratie: het kan. Op aarde, in de gevangenis, in Zuid 
Afrika. 
de hel gezien en meegemaakt, maar rust gevonden in vergeving en verzoening: het is 
mogelijk! 
 
Dia 2 
 
Wat is de wil van God? 
 
 
Dat kun je van de hemel leren. 
Waar God is. Daar wordt hij al gedaan.  
Een rustpunt. Een ideaal, een houvast. Het is mogelijk.  
De hemel als plek, als visioen, als werkelijkheid, als stimulans. 
De hemel is waar Vader is. Vader in de hemel. 
De hemel is de plek waar liefde is, en in praktijk gebracht wordt. 
 
Dia 3 
 
As it is in heaven: de onvoorwaardelijke liefde in het koor die doorsijpelt in het 
dorpsleven. 
 
De hemel als voorbeeld. 
 
Drie maal vragen we om zijn aanwezigheid op aarde: naam, koninkrijk en wil. Op aarde, 
zoals in de hemel waar Vader is. 
 
Die hemel komt op aarde in Christus. 



Wij mogen zijn engelen zijn. Vanuit zijn aanwezigheid, zijn onvoorwaardelijke liefde 
voor jou. 
 
 
Dia 4 
 
 
Wat is de wil van God? 
We weten het niet.  
Of we zijn er niet in geïnteresseerd. Of verzuchten dat je dat natuurlijk nooit kunt weten. 
 
 
Dia 5 
 
Theologische hulplijnen: Gods verborgen wil en zijn geopenbaarde wil, wil des besluits 
en des bevels. 
 
 
Dia 6 
 
In Onze Vader: vooral des bevels: NBV. 
 
 
Dia 7 
 
We vermoeden het wel maar vinden het niet praktisch toepasbaar op aarde. 
We leven nou eenmaal niet in de hemel. De engelen in de hemel, te hoog gegrepen 
voorbeeld? 
 
Hemel en aarde raken elkaar. Spiritualiteit. 
Met God leven op aarde. De hemel en aarde moeten elkaar gaan overlappen. 
 
Dia 8 
 
 
In je werk en taken. Tekst catechismus: zijn taak waartoe hij geroepen is. 
Het gewone leven, de routines, de ergernissen, de contacten, je conflicten, niet alleen je 
vrije tijd, of het weekend. Tot welke taak ben je geroepen? 
Roeping als dominee, als ouderling. Of ook als buurman, leraar, bewaker of  
ondernemer. 
 
Dia 9 
 
Total Church. Gereformeerde gedachte: de schepping, hemel en aarde en het hele 
gewone leven. Cultuuropdracht. Maak er iets moois van. Weet je geroepen.  
Gewone mensen enz. 
Met de intentie het evangelie te laten zien en door te geven. 
Iets van zijn Koninkrijk aanwezig te laten zijn. 
 



Maar dan wel met deze spits: dat je in de wereld leeft en voor deze wereld iets van Gods 
naam en rijk laat zien en van hem vertelt zo mogelijk. En daarop gericht bent.  
Onderling beraad in de kring. En voorbeeld van samenleven met elkaar en Gods 
woorden. Zichtbaar en open voor de omgeving. 
 
 
Het is mogelijk. Christus’ koninkrijk komt. Het is al gekomen in de hemel. Het is bezig te 
komen op aarde. 
 

Dia 10 

 
Micha 4. De hemel op aarde.  Ze  leren vrede,  een andere manier.  
 
Dia 11 

 

Matt 28. De berg herinnert aan de berg van de andere wang. 
 
Dia 12 
 
Matt 5-7 Bergrede: alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 
Meer dan het gewone. De andere boeg. Een hemels koninkrijk, dienende liefde. 
 
Dia 13 
 
We weten het vaak niet precies. 
Of we weten wel maar durven niet. 
Daarom zoeken we naar inspirerende voorbeelden, de hemel en mensen die ons uit de 
hemel gegeven worden, woorden die de hemel op aarde brengen. In je eigen omgeving. 
 
Maar het blijft moeilijk. 
 
Bidden is een manier om het ideaal hoog te houden en te blijven verlangen. 
En om er kracht voor te krijgen. 
 
 


