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Real life 2 

 

Dia 1 

 

Hoe werkt dat nu: christen zijn overdag. 

 

Kol 3:17. alles. Alles?  

 

Dia 2 

 

Alles! 

 

- je dingen doen en je gesprekken en sms-jes (alles) in de naam van Jezus. 

 

 

Dia 3 

 

Namens Jezus. Je vertegenwoordigt hem. Je mag iets van hem laten zien aan anderen. 

Gezag (jongerenbijbel). Maar ook dienstbaarheid, incasseren. Hij is Heer en hij is de 

gekruisigde tegelijk. 

 

Dia 4 

 

- lukt niet meteen. Oefenen. 

 

Dia 5 

 

 En delen met elkaar. 

Wat nog niet meevalt: ik kreeg maar twee reacties. 

 

Dia 6 

 

Vbb. Dichtbij huis beginnen: in je gezin of je bij je meester. (85% slaaf of als slaaf geboren;  

 

Dia 7 

 

Spartacus, 70000 man sterk leger;  

 

 

Dia 8 

 

slaven deden allerlei werk maar werden niet als volwaardig gezien. je kon wel verdienen en 

jezelf vrijkopen. Of geadopteerd worden door je meester; ) 

 

Heer: je macht niet misbruiken. Makkelijk toepasbaar in andere situaties. Je hebt macht van je 

goede verstand, van sterkere lichaamskracht, in de klas… 

 

Slaaf. 



Werk moet leuk zijn.  

Maar niet elk werk is leuk. 

Rotklusjes. 

Ziek zijn. 

Leven met een handicap. 

 

 

Dia 9 

 

3:23. 

 

Alsof het voor de Heer is. 

 

 

Dia 10 

 

Werk voor de Heer: Andrea en Harmen Pieter. 

 

 

Dia 11 

 

Nee, jij ook, school. Bijbaantje.  

 

Oefenen: 

Wc schoonmaken. ? 

Eten klaar maken. 

Boekhouding doen. 

Zorg voor zijn paarden. ? 

Aanvegen, vroeg opstaan… 

 

Dia 12 

 

Belang van Christus voor ogen houden. Je ziet iedereen behalve Hem. 

 

 

Dia 13 

 

 bijbellezen, bidden. W&W, voorbeeld:  

Willianne: 

 
Als ik wat verslap in mijn tijd met God smorgens, zie ik overdag ook minder 

scherp wat God mij wil laten zien. Ik leef dan meer mijn dag. Wat denk ik 

ook prima is, maar ik vind het fijner als ik vanuit de rust leef, in de 

wetenschap dat ik leef in Gods wereld. Dan worden sommige dingen minder 

belangrijk en andere dingen juist belangrijker. Als je hier vragen over 

hebt, stel ze gerust..  

 

Als mijn ogen gericht zijn op Jezus, heb ik meer genade voor mensen, gun ik 

anderen meer, straal ik meer vrede uit, vertel ik meer over hem, ben ik 

vriendelijker, meer vreugde. Zie ik anderen en hun noden veel beter en stel 

daar sneller vragen over, ben ik geinteresseerder, stel ik sneller voor om 

voor mensen te bidden. Bemoedig ik meer. Oftewel voor mij is het heel 

belangrijk om mijn ogen op Jezus te richten. Hem en zijn woorden belangrijk 



te vinden. En niet teveel dingen tegelijk te doen, dus ook echt tijd om 

rust te nemen. Dat is ook de reden dat ik maar 3 dagen werk.. Al met al is 

dit echt een levenslange leerschool.  

 

Dia 14 

 

En dan je ogen open doen en hem laten zien aan anderen. Vgl 4:5. 

 

Gewone mensen die gewone dingen doen en in alles de intentie van het evangelie hebben: je 

leeft voor Christus en je wilt dat anderen hem ook ontdekken. 

 

Dia 15 

 

Maar hoe doe je dat nou in het gewoon? 

 

Begin eens met te bedenken: wat doe ik allemaal/ 

 

Dia 16 

 

3 minuten gesprekje: welke kansen zie jij de komende jaar (goede voornemens) om dit te 

doen? Bedenk iets waar je veel tijd aan besteedt en vraag aan je buurman: hoe kan ik dat doen 

als voor Christus? 

En andersom. 

En ik ga een paar mensen vragen hier wat over te vertellen. 

 

 


