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Dia 1 

 

Belang van meer informatie bij Peter in het proces van het geloof. 

Jezus ligt niet voor het oprapen. Je moet hem echt leren kennen. 

We zijn er niet zelf bij geweest. Wie zal zeggen of het allemaal klopt? 

 

Dat was ook het probleem van Lucas. Hij had verhalen gehoord. Maar klopte het ook? 

Hij kende iemand die interesse had, een Romein. Theofilus. Een geïnteresseerde, een zoeker. 

Let dus op als je zelf een zoeker bent. 

 

Dia 2 

 

Lucas is het toen allemaal nagegaan. Hij heeft interviews afgenomen. Bij getuigen uit de 

eerste hand. (Lucas was arts en kritisch op nepverhalen). 

En hij schreef het op.  Voor ons. 

 

Dia 3 

 

Wat vertelden ze hem?   

Het verhaal van Jezus.  

Dat is de kern. Niet een moraal, niet normen en waarden, niet een gevoel dat er meer is, maar 

Jezus. Zo bijzonder.  

Wie hij was, wat hij deed, wat hij leerde.  

Herkenbaar, dichtbij, kenner van je hart en je smoesjes, bekering.  

Kijk naar zijn dood en opstanding. Dood: zo veel houdt God van mensen dat hij uit eigen 

ervaring een met ons wordt, tot in de dood, tot in de consequenties van ons verrotte systeem. 

En hij kwam na drie dagen terug. Concrete opstanding, herstel. Geen angst meer. 

Hij is God die mens werd. 

Niet makkelijk te geloven. Maar als de feiten dit nou aanwijzen? 

Theofilus kan het nalezen in deze geschreven documentaire die op interviews met mensen die 

het uit de eerste hand hebben is opgesteld. Neem die moeite… 

 



Dia 4 

 

Maar ja, wij zijn 2000 jaar verder. Wie zegt dat dit niet een en al fictie is. Of telkens vervalst. 

Wacht even: je hoeft de bijbel niet te geloven maar dit is echt onzin. Verhaal van de Dode Zee 

rollen, vanaf 1947. Lijkt exact op de bekende versies van 1000 jaar later.  

We houden heel wat geschriften uit die tijd voor echt waar we veel minder bewijzen voor 

hebben. Er is een overvloed aan handschriften in omloop waaruit blijkt dat op details na, deze 

tekst oeroud en authentiek  is. 

Gallische oorlog (Asterix) Caesar. 50 jaar voor Christus. 10 exemplaren bekend. Dateren uit 

ongeveer 950 na Christus, dus 1000 jaar na schrijven. Prima. 

Van het Nieuwe Testament (geschreven ongeveer tussen 50 en 100 na Christus) hebben we 

exemplaren vanaf 300 na Christus. (deels vanaf 130 na Christus). 5000 exemplaren! 

Of je het gelooft of niet,  wat wij hier lezen is door Lucas opgeschreven in het jaar 70. 

controleerbaar voor zijn eerste lezers. 

 

Maar dan nog blijft dit gat van 2000 jaar. 

Gat? Nee, brug is de kerk die er altijd geweest is. 

 

Dia 5 

 

Lucas schrijft een tweede boek voor dezelfde Godzoeker, Theofilus. Dat gaat over het 

ontstaan van de beweging die door Jezus op gang kwam, de kerk. 

Let op hoe hij het introduceert: mijn eerste boek, ging over wat Jezus begon te doen en te 

zeggen. M.a.w. dit tweede boek gaat over wat Jezus verder gedaan heeft. Hij leeft namelijk 

nog steeds.  

In de kerk is de levende Jezus nog steeds aan het werk. 

Niet allereerst het gebouw maar de mensen al de eeuwen door. 

Het gaat niet om perfecte mensen, maar om een perfecte Here Jezus, die mensen langzaamaan 

beïnvloedt en verandert. 

 

M.a.w. kom erbij, doe mee, je bent welkom, bij het vervolg van Jezus op aarde. Je vindt hem 

hier. We kennen hem. Door “woord en Geest”. Verhaal en informatie en op een gegeven slaat 

de vonk over en werkt zijn Geest het geloof in je. Waag de stap. Alphacursus. Donderdagen in 

november en de maanden die volgen. 



 

Dia 6 

 

Logo alphacursus. Alle vragen zijn welkom.  3x w. Wie is Jezus voor jou? 

Welke invloed heeft Jezus op jouw leven? 

Welke vragen heb je over Jezus? 

Waarom vind je Jezus maar niks… 

Voor zoekers, en oudgedienden. Je wordt niet gehersenspoeld. Je mag je volle verstand erbij 

houden. 

 

Doe mee, kom vaker, ga op onderzoek uit. Ontmoet mensen voor wie Jezus realiteit is 

geworden. En merk dat het hun leven verandert. Niet meer bang voor de dood. Niet meer 

gebonden aan zelfvernietigende schuldgevoel. Echt contact met God. Vergeving.  Groeiend 

respect voor andere mensen. Peter heeft er iets van verteld.  

 

Dia 7 

 

Wat kun je er zelf van vertellen? Wat zou je willen weten? (zoemrondje op opstart voor een 

goed gesprek over de 3 w’s, op alpha, onder de koffie, met je buren). Tot de muziek begint. 

 

 


