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GROEIEN 
LIEFHEBBEN 
ONDERSCHEIDEN 
VERLANGEN 
 
GROEIEN 
 
Aanloop naar 13 mei, ouders, vrienden , kerk. catechisatie, langzaam groeide je beslissing. 
 
Nu verder. Eigen verantwoordelijkheid. Gat na catechisatie. Afval. Samen met de gemeente, 
in de gemeente. 
 
Paulus heeft het over volmaaktheid. Perfectionisme? Geen kramp, maar vertrouwen in 
Christus’ lange adem. 
 
Groei over langere tijd. Niet per dag of maand of jaar af te meten. Ook mbt de kerk kan er 
vervreemding zijn. Vgl huwelijk. Blijf praten en samen dingen doen. 
 
Gebed als koepel boven de vier werkwoorden. Zet deze tekst in je agenda, neem hem mee, als 
gebed. 13 mei noteren. 
 
LIEFHEBBEN 
 
Groei allereerst in liefde. Voor God en de gemeente en de samenleving. 
 
God: je gelooft in God. Hou je van Hem, hou je van de Here Jezus? “zoek je vreugde in de 
Heer’. 
 
Kerk: je neemt je verantwoordelijkheid. Je gaat geven, tijd, geld, aandacht. Hou je van de 
kerk? 
 
Samenleving: je bent Nederlander, Groninger. Hou je van de mensen? 
 
Gebed. 
 
ONDERSCHEIDEN 
 
Volwassen worden is dat je de weg weet: inzicht en fijnzinnigheid, weten te onderscheiden. 
 
Het leven is vol keuzes. 
 
Niet alleen goed en fout (staat er een expliciet gebod in de bijbel? Ja: doen, nee: zelf weten). 
Ook goed en beter; belangrijk en niet belangrijk. 
 
Vb van 1:18: wat doet het er toe? Als Christus maar gepredikt wordt. 
 



Veranderende tijden. Noodzaak van dubbel luisteren. Naar de bijbel en naar de situatie. 
Inzicht en fijngevoeligheid is praktische levenskunst. 
 
Niet alleen geboden, ook adviezen, leren aanvoelen. Vanuit dat je liefhebt! 
 
Vbb: Tweede kerkdienst. Eerste kerkdienst.  Bijbel en deze tijd. 
Politiek. Bijbel en deze tijd. 
Homoseksualiteit. Bijbel en deze tijd. 
 
Zo onder gebed groeien in fijngevoeligheid. Waar gaat het om? 
 
VERLANGEN 
 
Wat is je toekomst ideaal? 
Majakalender van 21 december 2012 blijkt mee te vallen. 
Je kunt verder kijken! Begrensd door de komende 5 of 10 of 80 jaar, of verder? Wanneer 
Opstanding van Christus, nieuwe wereld. Christus komt terug en wat treft hij aan in jouw 
leven, in onze kerk? 
 
Leef je in: Christus komt terug. Wat prachtig als je dan bij hem past. 
Zuiver en onberispelijk. 
Vol van de vruchten van de gerechtigheid die je dankt aan Christus. 
 
Hoofdstuk 3: gerechtigheid in Christus. Niet in werken. weg daarmee! In de vuilnisbak. 
3:8b-9. 
 
Je doopdatum was een start. 
13 mei is een stap. 
Onderweg naar de grote ontmoeting! 
 
Blijf bidden om 
GROEI 
LIEFDE 
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN  
VERLANGEN 
 
 


