
Jan Willem Roosenbrand  Oosterkerk  8 april 2012  PASEN  Marcus 16:7 

 

De Heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Petrus verschenen. 

Ik wens u allemaal hier in de Oosterkerk en thuis een vrolijk Pasen toe. 

In de hoop dat hij zich als de bijbel opengaat aan ons laat zien, hier in Groningen. 

 

Geesje Akkerman steekt nu de nieuwe paaskaars aan. Ze leest 2 Korintiërs 4:6 

De God die heeft gezegd: „Uit de duisternis zal licht schijnen,‟ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te 

verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 

 

E&R 64: ik hef mijn ogen op naar de bergen. 

 

Ik mag jullie begroeten met genade en vrede van God onze vader en van Jezus Christus onze uit de dood 

verrezen Heer. 

 

Amen. 

 

We beginnen de kerkdienst met een paar Paaslofliederen uit allerlei bundels. 

 

serie lofliederen achter elkaar: 

     LvK 215 

    Ps 100 (op de wijs van GKb 95: daar juicht een toon) 

    Opw 430 

    Opw 574 

  

Lezing door Geesje Akkerman: Marcus 15:47-16:15 

  

Opw 580  

  

Gebed 

Geprezen bent U, Here Jezus. Dwars door de dood heen, bent u het leven binnen gegaan. 

Het echte leven, met een nieuw lichaam, met achterlating van het oude sterfelijke lichaam, met achterlating van 

alles wat u daarvoor de dood indrukte: onze zonden, onze schuld, onze irritaties, onze eigenwijsheid. Alles wat U 

op u genomen hebt op het kruis, begraven en weggedaan. 

We danken U dat wij nieuwe mensen mogen worden, dat we door geloof in U, door verbondenheid met U, een 

nieuwe schepping zijn. 

We willen het vieren vanmorgen. 

We snappen het niet. We kunnen er niet bij. We kunnen het niet beredeneren. We kunnen elkaar en anderen er 

niet van overtuigen. Maar we bezingen het. Misschien wel met allerlei twijfels, misschien wel onzeker, maar we 

zijn hier samen en willen ons graag mee laten nemen door elkaar, door de kerk van al de eeuwen voor ons, door 

de liederen die al generaties lang gezongen zijn. 

We willen U ontmoeten. Nee, jammer genoeg zullen we U niet in levenden lijve zien vandaag. Zoals de vrouwen 

bij het graf, zoals de leerlingen in Jeruzalem en in Galilea, maar we willen luisteren naar hun getuigenis en ons 

laten overtuigen. 

En zo het leven weer verder leven. Nu met U, nu met uw Heilige Geest. 

We verlangen naar U, naar uw aanwezigheid in ons leven.  

Kom bij ons, in Jezus; naam. Amen. 

 

  

Marcus 16:7 

  

Preek 

 

Dia 1 

 

Pasen, feest van grote vreugde maar als je kijkt naar de vrouwen die dit voor het eerst meemaakten, dan zie je dat 

niet de grote vreugde maar de diepe schrik overheerst. Ik snap dat. Een leeg graf. De wereld op zijn kop. 

Verwarring. 

“Ze schrokken vreselijk”.  



Ik heb nog nooit een engel gezien. Zij waarschijnlijk ook niet. Je weet trouwens niet of ze meteen doorheeft dat 

dit een engel is. Marcus noemt hem een in het wit geklede jongeman. Maar het is allemaal ongelooflijk 

verwarrend. De laatste dagen waren al enorm stressend. Hun lieve Heer gevangen, gemarteld, en zij voelden zich 

zo machteloos. Van een afstand hadden ze de executie gezien. Ze hadden de graflegging gevolgd. Ze hadden nog 

nooit zo‟n rot sabbat gehad, zo‟n waardeloze Pesach als deze keer. 

Ze schrokken vreselijk. 

Geen wonder dat ze bevangen door schrik wegvluchten van het graf, de stad in, op zoek naar de apostelen. 

En wat ging er om in de apostelen, Petrus voorop. 

Heb je gehoord dat de jongeman in het graf vooral even Petrus noemt? “Ga terug, en zeg tegen zijn leerlingen en 

tegen Petrus: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien zoals hij gezegd heeft.” 

Dit is zout in de open wond. 

Misschien herinnert u zich dit niet mee zo goed, maar dit verwijst naar dat laatste gesprekje dat Marcus noteert 

van voor de gevangenneming van Jezus. 

We lezen het in Marcus 14:26-31  

 

26 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 27 Jezus zei tegen hen: „Jullie zullen 

allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven 

worden.” 28 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.‟ 29 Petrus zei tegen 

hem: „Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!‟ 30 Jezus antwoordde: „Ik verzeker je: juist jij zult me 

vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.‟ 31 Maar Petrus hield met grote 

stelligheid vol: „Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.‟ Alle anderen zeiden iets dergelijks. 

 

Daarna kwam nog dat Petrus met Johannes en Jacobus in slaap viel terwijl Jezus het zo zwaar had. Toen de 

gevangenneming, en allemaal vluchtten ze weg en hielden ze het voor gezien. Nee, Petrus niet, die volgde op een 

afstand en wachtte op het goede moment. Maar ook hij viel lelijk door de mand toen het er op aan kwam. Ik ken 

die man niet. En toen kraaide de haan. 

Dat was de manier waarop ze afscheid hadden genomen van Jezus. Afscheid nemen? Ze hadden hem allemaal 

ontzettend in de steek gelaten. Ze hadden hem als een baksteen laten vallen. Ze lieten hem helemaal alleen. 

In het verhaal van Pasen is er niet alleen schrik bij de dames, maar ook diepe schaamte bij de mannen. Ze hebben, 

Petrus voorop, ze hebben het er lelijk bij laten zitten. Ze schamen zich kapot. Na drie jaar diepe vriendschap, dag 

en nacht met elkaar opgetrokken… 

 

Dia 2 

 

En dat is nou Pasen: dat Jezus jou dan opzoekt, in je schrik, in je schaamte.  

Hij heeft het gezegd: ik zal als herder worden geslagen, de schapen vliegen alle kanten op, maar ik ga jullie voor, 

en zal jullie dan weer bij me roepen, jullie voorgaan zoals een goede herder voor gaat op zoek naar grasrijke 

weiden.  

Zie je met Pasen hier de goede herder, die zijn schapen weer opzoekt? 

Die jou opzoekt en niet laat zitten met je schuldgevoel en je onwennigheid en je schaamte? 

 

Dat is toch precies de diepe betekenis van Pasen. De goede herder ving de klappen op, gaf zijn leven in plaats 

van de schapen, en krijgt het leven terug van God, maar dan niet om verhaal te halen bij ons en ons tot de orde te 

roepen en ter verantwoording: zo, jullie hebben Me wel even lelijk laten zitten! Wat ben ik diep teleurgesteld in 

je. En je had nog wel zo‟n grote mond over je geloof en over wat je er allemaal voor over hebt… 

 

Nee, hij gaat je voor en roept je weer bij zich, in Galilea. 

 

Pasen, we krijgen een tweede kans, en een derde en een honderdste kans. 

Je wordt niet afgerekend op je mislukkingen. Hij werd erop afgerekend. Jezus de man uit Nazareth die 

gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Het is voorbij. Met je schuld is afgerekend. 

In de samenleving is het prachtig als mensen niet altijd meteen afgerekend worden op hun gedrag, dat je een 

nieuwe kans kunt krijgen, en dat je elkaar niet meteen laat vallen. 

Maar zie je hoe diep dat is geworteld in wie Christus is! 

Hij zoekt je weer op, waar je bent, met je twijfels aan je zelf, met je zelfverwijt, met je herhaalde fouten. Kom, 

we gaan verder. Ik ben gekruisigd aan jouw schuld en zelfverwijt, we kunnen verder gaan waar we gebleven 

waren. Ik wacht je op in Galilea. Ik noem je nog steeds mijn leerlingen, ook Petrus, mijn leerlingen, kom, we 

gaan verder. 

 



Ik heb er lang over na zitten denken waarom hier Galilea wordt genoemd als de plek waar ze elkaar weer treffen. 

Want dat is toch vreemd, waarom niet meteen in Jeruzalem, waar het graf ligt, waar ze nu verblijven voor de 

Pesach viering. Jeruzalem is het centrum, daar staat de tempel, daar is het centrum van de macht.  

 

 

Dia 3 

 

Galilea is waar ze, de meesten van hen, vandaan komen. Jezus komt uit Galilea, uit Nazareth, de in het wit 

geklede jongeman noemt hem ook zo: Jezus de man uit Nazareth die gekruisigd is. In Galilea waren ze door 

Jezus geroepen. Ik denk aan het verhaal van de vissers bij het meer van Galilea, Petrus en Andreas, Johannes en 

Jacobus. Kom met me mee, ik zal van jullie vissers van mensen maken. 

Galilea, dat is vanuit Jeruzalem gezien erg ver weg. Ze hadden er toen ook mooie draai aan kunnen geven: er 

gaat niets boven Galilea. Een stap verder en je zit in het land van de heidenen. Daar heb je niets te zoeken, 

gezien vanuit de grachtengordel in Jeruzalem. 

 

Jezus had het zelf toen Petrus en de andere leerlingen zichzelf en hun eigen geloof zo overschatten, al 

aangekondigd: ik zal jullie voorgaan naar Galilea als ik uit de dood ben opgewekt. 

In Galilea had zich de meeste tijd afgespeeld in de afgelopen drie jaren. Ik hoor er daarom iets in van: we gaan 

weer verder waar we gebleven waren. 

Verder met het opzoeken van mensen, met het genezen van mensen, met het onderwijs geven aan mensen, met 

het aankondigen van het Koninkrijk van God. 

 

We gaan weer vrolijk verder, maar nu is wel alles anders. Nu ga je terug naar je werk, naar je woonplaats, naar je 

oude bekenden, maar nu met het besef dat Hij alle schuld heeft weggedaan, en dat Hij de dood heeft overwonnen.  

 

Let eens op die oproep van de in het wit gestoken jongeman: ga terug. 

Ga terug naar de anderen. 

Ga terug, verder terug naar Galilea. 

Ga terug naar waar je vandaan komt. 

Daar zul je Christus zien. 

 

Dia 4 

 

En nu zie je hem als de overwinnaar. Het nieuwe begin. Nu wordt alles anders. Ja, alles gaat gewoon door, je 

leven in Galilea, je leven hier in Groningen. Je leven op de universiteit en aan het Gomarus. Je leven in de straat 

waar je woont, je leven met je buren. 

 

Mooi dat je in de kerk bent vandaag. Mooi dat je een blik mag werpen in het lege graf, dat je de engel van de 

Heer mag horen zeggen dat hij is opgestaan uit de dood. maar nu moet je terug gaan. Ga terug. 

Daar zul je hem zien. 

 

Christus wil zich laten zien waar we wonen. Voor mij staat Galilea daar voor. Ga terug. 

Blijf niet bij het graf staan, ook niet bij het lege graf. Ja, ik hoor er ook dit in: blijf niet hangen in je schrik, maar 

blijf ook niet hangen in je verrukking over de opstanding. Blijf niet hangen in je diepe ervaringen van 

gemeenschap met Christus.  

 

Ja, wat geweldig als je die ontvangt. Als het tot je doordringt, dat het graf leeg is, dat je schuld is geboet, dat je 

bij Jezus mag horen, dat er hoop is. Maar altijd weer: blijf er niet bij hangen, maar ga terug. Terug naar je 

gewone leven. Ga terug naar af, maar nu zul je daar Jezus zien. en dan wordt alles anders. En daar mag je aan 

anderen Christus laten zien. Galilea, op de grens, en over de grens, alle volken mogen het horen en zien, dat 

Jezus is opgestaan uit de dood. Galilea waar je geroepen werd om vissers van mensen te zijn.  

 

Nu ligt de bodem van de hoop onder alles in je gewone leven. 

Onder je studie. 

Onder je werk. 

Onder je hobby‟s.  

Onder je relatie. 

Onder je tekortschieten. 

Onder je angst. 

 



Ga er naar terug en ontmoet er Jezus. En laat Jezus er zien aan anderen. 

 

Ik hoor in deze oproep zoveel genade voor mezelf. “Zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus.”Ja, ik mag nog 

steeds zijn leerling zijn, ook als ik als een Petrus me zelf zo diep ben tegengevallen. Als wij ontrouw zijn, hij 

blijft trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. 

 

Ja, ik mag bij Jezus horen en Hij wil verder aan het werk met mij.  

 

Misschien heb je heel veel kritiek op de kerk. wat zijn we als kerk vaak half geweest in onze toewijding aan 

Christus. in ons getuigenis in de wereld.  Maar Christus zegt nog steeds, ook tegen onze kerk: ga terug, je zult 

me zien, ik heb je niet afgeschreven, ik ga je voor naar Groningen. Daar zul je me zien en daar mag je me laten 

zien. ik noem je mijn leerlingen, ook Petrus met zijn grote mond, ook de vrijgemaakte kerk met zijn grote mond 

die door de mand valt. 

 

Ga terug en zegt tegen zijn leerlingen: Hij gaat je voor. 

Dat zegt deze jongeman tegen deze vrouwen. Zij zijn de eerste getuigen van het lege graf, van de hemel in het 

wit op aarde. 

Lees daar niet over heen, dat deze vrouwen hier voluit worden in geschakeld in de verbreiding van het grote 

nieuws van de opstanding van Christus. zij zijn de eerste getuigen. En zeker in die tijd, opmerkelijk, niet leuk om 

te horen maar vrouwen golden nu eenmaal niet als de meest betrouwbare getuigen, maar voor de hemel is hun 

getuigenis minstens zo waardevol als dat van mannen. 

Ga terug, vrouwen, het leven in. En doe je mond open, en vertel dat er iemand is die het graf achter zich gelaten 

heeft en die sterker is dan de dood. 

 

Ga terug, jij die weet van je zelf dat je vaak laf bent in je geloof, dat je bij tegenslagen zo gauw ontmoedigd bent, 

dat je geloof vaak zo klein is.  

Ga terug naar het ziekenhuis, naar de specialist die je uitslag komt geven over een levensbedreigende ziekte. Ga 

terug, ook daar is Jezus. Jezus die de dood onderging voor jou en die jou zijn leerling blijft noemen. Ga terug en 

zie Jezus daar. Hij gaat je voor. 

 

Je zult hem zien in Galilea, en in Groningen. 

Amen.  

 

 

LvK 281 

  

Gods wil voor ons leven: 1 Petrus 1 

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons 

opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in 

hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, 

ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard 

zal worden. 5 [4–5] 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei 

beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, 

dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal 

openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en 

ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.  

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u 

ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw 

toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in 

alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: „Wees heilig, 

want ik ben heilig.‟  

 

GKb 95 

 

Gebed 

Dank voor geslaagde operatie Hinke Douma/ dank geboorte van Maartje Hobbeling, (Bert en Anneloes en 

David). 

 

Here God , u stuurt ons nu ook weer terug naar Groningen, of waar we ook maar vandaan komen. 



We hebben via de bijbel een blik geworpen in het lege graf en de jongeman in het hemels wit gehoord, die ons 

zei: hier is hij niet meer. Hij is opgestaan, de gekruisigde leeft en Hij gaat ons voor, het leven in., naar Galilea en 

ook naar Groningen.  

Laten we mogen merken dat hij dan ook hier aanwezig is, in ons leven. 

Laten we merken dat hij de goede herder is, die zijn leven gaf, en die ons nu leidt, voorgaat, bij elkaar brengt, en 

inschakelt in zijn plannen die steeds verder gaan. 

Dankuwel voor die plannen, om uw koninkrijk te laten komen. 

Niet alleen een persoonlijk leven met U, maar een samenleving waarin het leven geleefd wordt en waarin de 

dood is uitgebannen. 

Ontferm U over onze wereld in nood. We bidden vandaag speciaal voor al onze broers en zusters in de wereld, al 

uw kerken in de verdrukking. Medechristenen die met ons de opstanding vieren en ondertussen zelf leven in een 

samenleving vol dreiging van aanslagen. We bidden voor hen, geef hen geloof en standvastigheid. 

We bidden voor onze eigen samenleving. Dankuwel voor de grote vrijheid, voor de ruimte voor het evangelie. 

Geef ons moed en standvastigheid, vooral creativiteit, vindingrijkheid om aan anderen iets door te geven van de 

ware betekenis van Pasen. 

Wees bij ons als we door ziekte of ouderdom dichtbij de dood leven, bij de eindigheid van het leven. Laat de 

kracht van Pasen doorkomen in ons verwerken hiervan. 

Dankuwel voor het goede  nieuws van de geslaagde operatie van Hinke Douma. We hebben u gebeden en u hebt 

ons gehoord. Zegen het herstel ook verder, dat ze wee nieuwe kracht, weer meer mogelijkheden om zich vrij 

onder de mensen te begeven en mee te doen in het leven. 

Dank u wel ook voor de geboorte van Maartje Hobbeling. Een dochter voor Anneloes en Bert en een zusje voor 

David. U bent goed voor hen, Heer. We danken U voor het evangelie in hun leven. Zegen hen als gezin.  

 

Zegen ons allen als we ons geld geven in de collecte, dat we ruim mogen geven voor de voortgang van het 

evangelie in de opleiding van nieuwe predikers en herders in uw kerk. zegen de Theologische Universiteit, met 

geloof in Christus, die uti de dood is opgestaan. 

Wees bij ons en heel uw kerk, lat uw rijk komen, het koninkrijk van het leven. In Jezus; naam, amen. 

 

Collecte 

De 1ste collecte is bestemd voor: Theologische Universiteit Kampen  

De 2de collecte is bestemd voor: De Driehoek, christelijke hulpverlening 

 

GKb 99 

 

De genade van de opgestane Heer, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader en de eenheid met de 

Heilige Geest is met jullie en u allemaal.  

 

Amen. 

  

 

 

 

 


