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Dia 1 

We hebben nu 5 keer een kerkdienst gehouden over de kerk, onder allerlei beelden. 

 

Waarom koos ik voor dat onderwerp? Wat wilde ik er mee bereiken? 

Wat ik graag wilde laten zien is hoe opgetogen de bijbel is over de kerk. 

En ik hoopte mezelf en jullie daarin mee te kunnen nemen. 

 

Dia 2 

En beelden zijn een beproefd middel om even boven de grauwe werkelijkheid uit te stijgen. 

Om meer te zien dan wat je met je ogen kunt waarnemen. 

Daarom heb ik ook mijn best gedaan om goede illustraties te vinden bij deze beelden die de 

bijbel zelf oproept.  

 

Ik zou eigenlijk best nog een tijdje door kunnen gaan, met deze serie. 

Er zijn nog heel wat beelden in de bijbel te vinden die iets over de kerk zeggen. 

 

Dia 3 

We lazen het bekende beeld van de kerk als kudde in Johannes 10. 

 

Maar je zou ook een moderner beeld kunnen verbinden aan de kerk, vanwege de 

zendingsopdracht in Matteüs 28: we zijn er als een PR team op uit gestuurd, voor de Public 

Relations van Jezus Christus. 



 

Dia 4 

De bijbel vergelijkt het volk van God ook met een bevrijdingsleger.  In Psalm 110 worden we 

omschreven als: uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. De kerk als 

bevrijdingsleger in deze wereld, salvation army, leger des heils. 

 

Je zou het beeld dat Jezus gebruikt voor ons: zieken die een dokter nodig hebben, kunnen 

uitbreiden tot de kerk als wachtkamer bij de dokter. We hebben allemaal wat en we zoeken 

het bij hem! 

 

Dia 5 

En heel bekend is natuurlijk ook in Johannes 15 het beeld van de wijnstok, maar dat is 

eigenlijk geen beeld van ons maar van Christus, wij zijn de ranken aan die wijnstok. In heel 

veel van die beelden treft de eenheid met Christus. 

 

Hij is onze oudste broer, wij zijn het gezin van God, huisgenoten van God, volgens de brief 

aan de Efeziërs. 

 

Dia 6 

Paulus gebruikt graag het beeld van wedstrijden, atletiek, hardlopen, om het christelijke leven 

aan te duiden, dan zijn we samen een sportteam.  Hebreeën 11 werkt dat uit: alle heiligen die 

ons zijn voorgegaan zitten ons aan te moedigen op de tribune, en Christus is onze coach. 

 

Bekend is ook het beeld van de kerk als lichtdrager, kandelaar, de zeven lampenstandaards 

waartussen Christus zich beweegt, volgens het visioen van Johannes op Patmos. 

 

Dia 7 

En Paulus vergelijkt de kerk met de akker, een rulle omgeploegde akker waar hij als boer op 

werkt, in de hoop op een goede oogst voor zijn God. En God zal de groei moeten geven. 

 

En je ziet hier die priesters, onderscheiden van de gewone gelovigen, maar de bijbel zegt in 1 

Petrus dat wij juist allemaal samen een koninkrijk van priesters zijn. 

 

Dia 8 



Genoeg beelden dus voor wie weet nog eens een serie. 

 

We hebben sinds kort dit nieuwe logo van onze gemeente.  

Ook een prachtig beeld: dat is natuurlijk precies wat de kerk is: in een kring rondom het kruis. 

De een wat dichter bij het kruis, de ander wat verder weg en aarzelender. Maar het kruis staat 

in het middelpunt, en trekt ons samen. Christus centraal. 

 

We hadden drie avonden waarop je ook beeldend met het onderwerp bezig kon zijn om nog 

meer tot je door te laten dringen wat God je wil zeggen met deze beelden. Wat ontdek je dan 

hoe veelzijdig deze beelden, hoe veelzijdig de kerk is, en hoe veel moois er in het onderlinge 

gesprek erover dan tevoorschijn komt. 

 

We hadden ook een gespreksavond over dat lastige onderwerp van kerkverlating, met alle 

verdriet die dat geeft. 

 

En niet te vergeten die avond over hoe we als kerk in de buurt hier rondom de kerk iets door 

kunnen geven van wat wij zelf allemaal gekregen hebben. 

 

Deze serie heb ik alleen kunnen houden dankzij de medewerking van heel veel bezielde en 

creatieve mensen. Mooi is dat, ook weer een manier van samen kerk zijn.  

 

Ik hoop dat jullie deze prekenserie met de activiteiten erom heen als een stimulans hebben 

ervaren om je plek in de kerk te blijven innemen, dichtbij het kruis, dichtbij elkaar. Iemand 

schreef me naar aanleiding van deze preken: Het bouwt mij enorm op. Ik had al hart voor 

deze gemeente daarom zitten wij er nog steeds . Maar ik merk dat ik het wel steeds nodig 

heb om er aan herinnerd te worden dat ik meer van deze gemeente mag en wil gaan houden. 

 

Wat zou het mooi zijn als we het voorrecht van kerk zijn weer ontdekken. 

 

We gaan straks stemmen voor een nieuwe dominee. Mooi dat de kerk vorige zondagmiddag 

zo vol zat, dat die betrokkenheid er kennelijk is, bij de opvolging van ds van der Leest. Wat 

zou het mooi zijn als ook de komst van een nieuwe dominee onze liefde voor de Here Jezus 

zal bevorderen en ook wat altijd weer het allerbelangrijkste is: de liefde voor elkaar.  

 



Ik wilde deze dienst voorafgaand aan het stemmen over het beroepen van ds Jos Douma, 

benutten om nog even heel kort de kern van die vijf preken naar boven te halen, met telkens 

een vraag ter overdenking voor je eigen toepassing. 

En dat onderstreep ik dan met de voorlezing van artikel 27 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. In 1500 zoveel heeft de kerk door alle strijd en verdriet heen over de breuk 

met de rooms katholieke kerk, weer opnieuw gezocht naar wat nu de kern is van kerkzijn, als 

alle organisatie en alle pracht aan de buitenkant wegvalt, vandaar dat ik aan dit artikel dacht. 

 

Maar eerst loop ik graag even die vijf preken langs, en dat zal erop uitlopen dat ik een 

moment wil geven om even voor jezelf of met je buurman of buurvrouw uit te wisselen wat je 

zelf mee neemt van de preken van de laatste vijf weken. 

 

Dia 9 

De eerste preek ging over de kerk als bruid. En ik gebruikte vier schilderijen om het grote 

wonder van de kerk, van de liefde van Christus voor ons uit te tekenen. De kus , vanwege de 

intimiteit tussen God en ons; het Joods bruidje, vanwege de oprechte toewijding waar hij bij 

ons op aandringt,  Michelangelo over de schepping van Adam en Eva, als beeld toen al van 

Christus en de kerk, en tenslotte de boerenbruiloft, als teaser voor de bruiloft van het Lam. 

 

Dia 10 

En de vraag is: ken je zelf het wonder van de liefde van Christus, voor jou persoonlijk, voor 

deze gemeente? Vertel er eens over aan elkaar, wat je ervan merkt. 

 

Dia 11 

We hadden het over de kerk als licht en zout in de wereld. We mogen ons niet opsluiten in je 

eigen kring, maar zoeken naar nieuwe vormen om door te geven wat we zelf kregen,  met 

name ook hier in de buurt, de Oosterpark, maar ook in de buurt waar je zelf woont. 

 

Dia 12 

Hoe kunnen we daarin groeien? Daar dachten we over na, en misschien heb je een goed idee 

opgedaan? 

 

Dia 13 



In de jeugddienst stond het beeld van de kerk als lichaam centraal. Ieder zijn plekje. Ik legde 

uit het verschil tussen een club waar je lid van wordt omdat je er belang bij hebt, (en waar je 

af gaat als je er geen zin meer in hebt) en een lichaam waar je veel intensiever mee verbonden 

bent. We hadden het over de onmogelijkheid en ook de belachelijkheid van als been los van 

het lichaam te blijven, vandaar dat confronterende weggevertje van al die losse ledematen. 

 

Dia 14 

Wat kun jij betekenen voor anderen, met wie je zo diep verbonden bent? Denk vooral eens 

aan wie wij normaal zwak noemen, voor wie je misschien iets betekenen kunt. 

 

Dia 15 

We liepen er niet omheen dat de kerk ook leegloopt.  Hoe velen van ons hebben dat niet in 

eigen huwelijk of vriendschap of gezin meegemaakt en zitten er nu nog middenin?  Pijnlijk, 

maar het confronteerde ons ook met de vraag waar je je diepste identiteit in zoekt, in je 

kinderen, of in je eigen ontmoeting met de Vader, bij wie je zelf als verloren zoon of dochter 

welkom bent ook met je verdriet over anderen. 

 

Dia 16 

Ken je jezelf als verloren zoon? Kun je je indenken dat jij zo aan de borst van je vader knielt 

en door hem wordt omhelsd? 

 

Dia 17 

En tenslotte nog de kerk als plek van aanbidding, met als herinnering daaraan die 

grensmarkering aan de A28 voor het Julianaplein. Een gestalte van aanbidding, middenin het 

leven. Want aanbidding is niet een bepaalde stijl van zingen, het is een openheid naar God in 

alles wat je doet. 

 

Dia 18 

En daarom de vraag: hoe focus jij je op Gods aanwezigheid en hoe kijk jij naar Jezus midden 

in je leven? Heb je deze week je “3 vers 18 momentje”  nog genomen om even op de preek 

van Jos Douma van vorige week zondagmiddag terug te grijpen? 

 

Nou dat waren die 5 preken, met vijf punten. 

1. De kerk als bruid van Christus: 



Ken je het wonder van zijn liefde? 

2. De kerk als zout en licht: 

Hoe kunnen we daarin groeien?  

3. De kerk als lichaam: 

Geen club maar diep met elkaar verbonden 

4. De kerk als ‘aflopende zaak’ (kerkverlating): 

Ken je jezelf als verloren zoon? 

5. De kerk als plek van aanbidding: 

Hoe focus jij je op God midden in je leven? 

 

Pik er één uit, en praat daarover even met je buurman. Wat vond je mooi, wat vond je 

moeilijk, wat neem je ervan mee in de komende tijd? 

 

(zoemronde…..) 

 

Dia 19 

Ik dacht eerst dat ik over artikel 27 ook nog van alles aan de orde wilde stellen, maar ik laat 

het maar voor zichzelf spreken. Als een dikke streep onder wat ik eerder vanuit die vijf 

beelden naar voren hebt gebracht. 

 

Ik lees het in de vertaling van Wiegel en Wierenga. 

 

Er is over de hele wereld één kerk; dat zijn alle echte christenen bij elkaar. ze zijn ervan 

overtuigd dat ze enkel en alleen door Christus gered zijn, want ze zijn van hun schulden af, 

dankzij zijn bloed dat ervoor moest vloeien. Ze zijn gestempeld door de heilige Geest, en zo 

vormen ze een afzonderlijke gemeenschap. 

 

Dia 20 

Die kerk is er altijd geweest, en zal altijd blijven bestaan, van het begin van de 

wereldgeschiedenis tot het einde ervan. Dat moet ook wel, want Christus is voor altijd koning 

van de kerk: hij is niet denkbaar zonder onderdanen. 

 

Dia 21 



Hoe de wereld ook tegen de kerk tekeer gaat, God blijft haar in stand houden. Daarom ook al 

lijkt de kerk soms erg klein, of zelfs verdwenen (dat denken de mensen dan) maar zelfs in de 

gevaarlijke tijd van koning Achab had God van 7000 mensen gezegd: handen af! Die hadden 

namelijk Baäl niet als god vereerd. 

 

Dia 22 

Verder is de kerk niet aan een bepaalde plaats gebonden, of tot bepaalde mensen beperkt. Ze 

is over de hele wereld verspreid, tot in kleine groepjes toe. En toch: de heilige Geest houdt ze 

bij elkaar, en zodoende vormt de kerk, dankzij het geloof, een eensgezinde gemeenschap. 

 

Laten we elkaar liefhebben. 

Zoals God ons liefheeft, 

Door Jezus Christus, amen. 

 


