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Dia 1 
 
Koning Jezus. 
Hij komt Jeruzalem binnen. 
Uit het noorden, Grun’n. 
 
Dia 2 
 
Het is een feestdag: nationale bevrijding indertijd uit Egypische overheersing. 
 
Hele stammen trekken naar Jeruzalem de hoofdstad. 
Geladen sfeer: komt er nu bevrijding van de nieuwe overheersers, de Romeinen? 
Wat gaat Hij doen? 
Hij heeft veel macht…. 
Hoe zal Jeruzalem reageren? Hoe reageren de leiders van Joodse volk? 
 
Dit is het moment! 
Wat doet Jezus? 
Hij wil koning zijn, inderdaad!! 
Hij is de langverwachte. 
Een voorproefje van de wederkomst. 
 
Dia 3 
 
Dit stuk zit barstensvol met zinspelingen en citaten uit het Oude Testament. 
De tijd van verwachting gaat in vervulling. 
 
Dia 4 
 
21:5: Zacharia 9:9, hoe letterlijk, hoe inderdaad tegendraads nederig. 
 
Dia 5 
 
21:9 en 15: Psalm 118:26. (maar let op: deze psalm heeft het ook – en dat komt nog!- over de steen die door de 
experts wordt afgekeurd; ook dat hangt in de lucht blijkens de afkeurende opmerkingen van de leiders in 21:15. 
zie verderop 21:42!) 
 
Dia 6 
 
21:13: Jeremia 7:11 en Jesaja 56:7 
 
Dia 7 
 
21: 16: Psalm 8:3 (met het contrast tussen Gods grootheid en de kleinheid van de zangertjes) 
Misschien ook 21:11: Deuteronomium 18:15, de belofte van een profeet in de trant van Mozes. 
 
Hij is het, langverwacht! 
 
Maar hoe is hij het? 
 
Dia 8 
 
Hij vordert een ezelsjong. Een ezelin en haar jong. 
Majesteitelijk: zijn dienaren gaan, vorderen het bezit van een ander voor de koning. En ze gaan akkoord. 
Zijn mede-feestgangers worden enthousiast. 



Er wordt een loper neergelegd, van kleren en groene takken: welkom! 
 
Hosanna! 
Wat betekent dat? 
Letterlijk: red ons, help ons, laat zien dat U koning bent, we hebben U nodig, we komen om in de problemen. 
Maar het wordt een juichkreet: dit is nu die koning waar we al zo lang op wachtten. 
Lang leve de Koning.  
Hosanna, leve de koning. 
 
Be my king! Ja, zo’n koning willen we. 
Die zieken kan genezen, die brood kan vermenigvuldigen. Die macht uitstraalt, die de vijanden aan kan pakken. 
Hosanna. 
 
En de kinderen nemen het over van de volwassenen. Ze organiseren een speelse kinderdienst op het tempelplein: 
ze gaan koninkje spelen als ze Jezus zien: leve de koning, hosanna. 
 
Stel je het enthousiasme voor, je doet mee, leve mijn koning, nu wordt het leven anders, met Hem.  
Doe je mee? Heb je geen zin om mee te  juichen en te dansen en te zingen met die duizenden mensen langs de 
weg? 
Zie je dat dit een generale repetitie is van de terugkomst van Jezus straks? 
Ik doe alvast mee. 
 
Ik zing. 
En buig. 
En sta mijn ezeltje af voor hem. 
Mijn inkomen. 
Mijn hulpmiddelen. 
Mijn tijd. 
Mijn reflex: wacht even, dat is anders wel mijn ezel, mijn tijd, mijn energie. 
 
 
Nu ik het heb over die ezeltjes die Jezus zomaar komt vorderen van de eigenaar, omdat hij het nodig heeft, en 
omdat hij Meester is en Eigenaar, kan ik het niet laten een uitstapje te maken naar de kerkenraadsvergadering 
van afgelopen maandag.  
Deze week hebben we als kerkenraad de namen op een rij gezet van mensen van wie we weten dat ze een 
benoeming tot ouderling of diaken serieus willen overwegen. 
Zoals dat al jaren het geval is, vinden we maar telkens niet genoeg namen. 
Het ziet er naar uit dat we net als het komende jaar drie ouderlingen te weinig hebben en twee diakenen. Daar 
komt nog bij dat we misschien ook wel een tijdje met een vacature zitten vanwege het emeritaat van ds vd Leest. 
We zijn erg blij met al die mensen hier in de kerk die op een andere manier zich inzetten voor de opbouw en 
uitbouw van onze gemeente. In het jongerenwerk, bij Mirakel, als kringcoördinator, als pastoraal bezoeker en op 
heel veel andere plaatsen zetten jong en oud zich in. We zijn daar dankbaar voor. 
Maar ondertussen vinden we het wel heel belangrijk dat er ook genoeg ouderlingen en diakenen zijn, omdat dit 
ambten zijn die fundamenteel zijn voor het functioneren als gemeente. 
Daarom hebben we twee dingen besloten. 
* Bij dezen doen we een dringend beroep op iedereen om te kijken of je je zelf zover kunt krijgen om dit appel 
om ouderling of diaken te worden alsnog eens  goed op je af wilt laten komen. Of misschien ken je iemand goed 
genoeg om te weten dat hij het ook heel goed zou kunnen doen en kun je met hem het gesprek hierover aan gaan. 
* We willen mensen uitnodigen die denken dat ze nu of op termijn misschien wel geschikt zouden zijn voor deze 
ambten. We denken daarbij aan hen die hier nog wat vorming en onderwijs in nodig hebben maar ook aan hen 
die eerder ouderling en diaken zijn geweest maar nu om allerlei redenen dat niet meer willen worden. In een 
aantal bijeenkomsten willen we dan aan de ene kant vertellen wat de taak van een ouderling en diakenen 
momenteel precies inhoudt, en wat je voor gaven nodig hebt om dit te kunnen doen en hoe je die gaven ook kunt 
ontwikkelen. En aan de andere kant zijn we ook benieuwd naar de inbreng van jullie kant om te horen en er over 
door te praten waar de aarzelingen en belemmeringen liggen om toe te treden. Het gaat dus om beeldvorming, 
toerusting en feedback. Je kunt jezelf hiervoor aanmelden of anderen ertoe aansporen dit te doen. Je kunt het 
aanmelden bij mij persoonlijk. 
 
Dia 9 
 



Tot zover even deze  uitweiding over onze moderne ezeltjes, de lastdragers van vandaag, het beschikbaar stellen 
van onze tijd, van onze inzet en van onszelf. 
Beschikbaar stellen voor Christus, de koning, als een manier om Hem beter uit de verf te laten komen! Want 
daar gaat het om. 
 
 
Maar wat voor koning is hij en wat voor koning volg ik eigenlijk? 
Op een ezel. Niet in een koninklijke rolls royce. Maar in een Opeltje. 
Niet met geweld. Maar de koning van vrede en geweldloosheid. 
 
Dia 10 
 
Of nou ja, Hij kan wel goed kwaad worden: op schijnheiligheid in godsdienstige zaken: Hij keert alle 
wisseltafeltjes om, alle handel voor eigen winst op het tempelplein. We zijn met godsdienst bezig, maar in feite 
slaan we er een slaatje uit. Er is geen echt gebed, geen overgave aan God. 
Wie zijn de dupe van deze krachtige actie van Jezus?? 
Deze keurige mensen, kerkelijke functionarissen. Kerkgangers. 
Ja, natuurlijk geloof je. 
Dat is toch leuk? 
Maar voor je het weet draait het in je geloof en in je lidmaatschap van de kerk, en in je leven met Christus niet 
meer om Hem en om je naaste maar om jezelf, en jouw – in dit verhaal- inkomen, winst, maar je kunt het ook 
breder trekken: om je zelf, om jouw goede gevoel. 
Ondersteboven met al die tafels van godsdienstigheid en kerkelijkheid waarin het niet meer echt gaat om God! 
 
Deze koning wil je weer bij God terug brengen. 
Hij gaat naar de tempel, het paleis van God. Niet allereerst naar het paleis van Pilatus. 
Hij brengt ons als tempelbezoekers weer helemaal terug bij God. 
Bi de kern. Bij aanbidding. 
 
Niet bij godsdienstigheid, maar bij overgave aan God. 
Deze koning komt ons tegen. 
Hij kiepert onze godsdienstigheid, waarin we onze eigen kick zoeken, onze winst, een goed gevoel, omver.  
Hij leert me bidden. 
Ja, ik vraag me af als Jezus nu Groningen binnen zou rijden, en onze kerk zou opzoeken, wat zou er dan 
weggewerkt worden, stilgelegd aan activiteiten en vergaderingen en godsdienstige belangrijkheden, of vindt hij 
bij ons een huis van gebed, waarin het al gaat om Hem, deze koning op een ezeltje? 
 
Nemen wij het hem in dank af? 
Of willen we alleen een koning die in onze plannen past maar geen koning die onze plannen omvergooit en er 
zijn plannen tegenover zet. 
 
En hoe gaat het verder in het evangelie ? 
Binnen een paar dagen is de stemming volkomen omgeslagen. 
Dezelfde mensen die riepen: Hosanna! Roepen dan: aan het kruis met die man. 
Wat een omslag. 
 
En waar staan wij nou zelf? 
Waar ben jij in dit verhaal? 
Enthousiast? 
Maar waarvoor enthousiast eigenlijk? Voor je eigen dingetjes, kerkelijke dingetjes, liturgische dingetjes, en 
smaak, of in dat alles echt voor God, in aanbidding van Christus? 
Of sta je kritisch aan de kant? En vind je het allemaal maar erg overdreven dit verhaal en deze preek? 
Of voelen wij ons bedreigd zoals de hogepriesters en de Bijbelgeleerden zich bedreigd voelen door deze 
merkwaardige koning op een ezel, die zijn eigen gang gaat en zich nergens wat van aan trekt? 
Wil jij Hem als koning? 
Of wil je alleen een flitsende strijdbare koning die jouw vijanden en jouw problemen oplost op jouw manier. 
Wil je Hem als koning? 
 
Dia 11 
 



En Hij strekt zijn handen naar je uit. 
Vanaf een kruis. 
Het toppunt van nederigheid die hier zichtbaar wordt op de ezel. 
Ik wil je koning zijn. Ik wil je leven.  
Nee, niet op jouw voorwaarden, maar onvoorwaardelijk. Ik wil dat je mijn volgeling wordt. Dat je je aan me 
toevertrouwt.  
Ik wil geen godsdienstigheid van je, die tafel kieper Ik omver. Ik wil je hart. Ik wil je helemaal. 
Hij strekt zijn handen naar je uit.  
Maar zie je die handen van de koning: de gaten die er in zitten als herinnering aan wat Hij gedaan heeft voor jou! 
De gaten waar de spijkers doorgeslagen werden om aan het kruis te blijven hangen? 
 
Hij strekt zijn handen naar mij uit. 
Mijn koning. 
 
En ik haal nu mijn handen uit de zakken en steek ze uit mijn mouwen. 
Ik steek ze hem toe.  
Halleluja. 
Amen. 
 
 


