
Jan-Willem Roosenbrand: Vijfde gebod, Lucas 2:41-52 
Doopdienst 6 maart 2011  
 
 
Welkom! 
Doopdienst, drie kinderen, plus een moeder. 
We hebben het in deze kerkdienst over een van de tien geboden: toon eerbied voor je vader en 
moeder. Dat gaat dus over de diepe verbondenheid van kinderen en ouders. 
Ik heb deze dienst voorbereid samen met de doopouders en dopeling. En daarom geef ik 
allereerst graag het woord aan Rike en Harmen. 
 
 
Toelichting van Rike en/ of Harmen over de keuze van het eerste lied in deze dienst. 
 
Ds. Roosenbrand vroeg tijdens de voorbereiding van de doopdienst of we ook een speciaal 
lied zouden willen laten zingen tijdens de doopdienst van Thijs. 
De keuze was al snel gemaakt: het opwekkingslied Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Een 
bewerking van psalm 121. 
Niet echt een dooplied maar wel een lied met een belijdenis. We hopen dat de woorden van 
dit lied Thijs de weg zullen wijzen naar zijn hemelse Vader. Wij als zijn ouders houden van 
Thijs zodra we hem zagen, we zouden hem het liefst tegen al het slechte beschermen, maar 
verdrietig genoeg zijn wij daar als ouders niet toe in staat. Wat is het dan geweldig hem te 
mogen vertellen van een God die Thijs voor EEUWIG zal beschermen. 
 
Opwekking 640 
 
Begroeting en amen 
 
Gebed 
Dankuwel voor het wonder van het leven. Van nieuw leven. 
Een wonder van U, elk kind op zichzelf. 
We vieren het vandaag. Het leven. 
Het nieuwe leven dat we vinden in Christus. Dwars door de dood heen, is hij ons eeuwige 
leven. 
Richt onze aandacht op hem vanmiddag, en in heel ons leven steeds meer voortdurend. 
In Jezus’ naam, amen. 
 
 
Brief van Tjerk + gedicht voor Susanne 
 
Dankbaar en Blij! 
 
Dit is een bijzondere dag. Vandaag wordt je gedoopt samen met onze dochter Lise. 
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Op 29 juni zijn we getrouwd. We hebben elkaar het Ja 
woord gegeven. God heeft ons bij elkaar gebracht. Dit was voor ons een bijzondere blije dag. 
De dagen na ons huwelijk genoten we nog na van onze trouwdag. Toen was het zaterdag 3 
juli 2010. We hadden net een kopje koffie gehad, toen je plotseling hevige hoofdpijn kreeg. 
Aanvankelijk dacht je dat het een migraine aanval was. Uiteindelijk was dit niet het geval en 
bleek dat je een hersenbloeding had gehad. Nadenken was er op dat moment niet bij. Alles 
gebeurde in een split second. Je voelde je linker been en arm niet meer. Je was afwezig en 



heel ver weg. De kracht was uit je lichaam en je linkerzijde verlamd. Om 12:00 uur waren we 
in het UMCG. De berichten van de doktoren waren aanvankelijk niet erg positief. De 
hersenbloeding bleek een te zijn van een grote omvang. Het was nog maar afwachten hoe je 
hier uit zou komen. De dagen erna gingen in een waas voorbij. Veel vragen kwamen op, hoe 
zou het met je gaan en welke gevolgen zouden de hersenbloeding uiteindelijk hebben voor je 
zwangerschap. Op 5 juli werd je geopereerd, na de zeven uren durende operatie kregen we het 
bericht dat de operatie was geslaagd. Daarna volgden de weken en maanden van herstel en je 
revalidatie periode in Beatrixoord. Op 6 november 2010 werd Lise Maret geboren.  Een 
Prachtig wondertje !! Voor ons best spannend maar uiteindelijk heb je de bevalling goed 
doorstaan en hebben we een gezonde dochter gekregen. We zijn dol gelukkig met haar! 
Tijdens je ziekte gaf je verschillende keren aan dat je heel dicht bij God was geweest. Zo 
voelde je dat. Ook hebben we samen gebeden, dat je er weer bovenop mocht komen. Vanuit 
de gemeente en van onze Familie, vrienden en kennissen hebben we enorm veel steun 
gekregen. Dit is niet in woorden uit te drukken en we zullen dit ook nooit vergeten. En ik wil 
een ieder dan ook nogmaals van harte bedanken die ons in het afgelopen jaar en nu nog steeds 
helpt om ons leven weer op te pakken. Uiteindelijke staan we vandaag hier in de Oosterkerk. 
Vandaag wordt je gedoopt samen met onze dochter. Wat ben ik gelukkig dat je kiest om bij 
God te mogen horen. Ik ben God zeer dankbaar dat ik vandaag deze feestelijke dag met ons 
gezin, familie, vrienden, kennissen en de gemeente mag vieren.  
 
Tenslotte heb ik voor Suzanne, mijn vrouw en onze dochter Lise nog een gedicht die ik graag 
wil voordragen:  
 
Gedicht voor Suzanne  
 
ik wens je twee stevige voeten 
om door het leven te gaan 
ik wens je twee stevige handen 
om anderen bij te staan 

ik wens je een mond om te lachen 
om met vrienden vrolijk te zijn 
maar ook om mensen te steunen 
bij tegenspoed en pijn 

ik wens je twee heldere ogen 
om te zien wat kwaad is of goed 
dan zul je weten, Suzanne  
de weg die je volgen moet 

ik wens je een liefdevol hart toe 
een hart vol vreugde en trouw          
maar bovenal heb je Gods zegen 
wordt heel gelukkig mijn vrouw 
 
Liedboek 335: 1-4 
 
We zongen in dit leid over onze oude mens, die moet sterven. 
Het teken van de doop confronteert ons daar ook mee: de doop spreekt met het water de taal 
van vies zijn en gewassen worden, of nog sterker gezegd van sterven en weer opstaan. 



 
Elk kind dat geboren wordt is een veelbelovend leven. We danken God ervoor. 
Maar el leven hier loopt vroeg of laat vast. 
Door ziekte, door verstoorde verhoudingen, door onrecht, door schuld. Door de dood. 
 
Hier in de kerk hebben we God leren kennen als de God die zich niet aan ons onttrekt, maar 
die juist naast ons komt staan, in die leven dat doodloopt in zonde en dood. En Hij is met ons 
en voor ons doodgelopen op dit leven, als crimineel veroordeeld en terechtgesteld, voor ons 
en in onze plaats.  
 
En het grootste nieuws is dat dat het einde niet was. Maar dat Christus dwars daardoorheen 
een nieuwe startheeft geforceerd: Hij stond op uit de dood. en dat deelt hij uit aan iedereen die 
het maar geloven wil. 
 
Onze naam in al zijn kwetsbaarheid, onze naam met heel zijn dubieuze geschiedenis, verbindt 
hij met zijn eigen naam, voluit: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
We worden gedoopt in de naam van de Vader, want hij wil onze Vader zijn en altijd voorns 
zorgen. 
We worden gedoopt in de naam van de Zoon, van Jezus Christus, want Hij verbindt zich met 
ons en geeft zichzelf compleet aan ons. 
We worden gedoopt in de naam van de Heilige Geest, want God wil met zijn Geest in ons hart 
komen wonen en altijd bij ons zijn. 
 
Gedicht van Tjerk voor Lise 
 

Gedicht voor Lise  

Verbonden met vader en moeder 
natuurlijk het meest met die twee 
Maar ook met de andere mensen 
vier jij hier dit feest met ons mee 
 

Je hebt al een naam 
maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

Je bent al een tijdje bij de mensen 
Je naam is bij ons al vertrouwd 
En dus is het tijd om te vieren 
Dat God die je kent van je houdt 

Je bent een begrip aan het worden 
Steeds meer mensen noemen je naam 
Ook God begint jouw naam te roepen 
En dus zijn wij hier nu tesaam 



Nu mag je gaan leven met mensen 
Verbonden in liefde en trouw 
Omdat zij vandaag bij dit dopen 
Gods naam legden naast die van jou 
 
Liedboek 335:5 
 
Deze zes ouders hebben zelf God zo leren kennen. Via hun opvoeding, of Suzanne later via 
Tjerk en anderen, zij hebben ontdekt hoe goed God is, hoe royaal en hoe goed het leven wordt 
als je je toevertrouwt aan hem. 
 
Ze gunnen het hun kinderen om die zelfde royale God te leren kennen. Ze brengen in deze 
kerkdienst hun kinderen bij Jezus, om hen door Jezus te laten zegenen. Om hen aan Jezus te 
verbinden, toe te vertrouwen, en ze zullen zo meteen beloven dat ze hun kinderen dar ook 
groot mee willen brengen, dat het fijn is om te leven in deze wereld van God, dat een geboorte 
iets is om te vieren, maar dat een wedergeboorte, een nieuwe start nog mooier is. 
 
Gebed 
Grote God, U bent heilig. U maakt een nieuw begin, U kunt niet akkoord gaan met ons 
halfslachtige leven. Daarom hebt u vanouds uw mensen door het water heen naar een nieuwe 
toekomst gebracht. Zo deed u dat met Noach, door de zondvloed over een opstandige wereld 
heen. Zo deed u dat met Israël door de zee heen, waarin hun achtervolgers omkwamen. 
Laat zo ook deze doop van straks voor Suzanne, voor Lise, voor Thijs en voor Joël een 
nieuwe start mogen zijn, een nieuw leven, niet van hun aardse ouders, maar het echte eeuwige 
leven van U als onze hemelse Vader. 
Gered van alle macht van de zonde en het kwaad, gered van de macht van ziekte en dood. 
En als ze in dit leven toch nog in aanraking komen met tegenslagen en ziekte en schuld, laten 
ze dan zich mogen vasthouden aan deze doop, aan Christus, aan zijn dood en opstanding voor 
hen. We bidden dit in Jezus’ naam, amen. 
 
[Allen naar voren. Ook de kinderen in de kerk.] 
 
Jullie staan hier om zelf gedoopt te worden (Suzanne) of om je kind te laten dopen. 
Ik wil jullie vragen om voor we tot de doop over gaan openlijk je geloof uit te spreken. 
 
We hebben het zo geregeld dat elk van jullie een belijdenis uitspreekt, namens zichzelf en 
namens de hele groep. 
 
 
[Het is het handigst als je belofte even uitschrijft en gewoon voorleest, anders zit je steeds in 
spanning of je niet iets vergeet.] 
 
Vraag 1 en 2 Anton en Marije 
 
1. 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus 
Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de Drie-enige God. In zijn 
naam ben ik zelf gedoopt en wil ik mijn zoontje / dochtertje ook graag laten dopen. 
 
2. 



Ik erken dat ik en daardoor ook mijn zoontje / dochtertje zondig en schuldig ter wereld ben 
gekomen en uit mezelf niet in staat ben te doen wat goed is in Gods ogen en daarom blootsta 
aan Gods toorn. Ik heb berouw over mijn zonden. Alleen Christus kan me daarvan bevrijden. 
Daarom wil ik graag mijn zoontje / dochtertje laten dopen in Christus, onze verlosser. 
 
Vraag 3 en 4 door Suzanne en Tjerk 
 
3. 
Ik geloof dat Jezus Christus mij als mijn Verlosser gegeven en dat ik dankzij de heilige Geest 
bij hem mag horen.  Ik geloof dat God mij door Christus al mijn zonden heeft vergeven. 
Daarom wil ik gedoopt worden. 
 
4.  
Ik geloof dat de hele bijbel het verlossende woord van God is, zoals de kerk dat ook in de 
geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals dat hier ook wordt verkondigd. Ik beloof dat ik mijn 
leven lang  bij deze belijdenis zal blijven en alles zal verwerpen wat tegen Gods woord ingaat. 
Ik beloof dat ik mijn dochtertje / zoontje in deze lijn ook zal opvoeden als gedoopt kind van 
God.  
 
Vraag 5 en 6 door Rike en Harmen 
 
5.  
Ik wil graag dat ons zoontje gedoopt wordt om zo met Christus verbonden te worden. Ik 
verlang ernaar om God en mijn naaste lief te hebben, met de zonde te breken, mijn oude, 
zondige aard te laten afsterven en in eerbied met God te leven. Ik wil hierin een voorbeeld 
zijn voor ons zoontje. 
 
6. 
Ik beloof dienstbaar te zijn aan de opbouw en uitbouw van de gemeente, trouw naar het woord 
van God te luisteren en het avondmaal te gebruiken. Ik beloof ook open te staan voor alle 
christelijke terechtwijzingen mochten die nodig zijn. Ik  beloof onze zoontje zodra hij oud 
genoeg is mee te nemen naar de kerk en hem te stimuleren in de gemeente zijn plekje in te 
nemen als gedoopt kind van God. 
 
 
Doop Suzanne de Jong-Ensing en Lise Maret: 
 
Zegen: (Jesaja 43:2-3) 
 
Moet je door het water gaan – ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
Want ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
 
 
Doop Joël Kramer 
 
Zegen: (Deuteronomium 33,27) 



 
Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen ullie voor eeuwig 
 
 
Doop Thijs Klaas Visscher 
 
Zegen (Psalm 121:7) 
 
De HEER behoedt jullie voor alle kwaad 
Hij waakt over je leven 
 
Belofte door de gemeente 
En u, geliefde broeders en zusters, ontvang Suzanne, en ook deze kleine kinderen met liefde 
in de gemeente. Weet u geroepen door uw voorbede en voorbeeld deze ouders te steunen. 
Bent u ook daadwerkelijk bereid om, waar nodig en mogelijk, eraan mee te helpen, dat zij en 
alle nieuwe gelovigen en opgroeiende kinderen groeien in het geloof, in de genade en de 
kennis van onze Heer Jezus Christus. Omdat “wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden” . Wat is daarop uw antwoord? 
 
 
Liedb 335: 6-9 
 
Dankgebed 
Dankuwel voor de doop, dankuwel voor Jezus Christus, dankuwel voor het verbond dat u met 
ons maakt. 
Dankuwel voor Suzanne. Danku hoe u haar leven geleid hebt, altijd bij haar bent geweest en u 
de laatste jaren nog meer aan haar bekend hebt gemaakt. 
Zelfs in die moeilijke tijd van de hersenbloeding en de revalidatie, bent U heel dicht bij haar 
geweest, rechtstreeks en via mensen. Geweldig dat U zo met haar bent omgegaan. 
We bidden voor Suzanne. Hou haar vast, laat ze mogen groeien in geloof, in hoop, in liefde. 
Wees bij haar, zegen haar ook in het revalideren, alstublieft geeft u verdere genezing. 
Dankuwel voor deze drie kinderen, voor Lise en Thijs en Joël. Laten zij in hun leven van hun 
ouders en van anderen in de gemeente om hen heen steeds meer mogen horen over U, Vader 
Zoon en Heilige Geest. om te ontdekken hoe goed het leven is aan de hand van Jezus 
Christus. Dat ze hemzelf mogen leren kennen en zelf ook hem weer bekend mogen maken aan 
anderen. 
Uw beloften gaan mee voor altijd. We mogen altijd terugvallen op deze doop, ook als we zelf 
fout bezig zijn, of als onze kinderen de verkeerde kant op gaan, we doen een beroep op U, laat 
ons niet los en breng ons met uw wereldwijde kerk van alle eeuwen samen op de nieuwe 
aarde om daar altijd te mogen leven, in leven van liefde voor onze naasten en vooral ook voor 
U, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Jezus;  naam, amen. 
 
Lezing door Gerda Wiersema Lucas 2:41-52 
 
Catechismus zondag 39 
Wat wil God in het vijfde gebod van ons? 
 
Heb eerbied voor je vader en je moeder, dan zul je lang leven in het land dat de Here je geven 
zal. 
 



God gebruikt mensen om zijn gezag over ons uit te oefenen, zoals onze ouders. 
En andere mensen die hij macht over ons heeft gegeven. 
Dezen moeten we met respect, liefde en trouw bejegenen, en ze ook gehoorzaam zijn. 
Natuurlijk zijn mensen nooit volmaakt, en dus hebben ook onze ouders en de overheid hun 
tekorten. 
Die moeten we dan maar voor lief nemen. Want door middel van hen oefent God zijn gezag 
over ons uit. 
 
Getuigenis van Anton en Marije Kramer 
33 jaar geleden stonden onze ouders vooraan in de kerk en lieten ze ons dopen. En nu staan 
wij hier, met Joël, onze derde zoon en willen we hem graag laten dopen. En dan lijkt dat 
misschien een automatisme maar zo zien wij het niet. Sterker, het is een wonder dat we hier 
staan. Want we zijn niet 33 jaar lang elke dag vol geweest van God en achter Jezus aan 
gegaan. En nog steeds zijn er momenten en periodes waarin het geloof in Jezus, als redder van 
ons, op de achtergrond raakt. En toch staan we hier en willen we Joël laten dopen. Omdat God 
ons sinds onze doop heeft vastgehouden en we geloven dat we dankzij Jezus God onze Vader 
mogen noemen. En omdat we Joël vanaf het begin van zijn leven in contact willen brengen 
met deze God. En Joël, Boaz en Nathan wij beloven dat we jullie zullen laten zien wat Gods 
liefde voor ons betekent en hopen dat jullie later ook zullen uitspreken, Abba Vader U behoor 
ik toe, laat mij nooit meer gaan. En jullie gemeenteleden willen we vragen ons gezin hierbij te 
steunen. 
 
Preek 
 
We hebben het vanmiddag niet alleen over de hechte band tussen ouders en kinderen, we zien 
het ook. 
We zien hoe veel jonge ouders geven om hun kleintjes. 
Prachtig om mee te maken hoe drie kleine kinderen geboren worden in een gezin waarin van 
ze wordt gehouden. Zo heeft God het gemaakt en bedoeld. Uit liefde geboren worden en met 
liefde worden opgevoed. 
En dan te bedenken dat de relatie die God met ons wil leggen, daarmee vergeleken wordt: Hij 
wil onze vader zijn. We mogen kinderen worden van God. 
Ja, ik moet het nog sterker zeggen: de verbinding en de verbondenheid tussen God en ons gaat 
nog een slag dieper, dan die tussen ouders en kinderen. Kun je je het indenken? 
De verbondenheid die je met je ouders voelt (zelfs als de verhouding niet zo ideaal is), die 
gaat zo diep, dat is zo basaal, die bepaalt voor een groot deel je zelfbeeld, hoe je je voelt, wie 
je bent. 
En dan te bedenken dat God in de vorming van onze identiteit, in het vormen van ons tot wie 
we ten diepste mogen zijn, dat hij daarin ons op een nog dieper niveau wil aanraken en 
vormen tot kinderen van Hem. 
Hoe ouder ik word, hoe meer ik merk dat ik een zoon ben van mijn vader en moeder. 
Maar gelukkig ook, hoe ouder ik word hoe meer ik me een zoon voel van God, dat is wie ik 
ten diepste ben en steeds meer wil worden. Een geliefd kind van God. Iemand die niet alleen 
uit liefde van mijn vader en moeder geboren ben, maar ook in eeuwige liefde door God 
gewenst en gepland ben, opnieuw geboren voor eeuwig leven. 
 
En nou staan we stil bij dat zogenaamde vijfde gebod, de vijfde van de tien: waarin God tegen 
ons zegt (niet alleen tegen de kinderen die nog thuis wonen, maar ook tegen volwassenen die 
terug kijken op hun opvoeding): toon eerbied voor je vader en moeder, dan krijg je een lang 
en gelukkig leven.. 



En de Catechismus legt dat zo uit dat je respect voor je ouders moeite hebben omdat God via 
die ouders met je bezig is, om je te vormen tot de vrouw, tot de man zoals hij je hebben wil. 
 
Laten we er als we zelf kinderen hebben, maar ook als we dat niet hebben, we zijn wel 
allemaal zon of dochter van… Laten we daar eerst eens bij stil staan dat het Gods opzet is dat 
je als ouders kinderen krijgt om die kinderen tot hun recht te laten komen, om ze voorzover jij 
daar invloed op hebt, om ze te helpen zich te ontwikkelen tot de man of vrouw die op Christus 
mag gaan lijken. Christus is de unieke zoon van God, zo komen we hem ook tegen in dat 
stukje uit zijn jeugdgeschiedenis. En door onze kinderen in aanraking met Christus te brengen 
werken we mee met God om onze kinderen ook te laten ontdekken dat ook hun diepste 
bestemming ligt niet allereerst in de relatie met ons als vader of moeder, maar in hun 
verbondenheid met Christus. 
 
Niet dat wij dat in de vingers hebben, het blijft een diep geheim dat uiteindelijk God zelf in 
het hart van onze kinderen zal moeten leggen, maar hij gebruikt ons daar wel bij. En we 
blijven bidden of God onze opvoeding daarin wil zegenen. 
 
Als je kinderen hebt, ben je daar dan ook zo mee bezig? Speelt dat een rol in de keuzes die je 
maakt voor hun school, voor je eigen tijdsindeling en de tijd die beschikbaar wilt houden voor 
je gezin? Ben je je er bewust van dat God via jou als moeder en vader, of misschien wel als 
alleenstaande moeder, of alleenstaande vader je kind wil vormen? 
 
Hoe meer je je daarvan bewust bent, hoe meer je ook snapt dat je kinderen nooit je eigen 
kinderen zijn. Niemand van ons heeft kinderen. Misschien heb je een hond, misschien heb je 
een nieuwe auto, maar kinderen heb je niet. Die krijg je te leen. Die mogen een jaar of 20 bij 
je logeren. Maar ze zijn van God, en voor Hem bestemd. Want het diepste geluk voor een 
mensenkind ligt in het ontdekken dat God je vader wil zijn, met net zoveel liefde voor jou als 
hij heeft voor Jezus. 
 
Daarom las ik dit verhaal erbij van Jezus die vermist wordt als 12 jarige jongen bij dat 
massale pesachfeest. Hij kwam daar met honderden andere gezinnen uit het hele land in de 
grote stad Jeruzalem en op de terug weg zijn zijn ouders hem ineens kwijt. Paniek! Wat is er 
met hem gebeurd, zou hij nog leven, misschien is die jongen wel dood! 
Ik ga het verhaal nu niet navertellen, maar uiteindelijk vinden ze hem op de derde dag (let 
alvast even op die aanduiding, waar ken die je die nog meer van? Op de derde dag…) dan 
vinden ze hem. Waar? In de tempel.  
“Je vader en ik hebben je overal lopen zoeken!” 
En de jongen Jezus zegt: mijn vader en moeder hebben me lopen zoeken? Maar wist u dan 
niet dat ik niet allereerst uw zoon ben, maar de zoon van de Vader, van God. 
Ik moest hier zijn, dicht bij de Vader in de tempel.  
Want dat is mijn leven, zoon van God zijn, dicht bij God zijn, daar is het goed. Bezig met de 
bijbel, om die te onderzoeken, om zo te stem van God te leren opvangen. 
 
Ik attendeerde al op die uitdrukking: dat ze hem zochten en op de derde dag vonden, bij zijn 
Vader. 
Dat doet denken voor wie het evangelie kent aan die andere keer dat we Jezus kwijt zijn. 
Opnieuw paniek. Nu is hij werkelijk dood, dood en begraven. En weer zoeken mensen hem, 
Maria, een andere Maria, in het graf. Maar ze vinden hem niet. Maar dan ineens vindt ze hem: 
niet bij de doden, maar als de Levende die nieuw leven geeft. 



Jezus wist wat zijn opdracht was van God uit de Schriften waar hij als twaalfjarige jongen al 
zo mee bezig was, Hij wist wat hij moest doen hier op aarde: hij moest sterven voor onze 
zonden. Hij moest opstaan om een nieuwe start te maken. Hij moest sterven en opstaan. 
 
En juist daarom hebben wij vandaag 4 mensen gedoopt. 
Dopen is onderdompelen in Christus. 
Uitgebeeld krijgen dat je diepste geluk niet ligt in fijne ouders, maar in een Vader in de 
hemel. 
Uitgebeeld krijgen dat het leven dat je van je ouders mee krijgt, op een gegeven moment dood 
loopt. Maar het leven dat je van Christus krijgt, komt nooit ten einde. 
 
Suzanne en Lise Maret, Thijs en Joël, alle vier zijn ze gedoopt in Christus. 
Los van hem loopt je leven dood vroeg of laat. 
Via hem word je wie je werkelijk bent, kind van God. 
 
Amen. 
 
Opwekking 372 
 
Apostolische geloofsbelijdenis  
 
Opwekking 136 
 
Inleiding tot gebed. We bidden ook voor Tineke Rozema, haar moeder is op de leeftijd van 
100 jaar overleden en deze week begraven. 
We hadden het over de opvoeding door onze ouders.  
Niet iedereen hier in de kerk heeft het wat dat betreft goed getroffen,  
We zullen ook voor en bidden. 
Als inleiding op het gebed zingen we :  
Opwekking 629 
 
Gebed  
 
We aanbidden U, de God van ons leven. 
U bent onze Schepper: we geloven dat we niet zomaar op deze wereld zijn, toevallig erop 
geschopt, maar dat achter ons leven uw plan ligt. Uw liefde. 
En we snappen uw plannen niet. We weten niet waarom het zus of zo moet gaan. 
Maar we willen op u vertrouwen.  
U hebt het met de doop beloofd: we mogen sterven met Christus aan ons oude ik, aan ons 
oude tijdelijke en kwetsbare bestaan, om een nieuwe start te maken die nooit meer stuk kan, 
eeuwig leven. 
Dankuwel voor onze ouders. 
Ja, de meesten van ons hebben ouders die van hen houden en die hun best doen om ons goed 
op te voeden. Dankuwel. Via hen hebt U iets goeds van Uzelf laten zien 
Maar soms ook gaat het helemaal mis. En raken we enorm beschadigd.  
Waarom Here God? 
Waar was dat goed voor? 
Maar ook nu willen we ons richten op u, U bent ons doel. Christus is ons leven, Hij is ons 
herstel, ons houvast bij alle vragen die we hebben. 
Ga met ons verder, met ons allemaal. 



Dankuwel voor wat u ons belooft, dat U onze Vader wilt zijn, die dwars door alles heen alles 
zijn plek geeft in uw plan met ons, uw plan om uw liefde aan ons kwijt te raken en ons steeds 
meer te laten lijken op Christus. 
We prijzen U, we prijzen onszelf en onze kinderen gelukkig. 
In Jezus’ naam, amen. 
 
Collecte 
 
Psalm 90:1 4 6 8 
 
Zegen  
Jullie en u allemaal mogen met de zegen van de God van onze doop naar huis gaan en het 
gewone leven verder leven. 
 
De genade van Heer Jezus Christus 
En de liefde van God onze Vader 
En de eenheid van de Heilige Geest is met jullie en met u allemaal, amen. 
 
 
 
 
 
 
 


