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Wat gebeurt er als je de zegen ontvangt? 

Wat is zegen? 

Voel je je gezegend? 

Ligt er een kracht in een zegenspreuk? 

 

Bij Jacob en Ezau en Isaac lijkt de zegen haast een magische toverspreuk… 

 

Besef van in naam van God te spreken, die spreekt en het is er. 

 

De kracht van positieve woorden in opvoeding, in contacten, in de kerk. 

(en negatieve woorden, vervloekingen, schelden). 

 

Positieve woorden tegen planten, en bomen…. 

Vervloeking over een vijgenboom door Jezus. 

Over schepping door de Schepper. 

 

Maar daarin het lichtpuntje van de komst van de verlosser, de zoon van Eva, van Maria, die 

slang zal vertrappen. 

 

Met daarin de belofte van herstel van de aarde. De vloek weggedragen. 

Vloek over mislukte oogsten. Miskramen. Euro crisis. 

 

Genesis 3 �  Genesis 12. Abram gezegend, en tot zegen voor anderen. 

 

Als je gezegend wordt, kom je tot bloei, komt er uit waar je voor bedoeld wordt. 

Voorschot op een nieuwe hemel op aarde. 

 

Voorschot = de Heilige Geest. Genesis 12 Galaten 3: dat gaat over de Geest van Christus. 

Ook als je verder niet zo gezegend bent, of je gezegend voelt. 

 

Opdracht voor vandaag: heb je Gods aanwezigheid ontdekt in je zegeningen? 



Proef je er zijn goedheid in? 

Zonder dat blijft het alleen de buitenkant. 

 

Vgl zondag 50: geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Voorlezen uit catechismus. 

 

Zo verzorgen dat  we U erkennen. 

Zo dat we ontdekken dat uw zegen doorslaggevend is, bij al onze eigen inspanningen. 

Zo dat we alleen op U vertrouwen. 

 

Kun je zo ook danken, en terug kijken op werk en inkomen? 

- erkenning van God daarin 

- ontdekking dat je afhankelijk bent van zijn zegen, zijn bewilliging, zijn ontsluiting  

- vertrouwen voor de toekomst (eurocrisis, huizenprijzen, grote tekorten van de kerk op d 

begroting) 

 

Zegen is een relationele zaak: je bevestigt de goede onderlinge verhouding. 

Zegen in Psalm 134 heeft twee kanten: 

Wij zegenen God. We geven het hem terug. We geven aan dat we hem in alles ontdekt hebben. 

 

We stimuleren elkaar om dag en nacht in Gods huis Hem te blijven zegenen, danken, zingen, 

erediensten houden. 

Met onze handen heffen we ons hart op naar God. 

 

En zo krijgen we de verzekering dat we zelf gezegend zullen worden van zijn kant: 

De schepper van hemel en aarde zegent ons vanuit Sion, de plek waar we Hem op het kruis 

van Christus in de ogen hebben leren kijken. 

 

En zo gezegend door Hem mogen we zelf een zegen zijn. 

In ons gedrag om ons heen. 

In ons geef gedrag voor de kerk (de eredienst) en voor de armen. 

 

In de hoop dat steeds meer mensen gezegend worden = in de dingen en de bloei God 

ontdekken. 



 

Een beginnetje, en straks als Christus terug komt helemaal, met heel de schepping. 

 


