
1 
 

02-08-2020 Online dienst  

Welkom 

 

Votum en Groet 

 

Opwekking 176 

 

Kinderen moment lied   via YouTube  

 

Lezen Hebreeën 4 : 1 – 11 

 

Psalm psalm 95 : 1, 3, 4 ( Orgel ) 

 

Preek  

 

U geeft rust  

 

Collecte 1e Oosterkerk 

 

Sela Geef vrede Heer geef vrede 

 

Sela Een toekomst vol hoop  
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Opwekking 176 

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult mijn hart steeds weer 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben, 

steun ik op U. 

Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, ben ik sterk 

in de kracht van mijn Heer. 

 

 

 

Zie de zon zie de maan  via YouTube 

Zie de zon, zie de maan 

zie de sterren in hun baan 

sterren ontelbaar, overal vandaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 

 

Hoor de zee, hoor de wind 

hoor de regen als hij zingt 

druppels ontelbaar, in de oceaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 
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Ruik een bloem, ruik een vrucht 

ruik de geuren in de lucht 

geuren ontelbaar, zweven af en aan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 

 

Voel je hart,voel je huid 

voel je adem als je fluit 

mensen ontelbaar, overal vandaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 

 

Zie ik de zon de sterren en de maan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam 

 

Lezen Hebreeën 4 : 1 – 11 

1Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust 

nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat 

iemand van u ook maar de schijn wekt deze 

gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan.  

2Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als 

indertijd aan hen; maar anders dan voor wie het in 

geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen 

niet heilzaam.   
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3Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust 

waarvan eerder sprake was: ‘In mijn toorn heb ik 

gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust,”’ – 

en dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van 

de wereld voltooid werd!   

4Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd: 

‘En op de zevende dag rustte God van al zijn werk,’   

5terwijl hier wordt gezegd: ‘Nooit zullen ze binnengaan 

in mijn rust.’   

6Het staat dus vast dat er wel mensen in kúnnen 

binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede 

nieuws verkondigd is, er vanwege hun 

ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan,   

7legt God nu opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, 

waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later 

David heeft laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn 

stem, wees dan niet koppig.’   

8Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God 

daarna niet meer over een andere dag hebben 

gesproken.   

9Er wacht het volk van God dus nog steeds een 

sabbatsrust.   

10En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn 

werk zoals God na het zijne.   

11Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen 

binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar 

iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en 

te gronde gaat. 
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Psalm 95:1 ( Orgel ) 

Komt, laat ons juichen voor de Heer, 

een lofzang zingen, Hem ter eer, 

met snarenspel Hem blij begroeten. 

Wij prijzen Hem die redding biedt, 

de rots van heil, in psalm en lied. 

Wij willen juichend Hem ontmoeten. 

 

 

Psalm 95:3 ( Orgel ) 

Komt, knielen wij voor God, die leeft, 

voor Hem, die ons geschapen heeft: 

Hij wil ons als Zijn kudde weiden. 

Och, hoort toch heden naar Zijn stem, 

u bent Zijn schapen, volgt dan Hem: 

Zijn hand slechts kan u veilig leiden. 
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Psalm 95:4 ( Orgel ) 

Verhardt uw hart niet, zegt de Heer, 

zoals uw vaders Mij weleer 

bij Meriba en Massa tergden. 

Al wisten zijn wat Ik vermocht, 

toch werd Ik daar door hen verzocht, 

toen zij een wonder van Mij vergden. 

 

'U GEEFT RUST 

1. De aarde kent uw grote kracht. 

Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 

En ook de zee, zo woest en diep 

wordt stil voor U, die alles schiep. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 

U geeft rust. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

U geeft rust in mij. 

2. Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  

ook als de twijfel groter lijkt.                                  

De berg, zo groot en hoog voor mij 

verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 

U geeft rust. 
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Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

U geeft rust in mij. 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  

De storm herkent nog steeds zijn naam. 3x  

De storm herkent nog steeds zijn naam.    

 

U geeft rust in mijn ziel. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 

U geeft rust. 

Door alles heen, door alles heen. 

Heer, kijk ik naar U. 

U geeft rust in mij. 

 

 

Nieuw Liedboek 1010:1 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 
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Nieuw Liedboek 1010:2 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

 

Nieuw Liedboek 1010:3 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 
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Sela Een toe komst vol hoop 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 
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U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

 

 

 

 

 

 


