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Opwekking 351/Jezus geeft een loflied in ons hart
Welkom

Sela/Thuis

Lezing Handelingen 6: 1-7

Overdenking

Opwekking 670/0p Hem rust mijn geloof

Collecte 1€ Oosterkerk

Opwekking 767/Familie

Zegen

Psalm 133: 1, 2,3 ( Orgel)

Punten over na te denken

1. Wat doe jij liever? Actief op de voorgrond of op de
achtergrond?

2. Wees vandaag vol van de Geest en doe (ook) de
afwas.

3. Bid. Voor de wereld, voor de kerk, voor de mensen
om je heen en voor jezelf.



Opwekking 351

Jezus geeft een loflied in ons hart.
Jezus geeft een loflied in ons hart.
't Is een lied van vreugde,

niemand - neemt het weg,

Jezus geeft een loflied - in ons hart.

Jezus leert ons samen zijn in
harmonie.

Jezus leert ons samen zijn in
harmonie.

Zoveel mensen, zoveel harten
Hij maakt ons één.

Jezus leert ons samen zijn

in harmonie.

Jezus leert ons samenleven

als gezin.

Jezus leert ons samenleven

als gezin.

Door zijn liefde groeit de liefde
voor iedereen.

Jezus bindt ons samen - als gezin.

Jezus keert de rouwklacht om tot
vreugdedans.

Jezus keert de rouwklacht om tot
vreugdedans.

Wie gebukt gaan onder zorgen
die richt Hij op.

Jezus keert de rouwklacht om

tot vreugdedans!



Sela Thuis

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.



Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest. 2x

Lezen Handelingen 6:1 -7

1Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een
gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen,
die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen
uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden
achtergesteld.

’Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige
gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: 'Het is
niet goed dat wij de zorg dragen voor de
gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor
verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord.

3Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden
zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld
zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak
opdragen,



“terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de
verkondiging van het woord van God.’

>Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen
Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de
heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus,
Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolals, een proseliet
uit Antiochié.

6Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de
apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de
handen oplegden.

’Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat
het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook
een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Punten bij de preek

1. Afwassen als gave van de Geest: dik voor mekaar

-persoonlijk: respect voor achtergrond dienen,
wantrouwen ‘sterren’

-maar: vs. 3/'deze taak’???
meer managen dan dienen?

-maar2: Stefanus ‘wijsheid’, wat dat dan ook is...



2. wel zeker 1: nieuwe wereldwijde familie, met elkaar
en met God: fam. ruzie

-‘kerk’/’gemeente’ nieuwe uitvinding, >synagoge
(//gebed en school), >tempel

-besef van onderlinge verantwoordelijkheid
(>maaltijd (>HA))

3. wel zeker 2: wereldwijd -> cultuurverschillen

-vs. 1:'Grieks <-> Aramees (/Hebreeuws)’,
verspreid IR, oude dag Jer.

(-ondersteuning door of voor weduwen?)

-leermomentje: cultuurverschillen... (binnen
mind.gr. prot.chr.W.-Europ.!)

4. voor nu:

-1. in een nwe sit., nog niet/niet meer dik voor
mekaar, geeft Geest mensen en mogelijkheden, +:
nuchter nadenken mag/moet

-2. tegenstelling leiden/dienen vals, één Geest dus
én én, respect voor inzet

-3. én én én: vs. 3b-4/én gebed:
door voorgangers op de achtergrond



Opwekking 670

Op Hem rust mijn geloof
en hierin vind ik hoop,

dat Jezus Christus opstond
uit de dood!

Geen vreugde overtreft
het kennen van mijn Heer
en aardse rijkdom

heeft geen waarde meer.

Bevrijd uit het duister

mogen wij thuis zijn

in Gods familie, wonen bij Hem.

Als Uw erfgenamen bindt U ons samen,
ons leven geven wij tot eer van U.

2

Verbonden als Uw volk, verenigd in Uw naam;
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan.
Aanbiddend in Uw huis, zien wij Uw heerlijkheid
en raakt uw Heil'ge Geest ons allen aan.

Laten we opstaan vol van Gods liefde,

laat ons op weg gaan naar mensen in nood
Vertel Jezus' boodschap aan heel de wereld,
dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

3

En worden wij beproefd, help ons om in ons land
te strijden voor gerechtigheid en eer.

Geen angst weerhoudt ons meer,

als wij de wedloop gaan;

ons leven is gekruisigd met de Heer!



Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld;

wie kan bestrijden dit machtige vuur?

Wij blijven belijden in moeilijke tijden:

'‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!’

4
En op die grote dag daalt neer bij God vandaan,

de heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem.

Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon,
één volk gevormd uit elke stam en taal.

Wat een bevrijding, machtige tijding:

de Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling voor heel de schepping
van al wat is beloofd door Jezus' komst!

Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,

als broers en als zussen,
om elkaar geven

en open en eerlijk

met elkaar omgaan,

de vrede bewaren

en eensgezind leven.

Refrein

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven.



Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,

als broers en als zussen,
om elkaar geven

en open en eerlijk

met elkaar omgaan,

de vrede bewaren

en eensgezind leven.

Refrein

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven.2x

Psalm 133:1 ( Orgel )

Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen
van Isrels huis als broeders samenwonen,

in vrede bij elkander zijn.

Het is als olie, kostelijk en fijn,

die naar Gods heilig voorschrift is bereid,
waarmee de priester wordt gewijd.

Psalm 133:2 ( Orgel )

Als olie die Aarons hoofd besproeide

en langs zijn baard en mantel nedervloeide,
is hun eendrachtig samenzijn.

Het is als Hermons dauw zo fris en rein,

een dauw, die door het vroege licht bestraald,
op Sions bergen nederdaalt.



Psalm 133:3 ( Orgel )

Op Sions berg gebiedt de Heer de zegen,
daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen,
het leven tot in eeuwigheid.
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